Choral evensong, gehouden op zondag 28 mei 2023 in de Hooglandse Kerk te Leiden. Medewerking van ‘The York Minster choir’ o.l.v. Robert Sharpe. Voorganger: ds. Margreet Klokke

Opening sentences

U allen, van harte welkom in deze evensong op de eerste Pinksterdag. Een bijzonder woord van welkom aan The York Minster Choir o.l.v. Robert Sharpe en organist Benjamin Morris uit Engeland die hier met ons een toer door Nederland afsluiten. Welcome in our midst!
U kunt naar eigen inzicht bijdragen aan de onkosten van deze evensong, door de QRcode te gebruiken die in de liturgie staat. Contant geven kan ook weer, straks bij de uitgang van de kerk. Hoe dan ook, met uw bijdrage doet u Bijzonder Kerkenwerk Leiden, de organisator van de evensongs, een groot plezier.  

Ik zei het al, het is vandaag de eerste Pinksterdag. De liederen zingen ervan, de schriftlezingen en korte sermon spreken ervan. Het gaat over de heilige Geest, en wat deze vandaag voor ons betekent. Ik wens ons een goede viering.

Richten wij ons hart op de Eeuwige!

Short sermon over Galaten 5: 19-26 en Handelingen 2: 1-13

Deze week stuurde iemand mij een tekening van Peter van Straaten. Er stond een jonge vrouw op, die om het hoekje van een huiskamerdeur kijkt, en vraagt; ‘Mam, wat vieren we eigenlijk met Pinksteren?’ Herkenbaar, denk ik. Veel mensen vinden Pinksteren een vaag feest. Het heeft te maken met ‘de Geest krijgen’, maar wat is dat eigenlijk, de Geest? 
Van oud-testamenticus Karel Deurloo leerde ik een definitie ervan, die het voor mij concreet maakt. Ik kan het nu voor me zien. De Geest, zei hij, is dat wat je beweegt (gebaar maken) en wat er in die beweging van je uitgaat (gebaar maken). (Herhalen)
Er zijn meerdere geesten die je kunnen bewegen. Er is de geest van de generatie waar je bij hoort. Mijn generatie, de verloren generatie, geboren tussen 1956 en 1970, werd volwassen in een tijd van economische crisis. Het was erg moeilijk om een eerste baan te krijgen. Als gevolg daarvan werden wij gedreven door een geest van hard werken en altijd je best doen. Elke generatie kent zo z’n eigen geest, die je beweegt, en in die beweging van je uit gaat.  
En dat geldt ook voor elke tijd. Volgens een aflevering van ‘De ongelofelijke podcast’ bevinden wij ons nu in een hysterisch tijdperk. Er heerst een geest, die je van de ene verontwaardiging in de andere stuwt. Dat komt door de media, die afhankelijk zijn van slecht nieuws. Dat wordt nl meer gelezen, vreemd genoeg, en verdient beter, dan goed nieuws.  
Er zijn dus allerlei geesten, die je kunnen bewegen, en in die beweging van je uit gaan. Hoe herken je tussen al die geesten de heilige Geest? Paulus zegt daarover, in zijn brief aan de Galaten: Het verschil zit hem erin, dat er geen ego meespeelt, als iemand gedreven wordt door de heilige Geest. Geen behoud van eigen hachje dus, of dienen van eigen belang. De Geest van God maakt je vrij van de angst die hoort bij het ego. Dat zie je aan de offerbereidheid van Jezus! Het woord ‘liefde’ alleen is daarom niet genoeg om de Geest van God te omschrijven. Dat woord kan nog teveel betekenen. In zijn liefdes is de mens immers lang niet altijd vrij van z’n eigen belang…
Ik moet nu denken aan een onverwachte ontmoeting, die ik een tijdje geleden had. Ik sprak met een man, die als senior expert Filantropie advies werkt bij een bekende bank. Hij vertelde me, wat zijn taak is. Mensen met geld wegwijs maken in de wereld van de goede doelen. Hen helpen bij het formuleren van een missie en het vinden van projecten die bij hen passen, die hun imago kunnen ondersteunen. En – indien nodig – een stichting voor hen oprichten, of een fonds op naam. Hij had veel klanten, zei hij. Filantropieadvies is een nieuw product, dat gretig aftrek vindt. En nu zou je kunnen zeggen: Dit is een beweging, die bij de Geest van God hoort. Een beweging van liefde, gericht op het lenigen van nood. Maar ik ben daar niet in alle gevallen zeker van. Er kan ook veel ego zitten, in het steunen van goede doelen. Want om wie gaat het nu, in een ‘fonds op naam’? De intentie maakt verschil. Het kleurt het geven. Maakt dat er een andere ‘spirit’ van uit gaat. 
Aan het einde van ons gesprek vroeg ik de man, wat had gemaakt dat hij juist in deze sector van het bankwezen terecht was gekomen. Ach zei hij, wat een aardige vraag. Er komt nu meteen een beeld bij me op van vroeger. Ik was een jongetje van negen. En ik ging met paardenbloemen langs de deuren, voor de Vereniging De Zonnebloem. Kijk, dat vond ik ontroerend. Ik zag het voor me: Zo’n kind dat paardenbloemen verkoopt voor de Zonnebloem. Dat doet hij, omdat hij ergens door geraakt is. Omdat hij het fijn vindt om te doen. En als het klaar is, vergeet hij het weer. Dan gaat hij weer op, in het volgende spel dat hij bedenkt. Dát tekent de mens, die bewogen wordt door de heilige Geest van God. Hij is niet vervuld van zichzelf. Hij vraagt zich niet af, of wat hij doet wel gezien wordt en genoteerd. Hij verliest zichzelf erin. Hij gééft zich gewoon, aan iets goeds. Aan het leven. Het woord liefde alleen is niet genoeg om de heilige Geest van God te omschrijven, zegt Paulus. Het gaat erin om liefde, gekleurd door vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing… Amen. 
Said prayers


Eeuwige,
Wij bidden
om een Geest
van vrede en vreugde
in ons midden. 
Er is zoveel
onvrede en 
ondankbaarheid
in ons welvarende
land,
en wie daardoor
gedreven wordt
straalt het ook
uit,
het vermeerdert zich. 
Open ons
voor de vrede en
de vreugde
van de liefde.

Wij bidden
om een Geest van 
geduld
en vriendelijkheid. 
Want wie een glimlach
uitzendt
krijgt er één
terug. 
Wek in ons
de ruimte van hart
van de liefde.

Wij bidden om
een Geest van
goedheid
en geloof. 
De wereld
heeft al genoeg
aan al het kwaad
dat mensen
er doen,
en ook het
wantrouwen
vermenigvuldigt zich
vliegensvlug
via internet. 
Doe ons opstaan
tot kleine
goede daden.
Zij maken het verschil, 
zij wekken geloof. 

Wij bidden
om een Geest
van zachtmoedigheid
en zelfbeheersing. 
Dat wij niet meteen
met ons oordeel
klaarstaan
als iemand
een fout heeft
gemaakt.
Dat wij
een wacht
kunnen zetten
op onze lippen
als zij kwaad
willen spreken,
en onze vingers
even laten rusten
voor zij een 
boze e-mail
of app versturen.  
Het is alleen
Uw heilige Geest van
liefde
die uw wereld
en al haar bewoners
toekomst geeft. 

In stilte…

 


