Choral evensong, gehouden op zondag 15 mei 2022 in de Hooglandse Kerk te Leiden. Medewerking van het Pancras Consort o.l.v. Hans Brons. Voorganger: ds. Margreet Klokke

Opening sentences

U allen, van harte welkom in deze evensong in de Hooglandse Kerk op de vierde zondag na Pasen. De zondagen na Pasen hebben vanouds allemaal een naam: Beloken Pasen, Goede Herderzondag, Jubilate, Cantate, Rogate, Exaudi. Jubel, zing, bid, verhoor. En dan wordt het Pinksteren.
Misschien hoort u dat er naar Pinksteren toe een lijn zit, in die namen. Het wordt steeds zoekender en stiller, er ontstaat steeds meer openheid naar de Eeuwige. Vandaag is het zondag ‘Zing’, volgende week zondag ‘Bid’. Er zal vandaag veel gezongen worden, zoals altijd in een evensong. En in de korte sermon zal het over bidden gaan. ‘Wie zingt, bidt dubbel’, heeft Augustinus ooit gezegd. Die uitspraak is leidend, vanmiddag. 
Ik wens ons een goede viering.

U kunt bijdragen aan de onkosten ervan, door de gebruik te maken van de qr-code achterop de liturgie. Contant geven kan ook weer, straks bij de uitgang van de kerk. Hoe dan ook: Met uw bijdrage doet u Bijzonder Kerkenwerk Leiden, de organisator van de evensongs, een groot plezier.

Richten wij ons hart op de Eeuwige! 

Sermon over Lucas 11: 1-11 
 
Heer, leer ons bidden, hiermee begon de schriftlezing van zonet uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas. In antwoord erop vertelt Jezus zijn discipelen een gelijkenis. Stel je voor, zegt hij, dat er in de nacht een vriend bij je aanklopt, die drie broden van je wil lenen, omdat hij onverwacht bezoek heeft gekregen.  Die zul je hem dan zeker geven. En dat zou je ook doen, als hij geen vriend van je was. Waarom? Omdat dat zijn vraag zo onbeschaamd is! Je bent er niet op voorbereid. Voor je het weet, heb je het al gedaan. 
Jezus wil hiermee zeggen: Je kunt het eigenlijk niet verkeerd doen, bidden. Hoe onbeholpen je ook met de deur in huis valt, bij de Eeuwige, het is hoe dan ook beter iets dan niets. De leerschool van het bidden is zonder vooropleiding toegankelijk. Vraag, zegt Jezus, en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop, en er zal voor je worden opengedaan. Met andere woorden: Vraag je niet af hoe het moet, ga het maar gewoon doen.    
Tegelijkertijd is de eerste les begonnen, in de leerschool van het gebed, door het gebruik van juist deze drie woorden: vraag, zoek en klop. In veel vertalingen staat hier: bid, zoek en klop maar het is: vraag, zoek en klop. Deze woorden horen thuis in de joodse leerhuistraditie. Dat betekent dat je er bij moet denken aan mensen, die met elkaar over een bijbeltekst gebogen zijn. Ze stellen elkaar vragen, zoeken samen naar antwoorden en komen dan weer met nieuwe vragen. Ze kloppen net zo lang op de oude woorden, tot ze open gaan, tot ze God erin ontmoeten. Vraag, zoek en klop. In deze woorden gaat het dus eigenlijk meer om luisteren dan om spreken. Dat is verrassend. Want je bent geneigd te denken, dat bidden zoiets is als ‘je verhaal bij God kwijt kunnen’. Maar het blijkt het omgekeerde te zijn. Het is: ‘jezelf openstellen voor het verhaal van God’ en je afvragen op welke manier jouw verhaal daarin een plek zou kunnen krijgen. Je ziet dat ook aan het ‘Onze Vader’, het gebed dat Jezus ons geleerd heeft. Dit begint met ‘Uw Naam worden geheiligd, Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede’. Deze woorden brengen je Gods verhaal te binnen, zijn hoop en verwachting voor onze wereld. Dat zet je eigen verhaal in een ander licht… Bidden is dus eerder luisteren dan je uitspreken. Een verrassende omkering. Want het zit er diep in bij ons, dat je God kunt beïnvloeden, met je bidden, dat Hij erdoor kan veranderen. Maar het is andersom. Bidden is de brug, waarlangs God jouw leven binnen kan komen en jóu kan veranderen. Wanneer je bidt neem je je leven en alles wat je daarin bezighoudt in ogenschouw in relatie tot God. Het gebed spoort je aan beter gebruik te maken van de mogelijkheden die God je gegeven heeft. Het helpt je om tot je bestemming te komen, om jezelf te vinden. Dat is de bedoeling ervan. Vraag en je zal gegeven worden, zegt Jezus, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want als je vraagt en zoekt en klopt zul je de heilige Geest ontvangen, de inspiratie die nodig is om van je eigen verhaal een onderdeel van Gods geschiedenis met mensen te maken.   
Bidden is dus eigenlijk altijd bidden om de heilige Geest, de invloed van God op je leven. Wie zover is, in de leerschool van het bidden, laat één ding direct achter zich. Hij houdt op met al dat praten, wanneer hij bidt. Ik kwam in dit verband een aardig verhaal over madame De Stael tegen. Een rijke, intellectuele en geëmancipeerde vrouw uit het einde van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw. Zij zou, nadat ze twee uur lang iemand in haar salon had ontvangen en al die tijd onafgebroken aan het woord was geweest bij het afscheid gezegd hebben: ‘Wat hebben we een kostelijk gesprek gehad!’ Zo wordt er vaak gebeden. Met veel gepraat en weinig oor. Beter is het alleen maar stil te zijn of – als je niet zonder woorden kunt -  te mediteren over een bestaand gebed. Eigenlijk zoals we dat doen in een evensong. Luisteren naar de psalmen, gebeden van drieduizend jaar oud. Luisteren naar de lofzangen van Maria en Simeon, gebeden van tweeduizend jaar oud. Elke keer weer.  
Heer, leer ons bidden. Bidden, heeft Jezus ons geleerd, is vragen, zoeken en kloppen. Het is jezelf open stellen voor Gods heilige Geest, en erdoor veranderen. Amen. 


Said prayers


Eeuwige
Wij danken u
voor dit uur
in uw huis
tijd om samen
te vragen, te zoeken
en te kloppen
op oude teksten
waarin U
tot ons spreekt,
oude woorden
die een brug
kunnen worden
waarlangs
U bij ons
binnenkomt. 
Wij bidden
maak ons 
wat minder
praatgraag
in verhouding
tot U,
geef ons geduld
bij het vragen, zoeken
en kloppen,
opdat wij
U kunnen hóren
en veranderen
in uw 
heilige Geest. 

We bidden *
voor de nacht 
die komt:
Houd de wacht
Eeuwige
bij hen die werken
of waken
of wenen vannacht,
en geef uw engelen
de leiding
over hen die
slapen. 
Zorg
voor de zieken
Heer Christus,
geef rust
aan wie
vermoeid zijn
zegen
de stervenden,
troost 
hen die lijden,
heb medelijden
met wie
aangeslagen zijn,
en bescherm hen die
vol vreugde zijn,
dit alles
om wille
van uw liefde. 

Amen. 




*Avondgebed uit ‘The book of common prayer’


NB Wanneer u vaker inspiratie vindt in onze preken en gebeden, stellen wij u voor om eens een gift over te maken aan NL30INGB0000111806 t.n.v. Penningmeester Leidse Binnenstadsgemeente. U steunt ons werk ermee, hartelijk dank!



