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De zeven werken van barmhartigheid
I. Doden begraven

Voorganger: ds. Jacob Korf

Ouderling van dienst: Jan Wolzak

Lector: Rietje van Wiglen

Onganist: Willeke Smits

m.m.v. de Leidse Cantorif o..v. Hans Brons

Otgel: Klaglied - Dietrich Buxtehude (1637-1707)
Cantorij: Verleib uns Frieden
— Felix Mendelssohn (1809-1847)

Ontsteken van de kaarsen
Begroeting door de ouderling van dienst

VOORBEREIDING

Aanvangslied (staande): LB 556 (vers 3: Cantorij)

Stilte

Bemoediging

Kyriegebed, met gezongen Kyrie: LB 301h

Lied om ontferming: Cantorij: Adoramus te Christe
— Claudio Monteverdi (1567-1643)

DIENST VAN HET WOORD
Groet:
V: De Heer zij met ul
G: Ook met u zij de Heer!
Moment met de kinderen
Lied: LB 806
Gebed
Lied: LB 322
Schriftlezing: Johannes 11:55 en 12:11
Cantotij: Drop, drop, slow tears

— Otlando Gibbons (1583-1625)
Preek
Lied: LB 91a

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN
Gebedsintenties
Voorbeden
Cantorij: A prayer for Ukraine
— Mykola Lysenko (1842-1912)
Stil gebed
Cantorij: Aus tiefer Not schrei ich 3u dir
— Heinrich Schiitz (1585-1672)
afgesloten met gezamenlijk gebeden Onze Vader

Mededelingen uit de gemeente & aanwijzingen collecte
Slotlied (staande): LB 973

Zending en zegen, met gezongen ‘Amen’
Zondagsgroet

Otgel: Passacaglia - Dietrich Buxtehude (1637-1707)

Wat fijn dat u onze dienst komt bezoeken. In verband
met de richtlijnen informeren wij u graag nog even de
volgende praktische punten:

1. We houden nog gepaste afstand tot elkaar en geven
elkaar op die manier de ruimte!

2. AVG: Er worden beeldopnamen gemaakt die (kunnen)
worden uitgezonden. Indien u niet in beeld wilt komen,
meldt u dit dan zelf bij binnenkomst in de kerk? Er wordt
dan in overleg met u naar een oplossing gezocht.

3. Na het ‘Amen’ mag u uiteraard nog plaatsnemen om
naar het orgelspel te luisteren.

Wij wensen u een mooie en gezegende dienst.

Informatie over de LBG vindt u op
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

U kunt zich opgeven voor de digitale nieuwsbrief
via www.leidsebinnenstadseemeente.nl/newsletter/

COLLECTE: Er zijn twee mogelijkheden om te geven:

1. Overmaken op
rekeningnummer:

NL71 INGB 06786 51094 t.n.v.
Protestantse Gemeente Leiden
o.v.v. “Kerkdienst [dag maand|]
LBG”

Voor bestemming en verdeling:
zie website LBG.

2. Geven met de Givt-app.

Zie protestantsegemeenteleiden.nl/givt

TEKSTEN CANTORIJ REPERTOIRE

Cantorij: Verleth uns Frieden
— Felix Mendelssohn (1809-1847)

Verleih uns Frieden gnidiglich
Herr Gott, zu unsern Zeiten

Es ist doch ja kein Andrer nicht,
Der flr uns konnte streiten
Denn du, unser Gott alleine.

Cantorij: Adoramus te Christe
— Claudio Monteverdi (1567-1643)

Christe, adoramus te, Christe et benedicimus tibi.
Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.
Domine, miserere nobis.

Christus, wij aanbidden U en zegenen U.
Omdat Gij door Uw heilige kruis de wereld verlost heeft.
Heer, ontferm U over ons.



http://www.leidsebinnenstadsgemeente.nl/
http://www.leidsebinnenstadsgemeente.nl/newsletter/
https://protestantsegemeenteleiden.nl/givt/
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Cantorij: Drop, drop, slow tears
— Orlando Gibbons (1583-1625)

1. Drop, drop, slow tears,

And bathe those beauteous feet,
Which brought from heaven
The news and Prince of peace.

2. Cease not, wet eyes,
His mercies to entreat;
To cry for vengeance
Sin doth never cease.

3. In your deep floods
Drown all my faults and fears;
Nor let his eye

See sin, but through my tears.

Cantorij: A prayer for Ukraine
— Mykola Lysenko (1842-1912)

Lord, oh the Great and Almighty,
Protect our beloved Ukraine,
Bless her with freedom and light
Of your holy rays.

With learning and knowledge
enlighten us,

Your childten small,

In love pure and everlasting
Let us, oh Lord, grow.

We pray, oh Lord Almighty,
Protect our beloved Ukraine,
Grant our people and country
All your kindness and grace.

Bless us with freedom,

Bless us with wisdom,

Guide into kind wotld,

Bless us, oh Lord, with good fortune
For ever and evermore.

Cantorij: Aus tiefer Not schrei ich zu dir
— Heinrich Schiitz (1585-1672)

Aus tiefer Not schrei ich zu dir,
Herr Gott, ethér mein Rufen.
Dein gnidig Ohr neig her zu mir
und meiner Bitt es 6ffne;

denn so du willst das sehen an,
was Siind und Unrecht ist getan,
wer kann, Herr, vor dir bleiben?



