
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Dienst  
in de Hooglandse Kerk: 
Zondag 23 januari 2022, 10.00 uur.  
Voorganger: ds. M.R. Klokke 
Organist:      Willeke Smits 
 

  Vieren: 
Zondag 23 januari, ds. Margreet Klokke. 2e themadienst ‘Zinvol leven’ 
Zondag 30 januari, ds. Harold Schorren, city pastor / predikant van de 
Laurenskerk in Rotterdam. 
Zondag 6 februari, ds. Margreet Klokke, doopdienst, met medewerking van de 
Leidse Cantorij onder leiding van Hans Brons. 
 

De diensten zijn op uitnodiging en te volgen via livestream en kerkomroep. 

 

  In deze Op de Hoogte: 

• Van de predikant 

• Kerkenwerk 

• Kamermuziek 

• Tijd (Huub Oosterhuis) 

 

 

 

23 januari 2022, 30e jaargang 

 
 

 

 

Nieuwsbrief van de Leidse 
Binnenstadsgemeente 
  

Zesentwintigste jaargang 
 

Gecombineerde Collecte: 
Diaconie, Algemeen kerkenwerk PGL en  
kosten onderhoud kerkelijke gebouwen, 
op rekening NL71INGB0678651094 
t.n.v. Protestantse Gemeente Leiden 
o.v.v. collecte 23 januari 2022 LBG,  
of met de Givt-app. 
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  Van de predikant 
 
Bij de kerkdiensten 
Vorige week zondag 
is er een nieuwe serie 
diensten begonnen in 
de Hooglandse Kerk, 
over het bijbelboek 
Prediker: ‘Zinvol 

leven’. ‘Lucht en leegte, alles is leegte’, 
zegt Prediker. En hij vraagt zich af: Is 
dat, zoals het is? Of is er iets, dat de 
leegte kan vullen? Hij onderzoekt dit, 
zodat hij uit ervaring kan spreken. 
Afgelopen zondag ging het over plezier. 
Prediker heeft er allerlei ervaringen mee 
opgedaan. Is het zingevend? De preek 
over zijn antwoord hierop is nog te 
vinden op de website, onder het kopje 
‘archief’. Vandaag gaat het over 
werken. Heeft al je zwoegen zin? Veel 
mensen zeggen daar ja op. Hard 
werken, dat dóe je ergens voor.  
De bijdrage die je aan de samenleving 
kunt geven, geeft voldoening.  
Prediker zou alleen Prediker niet zijn, 
als hij daar toch geen kritische vragen 
bij had. U hoort er vanmorgen meer 
over.   
 
Volgende week zondag 30 januari gaat 
ds. Harold Schorren bij ons voor, hij is 
predikant bij de Laurenskerk en city 
pastor in Rotterdam.  
Hij zegt over zichzelf: ‘Mijn grote liefde 
is de liturgie, en ik vind aandacht 
besteden aan de interreligieuze en 
interculturele ontmoeting belangrijk om 
zegenrijk samenleven in de grote stad 
te bevorderen.’ 
 
De cantatedienst in de Pieterskerk van 
deze zondag gaat helaas niet door, ik 
hoef u niet te vertellen waarom… 

Op zondag 6 februari is er een 
doopdienst, waarvoor twee dopelingen 
zijn opgegeven. In deze dienst zal er 
ook een presentatie zijn van de januari-
Kliederkerk, waarin de kinderen op zoek 
zijn gegaan naar wat er allemaal mooi 
is in de wereld om hen heen, in Gods 
schepping.  
 
Op het moment dat ik deze kopij schrijf, 
weet ik nog niet wat het advies van de 
PKN is aan de plaatselijke kerken m.b.t. 
de vraag of ook zij de pandemie-
maatregelen nu kunnen versoepelen. 
Hoe dan ook hoop ik voor u op 
inspirerende en verbindende diensten.  
 
Cursussen 
De eerste avond 
van de cursus 
Wijn en  Wijsheid 
over ‘Zinvol 
leven’ n.a.v. het 
boek Prediker is 
uitgesteld. Deze 
vindt niet plaats 
op donderdag 20 
januari maar op 
donderdag 10 
februari vanaf 
20.30 uur in de Hooglandse Kamer. 
Belangstelling? Geef je op via 
klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl 
Op donderdag 27 januari vanaf 20.30 
uur wordt de eerste bijeenkomst 
gehouden van een nieuwe 
‘intervisiegroep’ over ‘Opvoeden met 
geloof’. Afhankelijk van de maatregelen 
zal deze live of via Zoom gehouden 
worden. Je kunt je er via hetzelfde 
mailadres voor opgeven. Welkom! 

 
Met een hartelijke groet,  

ds. Margreet Klokke 
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  Kerkenwerk in coronatijd 

Het afgelopen jaar 2020 heeft het 
coronavirus ons allen hard getroffen; 
zowel persoonlijk als ook onze 
kerkgemeenschap. We werden op ons- 

zelf terug- 
geworpen en 
we hebben 
dierbaren in de 
nabije kring en 
verder af 
verloren.  

Dat is erg verdrietig. Maar het virus 
heeft ook tot ongekende initiatieven 
geleid. Onderlinge banden werden 
versterkt.  
Onze Protestantse gemeente te Leiden 
(PgL) bleek en blijkt buitengewoon 
veerkrachtig! 
  
Geef vandaag voor de kerk van 
morgen 
Tal van nieuwe mogelijkheden die door 
onze geloofsgemeenschappen worden 
ontplooid, verdienen onze steun. 
Daarnaast zijn er de reguliere kosten, 
zoals de predikantstraktementen en de 
salarissen.  
Ook onze vier kerkgebouwen, 
waaronder twee monumentale kerken, 
vragen veel geld voor instandhouding. 
Wij zijn ook verheugd dat Leiden 
Zuidwest nu weer over een eigen ruimte 
beschikt - De Pelgrim - waar de 
zondagse viering plaatsvindt. 
  
Vindt u het werk van 
uw kerk belangrijk?  
Geeft u om een plek waar u uw geloof 
in God kunt delen? 
Laat dit dan blijken uit uw bijdrage aan 
de Actie Kerkbalans. Uw steun voor het 
werk van uw kerk is van groot belang. 

College van Kerkrentmeesters 

 

  Kamermuziek 
De Canadese dichter en 
zanger Leonard Cohen 
(1934-2016) heeft prach-
tige liederen gemaakt 
over zijn levenslange 
zoektocht naar zin, wijs-
heid en licht. In zijn poëzie gaat het 
vaak over gebrokenheid, onrecht en 
menselijk onvermogen – én over 
verlangen naar perspectief, heelheid en 
liefde. Cohen bleef zijn joodse 
achtergrond altijd trouw, maar 
onderzocht ook christelijke, 
boeddhistische en hindoeïstische 
tradities. In zijn teksten verbindt hij zijn 
eigen ervaringen met religieuze 
beeldspraak, waardoor thema’s als 
liefde en lijden, verlangen en verlossing, 
geloof en genade opnieuw gaan leven.  
Zijn concerten waren spirituele 
belevenissen.  
 
Frank Kazenbroot is een groot 
liefhebber van het werk van Leonard 
Cohen. Over zijn levenslange fascinatie 
schreef hij in 2018 het boek Wees lief 
voor deze ziel. Veertig vensters op 
Leonard Cohen. Kazenbroot laat in 
KAMERMUZIEK de mooiste liederen 
van Cohen horen en vertelt over de 
samenhang tussen leven en werk. En 
over de ontroering die hij soms voelt als 
hij naar deze liederen luistert. Het wordt 
een meditatieve bijeenkomst, waarbij 
iedereen zich kan laten raken door de 
poëzie en de muziek. Er is gelegenheid 
vragen te stellen, te delen wat we 
hebben ervaren en met elkaar in 
gesprek te gaan over de betekenis van 
het werk van Cohen in de wereld van 
vandaag. 

Hooglandse Kamer,  
zondag 13 februari van 13.00 tot 16.30 uur. 
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  Tijd van vloek en tijd van zegen 
 
  Tijd van vloek en tijd van zegen 
  tijd van droogte tijd van regen 
  dag van oogsten tijd van nood 
  tijd van stenen tijd van brood. 
  Tijd van liefde nacht van waken 
  uur der waarheid dag der dagen 
  toekomst die gekomen is 
  woord dat vol van stilte is. 
 

  Tijd van troosten tijd van tranen 
  tijd van mooi zijn tijd van schamen 
  tijd van jagen nu of nooit 
  tijd van hopen dat nog ooit. 
  Tijd van zwijgen zin vergeten 
  nergens blijven niemand weten 
  tijd van kruipen angst en spijt 
  zee van tijd en eenzaamheid. 
 

 
      Wie aan dit bestaan verloren 
      nieuw begin heeft afgezworen 
      wie het houdt bij wat hij heeft 
      sterven zal hij ongeleefd. 
      Tijd van leven om met velen 
      brood en ademtocht te delen – 
      wie niet geeft om zelfbehoud, 
      leven vindt hij honderdvoud. 
 
       Huub Oosterhuis – Liedboek 845 

 

 

  

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten 
 

Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mailadres: 
Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl 

Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB  Leiden 
 

predikant: Ds. M.R. Klokke, 
Oude Rijn 156, 2312 HM  Leiden, tel.: 06-48228505    

email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl 
  
 

 

 
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 6 februari. 

Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 31 januari. 
 

De website van de Leidse Binnenstadsgemeente: 

 www.leidsebinnenstadsgemeente.nl  
 

Deze en vorige ‘Op de Hoogten’ zijn op de website na te lezen: 
(onder ‘archief’ en vervolgens ‘Op de Hoogte’) 

 

mailto:Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl
http://www.leidsebinnenstadsgemeente.nl/

