
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Dienst in de Hooglandse Kerk: 
Zondag 5 september 2021, 10.00 uur.  
Voorganger: ds. J. Korf 
Organist:      Willeke Smits 
 

  Vieren: 
Zondag 5 september, ds. Jacob Korf, Den Haag. 
Zondag 12 september, 12.00 uur!, ds. Margreet Klokke, met medewerking 
van de Leidse Cantorij. 
Zondag 12 september, 17.00 uur, Evensong, ds. Irma Pijpers, Zutphen, met 
medewerking van de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons. 
 

In deze Op de Hoogte: 
 Van de predikant    Jeugdwerk 

 De Hooglandse Kamer   Op zoek naar een  

 Leidse Cantorij     nieuwe jeugdwerker 

 Programma 2021 – 2022   Met alle respect 
 

5 september 2021, 29e jaargang 

 
 

 

 

Nieuwsbrief van de Leidse 
Binnenstadsgemeente 
  

Zesentwintigste jaargang 
 

Gecombineerde Collecte: 
Diaconie, Prot. Gemeente Leiden en kosten 
predikanten en kerkelijk werkers,op rekening 
NL71INGB0678651094t.n.v. Protestantse 
Gemeente Leideno.v.v. collecte 5 september 

2021 LBG of via de Givt-app 
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  Van de    
 predikant 
 
Het is september, het 
nieuwe seizoen staat 
voor de deur. 
Volgende week 
beginnen de 
feestelijkheden, met: 

 
Op zondag 12 september: 
- Een kerkdienst om 12.00 uur, 
m.m.v. de Leidse Cantorij o.l.v. Hans 
Brons. Dit zal de eerste dienst zijn in 
een serie over het thema ‘Veerkracht’, 
n.a.v. de verhalen van Jozef uit het 
boek Genesis. Jozef is iemand die van 
vallen en opstaan weet. Hij wordt in de 
put gegooid door zijn broers, maar er 
toch weer uit gered. Hij wordt als slaaf 
naar Egypte verkocht, maar krijgt er een 
vooraanstaande positie in het huis van 
Potifar. Hij wordt in de gevangenis 
vastgezet, maar komt ook daar weer uit 
en wordt onderkoning van Egypte… Het 
is vallen en opstaan, elke keer weer. 
Waar haalt hij de veerkracht vandaan 
die hem kenmerkt? Waar halen u en ik 
de veerkracht vandaan, om opnieuw te 
beginnen, persoonlijk maar ook als 
kerk, nog steeds met Corona?   
- Een gezamenlijke, eenvoudige 
lunch om 13.00 uur  
- De opening van de Hooglandse 
Kamer om 14.00 uur door 
burgemeester Henri Lenferink 
- De eerste spreker in het 
Kamerprogramma: Ruard Ganzevoort, 
lid van de Eerste Kamer en praktisch 
theoloog, gespecialiseerd in pastoraat 
om 14.15 uur. Hij zal op een 
persoonlijke manier iets vertellen over 
‘De kracht van het verhaal, positief en 
negatief’.  

- Vanaf 15.00 uur: Het bekijken van 
de expositie ‘Veerkracht’ van Leidse 
Stadsfotografen Eelkje Colmjon en 
Monique Shaw.  
- Om 17.00 uur: Evensong m.m.v. 
de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons en 
aan het orgel Willeke Smits. 
Voorganger: ds. Irma Pijpers.  
  
Elders in deze Op de Hoogte leest u, 
hoe u zich voor de verschillende 
activiteiten kunt aanmelden. Ik hoop 
velen van u te ontmoeten, ook wie sinds 
de pandemie nog niet naar de kerk 
durfden.   
 
Als het seizoen geopend is, beginnen 
de verschillende cursussen. De eerste, 
die  in mijn agenda staat, is de 
Kerncursus. Deze begint op woensdag 
22 september, en vindt om de week 
plaats – op zes avonden vóór Kerstmis, 
en zeven avonden erná. Dit is een 
cursus die ik iedereen kan aanraden, 
zowel voor nieuwkomers in de 
christelijke traditie, als voor wie hun 
hele leven al in de kerk komen. Het is 
een hele fijne manier om nog eens te 
horen hoe je de bijbel zo kunt lezen dat 
je ermee kunt leven en om nog eens te 
onderzoeken, in gesprek met anderen, 
wat je nu eigenlijk gelooft.    
Hieronder vindt u de inhoud van de 
cursus, en een paar aanbevelingen van 
cursisten van vorig jaar.  
 
Cursus  
‘Kern van de Christelijke Traditie’ 
-  voor wie zich wil bezinnen op z’n 
persoonlijke verhouding tot ‘geloven’ 
Hoe kun je toegang krijgen tot de bron 
van inspiratie van de christelijke traditie 
-  de bijbel? Hoe kun je dit boek lezen? 
Welke beelden zijn er in de traditie van 
God? Welk beeld koester je zelf? Wie is 
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Jezus volgens theologen? Wat betekent 
zijn gestalte voor jou persoonlijk? Wat is 
‘de Heilige Geest’? Zijn er ervaringen in 
je dagelijks leven, die je hiermee kunt 
verbinden? Wat is ‘christelijke ethiek’? 
Hoe maak je zelf keuzes? Wat is 
bidden, wat betekent de gemeenschap 
van de kerk voor je? 
 
Helmut: 
De bijbel lag voor mij onder een dikke 
laag stof. Die stof is eraf gehaald. De 
intense verhalen raken me nu. 
 
Mariëtte: 
De Kerncursus heeft mij richting, stof tot 
nadenken en ruimte gegeven. Een 
waardevolle verdieping! En daarnaast 
heb ik nieuwe mensen ontmoet voor 
gezelligheid en goede gesprekken. 
 
Joke:  
- De invulling van de Kerncursus; 
- De open discussies over hoe je de 
bijbel kunt lezen; 
- De inbreng van medecursisten vanuit 
verschillende achtergronden: 
Dit alles heeft ervoor gezorgd dat de 
cursus voor mij zeer waardevol is 
geweest in relatie tot mijn geloof. 
 
Ans: 
Ken je dat, dat je als doorgewinterde 
kerkganger een beetje lui kan worden, 
denkend dat je nu toch wel weet hoe de 
bijbel in elkaar steekt en wat die over-

bekende 
verhalen te 
betekenen 
hebben? Je 
hebt ze zo 
vaak 

gehoord, dat er bijna inflatie optreedt.  
Om de verhalen met frisse blik te lezen, 
meer te leren over de oorsprong en 'the 

making of', om over de bijbel te praten 
in een open kring, te horen hoe anderen 
die oude teksten in hun leven een 
plaats geven of willen geven, dat zorgt 
erover dat je geloof niet stolt, maar gaat 
'stromen, tintelen en stralen'.  

 
Met een hartelijke groet,  

en graag tot ziens in of om de kerk!  
                                         ds. Margreet Klokke 

 

o-o-o-o-o 
 

  De Hooglandse Kamer: 
  van idee tot voldragen pilotproject 
 

Op zondag 12 
september opent de 
Leidse 
burgemeester 
Lenferink de 
Hooglandse Kamer. 
Het is juist op dit 
moment goed om u 

kort mee te nemen naar de 
achtergrond, de (korte) geschiedenis en 
de uitwerking van dit pilotproject.   
 
Kerk open als opdracht voor ons 
allemaal 
Bij het aantrekken van Margreet Klokke 
als predikant van de Leidse 
Binnenstadsgemeente is als opdracht 
aan haar geformuleerd: “maak de kerk 
open voor de stad”. Bij ons aantreden 
als vicevoorzitter en voorzitter hebben 
Jacqueline Rijsdijk en ik als onze 
belangrijkste doelstelling genoemd het 
stapsgewijs en geleidelijk vernieuwen 
van de Leidse Binnenstadsgemeente, 
juist met het oog op het voortbestaan 
op veel langere termijn. Hoe warm en 
goed de bestaande gemeenschap van 
de LBG ook voelt, ze zal ten onder 
gaan als we de kerk niet wijd 
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openzetten, als er geen uitwisseling van 
ideeën met de samenleving om ons 
heen (de stad) plaatsvindt, geen 
instroom van nieuwe mensen komt, 
geen nieuw geld wordt gevonden. Maar 
natuurlijk kunnen we daarbij wel van 
onze eigen kracht uitgaan: we hebben 
een monumentaal en prachtig 
kerkgebouw, letterlijk een goed verhaal 
(dat we op steeds nieuwe manieren 
mogen vertellen), een hechte en 
betrokken maar tegelijk ook open 
gemeenschap van mensen, een reeds 
bestaande en gewaardeerde (zomer-
)openstellingsgroep en een geweldige 
predikant, op dit moment misschien wel 
de beste van Nederland. 
 
Idee voor een verhalenhuis 
Ter uitvoering van haar opdracht heeft 
Margreet aan de kerkenraad een idee 
voor een verhalenhuis voorgelegd, waar 
verhalen uit de stad en de kerk elkaar 
ontmoeten.  Dat idee komt natuurlijk 
niet uit de lucht vallen; in meer grote 
binnenstadskerken zijn en worden op 
dit moment soortgelijke concepten 
ontwikkeld. Een dragende gedachte 
erachter is dat je als het ware een serre 
ontwikkelt voor je huis, iets waar men 
makkelijk in- en uitgaat, voordat je het 
huis zelf binnenkomt. De Hooglandse 
Kamer, want zo is het idee uiteindelijk 
gedoopt, moet dienen als zo’n serre, 
een entree voor de kerk, waar je 
makkelijker binnenstapt dan in de kerk 
zelf. Dat geldt letterlijk voor de 
Burchtzaal, die een geheel eigen 
ingang heeft, die we ook kunnen 
gebruiken als de kerk verhuurd is, die 
we ook in de winter kunnen gebruiken 
als de kerk zelf te koud is en waar je 
gewoon kunt binnenwandelen voor een 
praatje over van alles en nog wat of een 
kopje koffie. Dat geldt ook figuurlijk 

omdat we in de Hooglandse Kamer 
programma’s aanbieden bijvoorbeeld 
zonder orgel, schriftlezingen en 
gebeden (voor veel mensen van buiten 
de kerk elk met een hoge drempel), 
maar wel gericht op spiritualiteit en 
zingeving.   
 
Van idee tot pilotproject de 
Hooglandse Kamer 
Op de kerkenraadsdag van januari 
2020 is dit idee besproken en hebben 
kerkenraadsleden globaal aangegeven 
wat er wel en niet onder zou moeten 
vallen. Door corona is de verdere 
ontwikkeling op een laag pitje gezet, 
maar niet helemaal stilgevallen. De 
kerkenraad van de LBG is van tijd tot 
tijd bijgepraat en heeft toestemming 
gegeven voor doorontwikkeling.  

Daarbij hebben we de 
hulp ingeroepen van 
Abeltje Hoogenkamp, 
een projectpredikant;  
zij en Margreet 
kenden elkaar van het 
gezamenlijk 
organiseren van de 
Pinksterpelgrims-

tocht, enkele jaren geleden.  

Pinksterpelgrimstocht 2019 
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Eind mei 2021 heeft de Algemene 
Kerkenraad van de Protestantse 
gemeente Leiden, op advies van het 
Vitaliseringsfonds, besloten aan het 
project een stevige startsubsidie toe te 
kennen, vooral ook omdat de grote en 
vernieuwende potentie ervan voor 
iedereen duidelijk zichtbaar is. Vanaf 
begin juni, meteen na die toezegging 
van subsidie, is er door verschillende 
mensen in groepen hard gewerkt aan 
het starten van een pilotproject per 12 
september 2021.  

 
Opening van de Hooglandse Kamer 
op 12 september 2021: u bent allen 
van harte welkom 

 
Dat alles heeft 
ertoe geleid dat 
de Hooglandse 
Kamer op 12 
september 
inderdaad wordt 
geopend! We 
zouden het 
geweldig vinden 

als ook u in grote aantallen bij zoveel 
mogelijk onderdelen aanwezig bent. Zie 
voor het programma van die dag 
www.hooglandsekamer.nl, waar u zich 
ook kunt aanmelden voor de kerkdienst 
van 12 uur en de andere onderdelen 
van de opening (de kerktijdapp werkt 
daarvoor niet). Mocht u meer willen 

weten en dat niet op website van de 
Hooglandse Kamer kunnen vinden, dan 
kunt u mij of Margreet Klokke altijd 
mailen of bellen.  
 
Tot nu is de Hooglandse Kamer 
gedragen en gesteund door de 
kerkenraad. Voor het welslagen ervan 
is ook uw support, op welke wijze ook, 
van groot belang!  

Met hartelijke groet, 
Henk ten Voorde, 

voorzitter kerkenraad 
 

o-o-o-o-o 
 

  Nieuwe Website en  
 Première Leidse Cantorij 
 
De Leidse Cantorij gaat weer van start 
met voltallig koor! Na een moeilijke 
anderhalf jaar, waarin het 
verenigingsleven van de Leidse Cantorij 
nagenoeg stillag, markeert het koor in 
september een nieuw begin met een 
nieuwe website. Naast de gebruikelijke 
informatie als de agenda en het laatste 
nieuws, hebben de Social Media 
platformen een prominente plaats 
gekregen, zodat bezoekers bijvoorbeeld 
meteen naar YouTube-registraties 
kunnen kijken en luisteren. Het is vooral 
een frisse nieuwe site, voor een fris 
nieuw begin, post-corona, althans, dat 
is de hoop.  
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De website zal gelanceerd worden 
aansluitend aan de allereerste 
Evensong die het koor na anderhalf jaar 
zal zingen, op zondag 12 september, 
om 17.00 uur, in de Hooglandse Kerk. 
Dirigent is Hans Brons, organist is 
Willeke Smits en voorganger is ds. Irma 
Pijpers, die ooit zelf ook bij de Leidse 
Cantorij gezongen heeft. 
De Evensong is alleen toegankelijk voor 
mensen die een uitnodiging 
geaccepteerd hebben via de app 
Kerktijd, maar voor iedereen te volgen 
via een livestream, die nog een week 
lang online blijft staan. Meer informatie 
via www.evensongsleiden.nl en de 
nieuwe website zal verschijnen op 
dezelfde domeinnaam als de huidige 
website: www.leidsecantorij.nl. 
 

De Leidse Cantorij 

 
o-o-o-o-o 

 

Programma 2021 – 2022 
 
Wij zijn een kerkgemeenschap midden 
in de stad. Voor 

ons bij 
de 
Leidse 
Binnen-
stadsge-
meente 
betekent 
dat open 
zijn voor 
iedereen, 
zonder dat 
je lid hoeft 
te zijn of te 
worden. Op 

de webpagina: 
https://www.leidsebinnenstadsgemeent
e.nl/programma-2021-2022/  willen we 

zichtbaar maken wat we allemaal te 
bieden hebben, voor mensen die heel 
gevarieerde achtergronden en 
ervaringen kunnen hebben en die op 
hun beurt ook ons inspireren en 
verrijken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle informatie en activiteiten van de 
Leidse Binnenstadsgemeente treft u 
aan in deze gids!! 
 

o-o-o-o-o 
 

  Jeugdwerk 
 
Graag grijp ik 
de gelegen- 
heid aan om 
iets te vertel- 
len over het 
jeugdwerk. 
Corona heeft 
ook hier een 
grote impact op gehad. Indrukwekkend 
is het om te zien hoe de leiding van de 
verschillende groepen hiermee omging 
en allerlei alternatieven vond om toch 
iets aan de kinderen en jongeren aan te 
kunnen bieden.  
Dit betekent dat de Kliederkerk en de 
kindernevendienst, weliswaar anders 
dan anders, toch bijna continue  hebben 
gedraaid. 
Voor de tieners was het moeilijker. Zij 
zaten de hele week al online voor 
school en de behoefte aan online 
activiteiten was dus niet groot. Gelukkig 

U kunt de nieuwe gids nu ook 
downloaden: 
https://www.leidsebinnenstadsgemeent
e.nl/wp-content/uploads/2015/05/LBG-
Programmagids-2021-2022.pdf 
 

http://www.leidsecantorij.nl/


7 

 

hebben we her en der wel een paar 
activiteiten kunnen organiseren. 
Hopelijk kunnen we komend jaar terug 
naar de normale activiteiten (Basics! en 
de Jeugd van Tegenwoordig). Ook is er 
een groep PGL-breed bezig met het 
organiseren van bovenwijkse 
activiteiten voor tieners. We denken dat 
dat goed is, omdat de betrokken kerken 
(LBG, Regenboog en de Verbinding) 
voor dezelfde opgave staan: hoe 
betrekken we onze jongeren bij de kerk 
en hoe zorgen we dat ze betrokken 
blijven. We hopen dat de nieuwe 
jeugdwerker (waar de procedure nog 
voor loopt) hier ook een goede rol in zal 
vervullen. 
 
Tenslotte: het kinder- en jongerenwerk 
heeft nooit genoeg vrijwilligers. Alle 
groepen kunnen bijna altijd leiding 
gebruiken. Als u iets binnen het 
jeugdwerk zou willen doen, kunt u dat 
melden via 
jeugdwerk@leidsebinnenstadsgemeente.nl 

 
Met een hartelijke groet, 

Antje Ras, 
jeugdouderling. 

 

o-o-o-o-o 
 

  Op zoek naar een nieuwe  
  jeugdwerker!  
 
Op 11 juli jl. heeft onze jeugdwerker  
Emmie Kaljouw afscheid genomen van  
de Leidse Binnenstadsgemeente. Nu  
zoeken wij een nieuwe jeugdwerker:  
‘een enthousiasmerende, verbindende  
jeugdwerker, met een accent op  
werkzaamheden gericht op de oudere 
jeugd (oudere basisschoolkinderen, 
tieners en studenten)’, zoals er in de 
advertentie staat. 

De functie bestaat uit twee elkaar  
aanvullende onderdelen. Het eerste is  
het jeugdwerk van de Leidse 
Binnenstadsgemeente (zie boven). Het 
tweede is gericht op coördinatie van het 
gezamenlijke jeugdwerk in heel Leiden 
en het ontwikkelen van een toekomst-
plan voor het jeugdwerk in de stad.  
Het gaat om 32 uur per week, voor circa 
2 jaar. Verlenging is niet uitgesloten.  
Heb je belangstelling, of weet je iemand  
voor wie deze baan iets is: laat het ons  
weten via 
voorzitter@leidsebinnenstadsgemeente.nl! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
  

  Met alle respect 
                       praten over God en zo… 
Gesprekken over wat mensen geloven -  
of juist niet geloven - lopen nogal eens  
uit op wederzijds onbegrip en soms zelfs  
ruzies. Dat gebeurt zelfs weleens onder  
vrienden of in de familiekring. Het kan  
er soms toe leiden dat ouders omwille  
van de lieve vrede maar niet meer met  
hun kinderen over het geloof praten. 
In het boek van Popko Kuiper “Met alle  
respect – praten over God en zo…”  
probeert hij duidelijk te maken waardoor  
zulke gesprekken vaak mis gaan en  
wat er nodig is om een gesprek te  
voeren waar alle deelnemers een goed  
gevoel aan overhouden. Daarbij komen  
verschillende onderwerpen aan de orde  
die misschien stuk voor stuk wel  
gespreksstof opleveren voor een hele  
avond. Voorlopig beginnen we met 4 à 5  
bijeenkomsten.  
Locatie: Hooglandse Huys. 
Aanvang: 20.00 uur. 
Data: 23 sept., 14 okt, 4 nov, 25 nov, 
(evt. 16 dec.) 2021. 
Contact en opgave: Popko Kuiper,  
popko.kuiper@hetnet.nl 
Het boek is te koop via elke boekhandel  
(voor € 22,95) of via de auteur zelf. 

 

mailto:voorzitter@leidsebinnenstadsgemeente.nl
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  Agenda    

12 september Opening Hooglandse Kamer 14.00 uur Hooglandse Kerk 

12 september Evensong 17.00 uur Hooglandse Kerk 

23 september Met alle respect 20.00 uur Hooglandse Huys 

    

 

   

    
 
 
 
 

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten 
 

Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mailadres: 
Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl 

Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB  Leiden 
 

predikant: Ds. M.R. Klokke, 
Oude Rijn 156, 2312 HM  Leiden, tel.: 06-48228505    

email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl 
  
 

 

Hooglandse Kamer 
 
De tijd zit soms krap in het heden. 
Je bent altijd op weg naar straks, 
mist wat er nu is, om je heen. 
 
Midden in de stad Leiden 
staat al eeuwen de Hooglandse Kerk 
symbool van wat tijdloos is; 
het gevoel dat er meer is, 
de vraag naar de zin. 
 
Tegen de kerk aangeleund 
staat de Hooglandse Kamer. 
Een huiskamer is het 
voor alle voorbijgangers in de stad. 

 
Een plaats om even stil gezet te 
worden, 
en verbonden te worden 
met wat je in het nu 
kan bezielen en zin geven. 
 
De Hooglandse Kamer: 
een open ruimte 
in het centrum van de stad 
voor zinnige kunst 
een inspirerend verhaal 
en wijze lessen voor het leven 
 

Ds. Margreet Klokke 
 

 
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 19 september. 

Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 13 september. 
 

De website van de Leidse Binnenstadsgemeente: 

 www.leidsebinnenstadsgemeente.nl  
 

Deze en vorige ‘Op de Hoogten’ zijn op de website na te lezen: 
(onder ‘archief’ en vervolgens ‘Op de Hoogte’) 

 

mailto:Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl
http://www.leidsebinnenstadsgemeente.nl/

