Kerkdienst in de serie ‘De bijbel in steen’, gehouden in de Hooglandse Kerk op zondag 25 juli 2021. Voorganger ds. Margreet Klokke

O God,

Op de grens

van een oude

naar een

nieuwe week

staan we stil

en kijken terug. 

En vreemd:

meestal gaan

onze gedachten

dan meteen uit

naar wat verkeerd ging,

wat wij anders

hadden willen doen. 

Streng als wij

voor onszelf

kunnen zijn

maken wij

onze missers

vaak veel te groot…

Mogen wij 

in uw licht zien

dat vallen en opstaan

horen bij

de gebrokenheid

van ons bestaan.

Maak ons

barmhartig

voor onszelf

zoals Gij

barmhartig bent

voor ons,

zo bidden wij: KYRIE

Op de grens

van een oude

naar een

nieuwe week

staan we stil

en kijken terug.

En vreemd:

vaak gaan

onze gedachten

dan meteen uit

naar momenten

waarop een ander

ons pijn deed

geen ruimte gaf 

of niet begreep, 

alsof die momenten

meer plaats innemen

dan de goede,

de hartverwarmende. 

Mogen wij

in uw licht zien

dat onderling botsen

en weer verzoenen

horen bij

de gebrokenheid

van het bestaan.

Maak ons

barmhartig voor elkaar

zoals Gij

barmhartig zijt

voor ons,

zo bidden wij:

KYRIE

Vreemd is het toch:

Als we stilstaan

bij wat er

deze week

gebeurd is

in de wereld

om ons heen

gaan onze gedachten

meteen uit

naar de rampen

die water

en vuur

hebben uitgericht

en nog uitrichten.

En dat is ook

groot,

de gebrokenheid

die daaruit spreekt

kan niet anders

dan veel

plaats innemen

in onze harten.

Maar laat ons 

tegelijk beseffen

dat er altijd

een nieuw begin

mogelijk is

voor uw wereld

in het licht van

uw barmhartigheid.

Daarom bidden wij:

KYRIE 
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Kloosterpoort, Hooigracht 17, Leiden
Preek over Leviticus 19: 33-34 en Lucas 10: 25-37

Afgelopen vrijdag ben ik voor het eerst sinds een jaar naar de bioscoop geweest. Toen merkte ik weer, wat dat een verschil dat is met thuis Netflix kijken. Het enorme scherm maakt, dat ik op een gegeven moment niet meer náár een film kijk. Ik zit er ìn. Ik ben geen toeschouwer meer, maar onderdeel van het verhaal. Het dóet me wat. Als ik na afloop naar buiten ga, ben ik verbaasd dat alles daar nog zo is als een paar uur geleden. Er wordt nog steeds bier en wijn gedronken, op de terrasjes. Er wordt nog steeds druk gepraat en gelachen. Het lijkt, alsof er niets gebeurd is. Terwijl ik iets heb meegemaakt. Bij mij van binnen is er iets verschoven. Ik ben veranderd. 
Misschien herkent u dit. Misschien gebeurt het u ook wel eens. Door het zien van een film, het lezen van een boek of het bezoeken van het theater. Het kan je ook overkomen door het luisteren naar een gelijkenis. Ja, dat is zelfs de bedoeling van zo’n verhaal. Dat je erdoor wordt meegenomen. Dat je er ìn komt, en erdoor wordt geraakt. En dat je daarna niet meer helemaal dezelfde bent. Bij het lezen van een gelijkenis is het dan ook van belang erop te letten met welke mind-set de luisteraar het verhaal ingaat. En vervolgens te kijken hoe hij er aan het einde uitkomt.  

De gelijkenis op de gevelsteen van de Hooigracht – aan wat voor iemand wordt die verteld? Wat houdt deze man bezig, welke gedachten en gevoelens leven er bij hem als Jezus hem meeneemt, het verhaal van de barmhartige Samaritaan in?    
Het is een wetgeleerde. Jezus heeft geregeld botsingen met mensen als hij. Want hij heeft een andere manier van omgaan met de bijbel dan zij. Zij nemen de leefregels die erin staan letterlijk. Hij is op zoek naar de geest ervan. Een vrijere manier van omgaan met de bijbel heeft hij dus. Daar wordt over gepraat, onder de geleerden. Er wordt weinig goeds van gezegd. En deze wetgeleerde komt dan op het idee om Jezus te testen. Zijn nieren te proeven, door hem een heel basale vraag te stellen over de bijbel. Hij doet, alsof dit ook echt een vráág voor hem is. Maar intussen vindt hij dat hij zelf het goede antwoord weet. Meester, zegt hij, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus doorziet de man zijn opzet. Hij speelt de bal terug. Wat leest u zelf in de wet? Zijn gesprekspartner antwoordt, en citeert Leviticus 19: Heb de Heer uw God lief, (…) en uw naaste als uzelf. Precies, zegt Jezus, zo eenvoudig is het. Doe dat en u zult leven. Maar dat was de bedoeling niet. Dat ze zo snel uitgepraat zouden zijn. De man wilde Jezus uit zijn tent lokken. Dus komt hij met een volgende vraag: Maar wie is mijn naaste? Moet je dat niet nader definiëren? Aan wie moet je hulp verlenen? Je kunt toch maar niet voor Jan en alleman klaar staan?     
En die vraag herken ik. Hij kwam pas nog bij me op. We waren met de kerkenraad bij elkaar, buiten op de Hooglandse Kerkgracht. Voor het eerst, na een jaar Zoom-vergaderen. Er kwam een magere jongeman naar ons toe fietsen. Ik heb geld nodig om te eten, zei hij. Op zo’n moment weet ik nooit wat ik moet doen. Is de man mijn verantwoordelijkheid, of kan ik hem beter naar de daklozen opvang verwijzen? En àls ik hem wat geef, koopt hij er dan eten van of drugs? Gelukkig loste één van ons mijn dilemma op, en trok gewoon zijn portemonnee… 
Wie is mijn naaste? Dat is een vraag van alle tijden. De Franse schrijver Albert Camus schreef er een beroemd geworden roman over. ‘De val’, heet deze. Hij gaat over een succesvolle advocaat. Eens loopt de man ’s nachts door Parijs, op weg naar huis. Dan ziet hij, op één van de bruggen over de Seine, een vrouw. Ze heeft een vreemde houding, hangt net iets te veel over de reling heen. Moet ik haar vragen of alles goed is? vraagt hij zich af. Mijn zaak niet, denkt hij, en hij loopt door. Dan hoort hij achter zich een ijzige schreeuw en een plons. Moet ik nu het water in, om haar te redden? vraagt hij zich af. Is dat niet gevaarlijk voor mij? En misschien toch al te laat? Mijn zaak niet, denkt hij, en loopt door. Een moment, dat aan zijn geweten blijft kleven. De val van de vrouw wordt op den duur zijn eigen val. Het gaat steeds slechter met hem. Alsof hij het eeuwige leven van de wetgeleerde in dit ene ogenblik misloopt…
Wie is mijn naaste? Je kunt toch niet maar voor Jan en alleman klaarstaan? Het is met deze mind-set, dat de wetgeleerde de gelijkenis ingaat. En dan vertelt Jezus: Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Het is filmisch verteld. De wetgeleerde ziet het voor zich. Hij raakt bij het gebeuren betrokken. Algauw komen er twee potentiële hulpverleners langs. Mensen, die dichtbij hem staan. Zij hebben een functie in de tempel. Net als hij horen ze dus om zo te zeggen bij het grondpersoneel van God. Deze twee zíen de man wel, maar laten hem links liggen. Zij hebben daar ook goede redenen voor. Er staat ergens in de bijbel, dat wie dienst heeft gedaan in het huis van Hem die de bron is van alle leven, na afloop daarvan niet in aanraking mag komen met een dode. Dat is een vorm van eerbied. Maar in een situatie als deze komt het wel onbarmhartig over! Je kunt je voorstellen dat de wetgeleerde zich er niet prettig bij voelt, dat dit nu verteld wordt over zijns-gelijken. Dan verschijnt er een derde potentiële hulpverlener in beeld. Deze keer is het iemand die, anders dan de eerste twee, ver van onze geleerde afstaat. Iemand die om zo te zeggen zijn tegenovergestelde is. Zoiets als de Palestijnen nu zijn voor Israël, en andersom. Zowel in politiek als in religieus opzicht iemand, met wie hij zich niet kan identificeren. Een Samaritaan. Van hem gaat het verhaal verder: Deze zag de halfdode man liggen, kreeg medelijden met hem en deed voor hem, wat er gedaan moest worden. Het moet vervreemdend zijn voor de wetgeleerde, om dit te horen. Want die woorden: Hij kreeg medelijden met hem (in de oude vertaling: hij werd met ontferming bewogen) – die horen in de bijbel die hij zo goed kent bij God. En precies deze woorden worden nu verbonden met iemand van wie hij het geloof afkeurt. In wie hij zich absoluut niet herkent. De ànder in zijn leven, bij uitstek. Dat dóet wat, met de man. Hij ging de gelijkenis in met de mind-set van een hulpverlener. Iemand die kan kiezen wie hij wel of niet iets geven zal. Maar in het verhaal raakt hij die positie kwijt. De hulpverlener is daar zijn tegenovergestelde. En zo komen er nieuwe gedachten in hem op. Hij krijgt een andere mind-set. Hij vraagt zich af: Gebeurt het wel eens, dat ik met lege handen sta, en ik een ánder zie doen wat nodig is? En is het mij wel eens overkomen, dat een ander míj om zo te zeggen van de kant van de weg opraapte? Terwijl het verhaal de wetgeleerde zo losmaakt van zijn vertrouwde positie als hulpverlener, verandert gaandeweg ook de betekenis van het woord ‘naaste’. Dat is aan het einde ineens geen hulpbehoevende meer. Want dan vraagt Jezus aan onze geleerde: Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? En dan luidt het antwoord: De man die medelijden met hem heeft getoond. Ziet u, de rollen zijn omgedraaid, gedurende de gelijkenis. De naaste is geen hulpbehoevende meer. En de wetgeleerde is geen hulpverlener meer. De hulpverlener, dat is een ànder. Iemand voor wie híj nooit zijn portemonnee zou trekken of het water inspringen. 
En zo ga je dit verhaal, mèt de wetgeleerde, anders uit dan in. Ging je het verhaal in met vragen als: Wie is mijn naaste? Ik kan toch niet voor Jan en alleman klaarstaan? Nu spelen er vragen door je hoofd als: Wie is eigenlijk de barmhartige Samaritaan in mijn leven, en in het nieuws? Is dat soms niet iemand, die ik nog nooit voor Gods grondpersoneel had aangezien? 

Ik moet nu denken aan die Poolse man, die vorig jaar met zijn gezin op een strand in den Haag lag te genieten van zijn vakantie. Er was die dag een sterke stroming. Drie Nederlandse kinderen raakten in nood. Hij sprong het water in, en redde hen, maar verloor zijn eigen leven. Dramatisch. Bijzonder. En ik vraag me af: Is dit moment wel echt ontvangen? Is deze al te barmhartige Samaritaan wel gezien? Misschien wel niet genoeg. Want hoe wordt er nu omgegaan met Poolse en andere seizoens-arbeiders? Als onze naasten? 
Ik moet ook denken aan de mensen die in de gebieden wonen, waar het water de afgelopen week zo heeft huisgehouden. Zij hebben allemaal verhalen, over onverwachte hulpverleners. Aan de oever van de Ourthe, in Wallonië, kwamen de vrijwilligers overal vandaan. Ze kookten, dweilden, sleepten, troostten. Soms spraken ze amper Frans, maar Arabisch of Vlaams. Zal dat straks een verschil maken, als de Vlamingen en de Walloniërs weer ergens over botsen, of als er nieuwe Arabisch sprekende vluchtelingen bij de grens aankloppen? Zullen ze elkaar als naasten zien?  
Dat is de bedoeling van Jezus, met de gelijkenis. Dat er bij de wetgeleerde van binnen een knop wordt omgezet. Dat hij zichzelf niet meer ziet als hulpverlener, als gever, die helaas niet voor Jan en alleman klaar kan staan. Maar ook als ontvanger. Dat hij zich afvraagt: Wie is de barmhartige Samaritaan in mijn leven? Wie heeft mijn wonden soms verbonden, met een goed woord, een warme blik, of een hartelijk gebaar? En wie is de barmhartige Samaritaan in het nieuws? Wie is er de afgelopen tijd voor iemand in het diepe gesprongen? Kleine momenten zijn dit, meestal. Messiaanse momenten, zou Lucas ze noemen. Christus komt je erin tegemoet. God laat je er zijn gezicht mee zien. Daar wil de gelijkenis de luisteraar bij laten stilstaan. Het verschijnen van de barmhartige Samaritaan op je levensweg, in een onverwachte ander. Hij wil je laten ontvangen. Want wie God kan ontvangen, in de ontmoeting met een ander, krijgt contact met een tegoed. Een oeroud veel te veel. Een bron van liefde, waaruit hij kan putten. En dan kan hij ook geven, als dat toevallig op zijn weg komt, zonder zich af te vragen: Is dit wel mijn verantwoordelijkheid? Hebben we wel wat met elkaar? Hoort deze persoon tot mijn land, mijn volk, mijn geloof, mijn bubbel? Hij is gewoon naaste, mens voor een medemens.   

Ik hoorde deze week een mooi verhaal over het gebouw, waar de gevelsteen met de barmhartige Samaritaan erop oorspronkelijk in is opgenomen. Het St. Elisabeth Ziekenhuis was Rooms Katholiek. De nonnen die er werkten, lieten zich inspireren door zijn gestalte. Zij waren er voor Leidenaren van alle gezindten. Veel mensen in deze stad hebben bijzondere herinneringen aan hun toewijding. Maar op een dag werd er uit onverwachte hoek voor hèn gezorgd. De rollen werden even omgedraaid. Het was 1943. Er vloog een Duitse bommenwerper boven het ziekenhuis. Het toestel was getroffen door een Engelse Spitfire. Als de piloot het lot zijn beloop had gelaten, was hij midden op het ziekenhuis terecht gekomen en had hij de vijand in zijn val nog schade kunnen toebrengen. Maar dat gebeurde niet. Hij werd met ontferming bewogen, en stuurde bij. Het toestel kwam precies in de binnentuin van het ziekenhuis terecht. De brokstukken ervan liggen er altijd nog. Als herinnering aan nog zo’n onverwachte barmhartige Samaritaan, die je hart oprekt. Geven begint met ontvangen. Wie ervaren heeft dat hij zelf mens is, die zomaar hulp kan krijgen van een ander, draagt een bron bij zich van waaruit hij ook naaste kan zijn voor wie er toevallig op zijn weg komt. Amen. 

Bronnen:

Th. J.M. Naastepad, Acht gelijkenissen

J. Tigchelaar, Vanuit Lukas bezien

Gebeden: zie volgende pagina

Trouwe God

Wij danken u

voor die

kleine momenten

in ons leven

waarop 

U ons uw gezicht

hebt laten zien

in een onverwachte

barmhartige

Samaritaan. 

Maak ons bewust

van deze

kostbare momenten

laat ons ze

echt ontvangen

er dankbaar

voor zijn

opdat wij

een tegoed hebben

contact met dat

oeroude veel te veel

van uw genade.

Opdat wij

naaste 

kunnen zijn

voor wie 

op onze weg komt

medemens

onvoorwaardelijk,

zo bidden wij:

…

Wij bidden

voor alle mensen

in de wereld

die vechten

tegen het vuur

of nog worstelen

en bovenkomen

uit het water. 

Er zijn talloze

onverwachte

Samaritanen

op hun weg.

Mogen die

blijven komen.

En mag dit hen

raken en

veranderen.

Mag dit 

overal in de wereld

een tegoed voelbaar maken

van waaruit

vrijmoedig

gegeven kan 

worden.

Mogen wij allen

geraakt worden

en veranderd

in naasten,

zo bidden wij:

…

Wij bidden

voor mensen

die bij de  

hobbels en kuilen

van het leven

gewend zijn

om alles zelf

op te lossen.

Zij zijn liever

hulpverlener

dan ontvanger

van genade.

En misschien

herkennen wij

ons daar allemaal

wel in. 

Maak ons ontvankelijk

voor elkaars

aandacht

en daarin

voor uw hulp.

Laat ons

mensen zijn,

zo bidden wij:

…

Ons hart gaat uit

naar wie ziek zijn

zorgen hebben

of rouw dragen

en daardoor

moeten oefenen

in hulp ontvangen. 

Wij noemen…

Geef dat wij

hen zien

en er zijn,

zo bidden wij:

…

In stilte, Onze Vader

 NB Wanneer u vaker inspiratie vindt in onze preken en gebeden, stellen wij u voor om eens een gift over te maken aan NL30INGB0000111806 t.n.v. Penningmeester Leidse Binnenstadsgemeente. U steunt ons werk ermee, hartelijk dank!
