Kerkdienst, gehouden op zondag 14 februari 2021 in de Hooglandse Kerk. Voorganger: ds. Margreet Klokke, invallend voor ds. Mirjam Buitenwerf, van wie de tekstkeuze en de liturgie komt. 
O God,

Wij missen het

dat we niet 

lijfelijk

in uw huis

kunnen zijn. 

Wij missen

de hoogte

van uw huis

dat gevoel geeft

voor wat

groter is

dan wij.

Wij missen

de wolk

van gebeden

die in elke kerk

hangt

die ons ook zelf 

tot bidden

brengt. 

Wij missen 

het licht 

dat hier zo

wonderlijk

naar binnen

schijnt. 

En toch –

waar wij ook zijn

u ziet en kent ons

u spreekt ons aan

daarom bidden wij:

KYRIE

Wij missen het

dat wij dit uur

niet met elkaar

kunnen beleven.

Wij missen

het samen 

zingen

één van adem

worden

verbonden

in een lied.

Wij missen

het samen

luisteren

één worden in

aandacht

voor uw woord. 

Wij missen

het wisselen

van een blik

het geven

van een hand

het napraten

achteraf.

En toch –

waar wij ook zijn

door uw Geest

van liefde

bindt u ons samen

daarom bidden wij:

KYRIE

Overal

in de wereld

ervaren mensen

de laatste tijd

gemis.

Er is gemis

aan vrijheid

gemis

aan zekerheid

Er is gemis

aan aanraking

gemis 

aan feestelijkheid. 

Er is gemis

aan werk

gemis

aan gezondheid. 

En toch –

wie zich

overgeven

aan hoe het nu is

krijgen oog

voor wat er

wèl is,

altijd nog zóveel…

Mogen mensen

wereldwijd

groeien in

bescheidenheid

en dankbaarheid

voor alles dat u geeft

daarom bidden wij:

KYRIE

Preek over Daniël 1 en Mattheus 7:24-25 

Ze hebben veelzeggende namen, de vier vrienden over wie het verhaal gaat dat net gelezen is. Daniël betekent: God is mijn rechter. Hananja: de Heer is genadig. Misaël: bij God is redding. Azarja: de Heer is een hulp. Je hoort eraan, dat hun ouders hun leven vanaf het begin in verband hebben willen brengen met God. Toen ze opgroeiden zullen ze hen dan ook de verhalen verteld hebben, uit Israëls heilige boek. Ze zullen hen hebben leren bidden. En ze zullen hen hebben meegenomen naar de synagoge. Ze zullen hun jongens vormen hebben aangereikt, die de Onzichtbare present stelden, in hun leven. Dat hoor je aan hun namen. Daar schuilt iets in van een diepe wens, en een stellig voornemen, van hun ouders.   

Als het verhaal van deze vier vrienden begint, zíjn ze intussen gevormd. Ze hebben hun ‘bar mitswa’ gedaan. Het ritueel doorstaan, dat een Joodse jongen tot een volwassen man maakt. Dan moet hij in de synagoge een hoofdstuk voorlezen uit de Hebreeuwse bijbel. Als het uit is stelt men hem er geen vragen over. Nee, de bedoeling is dat hij zelf een paar goede vragen heeft, over de tekst. Hij moet laten zien, dat hij er een zelfstandig gesprek mee kan aangaan. Dat hij zoiets heeft als een persoonlijke verhouding tot de Eeuwige. Wanneer je dat kunt aantonen, word je voor vol aangezien in Israël. Dan ben je een zoon van de heilige Schrift. Een Zoon der wet. Zo ver zíjn de vier, als hun verhaal begint. De vormen, waarmee ze zijn grootgebracht, hebben iets met hen gedaan. De Onzichtbare heeft een plaats gekregen in hun persoonlijke leven. 
De meeste van onze ouders zullen ons ook zo hebben grootgebracht. Ze hebben ons bijbelverhalen voorgelezen, ze hebben met ons gebeden en gezongen. Ze zijn met ons naar de kerk gegaan. Misschien hebben ze wel eens gedacht: komt dit nu over? Of zijn we aan het zaaien op onvruchtbare grond? Pas geleden vertelde een ouder me, dat zij ineens merkte dat de vormen die zij haar kinderen aanreikt betekenis hebben. Zij bidt af en toe met haar kinderen. Haar man is niet gelovig, dus ze moet dat niet te vaak doen. Ze voelt zich er erg onzeker over, maar ze probeert het. Nu kwam ze laatst met de kinderen van drie en vier jaar oud terug van school. Voor hun huis was er iemand aangereden. Ze kon niet voorkomen, dat de kinderen de man zagen. Hij lag er ongelukkig bij. Allemaal bloed op zijn gezicht. Als dat maar geen angsten geeft, dacht ze. Ze wist niet hoe snel ze er voorbij moest lopen. Eenmaal binnen zei één van de kinderen: Mam, we moeten straks maar voor die meneer bidden, vind je niet? Dat was een moment van bevestiging voor de moeder. Kennelijk heeft de gewoonte om te bidden, deze vorm die hoort bij geloven, de jongen iets gedaan. Hij heeft er iets in beleefd van een God, die er ís, als het moeilijk is. Hij heeft er iets in ervaren van dat prachtige woord, dat bij God hoort – ontferming. Zo zie je: er schuilt kracht in de vormen van een godsdienstige traditie -  hoe knullig je er als ouder soms ook denkt gestalte aan te geven. Ze kunnen iets bemiddelen, dat verder reikt dan je zou denken. Ze kunnen de Onzichtbare present stellen. Een ontmoeting met de Eeuwige tot stand brengen. Wat dit voor een verschil kan uitmaken, in een mensenleven, daarover gaat het verhaal van de vier vrienden…  

In zekere zin is het ’t oude liedje, dit verhaal. Wat erin beschreven wordt speelt zich vandaag ook af. En het zal waarschijnlijk telkens weer gebeuren. Na een rustige periode in Israël, begint het  - om met de woorden van Jezus uit de bergrede te spreken -  te regenen, de bergstromen zwellen aan en er steken stormen op.  Een vreemde mogendheid valt het land binnen, en verovert het. De koning van Israël wordt gevangen genomen. Alle vooraanstaande burgers worden weggevoerd, naar het land van de veroveraar. Onder hen onze vier vrienden. Zij worden aan het hof van de koning ontboden, om tot zijn dienaren te worden opgeleid. Niets is er hetzelfde, als thuis. Ze worden anders genoemd. De naam van Israëls God komt er niet meer in voor. Er wordt een andere taal gesproken. Men vertelt er andere verhalen en houdt er een andere levenswijsheid op na. Er is niets meer, dat aan hun eigen God doet denken. Geen vormen, die hem present stellen. 
En Daniël en zijn vrienden – zij zijn zich ervan bewust, dat ze met de religieuze vormen uit hun ouderlijk huis, iets kostbaars kunnen verliezen. Dat ze om zo te zeggen het kind met het badwater kunnen kwijtraken. Dat hun geloofsvertrouwen met het verdwijnen van rituelen in hun leven kan verdampen. Natuurlijk geeft hun nieuwe context hen er wel iets voor terug. Dat is altijd zo. Geen samenleving, of er is wel een god die gediend wordt en een verhaal over het waartoe van het leven. In de cultuur waar de vrienden in terecht kwamen heet die andere god Bel. Daniël is nu naar hem genoemd. Beltesassar. Bel is een verbastering van Baäl. En dat betekent: Hebbert. Zijn naam vertelt het verhaal van de cultuur waar hij gediend wordt: Het gaat in het leven om hebben. Om bezit, macht en plezier. Dat is best een aantrekkelijk verhaal. Het sluit goed aan, bij een oerinstinct, dat de mens eigen is. De behoefte, om goed voor zichzelf te zorgen. Daniël en zijn vrienden hebben alleen het gevoel, dat er iets ontbreekt aan dit verhaal. Dat er iets kostbaars verloren gaat in een samenleving, waar men met zijn allen achter deze god aanloopt. 
Ik denk dat dit herkenbaar is voor ons. Ik ben op dit moment het boek van de maand van de spiritualiteit aan het lezen. Het heet: ‘De kracht van rust’, en is van Mirjam van der Vegt. Zij noemt de godsdienst die bij ons de meeste aanhangers heeft, die van het ‘werkisme’ is. Want als je aan tieners vraagt, wat ze belangrijk vinden voor later, dan antwoorden ze dat het hebben van een loopbaan waar ze van genieten voor hen extreem belangrijk is. Belangrijker dan het vinden van de ware liefde. En er zijn nogal wat volwassenen, van wie je zou kunnen zeggen dat het bureau hun altaar is. het is de plaats waar ze het meeste geven van zichzelf. Het is niet vreemd, dat die werkzucht zo wijd verbreid is. Want overal klinkt de boodschap: Stop nooit met je inspannen. Als je je best doet, heb je de kans om bijzonder te worden. En daar gaat het om, in het werkisme: opvallen, bijzonder worden, van betekenis zijn. En die godsdienst, die lijkt wel wat op die van het land waar Daniël en z’n vrienden terecht zijn gekomen, waarin het gaat bezit, macht en plezier. En je kunt je voorstellen dat er in een samenleving met een dergelijke op het eigen ik gerichte geloof iets verloren gaat. De Ander met een hoofdletter verdwijnt erin uit het zicht. En daarmee tegelijk de ander met een kleine letter. Mensen die niet bijzonder zijn, maar gewoon. Mensen die geen bezit, macht en plezier hebben, maar elke dag worstelen om het hoofd boven water te houden. In zo’n samenleving verliest men gevoel voor wat ontferming is, zoals dat opkwam bij het kind, waar ik van vertelde. 
We moeten iets doen, denken de vier vrienden daarom. Als we maar één vorm hebben, die ons naar de Eeuwige verwijst. Eén moment op de dag, waarop we aan Hem kunnen denken. Dat is genoeg. Ze besluiten één voorwaarde te stellen aan hun verblijf in het paleis. Ze vragen om toestemming zich van de spijzen en de wijn van de tafel van de koning te onthouden, en alleen groente te eten en water te drinken. Het vlees kan immers nooit kosher zijn, in dit hen zo vreemde land. Helaas, zegt de man die hen opleidt tot dienaar van de koning. Ik kan dat niet toestaan. Je gaat er slecht uitzien, als je maar zo weinig eet. Ach, zeggen de vrienden – probeer het tien dagen met ons. Wie weet valt het mee. Je ziet: Het zijn geen fanaten, de vier. Ze slaan niet met de vuist op tafel, als het om hun godsdienstige tradities gaat. Alsof ze weten: Uiteindelijk gaat het niet om wat we eten. De vorm is God niet. Het gaat er maar om, dat we ergens ruimte voor hem kunnen uitsparen. Dat er een plaats is, waar we hem kunnen ontmoeten. Probeer het tien dagen met ons, zeggen ze. Dat getal is trouwens niet toevallig. Het is het getal van de tien geboden. Het hart van Israëls heilige boek. De kern van hun traditie. Laat het in je leven niet alleen om je eigen ik gaan, zeggen deze geboden. Houd van God en je naaste, áls van jezelf. Bij deze hoofdzaak willen ze bepaald blijven, de vier. Als ze aan tafel zitten willen ze eraan denken, dat dit hun geestelijk voedsel is. En inderdaad. Ze bloeien ervan op, om in elk geval één moment van de dag te putten uit de bron van inspiratie van hun volk. Na tien dagen zien ze er tien keer zo goed uit als de rest. Zoveel kracht zit er, zoveel toekomst, in leven met de Eeuwige, de God die hoort bij de prachtige woord ontferming…

Zo begon het te regenen, rond Daniël en zijn vrienden. De bergstromen zwollen aan en er staken stormen op. Maar het huis van hun leven is gebouwd op een rots. Er zijn hen vormen aangereikt, die hen met God in aanraking hebben gebracht en met wat leven de moeite waard maakt: De ontferming, die van hem uitgaat, en de ruimte van hart die dat geeft, voor een ander die het minder heeft dan jij. Het verlangen, naar deze barmhartige manier van leven is hen eígen geworden. Een deel van hun identiteit. En zo zijn ze maar geen speelbal van de tijd of de cultuur die hen omgeeft. Zij staan stevig, ze wortelen in de thora, het woord dat leven geeft.  
Het is belangrijk, om vormen te hebben voor je geloof. En als de oude vormen je niet meer helpen, nieuwe vormen te zoeken. Ik moet nu denken aan wat een collega uit Indonesië eens tegen me zei, die hier in Nederland was vanwege een kerkelijke uitwisseling. Wat mij opvalt, zei hij, is dat je in jullie huizen niet kunt zíen of iemand gelooft. Dan ben ik op bezoek bij iemand van wie ik weet dat hij bij een gemeente hoort, maar ik zie nergens een kruis, een icoon of een mooie tekst. Hoe kan dat? Hebben jullie dat niet nodig? Een goede vraag. Ik geef hem u graag mee. Amen.       
Bronnen: 

N.M.A. ter Linden, Het verhaal gaat, deel 4 voor de exegese van Daniël 1

J.Tigheler, De bergrede, voor de uitleg van Mattheus 7:24-27

M. van der Vegt, De kracht van rust, hfst. 1

Eeuwige

Wij danken u

voor de vormen

van onze traditie

die ons

op uw spoor

hebben gezet

die ons met u

in aanraking brachten. 

Wij danken u

voor de mensen

die ons deze vormen

soms tegen wil

en dank! leerden

en ons zo

een bron gaven

van vertrouwen:

onze ouders

grootouders

leraren

en kerkgenoten.

Wij bidden

dat wij

creatief zijn

in het vinden

van vormen

die ons

ook vandaag

helpen om 

met u te leven.

Laat ons bouwen

op de rots

van uw nabijheid

uw woord van liefde.   

Wij bidden

voor mensen

die zijn opgegroeid

zonder verhaal

dat hun leven

zin geeft

en zonder vormen

die hun leven

een bodem geven

van vertrouwen. 

Als dit hen

onzeker maakt

een gevoel geeft

van doelloos zijn

mogen zij dan

op zoek gaan

en mensen vinden

met aandacht

voor hun vragen.

En mag uw kerk

een deur hebben

die open staat

voor hen,

ook hier bij ons. 

Wij bidden

voor mensen

die op dit moment

even niet

kunnen bouwen

op de rots

van hun vertrouwen

in u.  

Voor wie ziek zijn

of bezorgd

om een naaste,

voor wie moeite hebben

om moed te houden

nu de pandemie

zolang duurt,

voor wie rouwen

om iets dat ze verloren

of iemand die zij

missen. 

Wij noemen…

Mogen wij hen

stevigheid geven

door er te zijn

voor hen.

In stilte…

NB Wanneer u vaker inspiratie vindt in onze preken en gebeden, stellen wij u voor om eens een gift over te maken aan NL30INGB0000111806 t.n.v. Penningmeester Leidse Binnenstadsgemeente. U steunt ons werk ermee, hartelijk dank!
