Kerkdienst in de serie ‘Ik en de ander’, gehouden op zondag 11 oktober in de Hooglandse Kerk. Voorganger: ds. Margreet Klokke.
Hier zijn wij, God,

met wat er 

licht in ons is

en wat donker. 

Met ons

vertrouwen:

het komt wel goed!

en met onze

angst:

hoe loopt dit verder…

Met onze moed:

we kunnen wel aan

wat op ons afkomt!

en met onze

kwetsbaarheid:

hoe komen we

op adem…

Met onze 

tevredenheid:

we doen het

toch aardig goed!

en onze 

schaamte:

want vrij van schuld

zijn wij nooit.   

Met wat er

licht in ons is

en wat donker

zijn wij hier, God,

want voor u

hoeven wij

onze schaduwzijde

niet te verbergen

en daarom bidden wij:

HEER ONTFERM U…

Met wat er licht is

in ons leven

met de ander

zijn wij hier

en met wat er

donker is. 

Met wat ons

bij elkaar

kan brengen:

herkenning

in geschiedenis

achtergrond

belangstelling

cultuur

en geloof.

En met wat ons

uit elkaar

kan drijven:

verschil in ras 

of geslacht

geaardheid

land van herkomst

of levensovertuiging. 

Met wat er 

licht is

in ons leven

met de ander

en wat donker

zijn wij hier, God

want uw liefde

omvat beide   

en daarom bidden wij:

HEER ONTFERM U…

Met wat er licht is

in de wereld

om ons heen

en wat donker

zijn wij hier, God. 

Met wat ziekte

kan aanrichten

in onze levens

en met de zorg

die redt wat er 

te redden is.

Met wat een crisis

voor gevolgen 

kan hebben

in een samenleving

en met 

de onderlinge steun

die daarbij vrijkomt.

Met de strijd

die altijd wel

zal worden gestreden

en de vrede

die daarna weer

wordt gesloten. 

Met wat er licht is

in de wereld

om ons heen

en wat donker

zijn wij hier

want u zegent

de wereld

in al zijn dubbelheid

met uw trouw

en daarom bidden wij:

HEER ONTFERM U…

Preek over Genesis 32: 23-32 en Galaten 3:3-6

Het boek ‘Zwarte schuur’ van Oek de Jong gaat over een kunstschilder, Maris Coppoolse. Op zijn 59ste heeft hij een overzichtstentoonstelling in het Stedelijk Museum in Amsterdam en breekt hij door. In allerlei kranten en tijdschriften wordt er over hem geschreven. Aan de ene kant geniet hij van dit succes, maar aan de andere kant maakt het hem ook bezorgd. Hij merkt namelijk, dat één journalist een diepgaand onderzoek naar hem doet. Niet door hem zelf te interviewen, maar door goed naar zijn schilderijen te kijken, met zijn omgeving over hem te praten en te graven in zijn jeugd. Bij de opening ziet hij de journalist in de menigte, en voelt zich op een vreemde manier bespied. Want Maris heeft iets te verbergen. Angstig wacht hij dan ook op de dag dat zijn verhaal naar buiten zal komen. Die dag komt, het wordt een coverstory. Het verhaal, van hoe hij op zijn 14de een ongeluk veroorzaakte en veroordeeld werd voor ‘dood door schuld’. Zijn familie en hij zijn er hun dorp van herkomst om ontvlucht. Maris heeft er Nederland later zelfs om verlaten. Hij dacht dat hij z’n trauma op deze manier kon wegpoetsen, maar door de coverstory komt alles bij hem terug. De ogen van de wereld zijn op hem gericht. Nu kan hij niet anders dan opnieuw naar zichzelf kijken. Wie was ik, als kind? Wat maakte, dat ik op die beslissende dag deed wat ik deed? Wat zijn de gevolgen ervan geweest, voor de rest van mijn leven? Wie ben ik erdoor geworden en hoe kan ik mijn omgeving nu nog onder ogen komen? Het boek is een soort hedendaags gevecht bij de Jabbok, maar dan zonder dat God erin meespeelt - en wat maakt dat een verschil…
De Jabbok. In het verhaal dat zonet uit Genesis gelezen is, is het de grensrivier van het land waar Jakob geboren werd en opgroeide. Na vele jaren in het buitenland te hebben gewoond, komt Jakob er in dit verhaal eindelijk weer terug. Destijds is hij, net als Maris uit Zwarte Schuur, ergens voor weggelopen. Als jongeman heeft hij zijn vader Izaäk bedrogen en zijn broer Ezau bestolen. Deze laatste was woedend. Daarom is hij zijn ouderlijk huis ontvlucht en heeft geprobeerd een nieuw leven op te bouwen in het buitenland, bij zijn oom. Maar ook daar is tweestrijd ontstaan. Alsof hij dat met zijn persoonlijkheid op de één of andere manier altijd en overal oproept. Daarop besluit hij om terug te gaan, naar zijn geboortestreek. Zijn vader en moeder zijn overleden. Misschien is Ezau’s woede intussen bekoeld. Maar hoe dichter hij de grens nadert, hoe meer hij er tegenop ziet er overheen te gaan. Hij durft zijn broer niet onder ogen te komen. Hij ziet zijn woedende gezicht weer voor zich. En dat werkt als een spiegel, waar hij niet in wil kijken. Want wat zegt het gezicht van Ezau uit zijn herinnering over hemzelf? Wat heeft hij gedaan? Wie is hij sinds zijn tweestrijd met hem geworden? Jakob komt bij de Jabbok. De naam van die rivier is afgeleid van een werkwoord dat vechten betekent. Je zou hem kunnen vertalen met: ‘Worstelrivier’. Het is met andere woorden niet alleen een plaats op de kaart, maar ook een symbolische plek. Een grens, waar ieder mens wel eens voorbij moet. Een dieptepunt, met wild stromend water, waar geworsteld moet worden met levensvragen. Waar ben ik vandaan gekomen? Wie ben ik geworden? En hoe kan ik verder? Jakob komt bij de Jabbok. Hij is bang. Hoe kan hij zijn broer onder ogen komen?   

Op allerlei manieren probeert hij zijn doortocht door de rivier en de confrontatie met Ezau uit te stellen. Eerst stuurt hij boden naar zijn broer, om hem voor te bereiden op zijn terugkomst. Hij laat die boden eerbiedig ‘heer’ zeggen tegen Ezau. En als ze het over hem hebben, moeten ze spreken van ‘uw knecht Jakob’.  Dan bidt hij tot God, herinnert hem eraan, dat hij hem beloofd heeft hem niet alleen te laten, en zegt: Ik smeek u, red mij uit de handen van Ezau, mijn broer! En tenslotte laat hij een aantal mooie cadeaus voor zich uit gaan naar Ezau. Geiten, koeien, kamelen, ezels. Als een soort camouflage, om zichzelf achter te verschuilen. In het Hebreeuws staat er letterlijk dat hij denkt: Met de gave die voor mijn aangezicht uitgaat wil ik zijn aangezicht verzoenen, daarna, als ik zijn aangezicht aanschouw, zal hij misschien mijn aangezicht verheffen.

Ten slotte wordt het nacht, beeld van de donkerte in zijn ziel. Nu kan hij echt niet meer om de worstelrivier heen. Hij kan niet slapen en staat op. Hij brengt zijn vrouwen en kinderen naar de overkant van de rivier. Zelf blijft hij achter, alleen. Een intiem moment. Je voelt je bijna een voyeur, nu de verteller je deelgenoot maakt van dit kwetsbare ogenblik in zijn leven. Maar tegelijk ook niet. Je zou het immers zelf kunnen zijn, bent er misschien zelf ook wel eens geweest, in de nacht, bij de Jabbok. Je bent er geweest, toen je als kind in zeven sloten tegelijk was gelopen en niet wist hoe je je ouders nu onder ogen moest komen. Of je bent er geweest toen je geliefde je confronteerde met je minder mooie kant en je hem of haar even niet durfde aankijken. Of je bent er geweest, toen er iets mis ging op je werk en je met knikkende knieën moest verschijnen bij de raad van toezicht. Ja, wie van ons ontkomt er aan momenten als deze? Aan tijden van worstelen met wat de blik van je naaste over jezelf zegt? In de nacht van zijn ziel, bij de worstelrivier, kijkt Jacob in de spiegel. Iemand vocht met hem, staat er dan, de hele nacht door, totdat de dag aanbrak. Wie is die iemand? Is het Ezau, zijn broer? Of de naaste, die hem dwarszit, overal waar hij gaat? De ander, van wie hij het niet kan hebben, als die op de eerste plaats staat? Het zou kunnen. Maar het zou ook kunnen, dat het Jakobs’ eigen schaduwzijde is. Zijn ego, dat altijd naar voren komt, zodra hij te maken krijgt met een rivaal? 

Wie het is, die met hem vecht, wordt niet duidelijk. Maar het wordt Jakob in die nacht wel helder, dat dit tweegevecht een beeld is voor zijn leven. Als hij terugkijkt op zijn geschiedenis ziet hij zichzelf almaar vechten. In de baarmoeder lag hij al overhoop met zijn tweelingbroer. Bij zijn geboorte had hij diens hiel vast, alsof hij tot het laatst had geprobeerd hem vóór te zijn. Jakob was hij daarom genoemd, hielenlichter, pootjehaker. En zoals het begon, zo ging het verder. Eerst vocht hij met Ezau om de eerste plaats, om de zegen van zijn vader. En toen vocht hij met Laban, om de vrouw van zijn dromen, en om het bezit dat zijn kinderen toekomst kon geven. Hij ziet zichzelf almaar vechten, in die nacht. Iemand worstelde met hem, totdat de dag aanbrak. Toen de ander zag, dat hij niet van hem kon winnen, raakte hij Jakob’s heup aan.  

Jakob wordt geraakt, en dat heeft in deze context dezelfde dubbelzinnige betekenis als bij ons. Hij wordt geraakt, door iets dat hem te boven gaat. Iets goddelijks. Onder de gordel, wordt hij geraakt. Bij zijn heup. In de buurt dus, van zijn geslacht. Bij zijn potentie, zijn eigenmacht. Hij krijgt er een gevoel van kleinheid door. Hij kan wel veel, maar hij is God niet. Ja, in zijn gevecht met de ander voelt hij zich ineens tegenover de Eeuwige zelf staan. En dan ziet hij, waar het hem in al zijn vechten om is gegaan. Het is hem uiteindelijk gegaan, om Gods zegen. Ik laat u niet gaan, zegt hij dan, tenzij u mij zegent. 

Voor we verder gaan, moet ik er eerst bij stilstaan wat de bijbel bedoelt, met dat woord ‘zegen’. Je zou kunnen denken, dat dit iets geheimzinnigs is. Een bovennatuurlijke bron van geluk. Maar dat is het niet. Het is iets heel aards. ‘Zegen’ betekent bijval, bevestiging. Je krijgt er geen geluk van, maar kunt er wel gelukkig van worden. Want je wordt erin omarmd, met je mooie en je minder mooie kant. Vertrouwen wordt je erin aangereikt. De genade, van er mogen zijn zoals je bent. Het is zoiets gewoons. En tegelijk uitzonderlijk. Iemand vertelde me pas, dat hij gedurende zijn loopbaan nooit een compliment had gekregen van zijn diverse bazen. Dat gebeurde pas, toen hij tijdens zijn pensioen als vrijwilliger aan een project meewerkte. Wat doe jij dit goed, werd er tegen hem gezegd. Een moment van bevestiging. Hij kreeg de zegen. Gewoon, en toch bijzonder. Deze week sprak ik met degene, die straks de regenboogkaars zal aansteken ter gelegenheid van coming-out dag. Hij vertelde me, hoe belangrijk het voor hem was geweest dat hij - nog voor hij bij zijn ouders voor de draad was gekomen met zijn geaardheid - al zeker was van hun zegen. Dat had hem gedragen, en draagt hem nog. 

Jakob ziet in de worstelrivier, dat het in al zijn gevechten uiteindelijk gegaan is om de zegen. Ik laat u niet gaan, zegt hij, tenzij u mij zegent. Dan zegt de ander: Hoe luidt je naam? En hij antwoordt: Jakob. Misschien herinnert u zich, dat deze vraag hem al eens eerder gesteld is. Wie ben jij? vroeg zijn blinde vader hem, toen hij bij hem kwam om zich zijn zegen toe te eigenen. Ik ben Ezau, antwoordde hij toen. Nu wordt het hem weer gevraagd: Hoe luidt je naam? En nu zegt hij eerlijk: Ik ben Jakob. Pootjehaker. Ik ben iemand, met een schaduwzijde. Met een ego, dat onzeker is van zichzelf en daarom altijd maar op jacht naar bevestiging en in conflict met zijn naaste. Ik ben Jakob. Het is een soort biecht. En bijzonder. Anders dan hij had gedacht, valt hij niet uit genade. Juist nu krijgt hij, waar hij al die tijd naar verlangd heeft. Want wat zegt de onbekende: Voortaan zal je naam niet Jakob zijn maar Israël, want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen. Met schaduwzijde en al wordt hij Israël genoemd – de naam van het volk van God. De naam van Gods geliefde. En de onbekende zegende hem daar. Er wordt vaak zo negatief gedaan, over dat ego van ons. Maar wat het nodig heeft, is eenvoudig vertrouwen. Wie je ook bent, wat je ook hebt gedaan, je mag er zijn. En je kunt altijd opnieuw opstaan, en opnieuw beginnen. Er zit in dit verhaal een vleugje Pasen in de lucht. 

Dat is wat er naar mijn gevoel juist ontbreekt in het boek ‘Zwarte schuur’. Daar worstelt de hoofdpersoon vooral met zichzelf in de Jabbok. Hij heeft geen ontmoeting met een liefde die alle verstand te boven gaat. Hij aanvaardt zichzelf misschien wel, aan het einde, en zijn vrouw keert haar gezicht dan ook naar hem toe, maar het komt niet tot verzoening met de familie van het slachtoffer. Wat een verschil, of God erbij is, of niet… 
Als de onbekende weg is, noemt Jakob de plek waar hij zo geworsteld heeft ‘Pniël’, dat betekent ‘aangezicht van God’. Want, zegt hij: Ik heb God gezien, van aangezicht tot aangezicht, en mijn leven is gered. Voortaan gaat hij weliswaar mank, doordat de Eeuwige hem geraakt heeft. Pootjehaken kan hij met andere woorden niet meer. Maar dat heeft hij ook niet meer nodig. Hij is gezien, in heel zijn menselijk tekort, en aanvaard. Hij hoeft niet meer te vechten om zijn plaats. Hij kan in vrede met zijn naaste leven. De zon gaat op, als Jakob al zijn moed verzamelt om zijn broer onder ogen te komen. Een nieuwe dag begint. Amen. 
Bronnen:

K. Deurloo, een artikel in de bundel ‘De verhalen rond de aartsvaders’.

J. Fokkelman, ‘Oog in oog met Jakob’ p. 83 ev.
N. ter Linden, Het verhaal gaat, deel I, p. 143
Eeuwige

Wij danken u

voor uw liefde

die alle verstand

te boven gaat.

U zegent ons

wie wij ook zijn

met al het licht

en al het donker

in ons.

Wij bidden

dat ons vaak zo 

angstige ego

uw zegen kan ontvangen.

Want als wij

verzoend zijn

met onszelf

kunnen wij 

zonder rivaliteit

samenleven 

met de ander.  

Het is

uw liefde voor ons

die ons ruimte geeft

van hart voor onze broer of zus. 

Zo bidden wij:

Laat het licht van…

Wij bidden

voor mensen

die geleefd worden

door hun 

schaduwzijde;

hun angstige ego

dat almaar

op jacht is

naar bevestiging.

Hun inhaligheid

zorgt voor conflicten

zowel in 

klein verband

als op de grote schaal

van de wereldpolitiek. 

Als zij op een dag

bij de worstelrivier komen

en in de spiegel

moeten kijken

van hun geschiedenis

laten ook zij zich dan

omarmd weten

door u

en opstaan

tot een nieuw leven

zo bidden wij: 

Laat het licht…

Wij bidden 

voor mensen

die zich

misschien wel

aanvaard weten

door u

maar niet door

de mensen

in hun omgeving.

Vandaag

noemen wij

in het bijzonder

de mensen 

van de LHBT+ gemeenschap

die werkelijk

kunnen lijden

onder blikken

die oordelen

houdingen

die buitensluiten

en daden

van geweld.                                                                 

Laat ons

hen zegenen

als teken

van uw zegen

zo bidden wij:

Laat uw licht…

Wij bidden

voor mensen

die deze week

met een zwaar hart

tegemoet gaan

omdat zij

ziek zijn

een uitslag krijgen

zorg hebben

om een naaste

of rouw dragen

om een geliefde

die altijd nog zo

gemist wordt.

Wij noemen

…

Mag uw liefde

die alle verstand

te boven gaat

hen dragen

door de diepten

heen

Zo bidden wij:

Laat uw licht…

In stilte, Onzevader.

NB Wanneer u vaker inspiratie vindt in onze preken en gebeden, stellen wij u voor om eens een gift over te maken aan NL30INGB0000111806 t.n.v. Penningmeester Leidse Binnenstadsgemeente. U steunt ons werk ermee, hartelijk dank!
