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O God,

Soms zitten wij

een tijdje

wat minder goed

in ons vel.

Dan liggen wij

’s nachts wakker

van kleine dingen.

We vragen ons af:

heb ik dìt wel 

goed gedaan

of heb ik

dàt niet

verkeerd gezegd, 

en wat zal er

nu wel niet

van mij worden

gedacht?

Op zo’n moment

voelt ons leven

als een smalle

donkere tunnel.

Bent u er dan

voor ons,

is er in het donker

soms een ladder

naar de hemel?

Daarom bidden wij:

KYRIE 

Ook al

liggen wij

wel eens wakker

over kleine dingen

wij beseffen

heel goed

hoe wij boffen

dat wij hier wonen

in deze stad,

in dit land.

Wij slapen

elke nacht

in ons eigen bed

maar anderen

op straat.

Wij hebben

elke dag te eten

maar anderen

komen te kort.

Wij kunnen 

denken en dromen

over later

maar anderen

hebben alleen

vandaag. 

Bent u er

voor hen, is er

in het donker

soms een ladder

naar de hemel?

Daarom bidden wij:

KYRIE  

Soms maken

wij ons 

ook zorgen

over grote dingen.

Dan is het

nog nooit zo

warm geweest

op Prinsjesdag

en lezen we

over een gletsjer

die moet worden

ingepakt

wil hij niet

ontdooien. 

Dan zien we

hoeveel afval

er ligt

langs de weg

en merken we

hoe het verkeer

weer raast

over de weg. 

Zijn wij er wel

voor de aarde 

en alles wat er

groeit en leeft?

Is er in het donker

dat wij soms

zelf maken

een ladder

naar de hemel?

Daarom bidden wij:

KYRIE  

Preek over Genesis 28: 10-22 en Romeinen 8: 38-39
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Vorige week zondag hebben de jongeren van deze kerk en die van de Regenboogkerk het verhaal van de Jakobsladder al met elkaar gelezen en erover gepraat. Over twee vragen hebben ze het gehad: Waar zou jij een ladder naar de hemel nodig vinden. En waar zie je er soms één. De opdracht die ze erbij kregen was: Maak een foto van je antwoord! 

Waar zou jij een ladder naar de hemel nodig vinden? Bij het kyrie gebed van zonet heeft iedereen kunnen zien, wat het antwoord was, van de jongeren. Er is een ladder naar de hemel nodig bij dakloze mensen, zieke mensen, mensen in een donkere tunnel, met honger en zonder werk. 

Wanneer je nu een foto zou kunnen nemen van het moment waar het verhaal uit de bijbel van vandaag mee begint, zou je zeggen – dat beeld past precies in dit rijtje. Want wat zie je: een vluchteling, een dakloze jonge man. Hij heeft zijn ouderlijk huis verlaten en is op weg naar een oom in het buitenland. Net als hij bij de grens van zijn vaderland is gekomen, gaat de zon onder. Hij is moe. Er is nergens een herberg te bekennen. Dan pakt hij een steen, legt er zijn hoofd op en gaat slapen. Wat zal hij zich alleen voelen. En wat zal de nacht hem bang maken. De zon is niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk ondergegaan. Het is pikdonker voor hem. Wanneer je een foto van dit moment zou kunnen maken, zou je op het eerste gezicht zeggen: dit beeld past in het rijtje van al die mensen die een ladder naar de hemel nodig hebben.  

Maar als je even langer kijkt, zie je dat er wel een verschil is tussen hem en de mensen waar het over ging in het kyrie gebed. Zij zijn slachtoffers. Hen is iets naars overkomen, waar ze niets aan kunnen doen. Terwijl hij een dader is. Hij is zo’n broer, die je het leven zuur maakt. Hij is zo’n klasgenoot, waar je ergens een beetje bang voor bent. Hij is zo’n collega, waar je altijd voor op je quivive moet zijn. Hij heet Jakob, en die naam kan op twee manieren vertaald worden: Met ‘Moge God dit kind beschermen’ èn met ‘Pootjehaker’, ‘Hielenlichter’. Die laatste vertaling, die past op dit moment in het verhaal nog het meeste bij Jakob. Hij is een pootjehaker, een dader. Het donker is hem niet overkomen, hij heeft het licht zelf uitgedaan.  

Wat is er gebeurd? Hij is de jongste van een tweeling. Bij zijn geboorte had hij, heel opvallend, de hiel van zijn broer vast. Alsof hij hem heeft geprobeerd in te halen in het geboortekanaal! Dat is hem alleen niet gelukt, hij is nummer twee geworden, een paar seconden jonger dan Ezau. En dat verlies, dat is hem daarna blijven dwars zitten. En dat kun je je ook wel een beetje voorstellen, als je weet dat zijn oudere broer, na de dood van hun vader, twee keer zo veel erft als hij. Zo schrijft het recht van zijn tijd het voor. Maar in Jakob’s ogen is dat onrecht. Hij legt er zich niet bij neer. Hij loert de hele tijd op een kans, om zijn broer alsnog pootje te haken. Op een keer komt deze hongerig thuis van de jacht. Jakob staat toevallig juist in de soep te roeren. Geef mij daar eens wat van, zegt Ezau. Alleen als je me wat teruggeeft, zegt Jakob. Je krijgt het, voor je eerstgeboorterecht! Wat is dat nu voor belangrijks, denkt Ezau. Het is maar een woord. Ik heb honger. En hij geeft het… Een tijdje later wordt hun vader blind en ziek. Hij ligt op sterven, als Jakob zijn kans weer schoon ziet. Dan zorgt hij ervoor dat hij naar Ezau ruikt en troggelt zijn vader de speciale zegen voor de oudste zoon af… Op dat moment doet hij het licht echt helemaal uit, in zijn familie. Ezau is woedend, zijn broer heeft hem bestolen! En Izaäk is teleurgesteld, zijn zoon heeft hem voorgelogen. En waarom? Allemaal omdat hij zo nodig de eerste plaats moet hebben. Omdat zijn ego het niet kan hebben, dat hij nummer twee is.   

De jongeman die in het donker zijn hoofd op een steen legt is een dader. En toch, zegt dit verhaal, gaat de hemel voor hem open. Midden in de nacht krijgt hij een droom. Hij ziet een ladder die op de aarde staat en helemaal tot de hemel reikt, en daarlangs ziet hij Gods engelen omhoog gaan en afdalen. En hij hoort Gods stem, die zegt: Ik sta je ter zijde, ik zal je overal beschermen, waar je ook gaat en ik zal je naar dit land terugbrengen; ik zal je niet alleen laten tot ik gedaan heb wat ik heb beloofd. Wat bijzonder. De dader in het volle licht van Gods liefde en trouw. Doet dat niet aan Jezus denken, die zelf eigenlijk een soort ladder naar de hemel was voor wie een puinhoop van hun leven hadden gemaakt?  
Intussen voel je wel: Dit verhaal gaat niet alleen over Jakob en Ezau. Het gaat over de mensheid en zijn broer, over mij en de ander. Het gaat over al die momenten, de eeuwen door, waarop iemand het donker maakt voor zijn naaste. De Eeuwige laat zo iemand niet aan zijn lot over. Hij stopt hem niet weg, in de gevangenis. Hij zoekt hem juist op. Hij pakt het donker aan, bij de bron. En de bron: Dat is in dit verhaal de pootjehaker in de mens. De streber, naar de eerste plaats. Het is je ego.   

Je ego. Als het daarover gaat tussen ons, is het – net als in dit verhaal – vaak in negatieve zin. Niet zo ego-en, kunnen kinderen naar elkaar roepen op het sportveld. En dan bedoelen ze: Speel de bal door, het gaat er niet om of jíj scoort maar of we sámen voor een doelpunt kunnen zorgen. Maar je ego, dat is wel iets natuurlijks. Iedereen heeft het. Onder ons zijn er zelfs, die deze kant van zichzelf soms een beetje beter moeten inzetten. Als je leraar iets fout rekent dat goed is, bijvoorbeeld. Of als je baas je de schuld geeft van iets dat je niet hebt gedaan. Dan heb je je ego nodig. Het is een kracht, die je niet kunt missen, die je helpt om voor jezelf op te komen. Op zichzelf is je ego dus iets natuurlijks en positiefs. Het is alleen oppassen, dat hij niet op jouw plaats gaat zitten en de leiding over je leven van je overneemt. Want je ego, dat is niet wie je zelf bent, al zijn deze twee soms moeilijk van elkaar te onderscheiden. Psychologen hebben daar boeken over vol geschreven. Als je er de bijbel op naslaat, wat het verschil is tussen je ego en je zelf, je ziel, dan komt er een eigenlijk heel eenvoudig antwoord: Bij het ego hoort het werkwoord ‘hebben’, bij het zelf, de ziel, hoort het werkwoord ‘zijn’. Het ego wil altijd iets hebben: Aandacht, applaus of de eerste plaats, zoals Jakob. Het ego wil gelijk hebben. Het wil geld hebben, zekerheid, veiligheid. Terwijl de ziel gewoon ìs, zoals je thuis kunt zijn, met elkaar en helemaal op je gemak, of zoals je in de natuur kunt zijn, vrij en vol verwondering, of in een taak die helemaal bij je past, die je met aandacht doet en zonder verborgen agenda. Bij het ego hoort het werkwoord ‘hebben’, bij de ziel het werkwoord ‘zijn’. 
Je kunt je wel voorstellen, dat het ego, dat iets wil hebben, vaak de bron is, van het donker. Want als iemand iets wil hebben, is er vaak ook wel een ander die dat wil. Denk maar aan de mondkapjesoorlog, van een tijdje geleden. En de gasoorlog die nu dreigt uit te breken tussen Turkije en Griekenland. Daarom gaat in het verhaal over de mens en zijn broer uit Genesis juist in zo’n situatie de hemel open. Bij de bron van het donker. Bij degene, die aan het ego-en is. Bij degene die iets wil hebben, in plaats van dat hij iemand wil zijn, voor een ander. Bij Jakob, die de eerste plaats wil hebben, in plaats van dat hij een broer wil zijn voor Ezau en een zoon voor zijn vader.
Nu was de tweede vraag aan de jongeren vorige week: Waar zie jij soms een ladder naar de hemel? Maak er een foto van! De antwoorden die daarop kwamen, zullen straks tijdens het ‘Hallelujah’ van Leonard Cohen te zien zijn. Maar er waren een paar jongeren die zeiden: Een ladder tussen de aarde en de hemel? Met engelen die daarop omhoog gaan en naar beneden? Wij zouden niet weten waar we die zouden moeten vinden. En dat kan ik me voorstellen. Zo’n ladder, die is ook niet met het blote oog waar te nemen. Die zie je om zo te zeggen met je hart. Ik moet nu denken, aan een jonge man, van de leeftijd van Jakob. Na zijn middelbare school wist hij niet wat hij zou studeren. Hij was erg slim. Dan maar iets waarvan ik weet dat ik er later veel geld mee kan verdienen.  Omdat hij niet goed wist wie hij was, ging hij voor de heb. Toen werd zijn vader ziek. Algauw werd duidelijk dat hij niet beter kon worden. De jonge man hield van hem. Hij ging bijna elke dag naar hem toe. Op het laatst waren vader en zoon vele stille uren samen. Ze zeiden bijna niets. Het was kostbare tijd. Op een keer, toen de jonge man zijn vader een theelepetje water gaf, zei deze: Je bent een engel, jongen. Dankjewel. Toen ging de hemel voor zijn gevoel even open. Er was verbinding tussen God en mens en medemens. Met het blote oog was er natuurlijk geen ladder waar te nemen, in de kamer. Maar hij zag hem toch, met z’n hart. Toen zijn vader was overleden, veranderde hij van studie. Het licht van de hemel was op zijn ego gevallen. Daardoor had deze kant van hem een stapje terug gezet. Hij liet zich niet meer drijven, door wat hij kon hebben, maar wie hij kon zijn. Hij had gemerkt, dat er een verpleger in hem huisde.  

Dat is wat er ook heel even met Jakob gebeurt, als de hemel opengaat in zijn droom. Als hij wakker wordt is hij één en al verwondering. Hij is even helemaal geen mannetjesmaker, maar gewoon een kind van God. Wat een ontzagwekkende plaats is dit, zegt hij, dit moet het huis van God zijn! Even zie je iets doorschemeren van zijn ziel, van de aartsvader die in hem huist, de mens die op God vertrouwt. Jammer genoeg duurt dit maar even. Direct erna neemt zijn ego de leiding weer over. Hij begint te onderhandelen. Hij zegt: Als God mij beschermt, als hij me brood te eten geeft en kleren aan mijn lichaam, en als ik veilig terugkom bij mijn verwanten, dan zal hij mijn God zijn. Wat is die pootjehaker in hem goed in het gáán voor zichzelf. En toch: De Eeuwige laat hem niet alleen. Zijn liefde heeft geduld. Dood noch leven, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, engelen noch machten noch krachten kunnen de mens van die liefde scheiden, zegt Paulus, dat is zichtbaar geworden in Christus Jezus. Amen. 
Bronnen: N.M.A. ter Linden, ’Jakob’ en J.Fokkelman, ’Met het oog op Jakob’.
Trouwe God,

We danken u

voor momenten

in ons leven

waarop we

met de ogen

van ons hart

een ladder

van de aarde

naar de hemel

zien gaan,
momenten

waarop we iets ervaren

van de diepe 

verbondenheid

van u met ons

en alles en iedereen

om ons heen. 

Wat er ook gebeurt

u laat ons niet

alleen

er is niets

dat ons kan scheiden

van uw liefde. 

We danken u

dat u niet alleen

een God bent

van slachtoffers

maar ook van daders

want soms 

zijn wij dat zelf

wij doen niet

altijd alles goed

wij vliegen

soms uit de bocht 

wij laten ons

soms meer leiden

door ons ego

door wat we willen 

hebben

dan door onze ziel

door wie we

willen zijn. 

Uw liefde

en trouw

geeft ons tijd

om te groeien

ons te ontwikkelen

uit te zuiveren

wie wij zijn. 

Wij bidden

voor al die

momenten 

in ons leven

en dat van anderen

waarop wij de keuze hebben

om ergens het licht

aan te doen of uit

om ons te laten leiden

door ons ego

of onze ziel.

Wij denken nu

in het bijzonder

aan mensen

die bij ons 

veel invloed hebben:

de leden

van de eerste en 

tweede kamer

de mensen

in de regering

en onze koning en zijn huis.

Mogen zij

het licht aandoen

geïnspireerd

door uw liefde. 

Wij bidden

voor mensen

die zonder

dat iemand 

er iets aan kon doen

in het donker

terecht zijn gekomen.

Mensen die ziek zijn

of in rouw.

Wij noemen

…

En bidden

voor hen

om het licht

van mensen

die elkaar nabij zijn

en vasthouden;

wij bidden voor hen

om uw licht.

In stilte Onzevader

NB Wanneer u vaker inspiratie vindt in onze preken en gebeden, stellen wij u voor om eens een gift over te maken aan NL30INGB0000111806 t.n.v. Penningmeester Leidse Binnenstadsgemeente. U steunt ons werk ermee, hartelijk dank!
