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O God,
Elk van ons

is hier vanmorgen

naar toe gekomen

met licht en donker

in ’t hart,

met wat ons

gelukkig maakt

en met wat 

verdriet doet,

met wat ons

hoop geeft

en met wat 

angstig maakt,

met wat 

in de afgelopen tijd

goed is gekomen

en met wat

kapot is gegaan.  

Elk van ons

is hier

met licht en donker

in ’t hart. 

En nu bidden wij

om uw licht

dat de onvolkomenheid

en de onbestendigheid

van ons leven

omstraalt

en ons verzoent

met onszelf

met elkaar

en met u,

door JCoH, Amen. 

Preek over Johannes 1: 1-18 

Op kerstmis gaat het om iets kleins, dat van grote betekenis is. Daarom begin ik vandaag met een verhaal, dat oorspronkelijk voor kinderen bedoeld is. Het heet De kleine prins. Misschien kent u het, het is van Antoine de Saint Exupéry, een Fransman die naast schrijver ook piloot was. Hij schreef dit verhaal in 1943, midden in de oorlog. Een jaar later kwam hij om, bij de uitvoering van een verkenningsvlucht voor de geallieerden. Het is een lìcht verhaal, dat van de kleine prins, maar het ontstond tegen een donkere achtergrond. Ik denk dan ook, dat de schrijver er in z’n verhaal mee bezig is geweest, waar die duisternis om hem heen vandaan was gekomen – ja, waar die in elke tijd wéér vandaan kan komen…  

De kleine prins woont al lang en gelukkig op een eigen kleine planeet, ergens ver weg van de aarde. Hij vult er zijn tijd met het genieten van zonsondergangen, het koken van zijn potje op één van zijn drie vulkanen en het wieden van een bepaald soort onkruid, dat als je het te lang laat staan uitgroeit tot een enorme boom. Op een dag ziet hij bij het wieden een plantje opkomen, dat hij niet kent. Hij laat het staan. Het wordt een roos. Ze is mooi, de roos, heel bijzonder mooi. Hij raakt meteen op haar gesteld. Maar ze heeft wel kuurtjes. Nu eens heeft ze het te koud. Dan weer klaagt ze over de wind. Ze kan ook erg opscheppen, over haar doorns. Ze zou er een leeuw mee aankunnen. In het begin accepteert de kleine prins dit. Het ontroert hem eigenlijk wel. Maar op den duur krijgt hij er genoeg van. En hij vertrekt. Hij doet de deur van zijn planeet dicht. Hij gaat op reis. 
Op zijn tocht doet hij verschillende andere planeten aan. Onbevangen treedt hij de bewoners ervan tegemoet. Maar het lukt hem niet, contact met hen te krijgen. De één is volledig in beslag genomen door zijn bedrijf. De ander is alleen geïnteresseerd in feiten, niet in persoonlijke verhalen. Een derde wil het enkel over zichzelf hebben, en een vierde doet er juist alles aan om zichzelf te verbergen. Elk van hen is alleen op zijn eigen planeet, elk van hen verkeert in een eigen bubble. Ten slotte landt de kleine prins op de aarde. De eerste die hij daar tegenkomt is een vos. Ik zoek een vriend, zegt de kleine prins, want het begint helder te worden dat zijn reis daarom begonnen is. Tja, zegt de vos, een vriend, dat kost tijd, en dat hebben de mensen niet. Als de kleine prins even later op een veld met duizend rozen stuit, de één nog mooier dan de ander, wordt hij verdrietig. Ze doen hem denken aan zijn eigen roos. Al deze rozen, beseft hij – ze doen me niets. Ik heb geen tijd aan hen besteed. Ik heb me niet aan hen geërgerd, ik heb niet voor ze gezorgd. En hij krijgt heimwee, want hij beseft nu dat er maar één ding is dat leven de moeite waard maakt, één ding dat licht brengt op je planeet - en dat is dat je een band met hebt anderen, dat je met elkaar optrekt en dat je elkaar lief hebt, met alles erop en eraan, kuurtjes en stekels en al. En de kleine prins keert terug naar zijn roos. 

Sinds mensenheugenis, zegt Johannes in zijn kerstevangelie, heeft God dit ogenschijnlijk kleine inzicht aan de mens proberen over te brengen. Dat er uiteindelijk maar één ding is dat leven de moeite waard maakt, één ding dat licht brengt in de duisternis. En dat is dat er verbondenheid is. In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. God is met andere woorden nooit anders geweest, dan aan het woord, in gesprek. Hij valt om zo te zeggen samen met verbinding. Hij is één en al verlangen naar contact. Maar de mens, zegt Johannes, die heeft er altijd al aan getwijfeld, of hij zich hier wel aan zou wagen. Want wat gebeurt er, als je ruimte maakt voor een ander? Past die ander wel bij jou? Zal hij je niet tegenspreken? Krijg je geen last van elkaar? Wat gebeurt er bijvoorbeeld, als je God toelaat, in je leven? Daar heeft de mens altijd al zo zijn vragen bij. Dat hoor je, in een van de eerste verhalen uit de bijbel, over Adam en Eva. In het begin zijn zij gelukkig met elkaar en met God, op hun kleine planeet, in de tuin van Eden. Tot God over die éne boom begint, waar ze van af moeten blijven. Die van kennis van goed en kwaad. Die is van hem. Daar weet hij meer van af dan zij. Dàt begint hen te irriteren. Ze denken: We kunnen zelf toch wel bepalen wat we wel en niet zullen doen? En zij maken zich los van God. Ze eten van de boom. Meteen gaat het licht uit, in de tuin. Het wordt avond, gaat het verhaal. Want de verbondenheid, die er een bijzondere glans gaf aan het leven, die is verdwenen. Het contact is verbroken. Zij verbergen zich tussen de struiken. En God? Als altijd is hij het Woord. Hij is nooit anders, dan in gesprek. En ook nu blijft hij contact zoeken, terwijl hij wandelt, door de tuin: Adam, waar ben je?

Maar de mens, die heeft er altijd al aan getwijfeld, of hij zich wel zal verbinden. Wat gebeurt er bijvoorbeeld, wanneer je ruimte maakt voor een medemens, in je leven? Daarover vertelt het volgende verhaal uit de bijbel. Dat van de broers, Kain en Abel. Zolang deze twee ieder hun eigen ding doen, is er niets aan de hand. Maar zodra ze samen iets ondernemen, en de een krijgt net iets meer aandacht dan de ander, gaat het mis. Dan gunt de een de ander het licht niet in z’n ogen. Hij laat zijn gezicht vallen. Hij verbreekt het contact. Hij ziet niet eens meer, dat die ander zijn broer is en slaat hem neer. En God? Ook dan is hij als altijd het Woord. Nooit anders, dan in gesprek. Hij laat die ander niet los. Hij blijft contact met hem zoeken, en hem vragen: Waar is je broer?

En dat gaat zo, de eeuwen door. Elke keer als de mens zonder God verder wil, komt er een stem uit de hemel of een droom in de nacht, en klinkt die vraag weer: Waar ben je? En elke keer als de mens zich stoort aan de kuurtjes en stekels van z’n naaste, of jaloers is op zijn gaven, dan komt er een engel op zijn weg of een profeet op zijn pad, en klinkt die vraag weer: Waar is je broer? Soms doet dat wat, en komt er even verbinding. Dan lijkt het leven weer even op dat in de tuin van Eden. Maar vaak krijgt de mens dan toch weer koudwatervrees. Straks verlies ik mijn vrijheid en neemt die ander mijn ruimte in! Dan trekt hij zich weer terug op zijn eigen planeet. Herkenbaar, ook vandaag. Het is de tijd, van leven in je eigen bubble. Je hebt de bubble van de kerk, en die van de tennisclub. De bubble van het Binnenhof, en die van de Zuidas. Die van de boze boeren en die van de gematigde boeren. Die van de klimaatdrammers en die van de boomers. In Trouw stonden deze week tips, voor een kerstdiner waar deze laatste twee types aanwezig zijn. Alsof de kans groot was, dat dit uit de hand zou lopen. Dit waren de tips: 1. Vermijd het onderwerp niet. 2. Luister (!!!) en 3. Neem elkaar niet de maat… Daaraan zie je hoe er in bubbles geleefd wordt en het leven polariseert. Steeds meer mensen zien ook geen heil meer in gesprek met andersdenkenden. Dat is zonde en jammer. Want als het gesprek ophoudt, gaat het licht uit…  
Maar omdat God is, wie hij is, één en al verlangen naar verbinding, heeft hij op een bepaald moment nog een uiterste poging gedaan om contact te krijgen. En Johannes vertelt: Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond. Het was er altijd al, het Woord, als een flakkerend vlammetje, dat ons licht gaf, maar nu gaat het over in iemand van vlees en bloed. Er is iemand, die ernaar handelt. Deze mens - hij zoekt God elke dag op. Hij heeft een intieme omgang met hem. Hij luistert ook, als deze hem tegenspreekt. En als de Eeuwige vraagt: Waar ben je, reageert hij met: Hier ben ik. En de mensen op zijn weg - hen aanvaardt hij, met hun kuurtjes en stekels. In liefde. Alsof hij de onvolkomenheid van ons menselijk bestaan doorleefd heeft. En bijzonder, doordat hij zich niet boos maakt om hun schaduwzijde, wordt ook hun andere kant zichtbaar. Hun licht gaat schijnen. Het Woord is mens geworden. En in dit Woord, deze mens, was leven en het leven was het licht voor de mensen. Hij is gekomen, deze mens. Jezus is zijn naam. God redt, betekent dat. 
Je zou zeggen: Zo iemand wordt met open armen ontvangen. Daar zit iedereen op te wachten. Maar dat is niet zo. Er zijn er ook, die de deur voor hem dicht houden. Die zich afsluiten voor zijn onvoorwaardelijke liefde. Zij zijn er toch een beetje bang voor, zij gaan liever hun eigen ongekende gang. Zij blijven in hun eigen bubble. En zo schijnt het licht wel, in de duisternis. Maar de duisternis laat zich er niet zomaar door opzij zetten. Ziet u, de sfeer in Johannes kerstevangelie is nergens helemaal onbewolkt. Het is en blijft spannend, tussen de mens en zijn God, de mens en zijn medemens. Verbindt hij zich, of blijft hij op zichzelf? Religie, dat betekent verbinding, wist u dat? Durft een mens dat, zich verbinden? Of gaat hij toch voor zichzelf, op zijn eigen kleine planeet? Die vraag, die blijft terugkomen in Johannes evangelie, tot het laatst, als het goede vrijdag wordt en Pasen. En in elke tijd opnieuw, kan hij weer actueel worden. In die van Antoine de Saint Exupery, zoals in de onze. 
Ik las pas een prachtig verhaal, over hoe twee groepen tegenstanders elkaar eens naderden met kerstmis. Het speelt in Colombia en is waar gebeurd. Het dan is 2010. De strijd tussen overheid en guerrilla duurt er al zo’n vijftig jaar en heeft veel slachtoffers gevraagd. Hoe krijgen we die mensen uit het oerwoud? vraagt het ministerie van Defensie zich af. Ten einde raad neemt het een reclamebureau in de arm. Misschien kan dit de vijand ‘bewerken’. Maar de jongens van dit bijzondere bureau, die hebben een andere insteek dan het leger. Zij willen niemand ‘bewerken’, zij zoeken echt contact. Zij gaan ervan uit, dat de tegenstander ook gewoon een mens is. De rebellen hebben dezelfde behoeftes, dromen en verlangens als wij allemaal, zeggen zij. Net als wij, willen zij bijvoorbeeld vast het liefst thuis zijn, tijdens de feestdagen. Zo bedenken zij operatie ‘Rivieren van licht’. Colombianen die bij de rivieren wonen, waar de guerrillabeweging heeft gerekruteerd, worden gevraagd iets te schrijven aan hun broers, zussen, vrienden of familie in het oerwoud. De boodschap: kom naar huis, we houden een plekje voor je vrij. De brieven worden met kleine cadeautjes in 6.823 doorzichtige kerstballen te water gelaten. Er zitten ook ledlampjes in, waardoor de rivier ’s nachts oplicht als de sterrenhemel. Op die manier drijven de kerstballen het vijandelijke gebied in. Het resultaat: een groot aantal strijders komt het oerwoud uit en legt de wapens neer. Er worden daarna nog meer van dit soort originele acties ondernomen. Het vredesproces komt op gang…
Het is maar iets kleins: ervan uitgaan dat de ander een gewoon mens is, net als jij, die verlangt naar een naaste, een vriend, een roos om voor te zorgen. Maar met kerstmis maken we dit groot. We zingen dat er licht daagt in de duisternis, als mensen zich op deze manier met elkaar en met God verbinden, in de geest van Jezus. Amen. 
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O God,
Wij danken u

voor uw woord

dat de eeuwen door

blijft klinken

in dit huis. 

Wij worden

erdoor herinnerd

aan wat er

in het leven

werkelijk

toe doet:

dat wij er zíjn

voor u en

voor elkaar.

Wij bidden

voor mensen

die de verbinding

met u

verloren zijn –

voor onszelf

als wij

die mensen zijn.

Dat al wie

u zoekt

een gemeenschap

vindt

waarin er met u

geleefd wordt

en uw woord

gestalte krijgt

zoals 

in Jezus

uw Zoon.

Wij bidden

voor mensen

die de verbinding

met elkaar

soms even

verloren zijn

om welke reden

ook –

voor onszelf

als wij

die mensen zijn.

Dat wij

ons niet blind staren

op de mankementen

en gebreken

van de ander

maar ze aanvaarden

zoals wij zelf

in liefde

aanvaard

zouden willen 

zijn.

Wij bidden

voor al die

groepen mensen

die elkaar

als tegenstander zien

en niet geloven

in de mogelijkheid

van gesprek –

voor onszelf

als wij daar

onderdeel van zijn. 

Dat uw woord

ons tòch

te pakken neemt

en overtuigt

van de kracht

van het kleine

van liefde, die zich

ondanks alles

aan de ander

toevertrouwt. 

Dat uw woord

mens wordt

zoals in Jezus uw zoon

in elke tijd opnieuw.

Wij noemen…

en denken 

aan alle mensen

bij wie er

iets donkers is

dat hen belaagt.

Omgeef hen

met het licht

van uw liefde.

In Stilte .. Onze Vader. 
NB Wanneer u vaker inspiratie vindt in onze preken en gebeden, stellen wij u voor om eens een gift over te maken aan NL30INGB0000111806 t.n.v. Penningmeester Leidse Binnenstadsgemeente. U steunt ons werk ermee, hartelijk dank!
