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kyrië-gebed
Roepen wij God aan uit de gebrokenheid van dit bestaan,

van ons menselijke leven,

en van de wereld waar wij in wonen.
Laten wij bidden:

HEER God,

goed kan het leven zijn,
maar wij mensen bederven het zo vaak,

met alle hardheid van onze handen, woorden, gedachten,

omdat we zo vaak liefde schuldig blijven,

aan U en aan elkaar, -

daarom roepen wij samen tot U: 

Kyrië, Kyrië, Kyrië-eleison!
Goed kan het in de volkerenwereld zijn,

maar zo vaak wórdt het strijd, een concurrentieslag,

tussen de volkeren rondom Jeruzalem, op zoveel plaatsen meer,

en binnen landen zelf, nieuw nationalisme,

ongenadig uitsluitend denken, -

daarom roepen wij samen tot U: 

Kyrië, Kyrië, Kyrië-eleison!
Goed is deze schepping,

maar de toekomst wordt telkens verduisterd,

door verstoring van het evenwicht, van het klimaat,

met alle gevaren van dien, er wordt voortdurend gewaarschuwd,

maar wie wil horen, en wie, wat ìs al geslachtofferd, -

láát Gij ons mensen, deze volkenwereld,

uw schepping toch niet aan onszèlf,

trek Gíj uw hand er niet van af, -

daarom roepen wij omhoog: 

Kyrië, Kyrië, Kyrië-eleison!
Ín alle nood en schaamte en schuld weten we van Hem

Gòd de HEER, die nochtans - en tóch - dit leven dragen én vernieuwen wil.
Aan Hem houden wij vast, bij Hem beginnen wij opnieuw -
zijn Naam zij geloofd en geprezen.

cant.:  Gloria uit ‘Communion Serve in F’ - Harold Darke

gebed van de zondag
Almachtige eeuwige God,

Gij schenkt mensen in al hun nood 

uw Woord van belofte en opdracht, telkens weer, -

open Gij dan ook nu ons hart voor uw bevrijdend evangelie,

leer ons vertrouwen op Hem, Jezus de Christus,

en Hem volgen op de weg die we gaan,

opdat wij hoopvol mogen leven,

dit uur en al onze dagen, 

tot in uw komende Koninkrijk. Amen.

woord voor de kinderen 
Jongens en meisjes, 

Vandaag heb ik voor jullie twee potjes meegebracht. Uit de keukenkast: een pot mosterd, en een potje met sambal. Lusten jullie mosterd? - - - Niet? Nou, sambal dan? - - - Als wij vroeger boerenkool met worst aten, zei mijn moeder: “haal de mosterd es even! dan wordt het een beetje pittig, veel lekkerder!” 

Nu heb ik wat lepels meegebracht, - kijk een handvol, groter en kleiner. Wat voor lepel heb je nodig om mosterd op je eten te doen? Een opscheplepel? - - Nee, natuurlijk niet. Veel te groot, die past niet eens in dat mosterdpotje. Een eetlepel? - - Nee, nóg te groot! Een theelepeltje? - - Ja, dat zou misschien kunnen. 

En nu de sambal. We eten nasi. Of bami. Lekker wat sambal erbij. Die opscheplepel vergeten we maar. Een eetlepel sambal? - - Nee, toch maar niet. Een theelepeltje dan? - - Misschien is dat ook nog te groot. Ik denk: dat allerkleinste lepeltje. 

Mosterd, en zeker sambal, die zijn zó sterk. Daar heb je maar een heel klein beetje van nodig op je eten. Het kleinste lepeltje is eigenlijk al groot genoeg. 

Vandaag zegt Jezus ook zoiets over geloven. Mensen willen graag héél véél geloof, ze denken dat dat nodig is. Maar een heel klein beetje is al genoeg in je leven, zegt Hij. Zo’n allerkleinste lepeltje vol. Want geloof is zó sterk, dat doet z’n werk toch wel. 

Dáárover gaat het vandaag hier in de kerk. Bij jullie gaat het over Paulus, als ik het goed begrepen heb. Weten jullie wat de naam Paulus betekent? - Nou, dat betekent de kleine, of het kleintje. Paulus was niet zo groot. En hij zei van zichzelf dat zijn geloof ook niet zo groot was. Maar die kleine man met dat kleine geloof heeft wel heel sterke dingen gedaan. Jullie mogen naar je eigen verhaal. 

lezing OT: uit Habakuk 3 (NBV) 
 1 Gebed van de profeet Habakuk. Als een klaaglied. 

 2 HEER, ik heb uw aankondiging gehoord. 

   Voor wat u gaat doen, HEER, heb ik ontzag, 

   Breng het in deze tijd tot stand, 

   maak het in deze tijd bekend 

   maar toon uw mededogen 

   als het tumult losbarst. 

 3 God komt uit Temam, 

   de Heilige komt uit de bergen van Paran. sela 
   Zijn glorie straalt aan de hemel, 

   de aarde is vol van zijn roem. [ - - - ] 

10 De bergen zien u en beven van angst, 

   een stortvloed van water kolkt voorbij. 

   De diepte verheft haar stem, 

   ze strekt haar handen omhoog. [ - - - ] 

16 Ik hoorde dit alles en ik beefde vanbinnen. 

   ik vernam het en mijn lippen trilden. 

   Mijn botten werden aangevreten, 

   ik stond te trillen op mijn benen, 

   wachtend op de dag van het onheil, 

   de dag dat u optrekt tegen het volk dat ons aanviel. 

17 Al zal de vijgenboom niet bloeien, 

   al zal de wijnstok niets voortbrengen, 

   al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen,, 

   al zal er geen koren meer op de akkers staan, 

   al zal er geen schaap meer in de kooien zijn 

   en geen rund meer binnen de omheining - 

18 nochtans zal ik juichen voor de HEER, 

   jubelen voor de God die mij redt. 

19 God, de HEER, is mijn kracht, 

   hij maakt mijn voeten snel als hinden, 

   hij laat mij over mijn bergen gaan. 

   Voor de koorleider. Bij snarenspel. 

cant.: Like as the hart (Ps 42 vers 1-3) 
Evangelielezing: Lucas 17:1-6 (Naardense Bijbel) 
Evangelie voor deze derde zondag van de herfst, 
volgens het oecumenisch leesrooster, naar Lucas, uit hoofdstuk 17. 
1 Jezus zegt tot zijn leerlingen: 

   het is onaannemelijk dat de struikelblokken niet komen, 

   maar wee degeen door wie ze komen! - 

2 hij is beter af als er een molensteen om zijn nek hangt 

   en hij in zee gesmeten wordt 

   dan dat hij voor één van deze kleinen een struikelblok legt! - 

3 houdt uzelf in het oog; 

   als je broeder zondigt, berisp hem, 

   en als hij dan berouw toont, vergeef hem; 

4 zelfs als hij zevenmaal daags tegen je zondigt 

   en zevenmaal bij je terugkomt en zegt 'ik heb berouw', 

   vergeef hem. 

5 De apostelen zeggen tot de Heer: geef ons méér geloof! 

6 Maar de Heer zegt: als ge een geloof hebt als een mosterdzaadje, - 

   ge zoudt tot deze moerbeivijgenboom zeggen: 

   word ontworteld en wees geplant in de zee!, - 

   en hij zou u gehoorzamen! - 

7 wie van u heeft iemand in dienst als ploeger of herder 

   en zal als hij binnenkomt van de akker tot hem zeggen 

   'kom er meteen bij en val aan!'? - 

8 nee, hij zal tot hem zeggen: bereid iets, dat ik maaltijd kan houden, 

   omgord je en bedien mij tot ik heb gegeten en gedronken; 

   daarna kun jij eten en drinken! - 

9 en dan hoeft hij de dienaar niet dankbaar te zijn 

   dat die dóet wat hem wordt geboden; 

10 zo ook gij: wanneer ge doet al wat u wordt geboden, 

   zegt dan: wij zijn doodgewone dienaars, 

   wat we moesten doen hebben we gedaan! 

   Lof zij U Christus! In eeuwigheid. Amen. 
lied: gezang 362 (vers 2 cant.) 
prediking 
uit Habakuk 3 / Luc. 17:1-6 
nochtans, ik zal juichen voor de HEER, 
jubelen voor de God die mij redt.       -     Habakuk 3:18 

Lieve gemeente, 

Vijftig jaar geleden, we waren tweedejaars studenten theologie in Utrecht. We volgden een paar colleges van professor Van Ruler. Dat was niet vanzelf-sprekend. Van Ruler doceerde de lastige vakken dogmatiek en ethiek, en dat was voor ouderejaars. Maar hij was ziek, fors hartpatiënt, in die tijd kon men daar niet zoveel mee. “U moet stoppen met werken, anders wordt het uw dood”, had de dokter gezegd. Maar stoppen wilde hij niet, hij was nog maar goed zestig. Dat verhaal zong wel rond. En wij dachten: “nu! we moeten nu nog een paar colleges van hem volgen! want straks is hij er niet meer!” Een jaar later is hij inderdaad overleden, 62 jaar oud. 

Een bomvolle collegezaal, met een kleine, kwetsbare man ervoor. Het ging over ‘geloven’. Hij haalde fel uit naar het klein-kerkelijk geloof. Zo van “ja, we geloven allemaal wel, toch? wel wát! maar o wee wanneer d’r wat gebeurt! dan is de wereld te klein, God uit het zicht, en wij? we gelóven het wel!” Zoiets. En dan gebeurt het. Van Ruler refereert aan Israël. Aan het volk dat een geschiedenis lang weet: er kan zomaar wat gebeuren. Verstrooid onder de volken en altijd weer heeft het de klappen gekregen. En dat dreigt telkens weer. Antisemitisme is altijd latent aanwezig. Ook nu weer. Het was toen nog geen kwarteeuw na de holocaust. Van Ruler staat daar en zegt: “in dát volk blijft altijd een stroming die laat zien wat geloven echt ís!” En hij vertelt over het getto van Warschau, door de nazi’s in brand gestoken. Buitenom staan de vrachtwagens klaar om wie eruit komt, wie dénkt te ontsnappen af te voeren… “Dan staat daar, in dat brandende getto een Joodse man. Hij heft de vuist omhoog. En hij schreeuwt naar de hemel: ‘God! ik heb straks een danige appel met U te schillen! maar toch, Gij zijt de God van Israël, gezegend uw Naam!’” 

Ik zie de breekbare Van Ruler daar nog staan. Een schriel mannetje. Maar rechtop, fel, met de vuist omhoog. Een kwetsbare verpersoonlijking van dát zelfde geloof. Dát, gemeente, is waar het om gaat. Waar het om gaat bij Habakuk, en hier bij ons. 

De profeet Habakuk leeft rond het jaar 600 voor Christus. Het land van de Judeeërs zit klem. Tussen de machtsbeluste farao, Egypte, in het westen. En Babylonië dat de hele wereld wel veroveren wil, in het oosten. En dan, in het jaar 605, wordt in een daverende veldslag Egypte verslagen door Babel. De vonken stuiven over Juda en Jeruzalem, - nog erger dan op Scheveningen. Velden gaan in brand, mensen vrezen het ergste voor de toekomst. En met recht: 25 jaar later wordt Jeruzalem platgewalst. In brand gestoken en verwoest. En elke Judeeër die maar een klein beetje telt wordt gedeporteerd naar Babylon, naar het oosten. En Habakuk, hij vóelt het, hij ruikt het, hij proeft het, - die dreigende catastrofe die in de lucht hangt. Als het tumult losbarst, zegt hij in het begin van onze lezing, God, toon dan uw mededogen. 
Warschau, Habakuk, het drama van heel de geschiedenis. Het drama van Gods volk in de geschiedenis. Dat ook hierin exemplarisch is voor veel meer grote drama’s. Hier in het overweldigend grote. Maar het kan natuurlijk ook verpletterend klein zijn. De dokter zegt dat het niet meer goed komt. Of noemt je een vreselijke spierziekte die alles af zal breken. En daar sta je dan. In je blote niksje. 

Habakuk verwoordt het heel beeldend, heel lijfelijk: 


mijn botten worden aangevreten, 

ik sta te trillen op mijn benen, 

wachtend op die dag van het onheil… 
Het is totale crisis. Vanbuiten en vanbinnen. Hier bij Habakuk en in Warschau wereldgroot. Maar soms dus ook heel menselijk klein. Álles gaat totaal over de kop. We begrijpen de reactie, en we begrijpen vast ook de klaagzang waaruit vanmorgen is voorgelezen. En dán? - Dán slaat het bij Habakuk helemaal om. 


Nochtans: ik zal juichen in de HEER, 

jubelen in de God van mijn heil. 
Dit gaat inderdaad ons klein-kerkelijk geloof ver te boven. “Dan staat daar”, zei Van Ruler, 1969, “een Joodse man, de vuist omhoog. Hij schreeuwt het uit naar de hemel: ‘God, ik heb een aardige appel met U te schillen straks! en toch, nochtans, Gij zijt de God van Israël, gezegend uw Naam!’” 

Nochtans: ik zal juichen in de HEER en jubelen - - Nou, nu is dat jubelen wellicht érg hoog gegrepen. Maar de nadruk ligt vandaag op dat ene kleine tussenwoordje. En toch. Of, een beetje ouderwets maar misschien veel mooier: nochtans. 
Het staat ook in de Psalmen. Psalm 22, een diepe klaagpsalm. Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij? Dé lijdenspsalm die Jezus zelf in de mond neemt aan het kruis. Mijn God, ik roep tot U overdag, en Gij antwoordt niet, ik roep ’s nachts maar ik kom nooit tot rust. Dát is waar wij dan zomaar bij blijven hangen, in blijven steken. Maar de Joodse geloofsbroeder gaat ons hier voor in het vervolg daarop: Nochtans, zegt ook die Psalm 22 dan, nochtans zijt Gij de Heilige, die troont op de lofzangen van Israël. 
We weten het, het leven kan keiharde slagen uitdelen. En dan gaat er van alles met je gebeuren. Vanbinnen. Bij wie niet? Klacht en protest. Ongeloof. Een hele worsteling wordt het. En geloven blijkt dan niet de óplossing van al je problemen. Dat wíllen we wel! En dat verwachten we soms ook… Maar het is niet, zoals het Prosperity Gospel in Amerika beweert: als je maar gelooft dan kan je financieel niks overkomen, integendeel! dan kan je fysiek helemaal niks nooit meer overkomen, integendeel! Nou, vraag dát maar eens na bij die oudste geloofsbroeder, door heel de geschiedenis heen… In je geloof kan je van alles overkomen, - nochtans. Dát, gemeente, is het geheim. De tour de force van het geloof. Het allerkleinste lepeltje dat het leven versterkt. Niet míjn sterkte, - Habakuk zegt, - en lees nauwkeurig wat er staat, want het luistert nauw: God, de HEER, is mijn kracht. 
Het is een kracht buiten mij en boven mij. Sterker dan mijzelf. Die tilt mij op. Dat houdt mij vast, ook als ik het zelf even helemaal niet pakken kan. Want soms kán ik er niet bij, dan weet ik het niet, dan wil mijn geloof ook niet. “Ik zou wel willen dat ik méér, dat ik een veel gróter geloof had dan!” zuchten we met de apostelen in het evangelie mee. Maar Jezus zegt daarop: het gaat niet om veel. Het gaat niet om meer. Geloof is als een mosterdzaadje. Als het kleinste lepeltje. Nochtans. En tòch: HIJ is er ook nog. En Hij houdt mij vast, als ik het niet vasthouden kan. Ín alle dingen zijn wij daarvan verzekerd. 

Trekken we ons daaraan op! Níet aan de haren van onze eigen sterkte. God, de HEER, is mijn kracht. En ik begrijp een heleboel helemaal niet. En er zijn vragen zat. Soms klagen we ten hemel toe. Bonken we op de hemeldeur met volle vuisten. Toe maar! Doe dat maar! Nochtans, Gij zijt de God van Israël, geprezen uw Naam. 
Van Ruler leerde ons: het is aan de kerk daar íets van te laten zien. En natuurlijk is er buiten dat nochtans over geloven nog veel meer te zeggen. Het zondagsevangelie geeft vandaag ook een aantal voorbeelden van. Dat je aandacht hebt voor de kleinen. Wee jou als je het kleine, het kwetsbare, het breekbare laat struikelen, laat vallen. 

Het evangelie heeft het over vergeven. Zeven keer. Iemand die jou te na gekomen is. Of zeven keer zeven, zoals ergens anders staat. Eindeloos dus eigenlijk. Nou, nou, nou, “Ik weet niet of ik dat wel kan, hoor dominee!” Nochtans, - groots is uw roeping. HIJ is uw kracht, die gevraagd heeft: Vader, vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen… 

En het gaat bij geloven volgens het evangelie ook over dienstbaarheid. Over diaken-zijn, over diakenen, over daadwerkelijke hulpverlening dus. Maar dan staat er hier in het evangelie in het Grieks een ander woord dan diakenen. Er staat een woord dat op je houding slaat. Jouw dienst verlenen, jouw hulpverlening lost natuurlijk ook niet alle problemen op. Denk niet dat jíj God bent, - wij zijn onnutte dienstknechten, maar we doen wat onze hand vindt om te doen. Soms denk je ook “wat helpt het? wat zál ik?” - nochtans doen we het, in de verwachting dat HIJ het zal volmaken. God, de HEER, is mijn kracht. Mét Hem kan ik bergen verzetten. 

Zo leven wij ons leven, en geloven wij in de kerk ons geloof. Niet groots of groot, maar met het kleinste lepeltje. Een diep geheim, grote kracht: nochtans. Totdat je in datzelfde geloof álle dingen los moet laten. 

Nog één college-uur herinner ik me van professor Van Ruler, bijna 50 jaar geleden. Het was één van zijn allerlaatste colleges, en hij wist dat zelf ook. “Straks sta ik voor God”, je kon een speld horen vallen. “Straks sta ik voor de Hóóg-heilige God, en wie ben ìk dan? En dan zal ik zachtjes vragen: ‘God, hier ben ik… Met heel dat menselijke leven van mij, met al mijn lek en gebrek. Met mijn kleine geloof. En ik ben ook niet altíjd zo dienstbaar geweest. Bent U - God, bent U wel blij dat ik er ben?’” En wij, wij keken ademloos naar die kwetsbare man, die even wachtte, even moest slikken. En die toen zei: “Ik weet zeker dat God zal zeggen: ‘Arnold, ik ben blij dat jij er bent!’” 

Ondanks dat kleine geloof, en dat gewone menselijke leven. Nochtans, - en tóch! ‘Ik ben blij dat je er bent.’ Want het hangt niet aan mijn grote daden. En óók niet aan míjn grote geloof. Het hangt aan God, de HEER die mijn kracht is. Het hangt aan Hèm, die ónze God wil zijn. Geprezen zijn Naam. 

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 

Amen. 

lied: gezang 910
