    Dienst Hooglandse kerk Leiden op zondag 1 september 2019

    Schriftlezingen : Deuteronomium 24: 17 - 22 en Lucas 14 : 1, 7 - 14 

    Voorganger : Ds Netty de Jong - Dorland

    Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

    Dag in dag uit staan de kranten vol over gebeurtenissen in de wereld.

    Elke dag houdt het journaal ons op de hoogte van wat er in de wereld

    aan de hand is, wat er gebeurd is of te gebeuren staat. 

    Brexit, handelsoorlogen, faillissementen, ingrijpen hier of daar, ja of nee.

    Oorlogen en handelsoorlogen, ze waren er ook in Jezus' tijd.

    En toch spreekt Jezus te midden van dat alles over 'gewone' dingen.

    Over een maaltijd en over tafelmanieren.

    De evangelist Lucas neemt ons mee naar het huis van een vooraanstaande

    Farizeeër, waar Jezus op sabbat aan de maaltijd is genodigd.

    Jezus, Lucas, de vroege kerk leefde in een maatschappij waar relaties, 

    aanzien en invloed, je plaats op de sociale ladder, belangrijk waren.

    Statusbewustzijn, klasse, wederkerigheid, wederzijdse afhankelijkheid en

    verplichtingen waren een vanzelfsprekend en geaccepteerd onderdeel van

    de sociale orde. De gunst van hogergeplaatsten was van levensbelang om je belangen en die van

    je familie veilig te stellen.

    En mááltijden vormden de ruggegraat van die sociale orde.

    Het is hèt middel bij uitstek om je sociale netwerk te onderhouden.

    De aanwezigen bij deze maaltijd horen zonder uitzondering tot de rijke, vooraanstaande klasse. 

    Eer en schande spelen in de onderlinge verhoudingen een essentiële rol. 

    Daarom zal de gastheer zorgvuldig afwegen wie hij wel en wie hij niet uitnodigt. 

    De genodigden op hun beurt zullen even zorgvuldig overleggen of ze al dan niet op de uitnodiging

    zullen ingaan. Want zo'n invitatie schept verplichtingen en het is de vraag of ze die kunnen of willen

    aangaan.
    Ook de tafelschikking is een gevoelige kwestie, want die moet een exacte afspiegeling van de

    onderlinge rangorde zijn. De eer is snel gekwetst, gezichtsverlies is het ergste wat een heer van

    stand kan overkomen.

    Ook Jezus is voor de maaltijd genodigd.

    Welke plaats is voor hem bedacht? Welke plaats kiest hij?

    De andere genodigden houden hem in het oog.

    Maar dan blijkt dat hij op zijn beurt ook hèn gade geslagen heeft.

    Hij heeft hun gescharrel rond de tafel opgemerkt, en hoe ze zonder woorden een strategische 

    plaats zoeken, een ereplaats, vooral eentje dichtbij de gastheer.

    Waar is die gastheer trouwens? 

    En waarom heeft hij geen naamkaartjes neergelegd, zodat je weet waar je aan toe bent? 

    Waarom moet ik zelf uitmaken hoeveel ik waard ben?

    Iedereen weet dat toch? Waarom moet ik mijn plaats kennen?

    Het is een beetje komisch, dat gedraai rond de tafel.

    En Jezus lijkt me ook wel iemand die er de grap van inziet.

    God moet ongelooflijk veel humor hebben, anders houdt Hij het als God niet vol in onze
    maatschappij.....

    Maar een grap moet niet te lang duren.

    Dan kan hij een bitter smaakje krijgen, voor jou.

    Wanneer je tot je schrik ontdekt dat je niet alleen op de wereld bent.

    Maar dat er wel eens iemand voornamer zou kunnen zijn dan jij.

    En dan komt Jezus met een les voor de genodigden:

    Tafelregels voor genodigden.

    Als je uitgenodigd bent op een bruiloftsmaal, een feestmaal, 

    kies dan niet de ereplaats, maar kies de minste plaats. 

    Voorkom dat je teruggefloten wordt, bespaar jezelf het vernederende moment waarop je verwezen
    wordt naar een lagere plaats, wacht tot je geroepen wordt om hogerop te komen.

    Want wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. 

    Oei, dat gaat wel erg tegen ons gevoel in.

    In onze wereld, in onze realiteit is tellen en meetellen nog steeds belangrijk.

    De hang naar 'relevantie' in onze kerken is er een teken van.

    Het verlangen naar invloed en gezien worden voor ons als individu, 

    onze plaats in de maatschappij, is nog steeds belangrijk voor ons gevoel van

    eigenwaarde.

    Hoger is beter. 

    Lager is minder.

    In een positie zijn, waar je invloed hebt en anderen naar je opkijken en je mening meetelt, is beter
    dan een positie waarin je afhankelijk bent van anderen.

    Wanneer we aan tafel gaan, zien we onszelf nog altijd het liefst op de ereplaats.

    Daar denkt God anders over.

    En Jezus ook.

    Hij zegt : Want wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en wie 

    zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. 

    Jezus roept ons op tot nederigheid.

    Niet een begrip dat ons nu zo lekker in de oren klinkt.

    Maar toch een houding die ons in een cultuur van haantjesgedrag, ambitie, competitie, rivaliteit,
    opleuken en 'pimpen' wel eens deugd zou kunnen doen.

    Zeker als we goed verstaan wat het betekent: nederigheid.

    Het is wat anders dan bescheidenheid, die wordt algauw valse bescheidenheid.

    Een Joodse rabbi heeft eens gezegd: Ieder mens zou altijd twee briefjes 

    bij zich moeten hebben. Op momenten dat je hoogmoedig dreigt te worden,

    op dagen dat je het al te goed met jezelf getroffen hebt, wanneer je jezelf

    al te serieus dreigt te nemen en je jezelf beter en belangrijker en hoger acht

    dan een ander, lees dan het briefje waarop staat waar je vandaan komt.

    Op dat briefje staat geschreven: Ik ben slechts stof....

    Maar, zegt de rabbi, als je je te diep in het stof voelt gedrukt, als je jezelf

    klein voelt, onzeker, nietig en minderwaardig, pak dan dat andere briefje

    waarop staat waartoe je bent geroepen. 

    Daarop staan de woorden: In mij ademt Gods Geest.

    Dat is scherp gezien, denk ik. 

    Jezelf te klein maken en verstoppen of jezelf opblazen en verheffen. 

    Je komt het veel tegen om je heen en bij jezelf.

    Het zijn twee valkuilen: zelfverwèrping en zelfoverschátting.

    En ze liggen dichter bij elkaar dan je denkt. 

    Want of je jezelf nu minder voelt dan anderen of juist de neiging hebt jezelf boven anderen te
    plaatsen, in beide gevallen ben je teveel met jezèlf bezig.

    In beide gevallen lukt het je niet om te zijn wie je werkelijk bent.

    De mens zoals God je bedoeld heeft.

    Gelukkig wie nederig van hart zijn.  
    Daar begint de Bergrede mee.
    En dat is niet voor niets. 
    Want nederig zijn wij mensen niet van nature. 

    Trots en hoogmoed zit ons kennelijk in het bloed. 

    Op de eerste bladzijden van de Bijbel laat de mens al zien dat hij zichzelf graag verheft en
    verhoogt.

    In de rij van de zeven hoofdzonden neemt hoogmoed de eerste plaats in.

    Het is de moeder van alle zonden. 
    De wortel van alle kwaad.

    Het zit kennelijk diep in ons systeem om onszelf hoger aan te slaan dan de ander.

    Gelukkig wie daar niet aan mee doet, zegt Jezus

    Gelukkig wie zichzelf niet verhoogt, niet verheft boven een ander.

    Want wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.

    Nederigheid.

    Daar zit het woordje 'neder' in.

    Van nederdalen, naar beneden komen, afdalen, landen.

    Met twee voeten op de aarde staan, wortelen in de werkelijkheid, de dingen durven zien zoals ze
    zijn. Niet bang zijn om àf te gaan.

    Durven zijn, wie je ook echt bent. 

    Een mens, niets minder en niets mee.

    Een mens voor het aangezicht van God. 

    En dat laatste maakt nu net het verschil.

    Het besef dat God mij juist zo gemaakt heeft zoals ik ben.

    En mij een eigen plekje, een eigen rol toebedeelt op deze aarde.

    Dat kan rust geven en vrijheid.

    Ik hoef geen vreemde rollen te spelen die me niet passen.

    Ik hoef me niet in duizend bochten te wringen om te voldoen aan verwachtingen, om mezelf te
    bewijzen dat ik er mag zijn.

    De zin van mijn leven ligt daarin dat ik door God gewild ben, ben geschapen en mag worden
    gevormd.

    C.S. Lewis heeft eens gezegd: Nederigheid is niet : minder ván jezelf denken. 
    Nederigheid is wel: Minder áán jezelf denken.

    Nederig van hart zijn, is het hart hebben van een dienaar.

    Is weten wie je bent en mag zijn en wat je kunt.

    En dat inzetten voor de ander.

    Nederigheid is dus niet jezelf uitschakelen, maar jezelf inschakelen.

    In navolging van God zelf, die zo'n nederig hart heeft dat Hij slaaf is  geworden en het vuilste en
    zwaarste werk heeft gedaan. De zonde van deze wereld op zich nemen en weg dragen.

    Jezus heeft zichzelf vernederd tot de dood, ja tot de dood aan het kruis.

    Maar God heeft hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat.

    In Jezus' dagen werd nederigheid gezien als een teken van zwakte

    en niet als een teken van kracht. 

    En mensen uitnodigen aan de maaltijd die niets terug kunnen doen,  

    armen, kreupelen, lammen en blinden van de straat halen, zoals Jezus vervolgens de gastheer
    adviseert, was in die tijd ondenkbaar.  

    In het Nieuwe Testament vinden we echter overal bewijs dat de opdracht om op deze manier met
    elkaar om te gaan in de vroege kerk serieus genomen werd.

    Sociaal zwakkeren verwelkomen en opnemen in de gemeenschap, de zorg voor armen en zieken,
    een cultuur van gelijkheid en respect, dat werd de fundéring waarop de vroege kerk gebouwd werd
    en waaraan ze veel van haar kracht te danken heeft.

    Laat onder u die gezindheid heersen die Jezus Christus had, zegt 

    Paulus in de brief aan de Filippenzen.

    Deze weg van nederigheid is niet soft of zwak.

    Er zit een wonderlijk geheim van zachte kracht.

    Het is deze zachte kracht waarmee Gods koninkrijk gestalte krijgt.

    In deze wereld en ook in ons leven.

    Het is een smalle weg tussen de valkuilen door van zelfverwerping en zelfoverschatting. 

    Twee dingen helpen je om op dat pad te blijven.

    Je telkens te binnen te brengen : Je afkomst en je roeping.

    'Ik ben slechts stof....., maar in mij ademt Gods Geest'. 

    Moge het zo zijn.

    In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

    Amen.

