Kerkdienst in de serie ‘Opstaan met Ruth’, gehouden op Hemelvaart 30 mei 2019 in de Hooglandse kerk. Voorganger: ds. Margreet Klokke

O God,

Soms is het

alsof een wolkendek

U aan onze ogen

onttrekt.

Dan richten wij

onze ogen wel

op de hemel

maar breekt er

geen licht door.

Wij staan op

en gaan slapen

alles gaat

gewoon door

en tegelijk

missen wij iets

ons leven is

zo vlak

zo zonder

schitterende

momenten.

Mag de wind

van uw Geest

dan opsteken

om de wolken

uit een te drijven

en ons opnieuw

gevoelig te maken

voor de zon van

uw nabijheid

elke dag

in uw woord

ook vanmorgen

als wij de schriften

openen,

door Christus,

onze Heer,

Amen.

Tussen Pasen en Pinksteren wordt er hier in deze kerk een serie diensten gehouden over het boek Ruth. Een novelle, van vier hoofdstukken, die in de synagoge op Pinksteren wordt gelezen.    

Voor wie er de afgelopen twee keren niet bij was:

Het bijbelboek Ruth is een gelijkenis. Het gaat over de mens, die op afstand kan komen van de bron van leven, van God, maar ook altijd weer kan terugkeren tot die bron en hernieuwde inspiratie kan vinden.

In het boek verlaat een familie, bestaande uit een man, vrouw en twee zonen de stad Bethlehem in Israël en vestigt zich over de grens, in Moab. Een land met een andere cultuur en een andere godsdienst. Daar sterft eerst de man. De zonen trouwen met vrouwen uit Moab. Dan sterven ook die zonen. Dan besluit de vrouw, Naomi is haar naam, dat het tijd is om terug te keren. Eén van haar schoondochters, de Moabitische Ruth, keert met haar mee terug. 

Aangekomen in Bethlehem, zit er voor Ruth niet anders op, dan aanspraak te maken op een bijbels recht voor weduwen en wezen, armen en vluchtelingen: ze gaat aren lezen achter de maaiers. Bij toeval komt ze terecht op het land van Boaz, een ver familielid van de man van Naomi. Hij ontvangt haar gastvrij, met een rijke oogst komt ze thuis. 

Vandaag horen we, hoe dit verhaal verder gaat… 
Preek over Ruth 3 (vertaling Ellen van Wolde) en Handelingen 1: 4-11

Wanneer ik met iemand optrek, die rouwt om het verlies van een geliefde, gebeurt het vaker, dat ik ineens een omslag zie. Dan heeft er lang een zweem gehangen, in zijn blik, van het dal van de schaduw des doods. Hij hield z’n rug wel recht, maar innerlijk was hij gebogen. Hij pakte wel van alles aan, maar zijn ziel zat er niet in. Op een dag bel ik aan voor mijn volgende bezoek. Hij doet open, en ik zie: Hé, de schaduw is geweken. Er zitten lichtjes in z’n ogen. Hij straalt levenslust uit. Hij ís er weer. Elke keer word ik verrast door deze omslag. Soms duurt het een jaar, soms twee, soms meer. Ik zie het nooit aankomen. Hoe is ’t mogelijk, gaat het dan door me heen. Wat is er gebeurd, dat de schaduw ineens verdreven is? Geen idee, kan ik op mijn vragen ten antwoord krijgen. Maar je hebt het wel goed gezien, het gáát eindelijk weer een beetje. Precies op dit moment, van de onverwachte omslag, komen we vandaag het verhaal van Naomi binnen. 

Lange tijd hing er een grijze sfeer om haar heen. Ze was wel opgestaan, na de dood van haar man en haar twee zonen, om uit Moab terug te keren naar Israël, naar haar wortels. Maar innerlijk was ze om zo te zeggen nog onderuit gehaald. Thuisgekomen, in Betlehem, pakte ze dan ook niets aan. Waarom zou ze? Alles werd haar toch bij de handen afgebroken. De Ontzagwekkende had zich tegen haar gekeerd. En Ruth, haar Moabitische schoondochter, die zo nodig met haar meewilde – die moest maar voor haar zorgen, tot haar dood. 
Maar nu is het ineens, of ze eindelijk ook innerlijk is opgestaan en helemaal is teruggekeerd. Als je haar hoort praten, in de hoofdstukken waar net uit gelezen is, kan het zijn of je lichtjes in haar ogen ziet dansen. Vól plannen zit ze. Ze bruist ervan. Hoe is ’t mogelijk, kan er door je heengaan, als je haar verhaal de afgelopen zondagen gevolgd hebt. Waar komt deze geestdrift ineens vandaan? Wat is er gebeurd, dat de schaduw geweken is? Naomi zou het zelf misschien niet weten. Geen idee, zou ze zeggen, wanneer je ernaar vroeg. Maar de lezer van haar verhaal heeft meer afstand. U en ik, wij kunnen er rustig in terugbladeren en kijken waar deze wonderlijke omslag vandaan komt…

En dan zie je: Die komt er door Ruth. Door wat deze Moabitsiche vrouw overeind houdt en inspiratie geeft. En dat is, bijzonder genoeg, de Joodse traditie. Dat zijn de leefregels van de God van Israël. Als je van een afstand kijkt, zie je dat het deze geboden zijn, die het gebinte vormen van het boekje Ruth. Zíj brengen het licht terug in Naomi’s ogen.      

U zult zeggen: de gebóden? Al die droge régeltjes, uit de bijbel, een bron van nieuw leven? Dat kun je niet ménen. Want de geboden staan er slecht op. Hun invloed wordt eerder beleefd als een domper op de levenslust, dan als een factor die deze bevordert. Eerder worden ze gezien, als een stok waar je mee geslagen kunt worden, dan als een hand, waar je je aan kunt optrekken. Als het al niet uit eigen ervaring is, dan wel door het lezen van boeken als die van Jan Siebelink en Franca Treur. En toch – in dít boekje zorgen ze voor de omslag ten goede. Kijk maar. Blader maar terug, in Naomi’s verhaal. 
Wat gebeurde er ook al weer, toen Naomi berooid terugkeerde in Betlehem, met Ruth? Ze trok er een leegstaand pandje in, en deed niets. Het was Ruth, die in actie kwam. Zij had gehoord, dat wie aan de rafelrand van de samenleving terecht komt in Israël niet wordt afgeschreven. Die wordt gezien, er wordt voor hem gezorgd. Er is een bijbelse leefregel die zegt: Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen. (…) Laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de Heer, jullie God… Wat ademt dat een geest van liefde, had ze gedacht. Bijzonder. Hoe arm je ook bent, je mag er zijn, in dit land, bij dit volk. En ze ging naar de velden van Boaz, om te vragen of ze bij de oogst aren mocht lezen. Het mocht, en aan het einde van de dag had ze meer dan genoeg, voor Naomi en haarzelf.  

Als alles je tegen zit, en je helemaal aan de grond zit, zijn er altijd nog de leefregels van God – dat heeft Ruth Naomi laten zien. Zij zijn als een hand, waar je je aan kunt optrekken. Opvallend. Een Moabitische, die een Joodse wijst, op de essentie en de kracht van haar eigen traditie. Het is een motief, dat vaker terugkomt in de bijbel. Dat een buitenlandse Israël laat terugkeren naar z’n eigen bron van inspiratie. Heilzame zelfrelativering spreekt daaruit… 
Als je niets meer hebt, zijn er altijd nog de geboden – dat heeft Ruth Naomi laten zien. En dat brengt Naomi vandaag zelf in beweging. Nu heeft zíj zich een leefregel herinnerd, die kan helpen. In het vijfde bijbelboek staat het, in Deuteronomium. Het bepaalt, dat als een man sterft zonder kinderen te hebben gekregen, zijn broer of een ander familielid moet trouwen met de weduwe. Haar eerste kind geldt dan als het kind van haar overleden man. Niet alleen kan dit kind voor haar zorgen, in haar ouderdom. Maar ook kan het de naam van haar man toekomst geven. In Israël werd niet geloofd in een leven na de dood. Je leefde voort in je kinderen. Om Gods toekomst voor iedereen open te houden was er deze leefregel: Wanneer iemand sterft zonder een zoon na te laten, dan zal zijn broer de weduwe tot vrouw nemen… Aangestoken door Ruth, ziet Naomi ineens mogelijkheden in dit gebod. Ik heb wel geen zonen meer, die voor mijn overleden kinderen in kunnen staan, denkt ze, maar Boaz is in de verte ook familie! Ze roept haar schoondochter bij zich, en zegt: Nu, Boaz is onze verwant. Zie, hij gaat vannacht op de dorsvloer gerst wannen. Baad je. Olie je, trek je kleed aan, en daal af naar de dorsvloer. Allemaal korte zinnetjes. Je voelt eraan, hoeveel pit Naomi weer heeft. Ze ontvouwt Ruth haar hele plan. En deze antwoordt: Alles wat je gezegd hebt, zal ik doen. 
Op het eerste gehoor zijn het allemaal droge opdrachten, die Naomi Ruth geeft. En ook de beschrijving van de scène op de dorsvloer die erop volgt klinkt zakelijk. Maar wie Hebreeuws kent, hoort dat er een warme gloed in schuilt, en hoe er een erotische ondertoon in zit. Dat zit hem bijvoorbeeld in het herhaalde gebruik van het woord kennen. Maak je niet bekend aan de man, voor hij zich tegoed heeft gedaan, en: Wanneer hij gaat liggen kén jij de plaats waar hij ligt.  In het Hebreeuws kan het woord kennen ook betekenen: Elkaar op intieme wijze leren kennen, gemeenschap met elkaar hebben. En het zit hem in het woordje voor voeten dat – afhankelijk van de context – ook gebruikt kan worden voor een hóger gelegen mannelijk lichaamsdeel. Maar geen moment loopt het verhaal het gevaar plat te worden. Want mét de warme gloed, waarin de nachtelijke ontmoeting van Ruth en Boaz beschreven wordt, komt er ook een goddelijke vonk mee. En ook dat zit hem onder anderen in het woordje kennen. Dit heeft méérdere betekenislagen, en kan ook gebruikt worden voor de Heer die je ziet en kent als geen ander. Voor de gemeenschap tussen God en mens. En het zit hem in het woordje plaats. De plaats waar Boaz gaat liggen, en waar Ruth bij hem komt liggen. ‘Makoom’ is dat in het Hebreeuws. Elders in de bijbel is dat de plaats, waar een mens z’n schoenen uit moet doen, omdat het heilige grond is. Kennelijk wil het verhaal zeggen, dat het iets heiligs is, wat hier gebeurt. Mensen, die elkaar toe naderen - daarin laat de Eeuwige zich kennen…

Als Naomi dat nu gelooft, dan is ze wel heel erg veranderd. Haar theologie is veranderd. In het begin klaagde ze steeds: De Ontzagwekkende heeft mijn lot zeer bitter gemaakt. God schuilt in de gebeurtenissen, dacht ze toen. Maar nu kun je haar tussen de regels door horen zeggen: God is te vinden in de manier waarop mensen omgaan met wat hen overkomt. Als je niets meer hebt, zijn er altijd nog de leefregels van de Eeuwige. Aan de hand daarvan vind je altijd je weg weer terug, naar de gemeenschap. De gemeenschap met mensen, en – in de warme gloed die daarachter schuilt – de gemeenschap met de Eeuwige. Naomi is aangestoken door Ruth, in deze manier van geloven. Niemand vertolkt deze theologie ook beter, in dit kleine bijbelboek dat bij Pinksteren hoort, dan zij! Toen Ruth Boaz voor de eerste keer ontmoette, zei hij tegen haar: Moge JHWH je belonen voor wat je doet voor Naomi, JHWH, de God van Israël, naar wie je gekomen bent om te schuilen onder zijn vleugels. Tijdens hun nachtelijke gesprek op de dorsvloer zegt Ruth tegen hem: Spreid uw vleugel uit, over uw dienares, want een losser bent u. Alsof ze wil zeggen: Jij kan zo mooi praten over Gods ontfermende vleugels. Zou je ze dan ook tastbaar willen maken, alsjeblieft, voor mij, door jouw mannelijke bescherming. Het woord moet vlees worden, zegt Ruth. Want alleen dan komen er weer lichtjes in de ogen van mensen, die geen toekomst meer zagen. Het is niet voor niets, dat juist háár naam een plaats heeft gekregen in de stamboom van David, de stamboom van Jézus…
Goed, zegt Boaz, ik zal je lossen. En zo gaat dit verhaal een ‘happy end’ krijgen. Het begon met rouw, en zal eindigen met een huwelijk en een geboorte. Met mensen die weer iets uitstralen, die lichtjes in hun ogen hebben. Er is nieuw leven gevonden, in verhouding tot de Eeuwige. 

Dat brengt ons bij de leerlingen van Jezus. Je kunt hun verhaal bijna naadloos onder dat van Naomi leggen. Ook bij hen is alle vuur eruit, na de dood van hun geliefde leermeester. Hij is wel opgestaan, en aan hen verschenen. Maar alles is toch anders dan eerst en ze weten nog niet hoe verder. Op de veertigste dag na Pasen wordt hij ook nog eens door een wolk aan hen onttrokken. Wat nu? Verslagen kijken ze omhoog. Dan staan er ineens twee mannen in witte gewaden bij hen. Mozes, en Elia, dé twee bijbelse gestalten, die herinneren aan de leefregels van God. Wat staan jullie naar de hemel te kijken? zeggen zij. Alsof ze hen erop willen wijzen, dat de Ontzagwekkende niet daar boven te vinden is, maar hier op aarde. Waar mensen zijn woord doen en horen, daar is hij, daar wordt zijn Geest van liefde over ons vaardig. Straks, als het Pinksteren is, zullen de leerlingen dat ook zelf ervaren. God geschiedt hier beneden, midden in het gewone leven. Tussen mensen, met de lichtjes van zijn woord in hun ogen. Amen. 

Bronnen:

Ellen van Wolde, Ruth en Noömi, twee vreemdgangers

Karel Deurloo, Kees van Duin, Beter dan zeven zonen

Carel ter Linden, Woord op zondag, Het gewone leven

Gebeden: zie volgende pagina

Goede God

In uw geboden

reikt U ons

de hand

u nodigt ons uit

uw partner te zijn

en in ons samen leven

handen en voeten

te geven aan 

de warme gloed

van uw liefde.

Wij bidden

dat wij uw 

uitgestoken hand

aannemen

en de kans 

op nieuw leven

met lichtjes

in onze ogen

niet voorbij

zullen laten gaan!

Kom Schepper God,

o heilige Geest,

en waai als een

frisse wind

door ons leven…

Wij bidden 

voor mensen

met een grijze sfeer

om zich heen

een zweem van

het dal van

de schaduw 

des doods

in hun ogen.

Dat zij mensen

op hun weg vinden

die niet bang zijn

voor hun verdriet

toenadering

durven zoeken

en hen verwarmen

met hun aandacht.

Kom Schepper God,

o heilige Geest

en waai als een

zachte wind

door hun leven…

Wij bidden

voor landen en volken

voor culturen

met een grijze sfeer

van crisis

om zich heen.

Dat er mensen zijn

in hun midden

die laten zien:

als alles wat 

van waarde is

om je heen

wordt afgebroken

zijn  er altijd nog

uw geboden

als een begin van

nieuw en menselijk,

messiaans leven. 

Dat wij hier

in dit huis

in de gemeenschap

met Jezus uw Zoon

omgevormd worden
tot zulke

warme mensen!

Kom schepper God,

o heilige Geest

en waai als een

vurige wind

door uw wereld…

Wij noemen 

de namen van ….

en dragen hen op

aan uw liefde

en onze trouw

en in de stilte

zeggen wij u

wat geen ander

voor ons 

onder woorden

kan brengen…

Stilte, Onze Vader.

NB Wanneer u vaker inspiratie vindt in onze preken en gebeden, stellen wij u voor om eens een gift over te maken aan NL30INGB0000111806 t.n.v. Penningmeester Leidse Binnenstadsgemeente. U steunt ons werk ermee, hartelijk dank! 

