Overdenking evensong Hooglandse Kerk Leiden, 14 april 2019-04-04
Jesaja 50:4-7, Philip. 2:6-11


Gemeente van Christus,

Gisteren was ik aanwezig bij een bijzondere bijeenkomst in de Groet of Sint Barbarakerk in Culemborg.
De start van een jaar waarin Dittrich Bonhoeffer zal worden herdacht in het teken van dat grote jaar waarin wij onze vrijheid vieren die 75 jaar geleden aanbrak na de oorlog.

Bonhoeffer werd ter dood gebracht op 9 april 1945 vlak voor het einde van de oorlog. Een kort, maar indrukwekkend leven van een dapper mens die niet kon kiezen voor het comfort dat zijn geloof, of wat hij noemde de goedkope genade, hem had kunnen geven, maar koos voor de oproep om op te staan en zich te verzetten tegen de gruwelen van de nazi’s.  Had de kans gekregen om in de Verenigde Staten tot het einde van de oorlog te verblijven, maar keerde na vijf weken weer terug, omdat hij niet afzijdig wilde en kon zijn in die zware tijd in zijn eigen land. 
Hij schreef zijn boek Navolging waarin hij de vrijheid beschreef die geloof de mensen kan brengen.
Kreeg de kans te vluchten om aan zijn dood te ontsnappen, maar deed dat niet om te voorkomen dat zijn familie het slachtoffer zou worden van represailles. Vlak voor zijn dood sprak hij een gebed uit voor zijn bewaker…… 

De teksten die net zijn gelezen brengen ons bij de strijd die Bonhoeffer ook met zich zelf heeft moeten voeren en waarover hij schrijft in zijn boek Verzet en Overgave.

Durf ik het aan om gehoor te geven aan die stem die tot mij spreekt. Die stem die mij aanspoort om het goede te doen, om met mijn vaardige tong, de moedeloze op te beuren. Elke morgen wekt hij mijn oor, om aandachtig te horen. God de Heer heeft mijn oren geopend en ik heb geen weerstand geboden. 
Het zou mijn leven gemakkelijker hebben gemaakt, maar dit is de weg die ik moet gaan, aldus Jesaja. Niet leven van de goedkope genade, om met de woorden van Bonhoeffer te spreken.

En zo verging het ook die man die op die ezel binnenreed en als een koning werd toegejuicht. Een mens die god gemaakt werd en de hemel werd ingeprezen, en vervolgens als een misdadiger ter dood werd gebracht.  
Een mens die zich niet een goddelijke stataus aanmat, maar juist die van de nederige mens die net als die profeet, de moedeloze moed in sprak en de onrechtvaardige tegensprak.

Het zijn die verhalen die ons in deze dagen voor pasen inspireren en aanspreken. In een wereld en tijd waarin veel op het spel staat. Er is een hoop rumoer en er wordt veel gesproken maar of dat met die vaardige tong van Jesaja is, is soms de vraag….. En of dat vele spreken voortkomt uit gewekte oren en het luisteren bevordert, is de vraag.

Het zoude mens van deze tijd en onze wereld goed doen, om eens even stil te zijn, te luisteren naar dat geluid van gene zijde en te horen hoe Hij tot ons spreekt. Ik zal je een stem geven om het goede woord te spreken, ik zal je oren geven om aandachtig te kunnen luisteren, en wees niet bang, ik zal bij je zijn…….

Het is wat mensen door de eeuwen heen moed gegeven heeft om op te staan als dat nodig was, om onrecht te bestrijden en te bouwen aan die nieuwe wereld van vrede en recht.
Daarin gaat het niet om die billige Gnade die je comfort geeft en je zegt dat God het goede zal brengen, nee dat is die genade die je de moed geeft om met die stem die je het goede influistert in de wereld van vandaag aan de slag te gaan.
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