    Preek op de eerste Passiezondag, 7 april 2019, Hooglandse Kerk Leiden
    Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

    De laatste zondagen van de Veertigdagentijd voor Pasen zijn de eigenlijke

    lijdenszondagen, de Passiezondagen. Nu zal de weg uitgetekend worden die

    Christus is gegaan, door lijden en dood heen. 

    We merken het aan de liederen die we zingen, aan de liederen van de 

    cantorij, aan de Schriftlezingen.

    Over ruim anderhalve week is er weer de The Passion; dit jaar in Dordrecht.

    Dan dragen vrijwilligers een groot kruis door de straten van de stad.

    En wordt met bekende popsongs het verhaal van de Passie en van Pasen 

    verteld. Rechtstreeks op tv te volgen.

    Daar kun je tegen zijn.

    Tegen de muziek, en tegen de aanpassing van het evangelie aan de

    hedendaagse westerse cultuur.

    Je kunt het ook zien als een kans.

    Nederland mag dan ontkerkelijken, maar in onze post-christelijke cultuur 

    werkt de christelijke cultuur nog overal na. Dat merk je aan de kerken in het

    straatbeeld. Je proeft het in de literatuur, in de beeldende kunst, in de muziek.

    En ook morele waarden, tradities, verlangens en collectieve herinneringen

    dragen daarvan de sporen.

    God laat ons niet zomaar gaan.

    Al is het steeds zwakker, nog altijd klinkt overal in onze cultuur de echo van

    Zijn stem. Wie wil, kan via zulke cultureel-religieuze restjes levend water

    opnieuw aansluiting vinden bij de bron.

    Ik merk dat bijvoorbeeld bij de Night of Light in de Domkerk in Utrecht

    op de derde zaterdagavond van de maand als de kerk met kaarsen verlicht

    is en honderden jongeren en ouderen een kaarsje komen aansteken,

    stil worden, een gebed bidden, een bijbeltekst meenemen, naar de muziek 

    luisteren. Velen komen ook om een zegen, ook al kennen ze het geloof alleen

    nog maar van de christelijke school waar ze ooit opzaten.

    Of je merkt het aan zo iemand als Stephan Sanders, columnist in de Groene

    Amsterdammer. 

    Ooit overtuigd athëist begon hij een jaar of drie geleden met proefgeloven. 

    Ik zit in het 'beginnersklasje' schreef hij. Na verloop van tijd  meldde hij 

    'ik denk dat ik geloof',  'Ik zeg nu "God" en hoef dat woord niet door 

    te spoelen met twee of drie flessen wijn. Het is een begin'. 

    Langzaam begon hij te wennen aan het geloof. 

    Tot vorig jaar Herfst deed hij er maandelijks verslag van in Trouw.

    De proef is uitgelopen op 'gewoon' geloven, meldt hij tenslotte, 'al zeg ik erbij 

    dat ik er nog steeds niets 'gewoons' aan vind. 

    Het is en blijft voor mij buitenissig, Christus kruisiging en opstanding : zo

    onbegrijpelijk dat het wel waar móet zijn'. 
    Hij begon in een beginnersklasje en is doorgegroeid naar een

    gewoon gelovige.

    Een beginnersklasje zien we ook op Golgotha.

    Drie kruisen staan er opgericht, met drie gekruisigden.

    Misdadigers.

    Beschuldigd van ondermijning van het Romeinse gezag, in hun gewapende

    strijd tegen de overheersing.

    Dat zal de een dus vrijheidsstrijders noemen die in opstand komen tegen het

    bestaande regime en de ander zal dat terroristen noemen. 

    Maar de bommen zijn er hetzelfde om. En het geweld ook. 

    Reken maar dat de gewone mensen het slachtoffer waren van het roven en

    moorden.

    Twee misdadigers en Jezus, van wie Jesaja reeds zei: 'Hij werd onder de

    misdadigers gerekend, hoewel Hij geen zonden gedaan had'. 

    Twee mannen tegenover elkaar met Jezus in het midden.

    Beiden reageren ze heel verschillend op Jezus:

    De eerste misdadiger zegt : Jij bent toch de messias? Red dan jezelf 

    en ook ons!    

    Hier zie je het verwachtingspatroon van deze mens.

    Als iemand de uitverkorene is, dan zal Hij eerst zichzelf redden. 

    Zo gaat dat toch ook in de wereld?

    Dat is toch ook wat je verwacht in de wereld?

    Iemand die de baas is, redt eerst zichzelf en dan misschien ook ons.

    Dat hadden ze ook concreet verwacht in de strijd tegen de Romeinen.

    Iemand die zichzelf kan redden.

    Dan kan hij ons ook redden.

    Daar heb je wat aan.

    Jij bent toch de messias? Red dan jezelf en ook ons.

    En daarbij haakt hij aan bij wat de óversten al gezegd hadden:

    'Anderen heeft Hij gered, laat Hij nu zichzelf redden, als hij de Christus Gods

    is, de uitverkorene.

    En hij haakt aan bij wat de soldáten net gezegd hebben : 

    Red jezelf! Jij bent toch de koning van de Joden!

    De eerste misdadiger haakt aan bij wat de mènsen zeggen: Hé, als U het

    bent, laat eens wat zien!

    Dat zijn dus mensen die op een afstand blijven, die er van buiten

    tegenaan blijven kijken.

    Je kunt allemaal wel eens bidden 'God, als U bestaat, wilt U dan zus of zo'.

    Dat mag natuurlijk.

    En zeker als iemand pas begint met geloven, als iemand in het 

    beginnersklasje zit. En we zijn allemaal wel eens pas beginnend.

    Maar blijf er niet in hangen, in die houding van als God er is, dan moet Hij het

    maar bewijzen. Als Hij vindt dat ik moet geloven, dan moet Hij het maar laten

    zien. Alsof God het probleem heeft dat Hij ons maar moet zien over te halen.

    Natuurlijk mag je bidden voor alles wat je nodig hebt. 

    Laat al je gebeden en smekingen bij God komen, maar blijf niet hangen in:

    Als God er is, waarom dan? 

    Als God bestaat waarom is dan mijn verkering uitgegaan, mijn huwelijk

    stuk gelopen, of waarom heb ik die baan dan niet gekregen, of waarom kan ik

    dan geen huis vinden.  Blijf niet in het beginnersklasje. 

    De tweede misdadiger is verder.

    Hij haakt aan bij wat Jézus zei : Vader vergeef de mensen die mij doden, 

    want ze weten niet wat ze doen. Vader vergeef het hun. 

    Daar haakt hij bij aan. 

    De tweede misdadiger weet : wij hebben onze straf verdiend en worden 

    beloond naar onze daden. Wij hebben het verdiend, wij zijn terecht

    hier geoordeeld, maar deze man heeft niets onwettigs gedaan.

    Hij ontmoet hier iemand die rechtvaardig is, iemand die koninklijk is,

    iemand die vergeving wil schenken.

    En hij zegt: Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt.

    Denk aan mij. Jesus, remember me, when you come into your kingdom.

    Zingt het mooie Taizé-lied.

    Weet hij helemaal precies wat dat betekent? 

    Uw Koninkrijk?

    Is dat straks bij de wederkomst, als Hij voor een tweede maal zal verschijnen,

    zoals de Hebreeënbrief zegt?

    Is dat nú? Nu Hij in de hemel is en regeert? 

    Uw koninkrijk.

    Misschien weet hij het niet helemaal precies.

    Maar hij heeft vertrouwen.

    Hij stopt met vanaf de kant staan kijken of God het wel goed doet, 

    en vertrouwt zich toe aan Jezus.

    Dat is geloven, dat is overgave.

    Dan ben je de beginnersklas voorbij, dan ben je verder.

    En daar komt een antwoord op, dat troost in leven en in sterven:

    Nog vandaag, zegt Jezus, nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. 

    Het paradijs, die tuin van Eden, waar wij uitgegooid zijn om onze zonden,

    en die de engel Michaël bewaakt. Dat paradijs, dat opent Christus.

    Dat is het laatste geheim, van Israël, van Wet en Profeten, en van het 

    Evangelie : de ten diepste vernederde Rechtvaardige is de werkelijke 

    Koning. 

    In het Koninkrijk zijn alle bordjes verhangen. 

    Hij die zichzelf niet kon redden, deze volstrekt onmachtige, is degene die het 

    Koninkrijk opent.

    Christus regeert koninklijk vanaf het hout van het kruis.

    De misdadiger vertrouwt zich aan hem toe. 

    Dysmas, is hij gaan heten in de traditie, de goede moordenaar.

    Volgen we dan zijn voorbeeld, koesteren we de echo van Gods stem in onze 

    postchristelijke cultuur, en ondersteunen en versterken we hen die aan het

    begin staan, en die voorzichtig 'God' durven zeggen.

    Ik eindig met een recent gedicht van Sytze de Vries, getiteld de kruisiging:
    ( uit Cyclus van het leven, 2018 )
    Zijn handen gebonden,

    Zijn mond gesnoerd,

    plaagstoten tot bloed vloeit,

    word jij eindeloos vermenigvuldigd -

    de hemel sta hem bij.

    En toch dat weidse gebaar,

    die uitgestrekte armen,

    die vriend en vreemdeling omvatten,

    die een wereld omarmen -

    tot in de dood

    sta hij ons bij!

    Zijn handen geheven

    als in gebed,

    het volste vertrouwen,

    geen angst in het donker

    weet hij de Vader nabij.

    In het duister van de nacht

    komt het dode hout van zijn kruis

    tot bloei

    wortelt veelbelovend

    in de puinhopen van onze zonden,

    in de goede aarde

    groeit het uit tot levensboom.

    Hij hangt er als de goede vrucht

    waarvan wij kunnen leven.

    Want in de nacht

    uitgezaaid in de akker van de wereld

    ontkiemt in hem

    het leven de nacht te boven,

    wordt hij voor ons

    het teken van Gods trouw.

    Omarm en zegen ook mij,

    maak ook mijn hart 

    tot goede grond,

    waarin Jij wordt gezaaid

    en vrucht draagt,

    waarvan ik kan leven.

    In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

    Amen. 

    Gebedsintenties :
    Laat ons in vrede bidden tot de Heer onze God

    Laten wij bidden voor wie met macht zijn bekleed

    en wie de volkeren der aarde regeren.

    Laten wij bidden voor de eenheid van de kerk

    Laten we bidden voor de geloofsleerlingen die zich voorbereiden op hun

    belijdenis en doop in de Paasnacht

    Laten wij bidden voor wie beginnen met geloven

    Laten wij bidden voor alle nieuwe initiatieven

    Laten wij bidden voor wie oud zijn, voor wie moe zijn, voor wie ziek zijn.

    Laat ons in vrede bidden tot de Heer onze God
    Cantorij : Aus tiefer Not

    Voorbede 

    God, boven alle machten uit,

    verlicht met uw wijsheid allen die in onze wereld verantwoordelijkheid dragen.

    Sta hen bij, opdat zij de vrede dienen,

    en de wereld een woonplaats wordt van vrijheid en veiligheid, melk en honing

    Eeuwige God, 

    Wij bidden voor de eenheid van de kerk,

    voor allen die de naam van Christus dragen.

    Breng samen wie verdeeld zijn, herstel de gemeenschap tussen allen

    die naar zijn naam genoemd zijn en verbind hen door één band van liefde.

    Liefdevolle God,

    die ons zoekt en vindt,

    wij bidden voor de geloofsleerlingen die zich voorbereiden op hun belijdenis 

    en doop in de Paasnacht.

    Wees hen nabij in hun zoeken, bidden en vragen

    en vermeerder hun inzicht en vertrouwen in Uw geheimenissen.

    Machtige God

    Wees Gij de kracht

    van wie de vage echo van uw stem gehoord hebben,

    die een begin van geloven ervaren,

    en een weg zoeken naar U toe.

    Dat zij de schaamte voorbij gaan.

    Vindingrijke God,

    Wees Gij de kracht

    van wie trachten Uw naam op nieuwe manieren te verkondigen,

    in huisgemeenten, woongroepen, Bijbelcafés, stadkloosters, inloophuizen, 

    grote en kleine events. Geef hen creativiteit, durf en uithoudingsvermogen.

    Barmhartige God

    Wees Gij de kracht van allen die zich zwak voelen

    en aangewezen zijn op hulp van anderen:

    allen die oud, moe en ziek zijn,

    allen die zich pijnlijk stoten aan de grenzen van hun mogelijkheden,

    lichamelijk en verstandelijk beperkten,

    ongeneeslijk zieken,

    mensen die in de put zitten, of in de war geraakt zijn,

    al die gekneusde kinderen van U.

    In de stilte bidden we voor wie ons lief zijn, voor wie ons gebed in het 

    bijzonder behoeven, zeggen we wat niemand voor ons zeggen kan.

    Hoor en verhoor ons Heer, waar wij samen tot U bidden: Onze Vader.....

