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ORDE VAN DIENST 
Zondag 4 november 2018

Gedachtenisdienst


Voorganger: ds. Margreet Klokke
Ouderling van dienst: Cent van Vliet
Lector: Peter Bakker
Organist: Willeke Smits
Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons



Inleidend orgelspel: Praeludium & Fuga in d BWV 539 – J.S. Bach (1685-1750)
Ontsteken van de kaarsen
Meditatief orgelspel: Psalm 90
Begroeting door de ouderling van dienst

VOORBEREIDING

Lied (staande): LB 90a: 1, 3 (cantorij), 5, 6 
[bookmark: 1]Stilte, Bemoediging 
Cantorij: Psalm 121 I will lift up mine eyes – Henri Walford Davies (1869-1941)
 
I will lift up mine eyes unto the hills: from whence cometh my help.
My help cometh even from the Lord: who hath made heaven and earth.
He will not suffer thy foot to be moved: and he that keepeth thee will not sleep.
Behold, he that keepeth Israel: shall neither slumber nor sleep.
The Lord himself is thy keeper: the Lord is thy defence upon thy right hand;
So that the sun shall not burn thee by day: neither the moon by night.
The Lord shall preserve thee from all evil: yea, it is even he that shall keep thy soul.
The Lord shall preserve thy going out, and thy coming in: from this time forth for evermore.

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

Kyriëgebed (met gezongen Kyrië door cantorij en gemeente; LB 301g)
Loflied: LB 868: 1, 2

DIENST VAN HET WOORD

Gebed
Gesprek met de kinderen – Hierna gaan de kinderen naar hun eigen diensten: kindernevendienst voor kinderen van groep 1 tot 6, ‘Basics’ voor kinderen van groep 6,7 en 8.
Schriftlezing: 1 Korinthiërs 15: 3-8, 12-13, 35-44 
Lied: LB 948: 1 (sopranen cantorij), 2, 3
Preek
Cantorij: Ich liege und schlafe – Nicolaus Bruhns (1665-1697)
In Jesu Namen fahr ich hin, denn mein Gewinn ist Christus wenn ich sterbe.
Ich weiss das er mich nicht verlässt und Glaube fest im Tod ich nicht verderbe.
Mir ist bereid in Ewigkeit von Gottes Sohn die Ehrenkron, das rechte Himmelserbe.

Ich liege und schlafe ganz mit Frieden; denn du allein Herr hilfest mir, daß ich sicher wohne.

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

Gedachtenis (staande)
Lied (staande): LB 730
Gebedsintenties 
Gebed, afgesloten met gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’
Collecte, met mededelingen uit de gemeente 
Tijdens de collecte kunnen de kinderen die in de crèche zijn worden opgehaald door hun ouders.
Cantorij: Crossing the bar – Hubert Parry (1848-1918)
Sunset and evening star,
And one clear call for me!
And may there be no moaning of the bar,
When I put out to sea,
But such a tide as moving seems asleep,
Too full for sound and foam,
When that which drew from out the boundless deep
Turns again home.
Twilight and evening bell,
And after that the dark!
And may there be no sadness of farewell,
When I embark;
For tho' from out our bourne of Time and Place
The flood may bear me far,
I  hope to see my Pilot face to face
When I have crost the bar.

Lied (staande): LB 91a: 1, 2 (cantorij), 3
Zending en zegen (met gezongen Amen)
Uitleidend orgelspel: Fuga in g BWV 578 – J.S. Bach



Dinsdag 13 november 20.15 uur: Gemeente-avond in het Hooglandse Huys. Thema: ‘Het avondmaal in de stille week’. Allen hartelijk welkom!



Preek en gebeden worden a.s. dinsdag op de website van de Leidse Binnenstadsgemeente geplaatst. U kunt ze daar, wanneer u wilt, nog eens nalezen.

Wanneer u naar aanleiding van de inhoud van de dienst een gesprek wilt met de voorganger, kunt u contact met haar opnemen via klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl of 06-48228505.



