Evensong in de Hooglandse Kerk te Leiden, gehouden op zondag 13 mei 2018. Voorganger: ds. Margreet Klokke

Opening sentences

Welkom in deze evensong in de Hooglandse kerk
op de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. 
In de viering klinkt muziek en zang, die past bij de tijd van het kerkelijk jaar.
Schriftlezingen en korte ‘sermon’ gaan over de betekenis
van Hemelvaart. 
Ik wens u een goede viering.

Richten wij ons hart op de Eeuwige…

Hoe goed is het te zingen voor onze God,
hoe heerlijk hem onze lof te brengen.  (…) 
Hij geneest wie gebroken zijn
en verzorgt hun diepe wonden.  

			Psalm 147: 1,3

Overdenking over Psalm 47 en Handelingen 1: 4-11

Bij elke christelijke feestdag hoort een symbool. Bij Kerstmis: de kribbe. Bij Pasen: het kruis en het open graf. Bij Pinksteren: wind en vuur. Bij Hemelvaart, het feest van dit lange weekend, hoort het symbool van de wolk. Lucas vertelt in het boek Handelingen, hoe Jezus voor de ogen van zijn leerlingen omhoog geheven wordt en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zien. 
Als er in de bijbel een wolk genoemd wordt, gaat het zelden over het weer. Wolken hebben daar bijna altijd met God te maken. God verschijnt in een wolk, als Israël door de woestijn trekt. Mozes gaat in de woestijn op de berg van God een wolk in, en spreekt met hem. God rijdt op de wolken, kun je lezen bij de profeet Jesaja. De wolken zijn z’n wagen, zeggen de psalmen. Wolken omhullen God, zegt Job. En ook in de psalmen kun je dit lezen: Wolken zijn rondom God. God hult zich in de wolken. Als je dit allemaal op een rijtje zet, blijkt dat het beeld van de wolk voor drie dingen gebruikt wordt. De wolk is het voertuig waarop God zich verplaatst, het is de plaats waar de troon van God zich bevindt en het is de mantel die God om zich heen heeft en die hem verhult. God rijdt erop, hij zit erop, of hij heeft hem aan als een jas. Daarmee is de wolk God niet en valt hij er niet mee samen, maar de wolk wijst naar God en verbeeldt iets van God. Hij laat zien dat God in de buurt is, maar op een versluierde manier. 
Als Lucas vertelt, dat Jezus omhoog geheven wordt en opgenomen in een wolk, betekent dit dan ook niet dat hij – zoals wij dat van onze overleden dierbaren kunnen zeggen – ‘naar de hemel is gegaan’. Hij zou daar dan één van velen zijn. Nee, wat Lucas hier wil zeggen is dat Jezus na Goede Vrijdag en Pasen een unieke plaats heeft gekregen bij God. Hij rijdt met hem op de wolken, hij troont met hem op de wolken. Hij deelt het koningschap van de Eeuwige, op een versluierde manier. Hemelvaart is dus eigenlijk een soort kroningsfeest. 

Wanneer iemand ergens een troon bestijgt, kunnen er twee dingen gebeuren. Hij kan zijn macht laten gelden. Of hij kan gezag verwerven. 
Wanneer hij zijn macht laat gelden, wordt hij een leider als Trump, Poetin of Kim Jong-un. Hij deelt de lakens uit. Zijn wil is wet. Dit type leider is verleidelijk. Je kunt verlangen, naar een sterke man die belooft dat hij al je problemen oplost. Je kunt dan immers zelf achterover leunen. Iets, dat best heel heerlijk is. Er zijn dan ook mensen, die zouden willen dat de Eeuwige op deze manier van zich zou laten spreken… 
Lucas vertelt, dat de leerlingen van Jezus dit verlangen en deze verleiding kennen. Zij vragen hem, voor zijn troonsbestijging: Heer, gaat u binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Met andere woorden: Wanneer gaat u de leiding nemen? Wanneer gaat u ervoor zorgen dat alles goed komt, dat Gods wil geschiedt, op aarde, zoals in de hemel? 
Het antwoord, dat ze dan krijgen, klinkt cryptisch. Jezus zegt: Het is niet aan jullie, om dit te weten. Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht krijgen. Het is pas, als je dit antwoord even op je in laat werken, dat je ziet wat Jezus hier doet. Hij speelt de bal door. Gaat ú het koningschap over Israël herstellen? Júllie zullen kracht krijgen. Met andere woorden: Hier spreekt een koning, die geen macht wil uitoefenen maar gezag verwerven. Zijn hemelse koningschap zal mede afhangen, van de mens. Van u en mij. Of je geïnspireerd bent, door zijn voorbeeld. Of je je, net als hij, wilt richten naar de leefregels van de Eeuwige, of toch liever je eigen behoeftes centraal stelt. Of je de wil van God ruimte probeert te geven, of op een eigenwillige manier door het leven gaat.    
Het hemelvaartweekend – voor veel mensen is dat tijd, om uit te rusten en te ontspannen. Om even lekker achterover te leunen. In de bijbel is het een moment, waarop je wordt uitgenodigd om in beweging te komen en je in je manier van leven te richten naar hem die op de wolken troont. Als je dat doet, wordt er gezegd – dan zul je kracht krijgen. Kracht van ‘the love divine’, waarover aan het einde van deze viering gezongen zal worden. Amen.

Said prayers


Eeuwige,
U bent 
in het verborgene
koning
van deze wereld.
Het is aan ons
om uw koningschap
te ontsluieren,
om uw wil
te laten
geschieden.
Schenk ons daartoe
de kracht van
uw Geest
van liefde…

Wij bidden
voor onszelf
dat wij het 
laten geschieden
van uw wil
in gedachten
niet te groot maken
en te moeilijk –
alsof dat alleen
iets is voor
heiligen.
Dat wij klein
beginnen
met het eren
van het moment:
het zien
van de schoonheid
van de bomen
in fris groen blad,
het dankbaar ontvangen 
van de warmte
van de zon
op ons gezicht,
het besef
hoe kostbaar
hij of zij
die het brood
met ons deelt
en hoe
ontroerend
hij of zij
die van onze zorg
afhankelijk is. 
Schenk ons zo
in aandacht
en eerbied
Uw Geest
van liefde…

Wij bidden
voor de koningen
en leiders
in de wereld
om ons heen. 
Dat zij 
het laten geschieden
van uw wil
in gedachten niet 
te moeilijk maken,
alsof gij
niet het goede
voorhebt
met al uw mensen.
Oorlog
en geweld,
strijd
om de macht –
niemand
wordt er
beter van.
Schenk hen
de wijsheid
van uw Geest
van liefde…

Wij bidden
voor mensen
die het gevoel hebben
dat zij de leiding
over hun leven
zijn kwijtgeraakt
door verlies
van gezondheid
verlies 
van werk
of verlies
van een dierbare.
Mogen wij
hen steunen
en mag in
onze liefde
voor elkaar
iets voelbaar worden
van de kracht
van uw Geest
van liefde.

In stilte…

Door Christus, onze Heer,
Amen. 
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