VOORBEREIDING

Woord ter voorbereiding
Gegroet, een zegen vol vrede. Groet elkaar met de zegen.

(de kerkgangers geven mensen naast, voor en achter zich een hand met deze groet)
Stilte

Aanroeping en groet

Inleiding
Op initiatief van het Nederlands Bijbelgenootschap is de laatste zondag van oktober de nationale bijbelzondag.
Het mooie van de keus voor deze datum is, dat het de zondag voor 31 oktober is. Hervormingsdag, ter herinnering aan Maarten Luthers opzienbarende stellingen, die hij op die dag in 1517 spijkerde bij de poort van de  slotkapel in Wittenberg. Dat maakte de tongen los en bracht zoveel op gang, dat 31 oktober als de startdatum wordt gezien van de reformatie, waaruit onder meer onze kerk is voortgekomen.

Luther zocht naar de waarheid en vond die, werd er door aangegrepen en gedreven. Hij vond zijn waarheid in de bijbel. Om dat voor alle mensen mogelijk te maken, vertaalde hij eigenhandig de bijbel in de taal van zijn volk, het Duits.

Tot dan moest het volk het doen zonder bijbel, met alleen de evangelielezingen in het Latijn tijdens de mis. Dat ver-anderde radicaal. Je hoefde niet langer latijn te leren om kennis te nemen van de bijbel, maar kon die in je eigen taal lezen, in een eigen bijbel, waar en wanneer je maar wilde.
De bijbel staat in de reformatorische kerken in het middelpunt. De bijbel is de bron van ons geloven, de krachtbron waaruit we putten en de kenbron van eeuwen van, over, met, door God.

Sinds Luther de vertaalbrug sloeg tussen een vreemde en een vertrouwde taal is het vertaalwerk enorm uitgegroeid.

Alleen al in onze taal. Hier liggen standaard de Nieuwe Bijbelvertaling, de Willibrordvertaling en de NBG 51 (ik laat nog meer zien).

Op alle mogelijke manieren, met inzet van veel studie en kennis en ook creativiteit en geloof helpen de vertalers ons om dichter bij de bron te komen, om de waarheid van ons bestaan, van onszelf, van God, te leren kennen.
Waarheid is bijbels gezien meer dan een idee, een concept; het is werkelijkheid. Waarheid bedenk je niet alleen, waarheid voel je, als waarachtigheid, oprechtheid, betrouwbaarheid. Waarheid gaat over het ware leven, de waarheid áchter de alledaagse werkelijkheid’.  Dat gaat Matthijs de Jong ons laten zien.

Laten we bidden dat onze ogen daarvoor open gaan zodat onze harten openbloeien.

Kyriegebed
God, Onnoembare, Onzegbare én toch kenbaar, herkenbaar.
U bidden we om binnengeleid te mogen worden in uw waar-heid, in uw werkelijkheid boven, achter, in onze tastbare werkelijkheid. Dat we U kennen, Uw waarachtigheid en be-trouwbaarheid, Uw genade en barmhartigheid. Daarom bidden we zingend:

Samenzang: Kyrie eleison
God, Vreemde, verre werkelijkheid die ons  verstand te bo-ven gaat én ons nabij gekomen meer dan we ons realiseren,
U omgeeft ons van achter en van voren, U legt uw hand op ons, uw schepsels, uw kinderen, naar uw beeld en gelijkenis.

Dat we de waarheid van onszelf kennen, Uw liefdeswaarheid over ons ervaren, om in verbondenheid met U te leven.

Daarom bidden we zingend;

Samenzang: Kyrie eleison
God, onzegbaar nabije werkelijkheid, in uw schepping, in de natuur, in onze medemensen zo rakelings nabij. In U bestaan, bewegen wij, we zijn  van Uw geslacht. Dat richt ons denken en doen. Deze waarheid over ons verbindt over alle grenzen.

Dit besef doet ons branden van ontferming en voor gerech-tigheid voor alle mensen. Waarheid doen is leven volgens Uw wil. Dat willen we. Daarom bidden we zingend:
Samenzang: Kyrie eleison
Bemoediging
God heeft ons tijd en ruimte gegeven om Hem te zoeken en Hem wellicht tastenderwijs zouden vinden. Hij is immer niet ver van ieder van ons. Door Hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Halleluja, Amen
