Teksten uit de dienst op Hemelvaartsdag, 17 mei 2012, door ds. Ad Alblas.

VOORBEREIDING

Introïtustekst
 ‘Gij, alle volken, klapt in de handen. Juicht God toe met gejubel. Want de HEER, de Allerhoogste, is koning over de ganse aarde!’

Samenzang: Gezang 234
Woord ter voorbereiding

We staren naar de hemel… en zien niets…. Hoogstens een wolk die ons het uitzicht  beneemt. Laten we daarom onze ogen sluiten om tot inzicht te komen.

Aanroeping en groet

VEROOTMOEDIGING

Inleiding

Deze 40e dag van Pasen is een christelijke feestdag. Dat besef gaat aan velen voorbij. Het wordt niet gevraagd voor de nieuwsitems aan mensen in de winkelstraat: weet u wat hemelvaartsdag aan de orde stelt? Gelukkig maar. Van het antwoord zou je niet blij worden.

Als de interviewer ons zou overvallen vóór of direct na de dienst…? Wij, de volhouders, op Hemelvaartsdag in de kerk, wat zouden wij antwoorden?

Hemelvaart is een lastig feest, nogal dubbel. 
Hij, onze Meester, de Opgestane, verlaat ons en toch laat Hij ons nooit alleen. Hoe zit dat? 

De emeritus hoogleraar Geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam, Piet Leupen, wijdde een grote studie aan de uitspraak, dat Jezus snel terug zou komen, wat niet gebeur-de: hoe zijn de gelovigen daarmee omgegaan. Heeft Jezus zich vergist? Of, ik trekt de lijn nog wat verder door, ons 

blij gemaakt met een dode mus? In de trant van ‘ik ga even weg, ben zó terug’, maar dan wegblijft, voor altijd… 
Dit is niet zomaar een kwestie van bijbeluitleg van woorden, hier staan de grondwaarden van ons geloven op het spel. 

In deze viering gaan we in woord en lied op zoek naar de heilzame betekenis van de Hemelvaart, voor ons, nu.

Om deze reden koos ik niet een ‘hemelvaartspsalm’ als Psalm 47, waaruit de introïtustekst afkomstig is, maar Psalm 139 met daarin een visie op de hemel, die hemel en aarde, dood en leven, omvat.

DIENST  van  het  WOORD
Psalmengebed

Lezen: Psalm 139: 1-2, daarna zingen: Psalm 139: 2

Lezen: Psalm 139: 7-10, daarna zingen: Psalm 139: 6 
Lezen: Psalm 139: 14-15, daarna zingen: Psalm 139: 8

Schriftlezing: 2 Koningen 2: 8-14
Samenzang: Gezang 447: 1+2+4+5
Schriftlezing (staande): Handelingen 1: 1-14

Samenzang (staande): Gezang 119

V E R K O N D I G I N G 
‘Herstelt U in deze tijd het koninkrijk voor Israël?’
Wat is er eigenlijk mis met die vraag?

Ik hoor die niet als ‘over de schreef’ of dwingelanderig. Maar als ter zake en vol verlangen. 
Je kunt hun zorg voorstellen. Alles wijst er op dat Hij nu echt weggaat. Hun hoop op het snel komen van het Koninkrijk was natuurlijk op Golgotha al de bodem in geslagen. De vreemde wereld van de Pasen, van die 40 dagen ‘er zijn en toch ook weer niet’ konden ze nog niet goed duiden. Als Hij nu nog méér weggaat, wat moet er dan van het Koninkrijk terecht komen?!

Ze hadden hun hele ziel en zaligheid aan Hem verpand en dan laat Hij hen in de steek… Al bij de gevangenneming…. Hij had toch kunnen onderduiken in plaats van zich zo geprononceerd aanbieden aan het arrestatieleger in de hof?

En ik voeg er maar even aan toe voor wie in die termen den-ken: Hij hoefde toch niet per sé op 33-jarige leeftijd aan onze zonden te sterven? Zo jong dood gaan om Gods plan te volbrengen? Dat zou ook wel 20 jaar later gekund hebben?

Het moet hen duizelen…

Het vuurtje van de hoop opgepord: ‘het Koninkrijk der hemelen is nabij’,  sterker: ‘het is midden onder U’. Je hart bloeide open. Je voelde de frisse wind die ging waaien. Jaren, nee, eeuwen op gewacht, nu gekomen.

‘Kom tot ons, de wereld wacht’ zongen we met Advent. ‘God lof, nu is gekomen, Gods aangename tijd’ zongen we bij de intocht in Jeruzalem. ‘Sta op een morgen ongedacht, Gods dag is aangebroken’ op Pasen.

Als die liederen enig gewicht hebben, dan moet er nu wat gaan gebeuren. Als het niet slaapliedjes van verlangen waren maar concrete koninkrijksliederen dan is de tijd gekomen.

En dán gaat Hij weg.

Eerst gaat Hij naar het hol van de leeuw, het kolkende Jeruzalem rond Pasen, dan gaat Hij naar Golgotha en eindigt in het graf waarin nog nooit iemand heeft gelegen. De droom in duigen. Een hartgrondig GVD ternauwernood onderdrukt. 

ALS ze hem ooit nog eens tegenkomen, dan hebben ze een appeltje te schillen met hem!

En waarachtig, dat gebeurt. Ze komen hem tegen, of beter: hij komt hen tegen, of tegemoet. Ongrijpbaar en onontwijk-baar. Onmiskenbaar en onbevattelijk. IS hij het of is hij het niet? Wat hebben we aan die ‘paasman’?

Nee, ik begrijp de vraag van die Galilese mannen heel goed. Al heb ik natuurlijk ook vaak gedacht dat ze een domme vraag stelden, omdat het antwoord best hard overkomt. Tenminste, als je die toon er in hoort luidt het: ‘dat gaat je niets aan!’
Ik heb te doen met die mannen, en daarin met mezelf en met deze wereld. Heb nèt nog gezongen, dat lied van ook hun verlangen: ‘Richt op uw macht, o Here der heerscharen’. ‘Richt aan uw heil voor wie in onheil leven, zend uw gerechtigheid als morgendauw’. ‘Richt over de aarde en haar diepste stromen….’ Doe het, doe het nu!

Dat heilige ongeduld herken ik wel. Ik zou het helemaal niet erg vinden als de gemeente van Christus méér had van die 

ongeduldige mannen uit Galilea. 
Daarin ligt de aansluiting met het gevoelen dat zo langzamerhand de hele wereld doortrekt: verlangen naar wat wij ‘het Koninkrijk’ noemen. Naar vrede en recht, harmonie en veiligheid, zorg voor de aarde en de mensen. Al die dingen waar het bijbels getuigenis bol van staat. Mag het, dat je daarnaar verlangt?! Dat je dat eist van via deze Getrouwe Getuige aan de Vader….?!

Het is misschien wel de grootste lek in het schip van de kerk, dat die onrust ontbreekt. Dat we ons lekker nestelen in de structuren van de machten van deze wereld, als kerkleden én als kerk die structuur nabouwen… Is het niet de enige echte houding van de gemeente van Christus in Leiden, om net als die Galilese mannen, stampvoetend ongeduldig te zijn. De hemel te bestormen om de Vader aan te zetten de zo vaak en krachtig gedane Belofte van het Koninkrijk ten uitvoer te brengen.

Wie dat niet meer ziet zitten en genoegen neemt met het eigen zielenheil, deserteert. Die maakt van één deel de hele zaak. Nee, geen heil voor mij zonder heil voor de wereld. Daarover is onze Meester duidelijk  genoeg geweest.

Ook niet: een mooi hiernamaals als vervanging voor het Koninkrijk van God. Hoe mooi het hiernamaals ook zal zijn, daar bidden we niet om in het Onze Vader met de woorden: ‘Uw wil geschiede gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde’. 

Nog minder mogen de woorden over het Koninkrijk gaan functioneren als een placebo,  ‘een worst voor houden’: een beetje hoop geven, omdat hoop doet leven. Dat is ‘nep’ en werk averechts volgens het joodse gezegde: ‘langgerekte hoop wordt wanhoop’. Ik hou er nu over op: die vraag van de discipelen is helemaal OK!

De reactie van Jezus interpreteer ik dan ook niet als be-straffing. De vraag wordt niet beantwoord, dat klopt, maar ook niet afgewezen!  Het is eerder een antwoord uit on-macht: je KUNT dit niet weten, helaas. Alleen de Vader weet het! Dit soort dingen liggen buiten je inzicht en macht.

Die wijsheid is even helder als onbevredigend. En ondanks dit inzicht zijn er telkens groepen en volken, binnen en buiten het christendom die rekenen en speculeren over ‘een einde van de wereld’. Helaas, helaas. Dat is niet de bijbel-taal. Die Galilese mannen vragen niet naar het einde maar naar een nieuw begin. Die zien niet de aarde vergaan, maar vernieuwd worden naar Gods beeld en gelijkenis. Daarin wordt het bestaande niet afgeschreven maar verheven, komt tot haar bestemming: ‘…dan zal het land de rijkste vruchten geven, de vijgeboom en wijnstok van de trouw’.

Praat als kerk dus nooit mee over  ‘het einde van de wereld’ maar stem je denken en woorden af op ‘het komen van het Koninkrijk’. Dát bevestigt Jezus. Dat verkondigt Jezus. 
Alleen de vraag wanneer ligt moeilijk.

Die vraag is misschien ook wel verkeerd.

En hiermee keer ik me tegen de visie van Piet Leupen. Uit Handelingen blijkt niet, dat Jezus wél weet, wanneer Hij terug komt. Als ergens gestaan zou moeten hebben, dat Jezus zelf dacht, dat Hij spoedig zou wederkomen, dan zou het HIER moeten zijn. Maar Hij weet het ook niet. Tenminste, als hij alles gezegd heeft tegen zijn discipelen wat hij van de Vader heeft gehoord, dan heeft ook hij dit niet gehoord….

Let goed op. Zijn antwoord op het ongeduld ís niet: ‘o noch even wachten, dan komt alles goed’. Nee. Het luidt anders.

Maar eerst de vraag: hoe kon die gedachte dan zo krachtig in de wereld komen? 

Dat laat zich niet moeilijk verklaren. Het verlangen is oer-menselijk en universeel, dat verlangen naar het Koninkrijk.

In het spreken en leven van Jezus van Nazareth was het zó dichtbij, eigenlijk dichterbij dan ooit. De hoop laaide toren-hoog op en bezielde allen, bracht mensen in hun kracht en boven zichzelf uit. Dan MOET het er toch bijna zijn…?

O ja, en er zijn teksten te vinden. Maar daarbij speelt je uitleg een rol. 

Op Hemelvaartsdag, ik heb daar vorig jaar over verteld, heb je die mannen in witte jassen, die zeggen, dat hij weer terug zal komen zoals hij is weggenomen. De kerk maakte ervan: ‘op de wolken’ of ‘met de wolken’. Met Joodse oren hoor je: als een wolk. De wolk van de Sinaï, van de heilige nabijheid.

De wolk van God, die Elia ten hemel nam. De wolk niet als 
waterdamp misverstaan, maar als Heilige Aanwezigheid. Die 
Paasaanwezigheid, alles doordringend, alomvattend.

Maar staat het dan niet op andere plaatsen in de bijbel?

Ik denk van niet.
Wél is het zo opgevat of uitgewerkt. Maar wat Jezus zelf precies heeft gezegd is niet zo simpel vast te stellen, juist niet volgens de historische weg die je bij een historicus als Leupen zou verwachten. Daar moet je de teksthistorie bij betrekken en de betekenis van de woorden in de  toenmalige tijd en cultuur. Ik stel voor nu maar vast, dat JUIST hier, als het er op aankomt, Jezus niet zegt: ‘o, ik ben er zó weer’. 

Wat hij dan wel zegt tenslotte.

“Jullie zullen kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn, in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria en tot het uiteinde van de aarde”. Dat zijn Jezus’  laatste woorden volgens Handelingen, en dat stemt in grote mate overeen met de laatste woorden in de Evangeliën. Al worden die daarop andere momenten en plaatsen gesitueerd, de inhoud is dezelfde. Daar kunnen we het mee doen!

Dat kan dan dus ook!

Of dit misschien toch niet het antwoord is op de vraag, valt ook nog te bezien. Zou het misschien zo kunnen zijn, dat door hen als  zijn getuigen, God het Koninkrijk dichterbij wil brengen? Dat is niet zo vreemd gedacht toch? Dat lijkt zelfs de kern van het leven van Jezus te zijn. Hij brengt het dichterbij, zodat wij er bij kunnen en de tijd, onze tijd, erop kunnen richten. De wereld, onze wereld ermee vervullen.

Het Koninkrijk komt door ons! Daarvoor krijgen wij kracht. Daarvoor geeft Hij Zijn Geest aan ons, om nu ons te belichamen. Hij komt als een wolk over ons, als heilige aanwezigheid in ons. Zó blijft Hij komen.
