Teksten van gebeden en overweging voor de Palmzondag op 1 april 2012 in de Hooglandse Kerk door ds. Ad Alblas; medewerking verleent de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons en organist is Theo Visser




VOORBEREIDING

Cantorij: ‘Pueri Hebraerorum’- Tomas Luis De Victoria

Intochtslied: ‘All glory, laud and honour’ – Palm Sunday procession 
Welkom

Introïtustekst
Hosanna de Zoon van David!

Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer.

Hosanna in de hoogste hemelen! 

Samenzang: Psalm 118: 7+8+9
Woord bij de stilte

We vieren om te beleven: de hemelkoning komt naar ons toe.  Zonder machtsvertoon in pure menselijkheid. Kwetsbaar onoverwinnelijk. Licht van de nieuwe dag. 

Aanroeping en groet

VEROOTMOEDIGING

Inleiding

Ik heb 2 preken gemaakt voor vandaag. Een 3e had ik ook nog in m’n hoofd. Schrik niet, ik houd er maar ééntje. Alleen: nu klopt het thema niet ‘de kroon’ meer, en ik ga niet vertellen wat ik daarbij had gedacht.

Ik kies gewoon een ander thema. Of eigenlijk de boodschap in één zin: de opgang naar Jeruzalem als neerdalen van God.

Wat daar allemaal achter zit, ga ik graag met u delen.
Wel ga ik het gebed bidden bij die andere preek. Met als toelichting, dat ik me daarin overgaf aan m’n ongeduld. Het eigenlijk niet kon hebben, dat de intocht op niets uitloopt.

Dat Jezus aan het eind van die hoopvolle dag, doodleuk teruggaat naar z’n vrienden in Bethanië, omdat het ‘al laat was’. Dat maakte me boos. En omdat God het niet erg vindt om stevig aangesproken te worden, bidt ik dat gebed toch.

Kyriegebed
Koning van Israël, David’s Zoon, lang verwacht… ‘die miljoenen eens zaligen zal’. Dat ‘eens’ schept na 2000 jaar wantrouwen, God van Jezus Christus. Houd ons niet een worst voor, maar geef ons te eten! Uw mensen zijn in nood. Redt uw wereld van de ondergang, die we zelf over ons heen halen. Toegegeven: wij doen het fout…, maar steek toch uw hand naar ons uit!

Cantorij: kyrie eleison 

Gezegend grote koning, ook door ons. We doen de poorten van ons hart en onze gedachten open. Spreiden onze mantels van eerbied voor u uit. Al gaan we door de diepste twijfel óf het wel goed komt, we geven niet op, we laten niet los.

Doorstaan liever beproeving en aanvechting dan dat we opgeven. Als U het niet makkelijker kunt maken, help ons dan om de moeilijkheden te aanvaarden om die te overwinnen.

Cantorij: kyrie eleison
Hoogste hemelen, als U neerdaalt op aarde, laat ons het her-kennen. Vooral als het anders is dan we dachten, moeilijker, dan om als zoete koek te slikken. Als de bijbel ons voor in-dringende vragen stelt, versterk in ons het vertrouwen dat we op de goede weg zitten, die ons dichter bij U brengt. 
Cantorij: kyrie eleison
Bemoediging
‘Die in de hemel zetelt spreekt: “Ikzelf heb mijn koning gezalfd op mijn heilige berg.. ‘Heer, om uw macht is de ko-ning verheugd, Hij vroeg U om leven, U hebt het hem gege-ven, U hebt hem gekroond met een gouden kroon’ 
(uit Psalm 2 en 21) 
Cantorij: ‘A Palm Sunday Antiphon’David. C. Morgan
DIENST van  het  WOORD
Gebed

Lied voor de veertigdagentijd

Gesprek met de kinderen

Eerste Schriftlezing: Zacharia 9: 9-10
Tweede Schriftlezing: Marcus 11: 1-11
Samenzang: Gezang 121

V E R K O N D I G I N G 

Dierbaren op weg naar Pasen, de dimensie van God.
Pasen begint op Palmpasen. 

De week die uitloopt op het feest van de uittocht, begint met de intocht. In één week wordt alles samengeperst.

De hele geschiedenis van mensen op weg naar de toekomst.

De nacht zal donkerder zijn dan ooit…, de dagende morgen

lichter dan mensenogen kunnen verdragen.

We gaan het meebeleven over de tijden heen. Het zal ons verwarren, vervreemden, verbijsteren, ontroeren en vervullen. Wie zich in de nabijheid van dit verhaal wagen, worden er onontkoombaar bij betrokken, er door meegenomen. Er in gehaald als was het jouw verhaal. Dat gaat het ook worden.

We worden deze week betrokken bij de meest indringende bemoeienis van de ALTIJDZIJNDE met al het zijnde. Achter alles zit de God, die Mozes ontmoette achterin de woestijn. Door alles heen horen we de stem uit het vuur, van dat braambos dat niet verteerde. Die stem die onvergetelijke woorden sprak: ‘Ik heb goed gezien de ellende van mijn volk en hun kermen over de onderdrukkers heb Ik gehoord’. 

Het hart van God is geraakt door wat er gebeurt met de ‘armen en verdrukten’. Het staat in vuur en vlam van ontferming, barmhartigheid, compassie voor met de ‘gebeukten en gebukten’. God ‘daalt neer’ heet het. Hij gaat zich ermee bemoeien. Dat viert het volk van Jezus de week van pesach, het joodse Pasen. Jezus viert mee en wij met hem.
Dit is bepalend voor hoe we tegen Pasen aankijken: het is de 
feestweek van bevrijding. De uittocht uit Egypte wordt gevierd. Met alles erop en eraan. Met massale pelgrimages naar Jeruzalems tempel, met ongezuurde broden, met al die lammeren, geslacht en gegeten als in de nacht van de uittocht. 

Met die nacht, waarin de boeien worden ontketend. Met die verschrikking, als de machtigen der aarde ten ondergaan aan hun eigen uitrusting. Waar de verdrukten vrije doorgang vonden, als een pad door de zee, is er voor de vijanden van de menselijkheid geen weg naar de toekomst. Dat geldt ook de machtige en onderdrukker in jezelf: die gaat er áán!
Wat dit met Pasen te maken heeft? Alles! Dit ís Pasen, het Pasen dat Jezus vierde, niet afschafte maar vervulde. Dit moet je weten voor een goed verstaan. Dit is ‘in the air’. Dit doorleven al die mensen over wie het verhaal gaat. 
Altijd, deze week in het bijzonder. Met strijdige gevoelens. Ze vieren het bevrijdingsfeest in een belegerde stad. Gewapende militairen bewaken uit naam van de Romeinse keizer de stad van God. Dat heilig middelpunt van het feest, waar het gebeurt. Dat knooppunt van de mensengeschiedenis.
Ze naderen Jeruzalem. 
Vanaf de Olijfberg. De berg waar de toegezegde Knecht van God vandaan zal komen. Hij gaat daar wéér naar toe: in de nacht na zijn laatste avondmaal, als er verraad in de lucht hangt. Vóór we met hem meegaan, daar naar toe, moeten we weten, dat Hij van de Olijfberg vandaan komt. Zijn komst is omgeven met verwachting. Jeruzalem mag wel juichen: ‘God lof nu is gekomen, Gods aangename tijd’. “Verheug u gij 
dochter van Sion, jonkvrouw Jeruzalem, juich!”

Het is een soort heilige opgang naar Jeruzalem. Dat ziet de geoefende hoorder in het woordje ‘naderen’. Dat is een heilig woord. Roept het beeld op van naderen van priester om te offeren: het naderen van God. De intocht leidt naar die hoge tempelberg. Die verheft je bestaan, brengt het op een hoger plan. De tempel, lees: God, is het doel van de intocht! Om misverstand te voorkomen: houd dat goed voor ogen.
Dat hoor je aan het begin en dat wordt bevestigd op het eind. De intocht loopt uit op het tempelplein. Om dat te be-nadrukken wordt een exacte weergave geweld aan gedaan.
Ik denk aan de details waarmee we horen, waar en hoe de discipelen dat ezeltje zullen vinden, dat ze het precies zo vinden als het hun gezegd was (het lijken de herders wel).

Ze zeggen ook keurig wat ze moesten zeggen, dat de Mees-ter het nodig heeft en meteen weer terugstuurt. Maar juist dat wordt niet verteld. Is dat vergeten? Vast niet. Wil de verteller juist door het niet te vertellen er extra aandacht voor vragen? Reken maar. We horen wel dat Jezus op het ezeltje stapt, maar niet dat hij weer afstapt. Het is dus alsof hij er zó het tempelplein mee oprijdt. 

Daar gaat je hart dan sneller van kloppen. Met een ezeltje op de heilige berg. Ja, een enkeling heeft ‘m al, dat doet je denken aan het offer van Izak. Als Abraham met zijn zoon op weg gaat om te offeren, ligt het offerhout op het ezeltje. Izak loopt er naast. Nu gaat de Meester er óp zitten. Geeft daarmee aan ‘de weg van het offer’ te gaan…
Jezus nadert Jeruzalem vanuit Bethanië en hij eindigt de 

dag weer in Bethanië. Dat is zijn uitvals- en thuisbasis deze week. Belangrijk dus. Bethanië betekent: huis van de arme, van de nederige. Vanaf de Olijfberg daalt hij af, náár Bethanië. Hij gaat niet linearecta naar het tempelplein. Of naar de Romeinse kazerne, direct grenzend aan het tempelplein. Hij daalt af. Zoals God afdaalde bij het begin van de uittocht. Naar de arme, gebeukte en geslagene. De weg van God.

Pas als we dat tot ons hebben laten doordringen kunnen we palmtakken gaan plukken. Anders slaat dat nergens op. Als je alleen maar kijkt naar wat voor ogen is, is het een belachelij-ke vertonning: een grote kerel op een ezeltje voor kinderen. Het zou nog bezwijken. Het is écht een jong dier: een veu-len, waarop nog niemand heeft gezeten.

Wat bij dat ezeltje ook nog opvalt is, dat het vastgebonden staat. Zo zegt Jezus het, dat houdt de spanning er nog in. Wáár? Wel, dat ontdekken ze: het ezeltje is buiten op straat bij een deur vastgebonden. Welke deur? Het woordje is lastig. De uitlegger moet even op zoek. Deur is opening, is toegang. Het ezeltje staat klaar bij de deur, de poort van Jeruzalem. 

Staat klaar voor hem. Om te onthullen wie hij is. Hoe in hem Gods bemoeienis met mensen inhoud krijgt.

En als hij dát doet, als hij op dat ezeltje gaat zitten, dan zijn ze niet meer te houden. Die pelgrims bij Jeruzalem. Je 

hoeft hen niet te vertellen wat dat betekent. Ze kénnen Zacharja’s profetie: ”Uw koning NADERT u (weer naderen), hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig en rijdt op een ezel, op een veulen. De strijdboog wordt gebroken en hij kondigt vrede aan onder de volken”.
Dan gaan de mantels over de straat, als een grote loper voor de nu onthulde bevrijder. De verwachte ‘zoon van David’. Dit is de man uit de stad van David, de redder van de hele wereld, waar het in de kerstnacht al over ging. Dit is de Godsgezant, waarin niemand minder dan God zelf nadert, afdaalt in ontferming over mensen in nood. Om mensen die van de weg zijn, weer terug te brengen op de levensweg. Mensen die er onder zitten te bevrijden. Mensen die vastgelopen zijn weer op weg te brengen naar de toekomst.

Dat ze dat zien in hem hoor je aan hun ‘hosanna’. Dat je moet onderscheiden van ‘hoera’. Al klinkt het hier wel vrolijk. Het is in wezen een hulproep: ‘help ons, redt ons, een SoS. 
Dat het toch vrolijk klinkt, kan je vergelijken met hoe je de gillende sirene hoort van de ambulance voor iemand in nood; als muziek in de oren. Zó zit in deze hulproep de vreugde om het naderen van de hulptroepen,de helper, op een ezeltje…
Dat roepen is niet ongevaarlijk, voor de man die toegeroepen wordt niet, en ook niet voor wie dat roepen. Het is een keu-ze, waarmee je je ziel en zaligheid op het spel zet. Als de Romeinse legioenen losbarsten is het gedaan. De machten van de wereld zullen niet zomaar een wezenlijke omwenteling in het centrum van hun macht dulden. Een volkomen omduiden van levenswaarden. Macht weg, liefde ervoor in de plaats. Onderdrukking over, dienstbaarheid vervangt. De adoratie van de leider maakt plaats voor de verheffing van de minste.

De eeuwige betweter luistert naar de wijsheid van wie die dwong te zwijgen. De hele zaak gaat overhoop. Hier in het centrum van de Godsstad, het middelpunt van de wereld.

Het wordt een merkwaardige machtsstrijd deze week. Een strijd met alleen maar winnaars. Wie als de grote verliezer gezien werd, zal blijken alles en iedereen te winnen. Doordat de intocht ‘afdalen’ was, vanuit Betanië, zoals God uit de hemel. Dat verandert alles. Gebrokenheid wordt geheeld, mensen verzoend, schuld kwijtgescholden. Liefde triomfeert over kilte, levendigheid verdrijft doodsheid. Het leven zal sterker blijken dan de dood. ‘Ik zie de hemel al open…’
Samenzang: ‘Zingende gezegend’ 143
