VOORBEREIDING

Introïtustekst:

‘Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de HEER,

hij zal mijn voet uit de strik bevrijden. 

Waak over mij en beschaam mij niet. Bij U schuil ik’.

Samenzang: ‘Tussentijds’ 150

Woord ter voorbereiding

Mijn gesloten ogen zijn gevestigd op God, Onzichtbaar, alomaanwezig...

Aanroeping en groet

VEROOTMOEDIGING

Inleiding

Het is niet altijd makkelijk om je als gelovige te profileren. Er is zeker respect voor, maar ook wel onbegrip. Alles wat maar iets met geloof te maken heeft wordt je aangerekend.

Van de schandalen in de Roomse Kerk tot het sexueel misbruik in orthodox protestantse kringen,  tot het moslim-extemisme: kijk eens waar geloof toe leidt. Je staat met een mond vol tanden en een bloedend hart. Je wilt niets verdedigen, maar voelt je ook niet recht gedaan.

Vandaag komt daar nog een lastige situatie bij: geweldpleging door Jezus. Nog wel in de tempel. Of: juist in de tempel. Hij staat in vuur en vlam voor zijn Vader in de hemel en voor het geloof.

We gaan dat meemaken, maar nu eerst bidden, naar aanleiding van Psalm 69.

Kyriegebed

God, het is niet te beschrijven wat mensen doen in Uw naam. Onbegrijpelijk dat U niet optreedt, de zweep erover. Het kán gewoon niet, dat een priester een minderjarige misbruikt, of een vader zijn eigen dochter. Het kán niet dat in de naam van het geloof mensen worden afgemaakt. God, dóe wat!

Samenzang: kyrie eleison

God, voor U echt wat gaat doen, wilt U even wachten. Want we moeten iets toevoegen: wij doen méé. Niet altijd, anders, minder natuurlijk. Het is U bekend. ‘Mijn schuld is voor U niet verborgen’. Ze maken het veel te bont: wat ik niet heb gestolen zou ik nog terug moeten geven, me verantwoorden voor wat ik niet heb gedaan, als het aan m’n tegenstanders ligt. Maar ik zit ook niet altijd goed. ‘Laten degenen die op U hopen niet beschaamd worden door mij’.

Samenzang: kyrie eleison

God, m’n ogen zijn zwaar, dicht geslipt van tranen. Ik mis U zo. Mijn keel is moe geschreeuwd en schor. Ik wil Uw vriend zijn, een zoon of dochter waar U trots op kan zijn. Ik wil gaan voor U, mijn God, voor U in vuur en vlam staan. De ijver voor Uw huis en voor Uzelf smeult of brandt in mij, daarom ben ik op zondagmorgen hier. Daarop baseer is veel van mijn keuzes. Op m’n beste momenten sta ik voor U in vuur en vlam. Keer U tot mij in uw grenzeloze ontferming.

Samenzang: kyrie eleison

Bemoediging

‘Houd moed, jullie die zoeken naar God. Loof God met een lied, Hij waakt over je. Hemel en aarde moeten Hem loven.

Samenzang: Psalm 69: 8+9

DIENST van het WOORD

Gebed

Projectlied

Gesprek met de kinderen

Schriftlezing: Psalm 96: 1-8

Samenzang: Gezang 168: 1+2+5

Schriftlezing: Johannes 2: 13-22 

Samenzang: Gezang 491

V E R K O N D I G I N G

Reisgenoten op weg naar Pasen, de dimensie van God,

Wat zullen we nu hebben? Jézus in de tempel... Met een zweep van aan elkaar geknoopte touwen: dat is stevig dus.

Hij slaat. Nou ja, dat weet je niet zeker, want dat wordt niet verteld. Klopt, maar het effect wel. Hij moet flink huis gehouden hebben, daar in z’n ééntje tegenover allen. Ze maken dat ze weg komen, die koehandelaren en wisseltruc-kers. Grote runderen gaan er vandoor, arme schapen zoeken een veilig heenkomen en vredesduiven vliegen weg.

Wat is hier aan de hand?! Wel hier is Jezus in actie! Wat?

Hebben we het wel over dezelfde?

De ordedienst van de tempel vormt een cordon om hem heen. Waar hij het recht vandaan haalt om zo op te treden. Dit is ordeverstoring van het ergste soort. Nu kunnen de mensen niet meer offeren. De geldstroom stagneert, want Romeinse muntjes met de beeltenis van de gehate onderdrukker willen ze niet in de offerkist van de tempel. Geschrokken kijkt het massale tempelbezoek, het is kort voor Pasen, toe. In het midden staat de dader rillend over z’n hele lijf. Wat ís dit?!

De vragen stapelen zich op. Laten we maar met onze eigen vragen beginnen. Geweld en Jezus, dat hoort toch niet bij elkaar? Kán deze gewelddadige wel dezelfde zijn die straks als geweldloze koning de stad binnenrijdt op een ezeltje?                    Hij is boos, ontzettend boos, razend. Dat kennen we niet van hem. En hij kan zich nog niet inhouden ook. Dat is nog verba-zingwekkender. Hij gaat als een dolle tekeer, ziet zwart voor de ogen. Neemt giga risico’s: hij tegen allen!

Wij zitten als zijn aanbidders toch wat met dit voorval in de maag. Je kunt het wel voor hem opnemen, maar laten we dat maar niet doen. Als hij hulp nodig had, zou hij dat wel ge-vraagd hebben. Dat deed hij toen niet, dus nu niet. Hij doet dit, alleen, willens en wetens. Zó wil hij zich óók laten zien.

Zullen we, voor we dat helemaal vast stellen, nog even onder-zoek doen? We lezen vandaag uit Johannes. Die schrijft als laatste een evangelie, misschien is het in de loop van de tijd wat aangedikt? Eerst maar even de anderen raadplegen.

Helaas: alle drie de evangelieschrijvers hebben dit verhaal. De oudste Marcus plaatst deze actie, onder Jezus’ aanhan-gers ‘tempelreiniging’ genoemd, na de intocht in Jeruzalem, op dat ezeltje. Zelfs daags erna. Bij de intocht gaat hij wel het tempelplein op, neemt alles goed in zich op, horen we, en houdt zich in. Pas als hij de volgende dag terugkomt gaat het mis, of is het raak. Verkopers worden weggejaagd, tafels van de wisselaars gaan om: ‘graaien maar’ omstanders. De zweep ontbreekt.

Mattheüs houdt het verhaal wat rustiger, zakelijk hetzelfde verhaal, maar zonder veel emotie. Een bijna ‘ambtshalve’ uit gevoerde actie, die direct overgaat in zijn optreden als ge-nezer in naam van God. Niet de boze tempelpolitie, maar zin-gende kinderen luiden die dag uit.

Lucas, die tegenover de Romeinse autoriteiten voor Jezus het image van ‘oproerkraaier’ wil vermijden, zet tussen de intocht in Jeruzalem en dit gebeuren het ontroerend tafe-reel, dat Jezus de stad ziet en in huilen uitbarst, omdat ze het niet begrijpen. Hij ging de tempel binnen en begon de 

kooplui te verjagen. Na één zin hieraan gewijd, is de rust weer gekeerd, is hij weer de grote leraar.

De motivatie is bij Matteüs, Marcus en Lucas een soort legitimatie, onder verwijzing naar de grote profeten als Jesaja en Jeremia. Er staat geschreven: “Mijn huis zal een huis van gebed zijn”, maar u maakt er een rovershol van.

Jesaja zegt: Mijn huis zal een huis van gebed zijn… voor alle volken, spreekt de HEER. Jeremia hoort God boos zeggen: jullie hebben van mijn huis een rovershol gemaakt. Alleen gaat het dan niet over betrekkelijk onschuldige zaken als wisselen en offerdieren aanbieden. Jeremia heeft het over het ethisch handelen, het dagelijks wangedrag van de offe-raars: ‘u steelt, moordt, pleegt meineed, aanbidt elke onbekende god, die u tegenkomt, en dán denken dat je in het huis van God veilig bent? Vergeet het!

De zweep ontbreekt, maar dat zijn wel striemende woorden.

Jezus handelt dus wél in de geest van God, zou je zeggen.

Probleem. In ieder geval voor wie denkt, dat Jezus liever, of vreedzamer is dan God. Dat oude misverstand kán ook hele-maal niet. Dan zou Jezus de betere ‘god’ zijn en zijn Vader in de hemel de woesteling? Nee, nee en nog eens nee!

Er is een andere manier om er naar te kijken. Die leer je zeker bij de profeten. God wordt ervaren als een mens. Of God precies zo is, laten we maar in het midden. Dat zullen we hemzelf moeten vragen. Maar mensen die dicht bij God staan ervaren dat zo menselijk, en zeggen dat in de kracht van hun geloof. God is ook wel eens boos dus. 

Dat is niet leuk, maar wel waar. Er zijn wel mensen die daar over niet willen horen, maar die hebben pech, het staat 

wel in de bijbel en daaruit kan je niet zomaar schrappen wat je niet bevalt. En als je een beetje menselijk over God meedenkt, is het ook zo vreemd niet. Zoals je hoort bij Jeremia, lijkt het een jaloerse echtgenoot: je flirt met iedereen, volk van me, behalve met mij, en dan denk je veilig te zijn…? Hoe dwaas wil je zijn! Dit is om te huilen. Kijk toch eens: al die vrome gezichten, met de karrevrachten offerwaar, wat doen ze het weer mooi voor de buitenwacht… Maar hun hart zit er niet in. Ondertussen hebben ze hun gedachten al weer bij iets anders. Zóu je ze dan niet….?!  Als je dat meevoelt, zit Jezus zo gek nog niet met zijn woeste actie in Jeruzalem.

Johannes verklaart de actie van Jezus met het woord uit Psalm 69: ‘de ijver voor uw huis zal mij verteren’. Hij staat voor dat huis, voor zijn God en Vader ‘in vuur en vlam’. 

Liefde en boosheid sluiten elkaar niet uit. Onbevangen wordt God in de Tien Woorden ‘jaloers’ genoemd. Dat zien wij niet als een edele eigenschap, vanwege het ‘bezitterige’ karakter ervan… Maar als je dat ‘in huilen uitbarsten’ uit Lucas er eens bij betrekt, om het verwaarloosd worden, om het nege-en. Als je denkt aan het als vanzelfsprekend ervaren van de grote liefde, zoals die mensen tegen wie Jeremia het heeft? 

Als je die drommen mensen ziet komen naar Jeruzalem voor het Paasfeest, overal vandaan. Leuk uitje, dat Pasen. Weer lekker bijkletsen met oude bekenden, die je niet elke week ziet… Slimmerikken zien handel, och, voor het goede doel….

Ze doen hun gebedje en gaan gewoon door, gaan weer huns weegs, verder op eigen gekozen wegen. Schudden als een hondje dat gezwommen heeft het water van de religie weer van zich af. Stel je voor dat je echt nat zou worden. “Gij zijt te ver gegaan” zongen we.

De Heilige die troont in het Allerheiligste, achter dat dikke tempel gordijn, ziet alles. Ziet wat mensen doen, ziet wat ze 

denken, hoort wat ze spreken. Merkt op: IK, de Altijd-aanwezige ben niet ‘in beeld’. Ze zijn vol van zichzelf, ont-zettend vol van zichzelf. Dit gaat helemaal fout! Het onderdrukte snikken van de Grote Liefde wordt tot een groot kermen, een uitschreeuwen waarbij de aarde beeft en de zon verduisterd wordt, straks op de kruisheuvel. Als aan de Zoon van zijn liefde zichtbaar wordt, wat ze de Vader in de hemel voortdurend en altijd weer áán doen! Mijn God, wat heeft God een verdriet. Hij is kapot, gaat eraan kapot!

Door zijn eigen mensen, naar zijn beeld en gelijkenis….

Wie kan zoiets verdragen? Welke god sterft niet bij zoveel eenzaamheid? De ogenschijnlijke dollemansactie van Jezus krijgt iets van een harteschreeuw in naam van God. In zijn eigen huis, in het hart van het geloofsleven, zit het fout. Helemaal fout. Die knuppel van Jezus in het hoenderhok is zo bezien de ultieme poging om het tij te keren. Maar we weten het: tevergeefs. En laten we dat de Joden niet ver-wijten: altijd weer wanneer we voor God verschijnen om er zakelijk, relationeel, geestelijk, hoe dan ook beter van te worden, moet de zweep erover: maak dan dat je wegkomt. Daarbij vliegen alle vredesduiven weg!

Het doet zéér hè?! Mij tenminste wel. Het is zo schrijnend actueel. En dan heb ik het niet over iets verkopen of het multi-functioneel gebruik in deze kerk. Dit is de tempel niet! Daarvan was er maar één. Zó uitzonderlijk is onze mooie kerk ook weer niet. Het zou prachtig zijn, als de gewijde ruimte iets van de tempel zou hebben, maar daar hoef je weer niet zo’n grote kerk voor te hebben. Zo’n heilige ruimte, zo’n tempel voor God, kan ook een kapelletje zijn, of 

een gehuurde kantine van de voetbalvereniging, of je eigen schuurtje, of het matje voor je bed. En om nog een misver-stand uit de weg te ruimen, we hoorden het in de lezing uit Psalm 96: zelfs de tempel is er voor de mensen, om er te zijn, met je geschenken. Je eet er het offervlees samen met de priesters. Zelfs dat unieke godshuis is er voor de mensen.

De vraag op weg naar Pasen is: hoe wijzelf hier ‘voor God’ staan, zitten, zijn, en overal natuurlijk. Hoe ons hart is. Hoe open we staan voor Gods liefde, of dat we vol zijn van alles wat in feite niets is, de beste omschrijving van de ‘afgoden’. Als je eerlijk bent… Ik ben bang, dat de zweep er over moet. Niet letterlijk! Laat niemand deze tekst misbruiken om kin-deren of volwas-senen er gewelddadig onder te houden!

Wél de zweep van de striemende woorden van Hem die op de troon is gezeten, de liefdevolle God, Vader-Moeder, Bron van al het zijnde, de Grote Liefde zélf. Als wij onszelf naar de knoppen helpen, gaat Hij er aan kapot! Helemaal.

Maar niet voor altijd. Voor drie dagen. Dan zal deze onthei-ligde, vervallen, afgebroken tempel herrijzen. Die man tril-lend in het midden, zal er wéér zijn, in glorie en liefdesglans. 

God door mensen geminacht, in eigen kring verraden, in  eigen huis uitgebuit, voor gek gezet, vernederd tot in het graf, komt weer overeind…. Niet om te slaan, maar om ons doldrieste egotrippers, moordenaars in ons hart, liegers en bedriegers, liefdevol te omarmen…. Hij staat voor ons in vuur en vlam. Kijkt ons zacht indringend aan: “Het is kort voor Pasen, de nieuwe dag nadert…. Zullen we

 het maar een keertje over doen?!”  

Samenzang: Gezang 172: 1+4


Afgelopen maandagochtend om 10.08 uur, is Noa geboren. Ze is een schitterende baby en net als haar moeder maakt ze het goed. Ze luistert naar de namen Noor Olivia Athena, haar roepnaam zal Noa zijn. Dankbaar voor en gelukkig met zijn we met dit nieuwe leven. Haar kaart draagt de tekst van Ps. 118:23 This is the Lord's doping and it is marvelous in our eyes.

Dit is het werk van de HEER en het is wonderlijk in onze ogen

