Teksten voor de verkondiging op zondag Reminiscere (gedenk) op 4 maart 2012 in de Hooglandse Kerk door ds. Ad Alblas. Organist is Theo Visser, die 12 ½ jaar in dienst is, en medewerking wordt verleend door de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons.
VOORBEREIDING

Introïtustekst:
“Gedenk uw barmhartigheid, HEER, en uw gunstbewijzen.
Want die zijn van eeuwigheid tot eeuwigheid. 

Tot u hef ik mijn ziel op, maak mij uw wegen bekend”.
Samenzang: Psalm 25: 1+2+3
Woord ter voorbereiding

We gaan vanmorgen een denkbeeldige berg op. Laten los en achter ons wat we mee hebben genomen. We verheffen ons hart en onze handen tot de Hoogverhevene, Alomaanwezig.
Stilte
Aanroeping en groet

VEROOTMOEDIGING

Inleiding

Ons thema, ‘er zijn geen woorden voor’, betekent niet dat we vandaag niets gaan zeggen. Integendeel. Er is niets mooiers dan te spreken. Juist over dat, waar geen woorden voor zijn. Daar kun je het eindeloos over hebben. Ook dat gaan we niet doen vandaag. Maar… al kunnen we niet alles zeggen, de tijd is voorbij, dat we meenden dat er niets te zeggen valt. 
Daarom ga ik, in het ontvangen vertrouwen om u voor te mo-gen gaan, vertellen. Het verhaal van de woorden. Woorden die er toe doen. Die de kern raken. Al zullen we die evenmin kunnen pakken, als Maria Jezus kon pakken in de hof. 

We zijn op weg naar Pasen. Dat is een weg van gebed. Dat onze ogen open zullen gaan, dat wij in de onbevattelijke waarheid binnengeleid mogen worden. 
Als we vandaag bidden om vergeving van onze zonden, dan denk ik daarbij vooral aan de zonde tegenover onze eigen ziel. Aan wat we onszelf onthouden. Het is zonde, dood-zonde als we het helderste licht niet herkennen, als we zoveel liefde niet  omarmen. ‘Erbarm u over ons!’ 
Cantorij: ‘In der Passionszeit’ – F.Mendelssohn Bartholdy
Gebed
‘Veel te laat heb ik jou lief gekregen
schoonheid wat ben je oud wat ben je nieuw

veel te laat heb ik jou lief gekregen

Binnen in mij was je, ik was buiten

en ik zocht jou als een ziende blinde

buiten mij, en uitgestort als water

liep ik van jou weg en liep verloren

tussen zoveel schoonheid die niet jij was.

Toen heb jij geroepen en geschreeuwd,

door mijn doofheid ben jij heen gebroken.

Oogverblindend ben jij opgedaagd

om mijn blindheid op de  vlucht te jagen.

Geuren deed jij en ik haalde adem,

nog snak ik naar adem en naar jou. 

Proeven deed ik jou en sindsdien dorst ik,

Honger ik naar jou. Mij, lichtgeraakte 

heb jij doen ontbranden. En nu brand ik

lichterlaaie naar jou toe, om vrede’.






(Huub Oosterhuis)
Samenzang: Gezang 90: 1+2+3
Reisgenoten op weg naar Pasen, de dimensie van God.

DIENST van het WOORD

Gebed

Projectlied voor de 40 dagen

Gesprek met de kinderen
Schriftlezing: Ezechiël 3: 22-27

Samenzang: ‘Tussentijds’ 28 (Hoor, maar ik kan niet horen)

Schriftlezing: Marcus 9: 2-9

Samenzang: Gezang 99

V E R K O N D I G I N G

We hebben het over iets dat groter is dan wij. 

Ik ga ervoor een berg op, die van concentratie en toewijding. Ik nodig iedereen mee, die mee wil…. Wél zachtjes graag…. En als ik vragen mag, loop me alsjeblieft niet voor de voeten met je gedachten. Leid me niet af met goed bedoelde aanwijzingen. Het pad is smal. Wie er vanaf valt, valt diep. 
Volg me op een afstand die je als prettig ervaart.

We gaan niet zomaar, op een willekeurig moment op pad. Het is zes dagen later. Wie geen vreemdeling meer is in het bijbels Jeruzalem vraagt: ‘Wat was er 6 dagen ervoor dan? En: ‘wat staat er op de 7e dag te wachten?’
Zes dagen ervoor is er een pittig gesprek. Precies over het thema, waar wij het over hebben. Over het volgen van Jezus. Dat dat verlangt dat je even loslaat en je toewijdt. Wat je daarbij ook zou verliezen, méér zal je winnen.                      De dag er na, op de 7e dag zitten we bij de open haard, achter gesloten deuren, in de kring van de intimi. We horen   wat de Meester voor zich ziet als onafwendbaar. Alsof het over een ander gaat, maar iedereen weet dat hij het over zichzelf heeft: ‘De Mensenzoon wordt uitgeleverd. Ze zullen Hem doden en drie dagen na zijn dood zal Hij opstaan’.
Dat weten vertellers, de hoorders hebben dit overzicht. Daarop wijzen die tijdsaanduidingen. Ze kennen de aanlooproute en de horizon. Tussen ‘loslaten’ en ‘opstanding’ gaat de weg omhoog.

[Als je dit niet ziet… ik zou niet weten wat je dan wel gaat zien op de berg: t zal niet veel zijn, alleen ‘wat voor ogen is’]

Ik moet nog ergens op attent maken. Dit is  geen massatoerisme. Ik nodig iedereen mee, die wil. Dan zijn we vast in groter gezelschap dan Jezus. Hij nam er drie mee: Petrus, Jacobus en Johannes. De ‘intimi’, de meest vertrouwden. Ik heb dat niet als voorwaarde gesteld. Zou dan ook zelf niet durven gaan... Maar weet dat we ons bevinden in bijzonder gezelschap bevinden. Het is echt wel iets, om de berg van concentratie en verlichting op te gaan.

Het is een hoge berg. Dat moet je natuurlijk niet horen als 1000 meter boven zeeniveau. Het kan gebeuren zomaar er
gens, in de achtertuin, of bij het meer, of in de velden. 
Hoog roept het meest verhevene op. 
Het is een hele inspanning om er te komen, maar dan zie je ook wat. Wijdse vergezichten. Je bent er hoog boven de beslommeringen en zorgen van de dag. Op deze afstand is klein waar je normaal niet overheen kunt kijken. De snelheid van de bewegingen oogt traag. Dit relativeert. Je kijkt van-uit de dimensie van de berg naar het leven, naar jouw leven, naar jezelf. Zo hoog zijn versterkt het hogere in jezelf. Het helpt je los komen van alles wat zo zwaar is en moe maakt. 
Alsof het licht lichter is, de lucht frisser. Je bent er ‘in de wolken’. Dit voelt zo goed. Er zijn geen woorden voor. Noem dit bijna ‘in de zevende hemel zijn’. Je bent er alleen, al ben je samen. Dit is heel persoonlijk, maar je hebt het allemaal. Zoiets als in zo’n heilig uur in de kerk, met bekenden en onbekenden. Je hoeft er niet over te praten, je kunt er ook niet zo gauw de woorden voor vinden. Ook achteraf niet, als je thuis komt of vrienden ontmoet, maar je weet, dat ieder voor zich in eenzelfde ‘hogere sfeer’ is gekomen.
Daarbij past uitsluitend stilte. De lage berg is als een soort kansel, om het uit te schreeuwen, dat het Koninkrijk van God nadert. De hoge berg is om zelf deelgenoot te zijn van dat geheim. Wat je niet goed kunt uitleggen, wel bewust worden.
[Kijk even of je op adem gekomen bent van deze geestelijke klim. We gaan er bij zitten en laten alles op ons afkomen.]
Dat gebeurt dan ook. Ik zeg niet ‘gegarandeerd’, maar je mag het verwachten, na zo’n klim. Hier op de hoge berg zit je goed. Het is niet raar wat er gebeurt. 
[Dat zou je ‘beneden’ wel gevonden hebben, maar hier is het min of meer ‘natuurlijk’, een ‘harmonisch’ gebeuren, je kijkt er niet van op].

Er gebeurt iets met Jezus, en daardoor met hen. Alsof Hij inderdaad in hogere sferen komt. Hij is lichter dan ooit. Hij krijgt een bijna hemelse glans. Ontroerend. Zó helder wordt het, dat ook z’n kleren gaan stralen. Zó wit zijn ze als geen bleker op aarde ze maken kan. Daar heb je weer: ‘er zijn geen woorden voor’. Je bent hier boven de zwaarte van alledag opgeklommen, uitgestegen. Dit kan je aan niemand duidelijk maken. Elke vergelijking gaat mank. Rest te zeggen dat het ‘anders’ is, stralend anders. Fascinerend, schitterend, verblindend, aandoenlijk, ontroerend.

Het gebeurt met de Meester. En er gebeurt iets met wie bij hem zijn. Zij zijn door hem te ervaren in hemelse sferen 
ook zélf in die sfeer van licht, en God, gekomen.
Dat doet de kenner van de bijbelse verhalen, en die horen bij de uitrusting als je vaker deze berg wilt beklimmen, aan Mozes denken. Die was 40 dagen op de hoge berg, bij God. Sprak daar met God van aangezicht tot aangezicht, zoals je met je vriend doet. Als hij afdaalde straalde zijn gezicht… 

Zó sterk is hun gedachte, dat ze het zien. Ze moeten zich wel erg vergissen, als dat Mozes niet ís.., daar in die hemelse lichtzee… En waar Mozes is moet Elia zijn. Waar de Wet (van Mozes) is, daar zijn de profeten (zoals Elia) om dit toe te lichten. En ja hoor: hij is er al. In gesprek met Jezus.

Dit is het heilig driemanschap van God. Zij hebben God gezien. Zij kénnen God. Zij weten wat de Schepper en Koning van de aarde, de God en Vader-Moeder van alle mensen, met hen en vóór hen heeft. Waar hun weg naar het beloofde land gaat. Zij kennen God als een wolk van liefde, waar geen woorden voor zijn. Hij hield het volk in de woestijn de hand boven het hoofd ter beschutting. Dát weet Petrus. En hij moet ineens denken aan die tent van ontmoeting, waar God en Mozes regelmatig samen waren.

“Meester, zullen we drie van die tenten bouwen: één voor u, een voor Mozes en één voor Elia?” 
Wat is er mis met die vraag van Petrus? Hij heeft een goed voorbeeld uit de woestijn en wil dat volgen. Laten we hem niet direct bekritiseren. Ik zie dit als warme gastvrijheid. Het ont-breekt er nog maar aan, dat hij een maaltijd klaar gaat ma-ken, zoals Abraham dat deed voor de drie reizigers in wie hij ‘hoger bezoek’ herkende. 

Mensen van ‘beneden’ hebben hem dat enorm kwalijk ge-nomen. Hij zou er niets van begrepen hebben. Hij zou hen hebben willen ‘vasthouden’, ‘klem zetten’.
Waarom toch, theologen en moralisten. Denk je echt dat je op zo’n hoge berg fouten kunt maken? Nee, dat kan niet!

Neem ook Marcus niet als getuige. Die zegt niet dat het fout is wat Petrus vraagt, maar ‘hij wist niet wat hij erop moest zeggen, zo vol ontzag waren ze’. Hij heeft er geen woorden voor en wil dan iets doen. 
Waarom dat veroordelen? De uitlegger maakt nog erger die de wolk die hen dan overschaduwt uitlegt als: ‘dan gaat het doek dicht’. Die wolk kennen we toch. Dat is juist dat God, Geest, adem, wind, stilte, verhuld, nóg dichterbij komt… 
Petrus krijgt méér dan wij denken dat hij wilde, is mijn ont-dekking. ‘Die tenten zijn niet nodig, Petrus; zou de  Altijd-zijnde, die hemel en aarde gemaakt heeft, die zelfs de he-mel niet kan bevatten in een tent passen? Salomo gebruikte deze woorden voor de immense tempel: te klein voor God. Er zijn geen woorden voor. Toch is het niet fout, om een tentje van woorden voor het alomvattend Woord te bouwen. Dat is juist gastvrij, liefdevol. Hét antwoord op de nadering van God: ‘kom binnen, blijf even, als het schikt’.
En juist dát zal op de zevende dag verder onthuld worden: Hij blijft óók. Héél lang. Alleen dat tentje is niet nodig. 
Zó zal de Opgestane er zijn: zonder de jas van het lichaam. Maar dat mag je nog niet verder vertellen.

Er gaat iets gebeuren wat de wereld veranderen zal. Mozes is na z’n dood nooit meer teruggevonden. Hij leeft voort in zijn woorden, tot vandaag de dag. Elia is met vurige wagen en paarden ten hemel gevaren. Zijn vuur is overgegaan op zijn volgelingen. 
Jezus, hij staat inmiddels alleen, gaat blijven…! Ja, je hoort het goed. Hij gaat niet weg. Die lichtende kleren zijn na de 7e dag niet meer nodig. De lichtende gestalte past er niet meer in. Die woont niet in een tent met mensenhanden ge-maakt. Die verschijnt op elke berg en in elke hut waar het hogere wordt gezocht. In elke slaapkamer, op elke fiets, in elke kerk, in elk geloofswoord, al is het een veel te kleine behuizing voor een zo groot Woord. Zie Hem voor je: Jezus in het volle licht, in naam van God. Hij gaat blijven,  voor altijd een eeuwig…. 
Kom we gaan weer langzaam de berg af… Luisteren naar de cantorij met een hoopvol lied voor deze zondag.
