Teksten voor de eerste zondag in de veertigdagentijd op 26 februari, zondag Invocabit (als hij roept, antwoord IK).

Voorganger: ds. Ad Alblas, organist: Theo Visser.

Thema: ‘weet wat je eet…’

VOORBEREIDING
Introïtustekst

‘Als hij mij aaroept, dan antwoord Ik. Ik zal bij hem zijn en hem uitredden’. 

Samenzang: Psalm 91: 7+8
Woord ter voorbereiding

Ieder jaar opnieuw worden we opgeroepen pelgrims te worden, de weg van Jezus Messias te gaan. Bij nacht en ontij, de nieuwe morgen tegemoet. In alle stilte.
Stilte
Aanroeping en groet

VEROOTMOEDIGING

Inleiding

We gaan op weg naar Pasen. Veertig dagen lang.

Ieder jaar dezelfde weg en ieder jaar weer anders.

De omstandigheden zijn anders. Het landschap waar je doorheen trekt is vol verrassingen. De manier waarop jij je weg gaat bepaalt hoe open je bent, hoe intens het zal zijn.

In de erediensten trekken we even samen op. Als reisgeno-ten naar het grote licht. Dat is best prettig. Je kunt je even richten, op het hoogste en diepste van je bestaan. Je weet je verbonden met de traditie. De weg die je gaat is gevormd door voetstappen van hen die je voor zijn gegaan.

Verhalen en liederen, gedachten en gebeden, ze leiden je op  weg. Naar de top: Pasen. De dimensie die in geen woorden te vatten is, nog verhuld in de ochtendmist van onwetendheid. Die tóch onze richting bepaalt. Ons op gang houdt, gelokt door een vreemd heimwee. Naar het hoogste, het liefste, het innigste, het omvattendste, vrede, hemelvrede, verbon-denheid met mensen, met God.

Sluiten we onze ogen om ze te richten op God. Openen we onze handen, zoals we ons hart openen, om te ontvangen, wat de Altijdaanwezige ons zo verlangt de geven.

Kyriegebed

God, we zoeken de stilte in ons gebed. Die ons weerhoudt om 

U direct te gaan vertellen, wat we van U willen hebben. Of U 

voorschrijven, wat U in onze visie zou moeten doen. Met 

Prins Friso en zovele anderen, voor onze koningin en die an-dere moeders, voor prinses Mabel en al die echtgenoten, voor hun kinderen. God ons hart schreeuwt naar U, maar we houden ons in. We willen U niet om ontferming vragen, omdat we erop vertrouwen, dat U die reeds geeft, al is dat voor ons niet zichtbaar. Het valt niet mee, maar we willen U niets vragen. Alleen stil zijn, in een verstild ‘kyrie’. 

Samenzang: ‘Kyrie eleison’

God, we vouwen onze handen en kruisen de benen,  zetten onszelf helemaal dicht. We kiezen voor de aanval als de beste verdediging in onze omgang met elkaar. Vullen in wat wij horen willen en horen niet wat de ander zeggen wil.

We zijn bang voor de stilte, bang om de stem van ons hart te horen. We leven langs onszelf heen,  jagen aan anderen voor-bij. Daarom willen we U niets vragen, alleen onze handen en  harten open stellen, om te ontvangen wat U ons geven wil. In een verstild ‘kyrie’. 
Samenzang: ‘Kyrie eleison’

God, er komt zoveel op ons af. En we nemen het tot ons. Nemen het voor zoete koek. Laten ons vol lopen met onze-kere, onzuivere en nutteloze informatie. Ook met gevoelige informatie die ons niet toekomt. Maak ons vanmorgen be-wust van wat we allemaal binnen laten komen. Dat we weten wat we eten. Voor we er in stikken roepen we ons ‘kyrie’
Samenzang: ‘Kyrie eleison’

Bemoediging 

‘Als je roept, antwoord IK je. In nood zal IK bij je zijn en je bevrijden”.  God heeft zichzelf ons toegewend. Amen.

Reisgenoten op weg naar Pasen, de dimensie van God.
Samenzang: Gezang 86: 8+9
DIENST van het WOORD

Gebed

Projectlied (uit Bonnefooi)

Gesprek met de kinderen
Schriftlezing: Ezechiël 3: 1-7

Samenzang: ‘Tussentijds’ 28

Schriftlezing: Marcus 1: 12-15

Samenzang: ‘Tussentijds’ 145

V E R K O N D I G I N G
De weg naar de voleinding begint bij het begin.
Het is niet zómaar Pasen. Daar gaat een hele geschiedenis aan vooraf. Ook wie niet aan bergsport doet, zoals ik, weet: wie de top wil bereiken moet de berg beklimmen.

De kerk kleurt paars om de moeite die dat van ons verlangt.

Terughoudender klinken de gloria’s, of helemaal niet.

We zíjn er zó maar niet. Er is een weg te gaan. Om de top van Pasen te bereiken. In het vroege ochtendlicht een glimp op te vangen van het beloofde land.
De christelijke traditie zet in met het ‘woestijnmotief’. 

Over de onherbergzaamheid van het leven. Over het gaan waar je de weg niet weet. De gemeente van Christus leest op deze eerste zondag van de veertigdagentijd over de veertig dagen die hij doorbracht in de woestijn. ‘Hij’ is ons grote voorbeeld, onze Meester, Heer en Heiland. Die mens zó vol van God, dat soms wel leek of de Almachtige in hem was afgedaald uit de hemel, mens geworden in de tijd.

Hij gaat de weg van zijn volk. Dat is ons behulpzaam. Om te bevatten wie hij is, moet je weten waar hij vandaan gekomen is. Hij komt dus uit de woestijn, net als zijn volk. Dat daar veertig jaar rondtrok. Dat is het opmerkelijke begin.
Als Israël bevrijd wordt uit Egypte, als door een wonder de overkant haalt van de zee, voet aan wal zet in het land van de vrijheid, bevindt het zich in de woestijn. Dáár begint de lange reis naar de toekomst. Het is niet bij toverslag anders.

Er is een weg te gaan. Dóór de woestijn.

Dat is nodig. Om te leren. Om het leven te leren. Daarvoor 
krijgen ze tien geboden als wandelstok om op te steunen. Je bent niet van de één op de andere dag in het beloofde land. 

Ook Jezus niet. Net uit het doopwater van de Jordaan, zoals Israël uit de Rode Zee, gekomen staat hij in de woestijn.

Nee, hij ‘staat’ er niet. Dat is te beschrijvend. Het is beel-dender, krachtiger, er zit méér in. Hij wordt uitgedreven. Door de Geest. Weggeslingerd door God. Dat is een balling-schapbegrip. Zo voelden de verdrevenen uit Jeruzalem zich in Babel: ‘weggeslingerd door God’. Weg uit de comfort-zône, waarin alles lekker loopt. Waarin God vooral wordt ingescha-keld, of misbruikt, om je ‘lekker’ te voelen. Zó gemakkelijk gaat het niet. Alsof je op de proef gesteld wordt. ‘’Kijk maar eens of je werkelijk wilt. Of het waar is van dat vreemde heimwee. Of je niet liever gewoon met rust gelaten wilt wor-den. Al is het in het ‘diensthuis Egypte’. Al word je dan nooit die mens Gods, die Hij van den beginne voor ogen had… Het is wél makkelijk”. Alsof God wil zien of je mee op reis wilt. Al is het een duivelse beproeving, de Geest drijft hem erin. God zit er achter. Dat maakt het allemaal nog spannender!

Het is een versneld proces: de veertig jaren worden veertig dagen. Ook daarvan mis je de inhoud, als je dat alleen maar als een tijdsaanduiding ziet. In die ‘veertig jaren’ komt een wolk aan verhalen op je af. Indringende verhalen. 
Omdat we misschien niet allemaal zo bijbelvast zijn noem ik ze ten overvloede. Veertig dagen is de tijd van rampspoed in het verhaal van Noach in de ark. Veertig dagen is de tijd, die 

Mozes doorbrengt op de berg Sinaï, bij God. Veertig dagen zwerft de profeet Elia moedeloos door de woestijn, als hij achtervolgd wordt. Jezus gaat met die veertig dagen de weg van de profeten. De weg van de schriften, de weg van God.
De woestijn in. Wie wil dat meemaken? Als we Jezus willen volgen, dan toch liever op wat meer gebaande wegen… Ik zeg het eerlijk, ik voel wat verzet tegen die ‘woestijnperiode’. En er zijn méér mensen die dat moeilijk vinden, om te begrijpen, en als je het best begrijpt, om je er aan over te geven. Zoiets is toch geen stimulans voor het geloof, denk je als ouder van tegenstribbelende pubers. Als oudere ben je misschien te moe van het leven, om deze inspanning te leveren. Je beklimt geen berg meer. Nooit gedaan. Hou het maar gewoon. Ik begrijp dat niet alleen, ik voel dat ook mee.

Toch kan ik mezelf niet recht in de ogen kijken, als ik de verzoeking in de woestijn bagatelliseer tot een safaritocht. U mag van mij niet verwachten, dat ik luchtig heen wals over wat de Geest kennelijk onmisbaar acht.

We moeten op onze manier ‘de woestijn in’. Dat is niet echt iets om naar uit te zien. Ik weet leukere dingen. Dit is af-zien, hard werken. Van de woestijnvaders, uit de derde en vierde eeuw, lees ik in deze vastentijd meditatieve teksten. Ik wil er één doorgeven, die hier over gaat. “Het is goed in rust te verkeren. Groots is de stilte te doorleven. Maar weet, dat zodra je dat voornemen hebt de boze komt en je ziel lastig valt. Met lusteloosheid, met kleinmoedigheid. Met gedachten. Ook je lichaam krijgt het te verduren…”
Daar hoor ik in: Laat het je niet verontrusten, als het gebeurt. Ga door je weerstand heen. Aan de overzijde van de woestijn ligt het beloofde land. ‘Je lijdensweg is je bevrijdingsweg’.
Wát kan er dan zoal op je afkomen?

Marcus is daarover uiterst terughoudend. Hij zegt er pre-cies niets over. Dat is privé, persoonlijk. Dat kan een ander moeilijk invoelen, of helemaal niet. Die zou er snel een oor-deel over hebben of een advies bij geven. Dat bezwaart je weg onnodig. Dit doe je zélf. 

Je bent rijk gezegend als je in het rugzakje van je opvoe-ding, levenservaring en studie wijsheden hebt zitten, als proviant. Als je verhalen kent, liederen zich bijna aan je op-dringen. Als soms een stem hoorbaar wordt, die je vertrou-wenwekkende dingen zegt. Dat neemt niet weg, dat je, net als Jezus, het zélf moet doen. 

Maar, zo mooi: niet alléén. ‘Engelen dienen hem’. Het grondwoord is ‘diakonein’, diaconie. Dat is niet ‘verzorgen’ als een soort ‘in de watten leggen’ of anders: als een soort ‘patiënt’. Het is aanreiken wat nodig is, om vol te houden. Zeker zit God daar achter. 
Wat heb je nog meer nodig? Om er door te komen? Om met droge voeten aan de overzijde te komen? Ik zou denken: geloof, vertrouwen. Die onverklaarbare zekerheid, van die stem die zegt, zoals bij de voorafgaande doop, ‘je bent mijn Geliefde’. Je kunt de woestijn niet zomaar in. Dan zou je omkomen. De woestijntocht is je reis als ‘bevrijd’ mens, als ‘gedoopte’, ‘beminde’, bij je naam geroepen, op weg naar Pasen. 

Dan heb je dus je ‘rugzakje’, de engelen, en de Stem die je oproept om pelgrim te worden. Daarmee moet het gaan lukken…, toch?!

Als je even de woestijn intrekt, ontdek je direct: het valt niet mee. Het is zo eenzaam als je vreesde. Je ziet de wilde dieren. Leeuwen en beren op je weg. Die zijn er werkelijk.

Gevaar loert van alle kanten. Van buiten en van binnen je.

Wilde dieren roepen angst op. Die staan voor alles en iedereen, die het op je gemunt heeft, beter wil worden van je, je wil uitbuiten, als het kan verslinden.

Dat is de ‘wildernis van alledag’. Gelukkig niet altijd voor iedereen, maar overal aanwezig. Soms verborgen op de loer, soms ogenschijnlijk onschuldig slapend, maar: pas op.

Je kent je eigen ‘wilde dieren’ wel. Je weet je zwakke plek-ken. Kent je angsten. Die worden opgeroepen door de wilde dieren in het bos van je gedachten en omstandigheden.

Maar let goed op: ze doen niets. Invocabit is waar: je bede wordt gehoord. Er gebeurt je niets. Ze zijn er. Punt. 
Dat kun je jammer vinden en vervelend, maar dat is nu eenmaal zo. Alleen: hoe ga je er mee om? Hoeveel aandacht schenk je ze en hoe? Door je angst. Door ze te tergen in je overmoed en geldingsdrang. Als je ze laat voor wat ze zijn, is er mee te leven. Innerlijke rust wekt ontzag, straalt iets goeds uit.
Het is een bijna paradijselijk tafereel. ‘Temidden van de wilde dieren. Precies het vredesvisioen van Jesaja: ‘de koe en berin weiden tezamen, een zuigeling steekt z’n hand in het hol van een adder’. Er is geen kwaad te vinden op heel Gods heilige berg. Dat is een tipje van de sluier. Dat is die dimensie van de top van de berg, paaservaring.

Sneller dan je dacht zijn de veertig dagen voorbij.

In een ‘grote stappen, snel thuis’ tempo neemt Marcus ons mee. Voor Jezus is er direct na de veertig dagen is er werk aan de winkel. Direct trekt hij er op uit met een opzienbarende onthulling: het koninkrijk van God is ophanden. Dát is wat hij ontdekte in de woestijn, die veertig dagen, bij nacht en ontij, in alle stilte. Al bíjna Pasen is het als hij weer terugkeert in het gewone leven. Hij heeft het licht aan de einder al gezien: de wereld van vrede ervaren.

Het Koninkrijk, die dimensie is zó dichtbij!

Voor zo’n ervaring heb je wel wat ‘afzien’ over…
Dit is wat we vandaag uit de Schriften te eten krijgen.

Stevige kost! Je moet er op kauwen en herkauwen. Je kunt niet zomaar van stenen broden maken, zoals één van de verzoekingen bij Mattéus aantoont. Het gaat niet om de directe en snelle bevrediging van je menselijke en religieuze verlangens. Het gaat om een verhaal. Om een woord dat moeilijk te pruimen is. Toch moet je dat eten, net als Ezechiël de boekrol. Om het je eigen te maken.

Op pelgrimstocht gaan dus, en volhouden maar. Niet schrikken van je eigen weerstand, omdat ‘je hart van leegte zwaar’ is. Je wordt opgeroepen. Aanhoudend. Zelfs als je oren dicht zitten, moet je horen. Nog als je dood bent zul je de ‘stem door merg en been’ vernemen. Je MOET het horen. Je moet het weten. Je moet het ETEN om te WETEN, zoals Ezechiël, en WETEN wat je EET. 
Dit is hemelbrood. Dat is Christus.
Samenzang: Gezang 75: 1+2+3
