Teksten van verkondiging en gebeden voor de dienst op zondag 5 februari 2012 in de Hooglandse Kerk. Voorganger in deze dienst van Schrift en Tafel is ds. Ad Alblas, organist is Theo Visser en de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons verleent muzikale medewerking.
VOORBEREIDING

Samenzang: Gezang 324: 1+2+4
Woord ter voorbereiding
‘Wie zoekt gaat vinden’, heeft Hij gezegd, en Hij kan het weten. Wij zoeken in dit huis het aangezicht van de Altijd-zijnde, naar vrede smachten wij, naar stille innigheid…
Stilte

Aanroeping en groet

VEROOTMOEDIGING

Inleiding

Onze Heer en Heiland, die jonge leraar uit het Noorden, gekomen van achter de horizon, als een licht in onze nacht.

Hij gaat ons vóór in het zoeken van God, van heilige nabijheid, naar het kloppend hart van onze hemelse Vader.

Laat ons gebed de zoektocht inzetten, in zijn spoor…

Kyriegebed

God van het brandend braambos, God van de bliksem op de Sinaï, God van de zinderende stilte, Vader van Jezus van Nazaret, die wij volgen. Met enig geweld dringt U zich aan ons op. Dat we U vinden, is Uw hartstocht. Dat we Uw nabijheid  ervaren, Uw bondgenootschap aangaan, dát bidt U ons.
Cantorij: Kyrie eleison

God van gewone mensen, na lang dwalen en zoeken uiteindelijk door U gevonden. Ons er langzaam van bewust, dat U ons steeds al in het oog hield en al lang in Uw hart had gesloten.

U geeft ons tijd geeft en ruimte, schenkt ons heel dit aardse bestaan om te ontdekken wie wij zijn, wie U bent.

Cantorij: Kyrie eleison
God gekleed in verhalen, gehuld in gebaren, hoorbaar in de ruis van Uw adem. Nu wij in gedachten met Jezus de berg op 

gaan, om alleen te zijn met U, laat alles wat we meedragen van ons afvallen, draag met ons mee wat ons te zwaar is, verhef onze blik als we naar beneden kijken, tot we zien, van aangezicht tot aangezicht.
Cantorij: Kyrie eleison

Bemoediging
Omdat Hij niet ver wou zijn, is de Heer gekomen; midden in wat mensen zijn heeft Hij willen wonen. Midden onder u staat Hij die gij niet kent. Halleluja! Amen.
Cantorij: Gloria uit Missa Festiva – Flor Peeters
DIENST van het WOORD
Gebed bij de opening van het Woord

God van God en licht van licht, aller dingen hoeder, U heeft een menselijk gezicht, U bent aller mensen hoeder. Dat maakt ons onuitsprekelijk blij: God die wij aanbidden is ons rakelings nabij, wonend in ons midden.

Gesprek met de kinderen

Boodschap: Als je het koud krijgt verstijf je, om dat te voorkomen moet je meer bewegen. De kachel opzoeken.

Als je gevoel/je geloof/je hart het koud krijgt wordt het ongevoelig. Dan moet je uitkijken en zeker zien te voorkomen, door te bewegen, meer te doen aan je geloof. De kachel opzoeken: dat is bidden, zingen, avondmaal vieren.

Schriftlezing: 1 Koningen 19: 5-8 + 11-13b

Schriftlezing: Marcus 1:32-39

Samenzang: Psalm 65: 1+2+5

V E R K O N D I G I N G
Gemeente van Christus,

Je kunt niet altijd op de toppen van je geloof leven. Maar zo nu en dan eens even die denkbeeldige berg van je geloof beklimmen, doet je goed. De ijlere lucht in ademen, de stilte ervaren, de waan van de dag even uittreden. Het rumoer van het bestaan in de verte hoorbaar, want los kom je er niet zo gauw van…

Vanmorgen doen we dat. We volgen onze Heer en Heiland, onze Meester, die jonge rabbi uit het Noorden, gekomen van achter de horizon, als een licht in onze nacht.

Hij heeft de hele dag gewerkt en hard. Dat voorop gesteld. 

Hij laat de boel niet zomaar de boel, als hij de denkbeeldige berg op gaat. Dat is Gods aangezicht zoeken. Een poosje wat dichter zijn bij de Vader in de hemel.

Niet dat hij al klaar is. Als je daar op zou moeten wachten….

Weet, dat de joodse dag niet begint om 12 uur ’s nachts, maar als de zon is ondergegaan. Dan hoor je het begin van de lezing ineens anders: ’s avonds toen de zon was ondergegaan, brachten ze allen bij Hem die ziek waren, enz.

Allicht zou je denken. Praktisch bezien handig. Toch bevredigt dat niet, want Jezus’ optreden onder mensen in Gods naam vindt op klaarlichte dag plaats. Het mág gezien worden.

Opmerkelijk, dat het hier in de avond is.

Dan kijk je anders naar die mensen die bij Hem gebracht worden. Hoezo: gebracht worden? Bij de hand genomen, gedragen? Kunnen ze het zelf niet, of niet meer? Kijk eens 

goed: het zijn bij alle onderscheiden kwalen mensen over de zon is ondergegaan. Mensen met beperkt levensperspectief, door ziekte, lichamelijk of geestelijk. Mensen al met één been in het graf.
Dat róept om herinnering aan die andere avond, die van Zijn sterven. ‘Toen het avond geworden was’ werd Jezus’ lichaam gevraagd, door Jozef, en in het graf gelegd.

Dat de zon is ondergegaan, is méér dan simpele aanduiding hoe laat het is. Het blijft hangen, betrekt alles en iedereen erbij. Het neemt jou mee, als je je niet lekker voelt, ziek, oud, afgeleefd of nog niet opgeleefd. Het neemt je mee als je somber bent, of bang, gepijnigd, moedeloos, mat, koud.
Als je helemaal geen zin hebt, of kracht ervoor, weet je dan mee-gebracht dit uur bij Jezus.

Ter genezing van je geest, van je ziel, misschien ook nog voor enige tijd van je lichaam. Om meegenomen te worden in zijn opstanding….

Dat lijkt ál te mooi. Zou dat kunnen? Dat je de levenskracht ervaart, die Jezus deed opstaan uit de dood. Misschien niet zo sterk, je bent ook nog niet dood, maar van hetzelfde kali-ber, met hetzelfde effect.

Je kent misschien die bijbelwoorden wel over ‘mee opstaan met Christus’ en over de ‘levendmakende Geest van de Opgestane over mensen uitgestort’. 
Daar gáát dit misschien wel over.
Zie maar aan de zo bekende paaswoorden: ‘En in alle vroegte, het was nog nacht, stond Hij op…’

Ja, dit ís de beweging van Pasen. Al vóór Pasen. Achteraf zie je dat. Het was al eerder Pasen dan op Pasen. Ook hier staat Hij op, ook hier nog voor de zon is opgegaan. Hij is vroeg, te vroeg, de dag vooruit, Hij breekt de nieuwe dag aan!

Eens voor altijd, en al lang ervóór. Hij is, wie Hij was en altijd zijn zal. In het opstaan, de dag vooruit, herken je Hem.

Hij gaat naar buiten. Dat is niet een simpele melding, waaruit blijkt, dat hij tot dat moment binnen was. Dat dringt zich op als: ‘Hij treedt uit’. Hij gaat er op uit. Hij gaat aan het werk!

Nee, denk je, Hij gaat bidden. Nou èn? Is dat geen werken?

Zijn werk begin op een eenzame plaats.

Hier staat niet dat het op een berg is. Dat hoeft ook helemaal niet, dat kan ook overal zijn. In je kamer, even buiten op de fiets, of gewoon in je stoel, of eventueel nog even op bed. Alleen zijn. Niet gestoord door de wekker of telefoon. Niet afgeleid door stemmen of voetstappen die je de aanwezigheid van anderen doen beseffen. Al is volstrekte stilte niet makkelijk te vinden… het kan na enige oefening zelfs bij lawaai. De stilte zoek je. Je bent even alleen, in gebed, bij muziek, een kaarsje, een bijbelgedeelte. Hoe dan ook. Je bent alleen. Je stelt je open, je stemt af.

Soms gaat dat makkelijk, soms is het een forse inspanning, soms lukt het je niet. Andere keren reikt de stilte verder dan het moment. Merk je er de hele dag het heilzame gevolg van. Die innerlijke rust is kracht.

Jezus ‘bleef’ bidden. Niet zomaar even ‘een kort gebed’, maar volhouden, volharden, doorgaan, niet opgeven, wachten als het moet (dat doe je in de wachtkamer van de dokter ook,  waarom niet tot de hemeldeur openzwaait en je het volle licht ziet. Waarin je niets en niemand ziet, alleen licht.

OK, dat kan niet altijd zo uitbundig. Dat ook niet altijd nodig. Morgen weer een dag. Want dit is geen incident, dit is structuur. Zó gaat de dag van de Heer. Elke dag weer.
Hij zoekt Gods aangezicht, is er even alleen voor God.

En dat blijkt ook jezelf zo goed te doen.

Dat beleven we vanmorgen bij de dienst van Schrift en bij het gaan naar de Tafel. Laten we vandaag het sociale aspect even wat naar achter schuiven, doe het voor jezelf en voor God. In díe zin: alleen.

Je wordt toch wel achterhaald, ingehaald.

Jezus door de discipelen, wij door de alledaagse dingen. Daar kan je op wachten, en lang zal het niet duren.

Ze zeggen: iedereen zoekt U, je bent nodig!

Het valt altijd niet mee dat zomaar op jezelf te betrekken. Zeker niet als de zon is ondergegaan over je of in je. Wie heeft jou nodig? Wel, simpel en kort: God heeft je nodig. Voor zijn wereldplan. Al zou niemand naar je vragen, je Vader in de hemel vraagt naar je. Vraagt om je. Dat je waardig leeft, het Koninkrijk waardig. Ook/juist als je niet voor het alle-daagse leven ‘nodig’ bent. Eigenlijk heeft dat er niets mee te maken. Dat is wel een goede mogelijkheid, maar is ook met onmogelijkheden doorspekt. 
Nu is he teven voor jezelf, straks waar en hoe dan ook, ben je nodig. Om even belichaming van God. Nèt als wij dat gaan zijn, door Hem, door de levensmakende Geest, door het levend brood dat ons wordt gegeven.

Op de eenzame plaats van deze morgen, wordt je verbonden met God en met mensen, in liefde voor altijd. Amen

Samenzang: Gezang 488B: 1+2+4
