VOORBEREIDING

Inleidend orgelspel

Ontsteken van de kaarsen

Meditatief orgelspel

Welkom
Samenzang: Psalm 121
Woord ter voorbereiding
Dat je er niet alleen voor staat… Dat de hemel niet ver is…. en de aarde vol nabijheid… Dat maakt je stil, stil voor God.
Stilte

Aanroeping en groet

VEROOTMOEDIGING

Inleiding
Het is een gewone zondag, en een beetje bijzonder.                       Dat komt door de ouders die hun kindje laten dopen, en hun meegekomen familie en vrienden. Dat is zó iets moois.  

Ook een beetje bijzonder is het doordat jeugd uit heel Leiden vanmorgen onze viering meemaakt. Ik doe extra m’n best om grote dingen in gewone woorden te zeggen. En laten anderen zich er niet op verkijken: in die kleine woorden gaat het wél over de grote dingen!
Verder is het gewone zondag. We zingen en bidden, net als altijd. We sluiten aan in een heel lange traditie als we de bijbel lezen, daarover nadenken, met het oog op vandaag.                      We nemen een poosje de tijd, voor God, voor onszelf. Om tot innerlijke rust te komen en ons te laten inspireren. Vandaag in het bijzonder om het gevoel te versterken, dat we er niet alleen voor staan. Om samen met al die mensen over de hele wereld het vertrouwen in de toekomst te vergroten -dat hebben we wel nodig-  en te bedenken hoe we daar aan een bijdrage kunnen leveren. Het is de themavraag voor vanmorgen: ‘Wat wil Jezus/ God van ons?’
We bidden om onze gedachten en harten open te stellen.
Kyriegebed
God, het is wel lastig te geloven, dat U ons ziet vanuit de hemel: Uw manier van zijn, zo anders dan de onze, maar niet minder reëel. Dat U bij ons bent, ons omgeeft van achter en van voren en Uw hand op ons legt, terwijl we dat niet zien. Daarom bidden we om open ogen voor het onzichtbare, een open hart voor de stroom van Uw liefde. 
Samenzang: Kyrie eleison
God, het is wel mooi dat we de eersten niet zijn die geloven. Waar zouden we het vandaan moeten halen. Al sinds mensenheugenis is er dat bewustzijn van U, al heeft niemand U gezien. Ervaringsverhalen worden verteld, al zó lang. Door onze ouders en grootouders, de juf op school en de dominee. Verhalen over Uw waken over ons, Uw beschermende hand boven ons, Uw meetrekken in ons bestaan, ons ‘komen en gaan’.
Samenzang: Kyrie eleison

God, het is een sterk verhaal dat we horen, krachtig. Mensen hebben er geweldig veel steun aan gehad. Als ze het moeilijk hadden, zelfs als ze doodgingen hield hun geloof stand. Dat we op U aan kunnen, een soort Metgezel voor ons bent, die het beste met ons voor heeft, het kwade in de wereld en onszelf helpt bestrijden. Op weg naar Uw toekomst.
Samenzang: Kyrie eleison
Bemoediging

‘God de Heer is voor ons een toevluchtsoord. Hij waakt over je gaan en je komen, van nu tot in eeuwigheid’

Samenzang: Psalm 90:1
DIENST van het WOORD

Gebed

Inleiding tot de kindernevendienst

Schriftlezing: Deuteronomium 30 : 11-16+19-20a

Samenzang: Gezang 7: 1+4

Schriftlezing: Marcus 1: 21-28

Samenzang: Gezang 487: 1+3

V E R K O  N D I G I N G

Doopouders,  jongeren, ouderen, en iedereen daartussen, bekenden en onbekenden in dit huis, geliefden van God in Christus.

Het is leuk om de de bijbel in de oertaal te lezen. Het kost  wat studie, maar dan heb je ook wat. Dan heb je wat te vertellen, mag je dominee zijn… en dat is mooi, écht mooi! 
In de grondtaal zie je wat in een vertaling niet goed door kan klinken. Marcus gebruikt bijvoorbeeld best vaak het woordje ‘meteen’. 
Als we vandaag het verhaal binnenvallen om het een stukje mee te beleven, is het nog maar nét begonnen en Marcus heeft al 5x ‘meteen’ gezegd. Dat brengt dynamiek: hij voert het tempo op en je wordt meegesleurd het verhaal in.

Jezus komt in het dorpje Kapernaüm en meteen gaat hij op sabbat naar de  synagoge. Dat is zoiets als ‘op zondag naar de kerk gaan. Dat ‘meteen’ wekt de indruk van gretigheid,  enthousiasme . Hij wil graag! 
Misschien hebben wij dat gevoel niet altijd. Hoe kómt Hij daar zo bij, willen we weten.
Wel, het is voor Hem geen wonder, want het is geen straf. 
Er is iets te vieren, iets fundamenteels. De sabbat is de eerste dag na de schepping. In het oerverhaal rust God wat uit en kijkt tevreden rond: ‘tov’. “Moeten jullie óók doen” wéét je meteen en hoor je later in de 10 geboden.
De sabbat is de dag van het even ‘ophouden’. Je leert om net als God om je heen te kijken. Moet je zien: alles is er. Jij bent er, de mensen om je heen, de bomen en vogels, zon en maan. Gewéldig! Iets om diep tot je door te laten dringen, zo in het weekend. Een sabbatical, élke week. Sabbat is: los laten, niet alsmaar doorjakkeren, niets moeten. Vrij zijn, voor jezelf, voor mensen van wie je houdt. Beseffen dat je leeft.  

Je kunt van alles en nog wat doen op de rustdag: sporten, slapen, toch nog even wat werken, huiswerk maken. Je zult als jongere zal daar wel eens discussie over hebben met je ouders, en als ouders met je kinderen. Ik meng me daar niet in, maar reik de toets van de vreugde aan: niet wat je niet mag, maar dat je niets hoeft. Iets om naar uit te kijken!
In navolging van de joodse komt er ook in onze traditie nog iets bij. ‘God eren als de koning van de Schepping’. Ook als je geleerd hebt, dat de wereld door evolutie tot stand is gekomen, niet minder het grootse wonder ervan zien. Van jezelf: ontstaan uit 2 celletjes, je kent dat wel uit ‘Corpus’. Alles er op en eraan. Je ziet het als ouders: een Godswonder ben je.
Naar zijn beeld en gelijkenis zijn gemaakt. Om te praten, te luisteren, te zingen, te spelen, te beminnen. Daar mag je toch wel heel hartelijk ‘dankjewel, God’ voor zeggen. Sámen met anderen.

En dat nog niet eens, omdat God daar zo op zit te wachten… hoewel God er soms ook flink de ziekte over inheeft, volgens de oude verhalen, als we maar doen alsof alles vanzelfspre-kend is. Maar het is vooral voor jezélf zo goed, zinvol. Belangrijk om je erin te oefenen, als bij de sport, om je geestelijke ademhaling in een goed ritme te krijgen.

Om je vertrouwen te voeden in God en bij de bron van je levenskracht te blijven. 
En ook, en dat is het tweede wat nog in dat ‘meteen’ gelanceerd wordt: om je te realiseren waar je mee bezig bent. Of je wel doet wat je wilt. Of je wel op de goede weg bent. Om tijdig te signaleren als je kansen verspeelt, je leven vergooit, verzuurt, verziekt. Om te leren, als jongere, maar eigenlijk altijd, wat goed voor je is. Wat je helpt om de hele week het gevoel van het weekend/de zondagmorgen vast te houden, zodat je elke dag de kracht ervan voelt.

Dat wil God, zeggen ‘ze’.

Gretig pakt Jezus de bijbel, in zijn tijd de boekrol, leest er het gedeelte van de dag uit voor, en gaat er vol geestdrift over praten. Je zou wel willen horen WAT hij zegt, maar jammer, dat horen we niet. Da’s gek eigenlijk. Denk je eindelijk precies te horen wat God van je wil, en dan komt het niet. Hoor je alleen, dat ze onder de  indruk zijn. 

Vreemd toch: dat vindt Marcus genoeg.

Daar kan je om treuren, maar misschien is dat niet zo heel erg. Misschien hoef je wel niet precies te weten wat je moet doen, moet je juist niet alles willen vastleggen. Heb je ook je eigen vrijheid. We hebben in de grondtaal ontdekt dat de oude leerverhalen vooral richtingwijzers zijn. Geen strenge wetten, die je blind moet volgen. Daarmee onderscheidt Jezus zich juist van de Farizeeërs en Schriftgeleerden, die wel met de beste bedoeling, maar toch heel onaangenaam de mensen allerlei wetten vóórschrijven: zo en niet anders. Terwijl dus de Tora, de weg van God je een richting wijst.

Tips geeft voor het leven, goddelijke wijsheid  en menselijke ervaring. Gewéldig toch! De Jood viert feest om de ‘wet’. 
Daarom hoeft Jezus niet zo precies te zeggen wat je moet doen. Je hebt je vrijheid, je eigen verantwoordelijkheid, gezamenlijke verantwoordelijkheid, en de WEET het al wel!
Je geweten helpt je een handje. Ook mensen die niet geloven weten het wel, wat goed voor je is en wat niet.

Iedereen weet wel wat Jezus/God van ons wil. Goed zijn voor elkaar, niet liegen en bedriegen, niet stelen, respect hebben voor de geliefde van een ander. Liefdevol omgaan met je ouders, en ouders en andere volwassenen met kinderen, goed zijn voor de arme, de vreemdeling en vluchteling.

En als je het even niet weet, helpt de gulden regel je wel: doe niet aan anderen, wat je zelf niet wilt.

Het is geen hemelse toer, of ‘a hel of a job’. Het is niet hoog in de hemel of aan de overkant van de zee. Het is IN je, in je gedachten, in je hart. 

Dat hoor je die naamgenoot van Jezus, Jozua, roepen, op een soort van ‘joodse landdag’. 
Wat er uitspringt is, dat je je bewust moet zijn. Je moet, je mag kiezen, maar wéét wel wat je kiest.
Sterk gezegd: ‘je kiest tussen leven of de dood’. Hetzelfde anders gezegd: je tijd doden of benutten, jezelf en je vriendschappen verwaarlozen of onderhouden. Doen waar je beter van wordt of waardoor je jezelf te gronde richt’.

Dat is volgens Jozua de bedoeling van de ontvangen regels, handleiding, wet, met ‘wat God van ons wil’. Om je te helpen krijg je handvatten, je leert daarmee het leven! Dat is het praktische nut van je geloof en de opdracht van de kerk.
Er is eigenlijk maar één probleem. Dat is er ook al weer ‘meteen’. Er is er ééntje op die sabbat die wordt razend. Maar vergis je niet: die ene zit in ons allemaal verscholen.

Die roept door Jezus’ betoog heen, schreeuwt. Op zich wel een  goede vraag: ‘wat wil je van ons?’ Daar gaat het precies over. Wat maakt die ene dan zo boos? 
Hoe kan je nu eigenlijk boos worden, tegenstand voelen bij zó’n krachtig, dynamisch,  bevrijdend verhaal?!

Of is het bang: angst om gepijnigd te worden… waardoor?!

Dan zit er iets toch niet goed? Dat is geen ‘zuivere koffie’. Dat klopt. Dat is een on-zuivere geest, horen we. Zeg het slechte in de mens. Als je pijn voelt omdat een ander iets goeds doet, dat zit het niet goed. Als je je bedreigd voelt door een bevrijdend verhaal, dan zit je zélf vast. In jezelf, in je gedachten. Tjoh, dan ben je bezeten, ergens van, ergens door, door heel veel. Je snapt op den duur zelf niet meer waarvan. Je bent jezelf niet meer. Dan ontwijk je rust en bezinning, loop je weg voor God en je eigen ziel.

Wat daar tegen te doen?

Jezus spreekt de onreine gedachten en kwade krachten in die man aan, alsof ze oren hebben. En misschien is dat ook wel zo, ze hebben jouw oren. Hij geeft ze er van langs en beveelt ze weg te gaan. Zoals een kind dat de sfeer in de klas verpest naar de gang moet en een voetballer die vals speelt een rode kaart krijgt. Zo ook op onze sabbat.

Jezelf toespreken, tegen spreken, LATEN tegenspreken.

Om je weer blijmoedig te laten richten op de nieuwe week.

​Daarom gaat Jezus uiteindelijk meteen naar de synagoge.
Tot slot. De vraag wat God/Jezus VAN ons wil is best wat gevaarlijk. Je kunt het horen, als dat Jezus iets van ons wil HEBBEN. Dat is niet het verhaal. Wat Jezus met ons wil, wordt helderder als je het hoort als ‘wat wil Jezus van ons MAKEN’.

Daartoe roept hij ons en onze kinderen, en geeft Hij ons zijn geestkracht. Hij is de voorganger. Hij baant de weg met zijn eigen voetstappen. Er vallen zweet- en bloeddruppels. Maar Hij houdt vol en gaat door. Overwint de barriëres van het kwaad. Dat maakt het elke dag Pasen. Daarmee  verbindt de doop ons. Zó begint de nieuwe week. Laten wij ‘meteen’ door gaan, met gerechtigheid doen, die lange weg volgen naar de toekomst.
Samenzang: ‘Tussentijds’ 212
