Preek bij Johannes 2 en Jesaja 62
Gemeente van Christus,

De teksten uit Jesaja en Johannes die we gelezen hebben, stonden voor vandaag op het rooster. En beiden gaan over een bijzondere bruiloft. Maar eerlijk gezegd stond er nóg een lezing op het rooster, een alternatieve, een optionele. Een stuk uit de Korintiersbrief van Paulus, en die heeft het ook over trouwen, maar hij is een stuk gereserveerder. Paulus heeft tips voor trouwlustigen. En een klein stukje daaruit wil ik u niet onthouden: 
“Hebt u een vrouw beloofd met haar te trouwen, verbreek die belofte dan niet; bent u niet gebonden aan een vrouw, zoek er dan ook geen. Het is weliswaar niet zo dat u door te trouwen zondigt, en ook wanneer een meisje trouwt zondigt ze niet, maar het huwelijk wordt een zware belasting die ik u graag zou besparen.” Aldus Paulus.
Zo. Daar kan menig weigerambtenaar nog een puntje aan zuigen, zou ik denken. Paulus loopt niet over van enthousiasme voor het instituut huwelijk. En natuurlijk moet je deze uitspraken ook in hun context zien en die laat ik nu even weg. Maar ’t heeft wel humor, dat deze tekst samen met die over de bruiloft te Kana ter lezing wordt aangeboden. 
En misschien is het juist ook wél toepasselijk. Want die beroemde bruiloft te Kana verloopt ook niet helemaal op rolletjes. Net als menig huwelijk trouwens. Iemand grapte eens tegen mij: het huwelijk is als een belegerde vesting: wie d’r buiten staan, willen d’r in en wie d’r in zitten, willen d’r uit.
Nu is dit natuurlijk schromelijk overdreven en hoop ik van harte dat u zich hierin volstrekt niet herkent, maar de metafoor heeft wel oude papieren, en ook bijbelse, zoals we straks zullen zien. Al is het perspectief een stuk hoopvoller, gelukkig.
Maar nu eerst naar die ene bruiloft, die in Kana. Het is denk ik een van de bekendste bijbelverhalen. Het wonder van het veranderen van water in wijn heeft altijd tot de verbeelding gesproken. En niet alleen van de dorstigen onder ons. En ook niet alleen van gelovige mensen.
Toen ik nog theologie studeerde en op een feestje was waar het bier opraakte, werd naar mij nog wel eens de grap gemaakt: hé, kan jij geen water in wijn veranderen, zoals je grote baas? 
Ik zei dan altijd maar dat ik dat tentamen nog niet had gehaald. Maar ik ben inmiddels afgestudeerd en bijna tien jaar predikant en ik heb het nog steeds niet in de vingers.

En dat klopt ook, want het is geen truc, die je kunt leren. Het is zelfs niet een wonder, dat Jezus verricht. Het is een téken! D.w.z. het betékent iets. 
En met dit teken geeft Jezus aan het begin van zijn optreden zijn visitekaartje af. Het vertelt in een notendop waar het Hem om te doen is. 

Zoals u weet, doe je veel verhalen in de bijbel geen recht als je ze alleen maar letterlijk neemt. Dan mis je de clue, en dat is zonde. Bijbelverhalen hebben veelal diepere lagen, dubbele bodems, ze bevatten metaforen, symbolische getallen en verwijzingen. En dat geldt zeker voor dit verhaal. Bijna elk woord heeft een extra lading, voor de oplettende luisteraar. Ik zal ze niet allemaal langsgaan, dat wordt wat veel. Ik beperk me tot de derde dag, de bruiloft en de wijn.
De beginwoorden kunnen al meteen een belletje doen rinkelen. Op de derde dag was er een bruiloft. De derde dag na wat? Als je terug gaat lezen, is dat helemaal niet logisch, want er zijn niet twee dagen aan voorafgegaan. Maar als het in de bijbel over de derde dag gaat, dan gebeurt er altijd iets bijzonders, iets cruciaals. Een definitieve doorbraak. Op de derde dag gebeurt het, of het gebeurt niet meer. 
In het scheppingsverhaal komt op de derde dag de aarde tevoorschijn uit het donkere water, het is de enige dag waarop God tweemaal zag dat het goed was. 
In het verhaal van de uittocht uit Egypte daalt God op de derde dag, vroeg in de morgen, af naar de top van de berg Sinaï, en Hij sluit daar een verbond van liefde en trouw met zijn volk: in goede en in kwade dagen.
En in het Paasverhaal wordt Jezus tot leven gewekt, op de derde dag na zijn dood. Wanneer anders?
De derde dag is D-Day, de dag der dagen. Op deze dag komt alles definitief goed, na een periode van wachten en zuchten en verlangen.

Met deze ouverture wekt Johannes dus al meteen grote verwachtingen. En wát komt er dan, op die beslissende dag, de dag waar we allemaal naar uitzien? Een bruiloft. Op de derde dag was er een bruiloft, in Kana, in Galilea. 
En u begrijpt, niet zomaar een bruiloft. Het is niet voor niets dat het bruidspaar nergens bij name wordt genoemd, ze blijven anoniem. Want het gaat hier niet om de mooiste dag uit het leven van meneer en mevrouw X uit K. Nee, het gaat om iets veel groters, een evenement van visionaire proporties.
De bruiloft is een bijbels visioen. Een profetisch beeld. Vraag het maar aan Jesaja, die raakt er niet over uitgepraat. “Om Sions wil zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem ben ik niet stil, totdat het licht van haar gerechtigheid daagt, en de fakkel van haar redding brandt.” 
Wat een poëzie! Maar het zijn donkere tijden, waarin Jesaja zijn woorden spreekt. Jeruzalem is een troosteloos oord, een verlaten plek. In elk geval woont de hoop er niet meer. Maar Jesaja voorziet iets nieuws, Andere Tijden, een ommekeer. En Hij spreekt namens God: “Je zult een nieuwe naam krijgen. Niet langer ben je verlaten, eenzaam en alleen, maar je zult voelen dat je door God verlangd wordt, gekend en bemind. En dan komt daar die prachtige metafoor van de bruiloft: “Zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid, zo zal God zich over jou verheugen.”
Het zal je maar gebeuren. God verlangt naar jou, dingt naar je hand. Wie kan zo’n aanzoek weerstaan? Het is een visioen van een tijd die nog moet komen, die in de toekomst verscholen ligt. Een tijd waarin het voorgoed feest zal zijn voor alle mensen op aarde. 
En in dat beeld is God de Bruidegom, die met zijn volk, de bruid, zijn mensen, een eeuwig verbond aangaat. Een verbond van liefde en trouw. Dat is de nieuwe wereld, waarin elk mens tot zijn of haar recht komt. Een wereld waarin niemand meer ziek wordt, of doodgaat, of uit elkaar. Een wereld zonder tranen. Of ze moeten van vreugde zijn.
En in dat beeld past een groot feestmaal, met heerlijk eten in overvloed en een onuitputtelijke stroom wijn. En dan geen chateau migraine, maar de beste wijn die er is. Het zal een feest zijn zonder einde, zonder weerga, zonder kater. Het is een bedwelmend visioen. 
En dus staat Jezus op de gastenlijst van deze bruiloft in Kana, omdat dit bescheiden feestje een voorafspiegeling is van dat grote feest. Hij vertegenwoordigt God als Bruidegom. Want met Hem is er nu een ommekeer gekomen, een doorbraak naar die nieuwe wereld. En dat zal Hij laten zien met wijn – waarmee anders? Want een overvloed van de beste wijn is hét herkenningsteken van Gods toekomst, die aanbreekt.
En u raadt het al, als wijn symbool staat voor overvloed, dan betekent gebrek aan wijn het tegenovergestelde. Gebrek aan wijn op de bruiloft te Kana wijst niet op een krenterig bruidspaar dat te krap heeft ingeslagen, nee, het wijst op een vreugdeloos bestaan. Zonder wijn wordt het leven smakeloos en kleurloos. 
Gods nieuwe wereld, waarin elk mens het goed heeft, is nog niet aangebroken. Dat kunnen we zelf constateren. De wereld is voor velen nog een onherbergzame plek, en ook je eigen leven kan soms iets weg hebben van een woestijn. 
En dat kan ook gelden voor relaties. De relatie tussen God en zijn volk is wat dat betreft een goed voorbeeld. Dat huwelijk is bepaald niet alleen rozengeur en maneschijn, als je de bijbel leest. Het volk is soms ontrouw, het zoekt haar geluk bij andere goden, die veel beloven maar weinig geven. En dat maakt God dan weer boos en jaloers, en dan ontstaat er verwijdering en crisis. 
Misschien had Paulus toch een punt. En is die belegerde vesting ook niet helemaal uit de lucht gegrepen. De relatie tussen God en zijn volk is er een met alle perikelen die daarbij horen. Het lijkt op de liefde, zoals Jacques Brel die bezingt in zijn lied van de oude geliefden, la chanson des vieux amants: “Duizend keer heb ik mijn koffers gepakt, en duizend keer ging jij ervandoor. Maar liefste, ik hou nog steeds van jou.” 

Want menselijke liefdesrelaties hebben hier ook wel eens wat van weg. Het is soms zoeken naar elkaar, de ander is soms moeilijk te vinden, of je bent er zelf even niet. De wijn raakt op. Er kan ruzie ontstaan, onbegrip en afstand, maar ook weer het verlangen naar elkaar, toenadering en vergeving, het besef dat je bij elkaar hoort, en ook opnieuw kunt beginnen.

Zo gaat het ook met God en zijn volk. Ook als de relatie deuken oploopt, en als er verwijdering ontstaat, met alle ellende van dien, dan blijft die liefde uiteindelijk overeind. En blijft God trouw, ook als wij dat niet zijn. 

Dat is de ruimte waarin we leven, en de belofte waaruit we leven. Maar soms wordt je het zicht daarop ontnomen en vraag je je af: waar blijft de vervulling van Gods beloften dan, die de profeten zo aanstekelijk verkondigden? Wanneer zal God naar onze hand dingen? En wanneer zal Hij ten volle de Bruidegom zijn van zijn volk? 
Want dán zullen wij dat nieuwe bestaan kunnen proeven. Dán zullen de bergen druipen van de wijn, maar nu: kijk naar de bruiloft in Kana: er is geen druppel meer. Het verbond staat onder druk. De wijn is op en de bruiloft dreigt in het water te vallen. 
Maar dán is daar plotseling de ommekeer, op de derde dag. En is de redding toch nabij. Jezus toont zich de ware bruidegom, de vleesgeworden belofte. En met een hemels teken brengt Hij de bruiloft te Kana tot een climax: water wordt wijn. En niet zomaar wijn, maar de huiswijn van de Eeuwige.
Dat is de belofte die met de komst van Jezus is vervuld. Dat is het licht van Kerst: God komt onder ons wonen, en wijkt niet meer van onze zijde. Immanuel is geboren, God-met-ons. En het wonder van het water dat wijn wordt, is daar een teken van. Voorgoed, voor u en voor mij. Als wij het maar zien, en geloven.
Water wordt wijn. En niet zo’n beetje. Zes vaten van twee of drie metrete. U hebt zich vast afgevraagd hoeveel dat zou zijn. Ik heb het even nagezocht, en het komt neer op ongeveer zeshonderd liter van de beste wijn. Zeshonderd liter, oftewel: het kon niet op. En het kán niet op.

Dat is althans de boodschap van een anekdote over de kerkvader Hieronymus, een geestelijke uit de begintijd van het christendom. Mensen vroegen hem n.a.v. dit verhaal of het niet wat veel was, zeshonderd liter wijn voor een eenvoudige boerenbruiloft. “Veel? zei Hieronymus. “We drinken er nog dagelijks van!”

Amen.
