Teksten zoals voorbereid voor de nieuwjaarsdag 2012, een zondagsdienst als morgengebed, in de Hooglandse Kerk te Leiden. Voorganger is ds. Ad Alblas, organist Theo Visser.
VOORBEREIDING

Samenzang: Gezang 379: 1+2+3
Woord ter voorbereiding
Op deze eerste dag van het nieuwe jaar, nog in de eerste vroege uurtjes, komen we samen. Om het nieuwe begin.
Om ‘in één accoord onze oorsprong en bestemming te horen’.

Stilte

Aanroeping en groet

Onze hulp is van God, die hemel en aarde maakt, de bron van alle tijd; die trouw is van eeuwigheid tot eeuwigheid en zijn mensen met hun wereld nooit loslaat.

Vrede en genade met ieder voor zich en met allen tezamen, van de ALTIJDAANWEZIGE, en van Jezus Christus, zijn zoon onze Heer, de eerstgeborene uit de doden en de over-ste koning op aarde, door de liefdesgeest van de Heilige.

VEROOTMOEDIGING
Kyriegebed

God, we pakken de draad direct weer op. We zijn het jaar biddend en danken uitgegaan en treden dankbaar biddend het nieuwe jaar binnen. Alle tijd is Uw tijd, en die geeft U aan ons, ieder voor zich en allen tezamen. Om die te vullen, in te vullen, om die te genieten en te benutten, om die te be-leven. Bron van alle leven, U prijzen en loven wij.

God, U bidden wij voor deze wereld, die niet zomaar ver-nieuwt omdat er een nieuw jaar is ingegaan. We bidden en smeken U om een werkelijk nieuwe tijd, voor ons en allen.

We beloven U plechtig keuzes te maken, die daar aan bij dragen en richten ons daarop deze morgen.

U bent onze ‘hoop in bange dagen’, het Wereldlicht, niet alleen voor de nacht, ook alles doortrekkend voor de dag.

Vader van alle lichten, eeuwig leven zonder einde, om Uw heil en zegen voor het nieuwe jaar zijn we hier gekomen. Amen
Bemoediging

‘Op U vertrouw ik. Leer mij uw wegen kenne, HEER< maak mij wegwijs op uw paden. U bent ‘God-die-redt’, denk aan mij in liefde, zodat heil en goedertierenheid mij volgen, alle dagen van mijn leven.  (nav Psalm 25)

Samenzang: Gezang 379: 4+5
DIENST van het WOORD

Gebed

Schriftlezing: Jozua 24: 16-22

Samenzang: Gezang 473: 1+2+3+5+9+10

Schriftlezing: Numeri 6: 22-27 en Lucas 2: 21-24

Tekst Numeri:

De HEER sprak tot Mozes: Zeg tegen Aäron en zijn zonen: Als u de Israëlieten zegent, doe het dan met deze woorden:

“De HEER zal je zegenen en bewaken,
De HEER laat het stralend licht van zijn gelaat op je vallen en is je genadig,

De HEER keert zijn gelaat naar je en schenkt je vrede”

Samenzang: Gezang 160

V E R K O N D I G I N G
Vandaag dopen we het nieuwe jaar 2012, in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De tijd krijgt een naam: ‘anno domini’, het ‘jaar onzes Heren’. Dat is een keus.
Natuurlijk helemaal niet tot nauwelijks bewust zo ervaren op deze vroege morgen na een spetterende nacht. Daarom zijn we hier, om de tijd bewust te ontvangen, als een Godsgave,.

Op de achtste Kerstdag. Dat heeft niemand zo bedacht, dat valt zo, dat valt ons zó toe. Deze 1e is ook de 8e dag van Zijn  Mensenkind, de dag van zijn naamgeving. 
Dat valt samen. Vandaag krijgt de tijd de naam van het Kind. Zijn veelbetekende naam. Dat tekent,  mens en gebeuren, hemel en aarde. Alles zetten we in het teken van de Naam.

Zoals wellicht bekend, brengt het Joodse kind, dus ook Jezus, eerst zeven dagen door zonder naam. Een naamloze als deel van de hele mensheid. Het is eerst mens: Adam. Gaat eerst de zevenscheppingsdagen doorleven (in ieder geval de ouders en omstanders). Om te beseffen: de mens is er niet éérst. De zon, maan en sterren, de dieren en de bomen, ze zijn er vóór de mens. Dat moet je ingepeperd worden. Voordat je te horen krijgt dat ze voor de méns zijn, om voedsel en beschutting te bieden, om van te genieten. 
Als de mens geboren wordt, zat God daar al lang op te broeden, net als de Geest boven de wateren. Het is iets heel bijzonders: zijn eigen beeld en gelijkenis, een ‘kroon op de schepping’. Maar niet ‘de baas’. De mens past alle bescheidenheid als laatst gekomen in de evolutie van het 
leven naar Gods geest.
Lang voor de mens er kwam, was God, was de wereld, was de natuur. Met dat inzicht moet ieder mens, ieder jaar, eigenlijk iedere dag beginnen.

Vóórdat je een eigen naam krijgt, je individualiteit ontwikkelt, moet je je ontstaansgeschiedenis in één week samengeperst doorleven. Anders maak je een valse start en is het vóór je het weet ‘geen leven’ op aarde. Daarom is de naamgeving PAS op de achtste dag.

Maar dan breekt de zon ook door. De achtste is de nieuwe eerste dag. Zon, maan en sterren, ze zijn er om het menselijk leven mogelijk te maken. Bomen en vogels om de wereld te veraangenamen. Alles is ‘goed’ zei God én ‘Ik geef alles aan jou’. 
Daar sta je dan, als pasgeborene. Met een zee aan tijd voor je, met ongekende mogelijkheden die je weliswaar nog zelf moet ontwikkelen, maar dan kun je dan ook. 
Daar heb je bovendien je ouders en andere medemensen voor. Daarom moet je die ook eren. Niet als oefening in slaafs gedrag, juist dat niet. 
Die ouders weten uit Egypte wat slavernij is, dat nooit meer, die zullen hun kinderen wijzen op de valkuilen en misleidingen, de bekoorlijkheden die je erin luizen, de angsten die je knechten. Die zullen je opvoeden tot zelfstandigheid, individualiteit in vrijheid. En met je ouders alle ouderen, je leermeesters.

Dáárom moet je ze eren, om de vruchten van hun wijsheid te plukken. Daarom moeten ouders hun kinderen ook opvoeden, richting geven. Gevoel geven voor de keuzes waar het leven je voor plaatst. De afwegingen laten mee-ervaren, waarom je het ene wel en het andere niet kiest. En dat is weer niet alleen iets voor ouders en kinderen. Dat is iets voor de hele misjpogge, de hele geloofsgemeenschap. 
Je hebt het allemaal nodig om ‘bij de les’ gehouden te worden. Daarom houden we elke zondag morgen de viering, die met een oud maar raak woord ‘godsdienstoefening’ heet. Daarom volgen we een kring, voeren we gesprekken in de kerk en bij de koffie, op het werk en op straat. 
Terwille van de KEUS, die we elk moment hebben en maken. Waarbij ‘geen keus’ ook een keus is. En niet nadenken over de keus al evenzeer. Niet kiezen of niet nadenken over je keuze hoeft niemand je te ontraden: je ontdekt vanzelf als je het al niet weet, hoe schadelijk dat is.

Maar goed, je moet het zelf weten.

Niemand legt je iets op.

Ook Jezus niet. Die daagt uit. Die belichaamt je keuzemoge-lijkheid: je kunt zijn weg volgen of verlaten, dat is aan jou.

Heel goed zie je dat aan Jezus, zeg de 1e. Die profeet en opvolger van Mozes, via het Hebreeuws vooral bekend onder de Hebreeuwse vorm van dezelfde naam als Jozua. 
Hij geeft duidelijke en onderbouwde aanbevelingen: ’dient de Heer’. Kort samengevat: dat is het beste wat je kan doen. Dat wérkt. Dat is goed voor jou en je kinderen. Kijk maar, vertel de verhalen en maak ze je eigen. De HEER dienen is in je kracht gezet worden, leren leven in de woestijn van het leven, onafhankelijk van de ‘vleespotten’ van Egypte of Europa, en dat kon wel eens van pas komen, en goed ook. Niemands slaaf, niet van het kapitaal, niet van de werkgever, niet van de bureaucratie, niet van de dictatuur, niet van het systeem waar je ook niet direct uit kan stappen. Je stapt desnoods rond in de niet altijd vriendelijke wereld, zoals de vrienden van Daniël in de vurige oven, vrank en vrij.

Je kunt andere keuzes maken, meer met de stroom mee, doe je dat ieder moment. In wat je aanzet op de TV, wat je leest, welk boek, welke krant. In hoe je een gesprek aanhoort of daarin participeert. In hoe je denkt zonder woorden. In hoe 

je kijkt naar de wereld om je heen. In hoe je je medemens ervaart, al of niet laat binnenkomen, wat je kunt velen en wat niet. In waar je je geld aan uitgeeft en je tijd aan besteedt. In het gezelschap waarin je verkeert en de vrienden die je kiest. Het is één en al keus.

Bij al die keuzes zetten we vanmorgen een naam als oriëntatiepunt. Een mens van God. De oude Jozua zei:

‘kies zelf, maar Ik en mijn huis, wij zullen de HEER dienen’.

Dat is indringend keuzes beïnvloeden door niet moralistisch te zeggen wat de ander moet doen, en wat je zelf soms niet al te serieus neemt. Het is wél ergens voor staan en duidelijk gaan, het is zelf doen. Dat is profetisch, dat is elkaar opvoeden en bij de les houden. Dat is navolging van Christus, dat is doen wat we bidden bij ‘Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde’. 

Dat is best ingrijpend. Jozua wijst het volk vooral op de consequenties. Til er niet te licht aan. De beelden van jaloezie van God en straffen nemen wij niet over, die horen bij de denk- en wereldbeelden van toen, maar anders gezegd komt het wel op hetzelfde neer. Je moet er voor gaan. Niet te fanatiek, dat houd je niet vol, maar ook niet sjoemelen. Voor je het weet gaat het mis, ben je van de weg naar de toekomst afgeweken, jij én je huis. Want je sleept zomaar anderen daarin mee.

Daarom kijk je vooral een eerst en altijd eerst naar jezelf. Niet naar wat anderen in jouw ogen fout doen, maar je trekt jouw lijn, jouw spoor. Dat van Mozes en de profeten, van de Psalmen en de Wijsheid, van Jezus van Nazareth. Een lichtspoor van de naam die redding betekent: ‘De HEER redt’ is de kortste samenvatting van de hoop en richtlijn voor de keuzes waar je elk moment voor staat. Best handig als er een soort basiskeus is, waarop je steeds terug kunt vallen.
Die je richt en in geval van twijfel een snelle indicatie geeft.

Die keus is glashelder. Het is een naam. De naam Jozua, Jezus, die naam van onze Hoop.
De gemeente van Christus oefent zich in het maken en uitwerken van deze keus, elke week beginnen we zo en elke weeg kleuren we zo in.

Wij vieren voor onszelf en anderen, deze morgen en altijd de keus: ik en mijn huis, wij zullen de HEER dienen.

Samenzang: ‘Tussentijds’ 212
