VOORBEREIDING

Samenzang: Gezang 138: 1+2+4 
Inleiding bij de stilte
Dit is de nacht van de open hemel… 
Ontzagwekkend licht kust de aarde wakker. Laat een lichtvonk achter als het weer donker wordt: Het Kind! 
Geboren in een stal, deze nacht geboren in ieder van ons.

Stilte
Aanroeping en groet

Onze hoop is op God die licht brengt in de duisternis. Die de aarde maakt tot bewoonbare wereld en ons nooit laat vallen.

Vrede daalt neer. Op aarde. Op mensen. In onze ziel.

Door God, in zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest.
Inleiding

De lichtvonk van God is onuitblusbaar. Ontvlamt zodra die wordt aangeblazen. Door een lied, een gedachte, een gevoel. 
Laait op van vreugde de begroeting van het kind in je. Verre familie van het Kind van Bethlehem. Van dezelfde komaf:  oók zo’n lichtvonk uit de hemel!

We zijn het kind in ons wat kwijt geraakt, hebben het verwaarloosd of verbannen. Vannacht wijst het ons de weg naar het Kind van Bethlehem. Weet het feilloos  te vinden. 
Diep in onszelf kennen we het geheim van deze nacht, allang.

Er is een goddelijke vonk, hemelenergie in je: Het Kind. 
‘Het kind in je’ is m’n thema vanavond. Ik vond het in de mystieke traditie. Bij de dichter Angelus Silesius, hoogtepunt van de Duitse Barok. Als volwassene gedoopt op Kerst 1624.  Hij zei het zo: ‘Al werd Christus duizendmaal in Bethlehem geboren, het is tevergeefs als hij niet geboren wordt in mij’’. 

Vrolijk bezingen we het goddelijk kind, dat als ‘een roos in barre wintergrond bloeit in ’t midden van de nacht’. 
Samenzang: Gezang 132
Gedicht

‘Het kind in mij

is blij en voelt zich vrij.

Het kind in mij 

wil leven, wil geven.

Het kind in mij 

wil lachen en spelen.

Ik ben blij kind te zijn,

al zullen ‘ze’ wel hopen

dat ik dat kind in me 

gauw laat lopen.

Ik ga dat helaas niet doen:

het kind in mij geef ik een dikke zoen’.

Solozang: ‘Mary did you know’
WOORDDIENST
Gebed
God, het is niet voor iedereen feest deze Kerst! 

Ik denk aan de mensen voor wie geen plaats is in de herberg 
van onze samenleving. Die geen woon- of verblijfplaats hebben, geen baan, geen inkomen, geen zekerheid, geen poot om op te staan. Ik denk aan mensen die het materieel wel goed hebben maar toch gebrek lijden, sociaal, mentaal, religieus.

Ik denk aan mensen in wie het onbevangen kind is vermoord, als de kinderen in Bethlehem. Van wie de rechte rug is gebogen, de vleugels gebroken in de volle vreugde van hun vlucht. 

We roepen deze nacht Uw hulp in. God van het Kind, neem het op voor kinderen, voor al Uw kinderen, voor het kind in ons. 

Til ons op boven onszelf, ons ego, alles wat de menselijkheid in de weg staat. Op onze beurt zien wij het in deze heilige nacht als onze heilige roeping om te doen wat we kunnen. Om te werken aan wat we U vragen, wat we zo graag willen, waar de wereld naar snakt. Hier zijn we God. Laat Uw Kind maar weer in ons geboren worden, zoals de baby van Maria. Amen.

Solozang: ‘Mary had a baby’
Schriftlezing en orgelspel: Jesaja 9: 1-6

Orgelmuziek: ‘dwalende mensen’
Lezen:

Het volk dat ronddwaalt in het donker ziet een helder licht.

Over mensen die wonen in een land vol duisternis gaat een stralend licht op.

Orgelmuziek: ‘het opgaande licht’.

Lezen:

Want het drukkende juk, de stang op hun schouders, U breekt die stuk. Alle dreunend stampende laarzen en met bloed doordrenkte mantels worden verbrand, verteerd door 
vuur.

Orgelmuziek: verbreken en verbranden.

Lezen: 

Want een kind wordt ons geboren, een zoon wordt ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Men noemt hem: wonderbare raadsman, goddelijke vader, vredevorst.
Samenzang: Gezang 26: 1+3
HET  KERST-EVANGELIE
Schriftlezing: Lucas 2: 1-7

Solozang: ‘Stille nacht’ in het Surinaams en Spaans

Schriftlezing: Lucas 2: 8-20

Samenzang: Gezang 143

KERSTOVERWEGING
Het is te hopen voor moeder en kind dat het toen wat beter weer was als vandaag. Of niet? Die storm heeft wel wat. Herinnert je er aan dat het Kind behoorlijk tegen de wind in moet fietsen. Een tegenbeweging ontketent. Om mensen terug te brengen bij zichzelf, bij het kind in je.

Dat zie ik als het recept voor Kerst.
Nu ’s lands grootste kruidenier beweert te weten hoe ‘Kerst lukt’, kan ik niet achter blijven. Zonder de kook-hulp van Allerhande, wel: een recept met Bonus.

Ik bied vanavond het originele kerstbrood uit Bethlehem!

Mijn recept kun je niet kopen, voor geen goud. Je krijgt het, met liefde, en als bonus de groeten van God. 

Het gaat mij niet om het vullen van je maag maar van je ziel. 

Het originele verhaal van Kerst ís goud. 
Het raakt je gevoelige snaar. Het biedt verdieping in wie je bent.  Bezinning op wat wij met elkaar aan het doen zijn op deze wereld. Het is tegendraads. Tergt de machten van onze wereld met de weerloze overmacht van een Kind dat zelfs de keizer te machtig is. 

Het staat voor een andere manier van denken over crisis en economie, over verrijking, vervuiling en oorlog. Over vrede, gerechtigheid en verzoening. Het is de lichtvonk waarin liefde oneindig teder even zichtbaar wordt voor mensenogen.

Het belichaamt een andere werkelijkheid. Die óók kan. Die méér bij ons past en beter is voor allen. 

Hoewel ik beweer dat iedereen het ‘deep down’ weet, wil ik het toelichten, dat van die andere werkelijkheid, dichter bij onze bron. Door een vergelijking: met de meteoriet die Leiden sinds enkele weken rijk is. Wist u dat? Anders vertel ik het nu. Er is een meteoriet, genoemd ‘de Diepenveen. Want gevonden in Diepenveen, door de vindster aan Naturalis geschonken. Zo groot als een stuiterbal. Afkomstig uit de tijd waarin ons zonnestelsel werd gevormd. Een uiterst waardevol brokstukje uit een oude onbekende wereld, boordevol informatie over onze huidige wereld. 

Zo het Kerstkind, genoemd ‘Christus’. Brokstuk uit een ons onbekende wereld, oermateriaal waaruit wij zijn ontstaan. Inslag uit de eeuwigheid, ‘stukje God’. Met wezenlijke informatie over de hemel als bron en dimensie van ons bestaan. Wij zijn er uit voortgekomen. Het zit in ons, in onze genen, in onze ziel. Als lichtvonk, als kind in je.

In de vaart van het leven sta je daar vaak niet bij stil. 

Kerst brengt je in contact met dat Kind in je. Dat is wat zo raakt, je beweegt tot vreugdetranen toe. Als je je in het licht, verlicht, voelt ongeacht de omstandigheden.

De dichteres Vasalis omschrijft dat als ‘heldere, tijdloze beleving van aanwezigheid en een diepe verbondenheid met iedereen’. Alledaagser is het als je blij bent, als je je geliefd voelt, verbonden met dierbaren en vrienden. Als je in de ogen van menen kijkt en die lichtvlammetjes ziet dansen. 

Het gebeurt ook in de nacht van zorgen en verdriet. In tijden van ziekte, eenzaamheid, armoede, rouw, gemis, afwijzing, eenzaamheid, als je dan iets van zachtheid voelt, een aarzelende overgave. 

Dát is die andere werkelijkheid. De originele. De lichtwereld die de onze beschermend omarmt. 

In de volle vaart van het leven zul je die ervaren als energie. Het kind in je. Herkenbaar aan een zekere naïviteit, noem het: onbevangenheid. Vrolijk. Vrij van remmingen en angsten. 

Op 12 maart 1999 stond hier in deze kerk zo iemand, dáár onder het orgel: Nelson Mandela. Bij het ontvangen van het eredoctoraat van de Universiteit Leiden, stralend onder niet aflatend applaus. Het meest groot geworden door wat de wereld in hem afwees als ‘naïef’: zijn wil om vrede te bewerken door verzoening. 
“Niemand wordt geboren met haat’,  meende Madiba, “haat, racisme, heerszucht wordt aangeleerd dus kunnen we het ook afleren. Liefde voelt veel natuurlijker”. Daarin zie ik het Kerstkind weer geboren: de geest van Christus. 

“Je bent kind van God” zei hij bij zijn inauguratie als president. “Onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn, maar dat we mateloos krachtig zijn. Als je je onbelangrijk voordoet bewijs je de wereld geen dienst. We zijn allemaal bedoeld om te stralen als kinderen”. 

Je bent niet geboren voor haat, maar voor liefde! 

‘Vrede op aarde’ is wat je wil; wat ieder kind wil, wat het kind in jou wil. Het mooiste wat je elkaar geven kunt, op Kerst en erna is ‘Welbehagen in mensen’, openheid, onbevangenheid, kameraadschap, bevlogenheid, bewogenheid, compassie. Die goddelijke vonk laat opvlammen. Het kind in je dat vriendjes maakt met het Kind van Bethlehem om samen vriendjes te maken met steeds meer mensen. Door elkaar veiligheid en verdraagzaamheid te bieden.

Daaraan wil iedereen  wel bijdragen. Toch?!

Het is goed te doen!

De vrede is al in ons en kan er uit komen, als we de neuzen richten. Over de scheidsmuren heen van inzichten, geloofsopvattingen, culturele verschillen, vooral van ons ego. Ongeacht onze status of stand, of we rijk of arm zijn, invloedrijk of afhankelijk, jong of oud. We zijn allen verbonden, dragen hetzelfde Kind in ons: Gods kind!
Het is het mooiste wat er is. 
Oók: het kwetsbaarste wat er is. Het vonkje kan zomaar doven. Het kind is nog zo klein… Afhankelijk van aandacht en zorg.

Daarom moeten we leren kijken door de ogen van het kind. Dat wijst je de weg naar het Kind. Het is je gids.
Ook dít weten we ‘deep-down’ maar er is slordigheid in ons, gemakzucht, luiheid. Dat brengt het Kind in gevaar. 
Er is heerszucht in ons, waardoor we het kind in ons misvormen, mismaken; het bang maken, vervolgens bewapenen, opleiden tot terrorist in eigen omgeving of daarbuiten. 

Er is een dwaasheid in omloop. Die van de omgekeerde kerstboodschap. Dat je pas groot bent als je anderen klein maakt.

Wie dat heeft bedacht weet ik niet, maar wat het uitwerkt zien we allemaal. 
In het kerstverhaal lopen niet voor niets figuren rond als de omhoog gevallen vazal Herodes. Bang voor zijn eigen positie, schrikt hij er niet voor terug om juist de kwetsbare kinderen van Bethlehem te vermoorden. Hij is bang voor ze, en terecht. Hij heeft wat te vrezen van ze. Het is niet wat hij denkt, maar wat het kind in hem heel goed weet: die kinderen zijn dichter bij het licht, zijn méér licht dan hij!  

Kinderen in ons, we zijn verbonden, door onze oorsprong en bestemming. Dat zien we belichaamd in het Kind. Grote mensen die we zijn, de kinderen in ons willen blij zijn,  onbevangen op elkaar af gaan. Lachen, spelen en delen.
Wee ons, als wij dat verhinderen of uitroeien: wie het kind vermoordt heeft geen toekomst. Wie het Kind volgt vindt: vrede op aarde, welbehagen in mensen, lichtvonken overal, Christus geboren in mensen, in jou.

Daar zingen we uitbundig van: ‘Go tell it on the mountain’.  

Samenzang: ‘Go, tell it on the mountain’

GEBEDEN en UITLEIDING
Gebedsintenties

Vanzelfsprekend bidden we deze nacht voor kinderen. We denken aan het thema van Serious Request. De 72 klassen vol kinderen die wereldwijd elke dag sterven door diarree. Kinderen in vluchtelingenkampen in en buiten Syrië. Kinderen in oorlogsgebieden, slachtoffers of daders als kindsoldaten. 

Dichterbij voor kinderen die mishandeld worden, misbruikt, gekleineerd, klein gehouden, belet om te leven.

Daarbij bidden we deze nacht voor de mensen voor wie de hemel van koper lijkt, potdicht, tot stikken toe. Geen uitzicht, geen begrip, geen gehoor, om het uit te gillen. 

We danken voor de mensen, die over hun eigen schaduw stappen en elkaar de hand reiken. Die zoals Nelson Mandela 

niet wraak maar verzoening zien als de weg naar de vrede.

We danken voor het Kind dat deze nacht overal ter wereld wordt geboren.

Solozang: ‘A child is born’. 

Gebeden

God, in deze nacht van de open hemel vieren we feest. Het feest van nieuw leven. Ontzagwekkend licht kust ons wakker.

Wij zijn aan de beurt! En onze dierbaren. En onbekenden. Verbonden zijn we deze nacht. Met mensen, dichtbij en ver weg, geestverwanten en vreemden, waar ook ter wereld en al in de andere wereld. 

In het bijzonder over de grenzen van geloof heen. Met belijders van anders getint christendom, met andere godsdiensten en met hen die zich niet-godsdienstig noemen.

Verlicht zijn we deze nacht. Door het Licht over ons én het licht in ons. Het straalt ons tegemoet, als dansende lichtjes in de ogen, van anderen, van onszelf.

Vernieuwd zijn we deze nacht. Door het ontzagwekkend Licht bewust gemaakt van de lichtvonk in onszelf, die goddelijke energie, het ‘Kind’ in je.

Laat nu onze vrede stromen naar onze dierbaren, hier bij ons en overal. Naar onze familie, vrienden, collega’s, buren.

Laat onze gezamenlijke energie de wereld aanraken, met z’n allen kunnen we zóveel, nu en straks, morgen en later.

Laat Uw liefde ons zó vervullen, dat we ons ten volle Uw familie weten, Vader van ons allen.

Vredegroet en zending
Wat er precies gebeurd is die nacht, weten we niet. Niet eens wanneer die nacht was. Wél dat het verhaal van die nacht geschiedenis heeft gemaakt. Iets met mensen doet.

Omdat je geraakt bent of graag wilt worden zijn we hier.

Kerst raakt de gevoelige snaar. Verdiept, verheft, treft in de kern. Hierover moet het gaan. Deze nacht van het Kind.

De betekenis van de geboorte van Christus kan ik goed in-zichtelijk maken. Door een vergelijking met de meteoriet die Leiden sinds enkele weken rijk is. Heeft u het verhaal mee-gekregen van die meteoriet? Gevonden in Diepenveen. Door mw. Leida Kiers aan Naturalis geschonken. Zo groot als een stuiterbal. Afkomstig uit de tijd waarin ons zonnestelsel werd gevormd. Een brokstuk uit een ons onbekende wereld, boordevol informatie over van onze wereld. 

Zo het Kerstkind met de erenaam ‘Christus’. Brokstuk uit een ons onbekende wereld, oermateriaal waaruit wij zijn ont-staan. Inslag uit de eeuwigheid, ‘stukje God’. Met wezenlijke informatie over de hemel als de dimensie die onze vierdi-mensionale wereld omsluit. De wereld van het ontzagwek-kend licht, met lichtvonken en lichtengelen, de wereld van God. Het Kerstkind leert je over je bestaan, hoe je je ver-der kunt ontwikkelen, geeft gouden tips voor wat je beter kunt nalaten. In het Kind zie je jezelf. Dat kind is in jou.

Eigenlijk weet je dat wel, maar in de vaart van het leven sta je daar vaak niet bij stil. Daarom brengt Kerst je in contact met het Kind in je. Je herkent in die momenten dat je licht, verlicht voelt. 

De dichteres Vasalis omschrijft dat als ‘heldere, tijdloze beleving van aanwezigheid en een diepe verbondenheid met iedereen’. Of dichterbij is het herkenbaar bijvoorbeeld als je blij bent, onder uiteenlopende omstandigheden. Als je je geliefd voelt, verbonden met dierbaren en vrienden. Als je in hun ogen kijkt en die lichtvlammetjes ziet dansen. Dat is die onbekende wereld die de onze beschermend omvat.

Het is als je je energie voelt stromen, in een zekere naïvi-teit, onbevangenheid. Vrij van je remmingen en angsten. Als je opgloeit als een brokje ‘God’, als ‘kind van God’. 

Hier in deze kerk, dáár onder het orgel stond op 12 maart 1999 zo’n ‘kind van God’, getekend door het leven: Nelson Mandela. Bij het ontvangen van het eredoctoraat van de Uni-versiteit Leiden, stralend onder niet aflatend applaus. 

Het meest groot geworden door wat de wereld van hem af-wees als ‘kinderlijk-naïef’: zijn wil om vrede te bewerken door verzoening. “Niemand wordt geboren met haat’,  meen-de Madiba, “haat, racisme, heerszucht wordt aangeleerd dus kunnen we het ook afleren. Liefde voelt veel natuurlijker”. ‘Wrok is als de gifbeker die jij drinkt in de hoop daarmee je  vijanden ten gronde te richten”. 

Dat is ten voeten uit de geest van Christus. 

“Je bent kind van God” zei hij bij zijn inauguratie als presi-dent. “Onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn, maar dat we mateloos krachtig zijn. Als je je onbelangrijk voordoet bewijs je de wereld geen dienst. We zijn allemaal bedoeld om te stralen als kinderen”. 

Daarin licht die andere dimensie op, die van vrede op aarde, vrijheid, verzoening, respect, compassie. Heel dicht bij!

Dit maakt Kerst tot zo’n krachtig signaal, dat het Kind die dimensie zo dichtbij brengt. Zo menselijk maakt. Concreet. In de crisisnacht van het bestaan. Onder barre omstandig-heden. Die open hemel, die meteoriet, een kwetsbaar kind. 

Het kind van de rekening: buiten in het veld geboren omdat niemand plaats wilde maken in de herberg. Verjaagd door politieke of bureaucratische machthebbers in naam van de keizer. We zien zulke kinderen van de welvaartsrekening door heel Europa lopen, of in eenzaamheid verpieteren.


Het kind heeft het niet makkelijk. Klein gehouden, klein ge-maakt, verwaarloosd, mishandeld. Onvoldoende gesteund, gestuurd, vergezeld op de levensweg. Beïnvloed, gek ge-maakt om te minachten en geweld te plegen. Kansarm ge-worden door de ruimte die de kansrijken opeisen.

Je kent het wel, wellicht van binnenuit, van het kind in je.

Het goede nieuws van deze nacht is, dat het kind in je zal overleven, telkens opnieuw geboren als lichtvonk van God.

Dat is zo’n brok informatie uit de meteoriet uit de andere wereld, van het Kind van God. 

Onstuitbaar is Hij op zoek, zijn leven lang naar de verloren generatie en personen. Raakt melaatsen aan, haalt versto-tenen uit hun isolement, bevrijdt de onderdrukte slaven.

Is te bespeuren bij gewonden in Syrië, rouwenden op de Filippijnen, misbruikte kinderen in kerk en dagverblijven.  

Klopt kritisch op de deur van de herberg van onze samen-leving, bijna drammerig als een kind om binnen te komen.

Zoekt vriendschap met het kind in ons. Om samen een hut van menselijkheid te bouwen in de gure wind van crisis, geweld, rampen, conflicten, ziekte, leegte, eenzaamheid. Om vriendjes te zijn voor het leven, en daarna. Door dik en dun.

Gebogen maar niet gebroken. Het vuur gedoofd maar niet geblust. 

Zoekt vriendschap..

Vonk van God toen hij bij zijn sterven bad voor zijn moordenaars, verzoening gaf aan de boetvaardige mis-dadiger. Zoon van God toen hij stervend met wijd open ogen, stralend zei: ‘Vader in Uw handen beveel ik mijn Geest’.

Het Kind van God in hem is nooit gestorven. 

Het Kind in je verbindt met de Vader, voor eeuwig en altijd.

Zó kan het. Dit zit ook in ons. 

Wat is hij in deze inzichten een verlichte geest,  

vrij van zorgen, vooroordelen, belemme-ringen. 

Kwets-baar, verwaarloosd. We zijn het kind in ons wat kwijt ge-raakt

Veel herkenning. 

Verlicht, verwarmt. Kust wakker: onze aarde NU. 

Wij zijn aan de beurt! En onze dierbaren. En onbekenden. Verbonden worden we deze nacht. Met mensen, dichtbij en ver weg, geestverwanten en vreemden, waar ook ter wereld en al in de andere wereld. 

Verlicht worden we deze nacht. Door het Licht over ons én het licht in ons. Het straalt ons tegemoet, als dansende lichtjes in de ogen, van anderen, van onszelf.

Vernieuwd worden we deze nacht. Door het ontzagwekkend Licht bewust gemaakt van de lichtvonk in jezelf, die godde-lijke energie, het ‘Kind’ in je.

Dat is m’n thema vanavond. Ik vond het in de mystieke tra-ditie. Bij de dichter Angelus Silesius, hoogtepunt van de Duitse Barok. Later tot geloof gekomen en gedoopt op Kerst 1624.  Hij zei het zo: ‘Al werd Christus duizendmaal in Beth-lehem geboren, zo niet in u, dan waart gij toch verloren’. 

Vrolijk bezingen we het goddelijk kind, dat als ‘een roos in barre wintergrond bloeit in ’t midden van de nacht’. 
Samenzang: Gezang 132
Gedicht

‘Het kind in mij

is blij en voelt zich vrij.

Het kind in mij 

wil leven, wil geven.

Het kind in mij 

wil lachen en spelen.

Ik ben blij kind te zijn,

al zullen ‘ze’ wel hopen

dat ik dat kind in me 

gauw laat lopen.

Ik ga dat helaas niet doen:

het kind in mij geef ik een dikke zoen’.

Solozang: ‘Mary did you know’
WOORDDIENST
Gebed
God, het is niet voor iedereen feest deze Kerst! 

Ik denk aan de mensen voor wie geen plaats is in de herberg van onze samenleving. Die geen woon- of verblijfplaats heb-ben, geen baan, geen inkomen, geen zekerheid, geen poot om op te staan. Ik denk aan mensen die het materieel wel goed hebben maar toch gebrek leiden, sociaal, mentaal, religieus.

Ik denk aan mensen in wie het onbevangen kind is vermoord, als de kinderen in Bethlehem. Van wie de rechte rug is gebo-gen, de vleugels gebroken in de volle vreugde van hun vlucht. 

We roepen deze nacht Uw hulp. God van het Kind, neem het op voor kinderen, voor al Uw kinderen, voor het kind in ons. 

Til ons op boven onszelf, ons ego, alles wat de menselijkheid in de weg staat. Op onze beurt zien wij het in deze heilige nacht als onze heilige roeping om te doen wat we kunnen om te werken aan wat we U vragen, wat we zo graag willen, waar de wereld naar snakt. Hier zijn we God. Laat Uw Kind maar weer in ons geboren worden, zoals de baby van Maria. Amen.

Solozang: ‘Mary had a baby’
Schriftlezing en orgelspel: Jesaja 9: 1-6

Orgelmuziek: ‘dwalende mensen’
Lezen:

Het volk dat ronddwaalt in het donker ziet een helder licht.

Over mensen die wonen in een land vol duisternis gaat een stralend licht op.

Orgelmuziek: ‘het opgaande licht’.

Lezen:

Want het drukkende juk, de stang op hun schouders, U breekt die stuk. Alle dreunend stampende laarzen en moet bloed doordrenkte mantels worden verbrand, verteerd door het vuur.

Orgelmuziek: verbreken en verbranden.

Lezen: 

Want een kind wordt ons geboren, een zoon wordt ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Men noemt hem: wonderbare raadsman, goddelijke vader, vredevorst.
Samenzang: Gezang 26: 1+3
HET  KERSTEVANGELIE
Schriftlezing: Lucas 2: 1-7

Solozang: ‘Stille nacht’ in het Surinaams en Spaans

Schriftlezing: Lucas 2: 8-20

Samenzang: Gezang 143

KERSTOVERWEGING
Daarin licht die andere dimensie op, die van vrede op aarde, vrijheid, verzoening, respect, compassie. Heel dicht bij!

Dit maakt Kerst tot zo’n krachtig signaal, dat het Kind die dimensie zo dichtbij brengt. Zo menselijk maakt. Concreet. In de crisisnacht van het bestaan. Onder barre omstandig-heden. Die open hemel, die meteoriet, een kwetsbaar kind. 

Het kind van de rekening: buiten in het veld geboren omdat niemand plaats wilde maken in de herberg. Verjaagd door politieke of bureaucratische machthebbers in naam van de keizer. We zien zulke kinderen van de welvaartsrekening door heel Europa lopen, of in eenzaamheid verpieteren.


Het kind heeft het niet makkelijk. Klein gehouden, klein ge-maakt, verwaarloosd, mishandeld. Onvoldoende gesteund, gestuurd, vergezeld op de levensweg. Beïnvloed, gek ge-maakt om te minachten en geweld te plegen. Kansarm ge-worden door de ruimte die de kansrijken opeisen.

Je kent het wel, wellicht van binnenuit, van het kind in je.

Het goede nieuws van deze nacht is, dat het kind in je zal overleven, telkens opnieuw geboren als lichtvonk van God.

Dat is zo’n brok informatie uit de meteoriet uit de andere wereld, van het Kind van God. 

Onstuitbaar is Hij op zoek, zijn leven lang naar de verloren generatie en personen. Raakt melaatsen aan, haalt versto-tenen uit hun isolement, bevrijdt de onderdrukte slaven.

Is te bespeuren bij gewonden in Syrië, rouwenden op de Filippijnen, misbruikte kinderen in kerk en dagverblijven.  

Klopt kritisch op de deur van de herberg van onze samen-leving, bijna drammerig als een kind om binnen te komen.

Zoekt vriendschap met het kind in ons. Om samen een hut van menselijkheid te bouwen in de gure wind van crisis, geweld, rampen, conflicten, ziekte, leegte, eenzaamheid. Om vriendjes te zijn voor het leven, en daarna. Door dik en dun.

Gebogen maar niet gebroken. Het vuur gedoofd maar niet geblust. 

Zoekt vriendschap..

Vonk van God toen hij bij zijn sterven bad voor zijn moordenaars, verzoening gaf aan de boetvaardige mis-dadiger. Zoon van God toen hij stervend met wijd open ogen, stralend zei: ‘Vader in Uw handen beveel ik mijn Geest’.

Het Kind van God in hem is nooit gestorven. 

Het Kind in je verbindt met de Vader, voor eeuwig en altijd.

Zó kan het. Dit zit ook in ons. 

Wat is hij in deze inzichten een verlichte geest,  

vrij van zorgen, vooroordelen, belemme-ringen. 

Wat er precies gebeurd is die nacht, weten we niet. Niet eens wanneer die nacht was. Wél dat het verhaal van die nacht geschiedenis heeft gemaakt. Iets met mensen doet.
Omdat je geraakt bent of graag wilt worden zijn we hier.

Kerst raakt de gevoelige snaar. Verdiept, verheft, treft in de kern. Hierover moet het gaan. Deze nacht van het Kind.

De betekenis van de geboorte van Christus kan ik goed in-zichtelijk maken. Door een vergelijking met de meteoriet die Leiden sinds enkele weken rijk is. Heeft u het verhaal mee-gekregen van die meteoriet? Gevonden in Diepenveen. Door mw. Leida Kiers aan Naturalis geschonken. Zo groot als een stuiterbal. Afkomstig uit de tijd waarin ons zonnestelsel werd gevormd. Een brokstuk uit een ons onbekende wereld, boordevol informatie over van onze wereld. 
Zo het Kerstkind met de erenaam ‘Christus’. Brokstuk uit een ons onbekende wereld, oermateriaal waaruit wij zijn ont-staan. Inslag uit de eeuwigheid, ‘stukje God’. Met wezenlijke informatie over de hemel als de dimensie die onze vierdi-mensionale wereld omsluit. De wereld van het ontzagwek-kend licht, met lichtvonken en lichtengelen, de wereld van God. Het Kerstkind leert je over je bestaan, hoe je je ver-der kunt ontwikkelen, geeft gouden tips voor wat je beter kunt nalaten. In het Kind zie je jezelf. Dat kind is in jou.

Eigenlijk weet je dat wel, maar in de vaart van het leven sta je daar vaak niet bij stil. Daarom brengt Kerst je in contact met het Kind in je. Je herkent in die momenten dat je licht, verlicht voelt. 
De dichteres Vasalis omschrijft dat als ‘heldere, tijdloze beleving van aanwezigheid en een diepe verbondenheid met iedereen’. Of dichterbij is het herkenbaar bijvoorbeeld als je blij bent, onder uiteenlopende omstandigheden. Als je je geliefd voelt, verbonden met dierbaren en vrienden. Als je in hun ogen kijkt en die lichtvlammetjes ziet dansen. Dat is die onbekende wereld die de onze beschermend omvat.

Het is als je je energie voelt stromen, in een zekere naïvi-teit, onbevangenheid. Vrij van je remmingen en angsten. Als je opgloeit als een brokje ‘God’, als ‘kind van God’. 
Hier in deze kerk, dáár onder het orgel stond op 12 maart 1999 zo’n ‘kind van God’, getekend door het leven: Nelson Mandela. Bij het ontvangen van het eredoctoraat van de Uni-versiteit Leiden, stralend onder niet aflatend applaus. 
Het meest groot geworden door wat de wereld van hem af-wees als ‘kinderlijk-naïef’: zijn wil om vrede te bewerken door verzoening. “Niemand wordt geboren met haat’,  meen-de Madiba, “haat, racisme, heerszucht wordt aangeleerd dus kunnen we het ook afleren. Liefde voelt veel natuurlijker”. ‘Wrok is als de gifbeker die jij drinkt in de hoop daarmee je  vijanden ten gronde te richten”. 

Dat is ten voeten uit de geest van Christus. 
“Je bent kind van God” zei hij bij zijn inauguratie als presi-dent. “Onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn, maar dat we mateloos krachtig zijn. Als je je onbelangrijk voordoet bewijs je de wereld geen dienst. We zijn allemaal bedoeld om te stralen als kinderen”. 
Daarin licht die andere dimensie op, die van vrede op aarde, vrijheid, verzoening, respect, compassie. Heel dicht bij!

Dit maakt Kerst tot zo’n krachtig signaal, dat het Kind die dimensie zo dichtbij brengt. Zo menselijk maakt. Concreet. In de crisisnacht van het bestaan. Onder barre omstandig-heden. Die open hemel, die meteoriet, een kwetsbaar kind. 

Het kind van de rekening: buiten in het veld geboren omdat niemand plaats wilde maken in de herberg. Verjaagd door politieke of bureaucratische machthebbers in naam van de keizer. We zien zulke kinderen van de welvaartsrekening door heel Europa lopen, of in eenzaamheid verpieteren.


Het kind heeft het niet makkelijk. Klein gehouden, klein ge-maakt, verwaarloosd, mishandeld. Onvoldoende gesteund, gestuurd, vergezeld op de levensweg. Beïnvloed, gek ge-maakt om te minachten en geweld te plegen. Kansarm ge-worden door de ruimte die de kansrijken opeisen.

Je kent het wel, wellicht van binnenuit, van het kind in je.

Het goede nieuws van deze nacht is, dat het kind in je zal overleven, telkens opnieuw geboren als lichtvonk van God.

Dat is zo’n brok informatie uit de meteoriet uit de andere wereld, van het Kind van God. 

Onstuitbaar is Hij op zoek, zijn leven lang naar de verloren generatie en personen. Raakt melaatsen aan, haalt versto-tenen uit hun isolement, bevrijdt de onderdrukte slaven.

Is te bespeuren bij gewonden in Syrië, rouwenden op de Filippijnen, misbruikte kinderen in kerk en dagverblijven.  
Klopt kritisch op de deur van de herberg van onze samen-leving, bijna drammerig als een kind om binnen te komen.

Zoekt vriendschap met het kind in ons. Om samen een hut van menselijkheid te bouwen in de gure wind van crisis, geweld, rampen, conflicten, ziekte, leegte, eenzaamheid. Om vriendjes te zijn voor het leven, en daarna. Door dik en dun.

Gebogen maar niet gebroken. Het vuur gedoofd maar niet geblust. 
Zoekt vriendschap..
Vonk van God toen hij bij zijn sterven bad voor zijn moordenaars, verzoening gaf aan de boetvaardige mis-dadiger. Zoon van God toen hij stervend met wijd open ogen, stralend zei: ‘Vader in Uw handen beveel ik mijn Geest’.

Het Kind van God in hem is nooit gestorven. 

Het Kind in je verbindt met de Vader, voor eeuwig en altijd.
Zó kan het. Dit zit ook in ons. 
Wat is hij in deze inzichten een verlichte geest,  

vrij van zorgen, vooroordelen, belemme-ringen. 
Kopie
VOORBEREIDING

Samenzang: Gezang 138: 1+2+4 

Inleiding bij de stilte
Dit is de nacht van de open hemel… 

Ontzagwekkend licht kust de aarde wakker. Laat een licht-vonk, achter als het weer donker wordt: het Kind! 

Geboren in een stal, deze nacht geboren in ieder van ons.

Stilte
Aanroeping en groet

Onze hoop is op God die licht brengt in de duisternis. Die de aarde maakt tot bewoonbare wereld en ons nooit laat vallen.

Vrede daalt neer. Op onze aarde. Op mensen. In onze ziel.

Door God, in zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest.

Inleiding

De lichtvonk van God gloeit na, gloeit door, ontvlamt opnieuw.

Verlicht, verwarmt. Kust wakker: onze aarde NU. 

Wij zijn aan de beurt! En onze dierbaren. En onbekenden. Verbonden worden we deze nacht. Met mensen, dichtbij en ver weg, geestverwanten en vreemden, waar ook ter wereld en al in de andere wereld. 

Verlicht worden we deze nacht. Door het Licht over ons én het licht in ons. Het straalt ons tegemoet, als dansende lichtjes in de ogen, van anderen, van onszelf.

Vernieuwd worden we deze nacht. Door het ontzagwekkend Licht bewust gemaakt van de lichtvonk in jezelf, die godde-lijke energie, het ‘Kind’ in je.

Dat is m’n thema vanavond. Ik vond het in de mystieke tra-ditie. Bij de dichter Angelus Silesius, hoogtepunt van de Duitse Barok. Later tot geloof gekomen en gedoopt op Kerst 1624.  Hij zei het zo: ‘Al werd Christus duizendmaal in Beth-lehem geboren, zo niet in u, dan waart gij toch verloren’. 

Vrolijk bezingen we het goddelijk kind, dat als ‘een roos in barre wintergrond bloeit in ’t midden van de nacht’. 
Samenzang: Gezang 132
Gedicht

‘Het kind in mij

is blij en voelt zich vrij.

Het kind in mij 

wil leven, wil geven.

Het kind in mij 

wil lachen en spelen.

Ik ben blij kind te zijn,

al zullen ‘ze’ wel hopen

dat ik dat kind in me 

gauw laat lopen.

Ik ga dat helaas niet doen:

het kind in mij geef ik een dikke zoen’.

Solozang: ‘Mary did you know’
WOORDDIENST
Gebed
God, het is niet voor iedereen feest deze Kerst! 

Ik denk aan de mensen voor wie geen plaats is in de herberg van onze samenleving. Die geen woon- of verblijfplaats heb-ben, geen baan, geen inkomen, geen zekerheid, geen poot om op te staan. Ik denk aan mensen die het materieel wel goed hebben maar toch gebrek leiden, sociaal, mentaal, religieus.

Ik denk aan mensen in wie het onbevangen kind is vermoord, als de kinderen in Bethlehem. Van wie de rechte rug is gebo-gen, de vleugels gebroken in de volle vreugde van hun vlucht. 

We roepen deze nacht Uw hulp. God van het Kind, neem het op voor kinderen, voor al Uw kinderen, voor het kind in ons. 

Til ons op boven onszelf, ons ego, alles wat de menselijkheid in de weg staat. Op onze beurt zien wij het in deze heilige nacht als onze heilige roeping om te doen wat we kunnen om te werken aan wat we U vragen, wat we zo graag willen, waar de wereld naar snakt. Hier zijn we God. Laat Uw Kind maar weer in ons geboren worden, zoals de baby van Maria. Amen.

Solozang: ‘Mary had a baby’
Schriftlezing en orgelspel: Jesaja 9: 1-6

Orgelmuziek: ‘dwalende mensen’
Lezen:

Het volk dat ronddwaalt in het donker ziet een helder licht.

Over mensen die wonen in een land vol duisternis gaat een stralend licht op.

Orgelmuziek: ‘het opgaande licht’.

Lezen:

Want het drukkende juk, de stang op hun schouders, U breekt die stuk. Alle dreunend stampende laarzen en moet bloed doordrenkte mantels worden verbrand, verteerd door het vuur.

Orgelmuziek: verbreken en verbranden.

Lezen: 

Want een kind wordt ons geboren, een zoon wordt ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Men noemt hem: wonderbare raadsman, goddelijke vader, vredevorst.
Samenzang: Gezang 26: 1+3
HET  KERSTEVANGELIE
Schriftlezing: Lucas 2: 1-7

Solozang: ‘Stille nacht’ in het Surinaams en Spaans

Schriftlezing: Lucas 2: 8-20

Samenzang: Gezang 143

KERSTOVERWEGING
Het is toch wonderlijk dat zo’n verhaal het houdt! Over een kind! In zekere zin ongewenst, uitgestoten al voor z’n ge-boorte, geen plaats in de herberg van deze concrete wereld. 

Een stralende ster, door niemand gezien dan door vreemde-lingen uit het Oosten. Een koningskind bij wie niet de wereldleiders maar de mensen van de nacht als eersten hun opwachting maken. Te gek voor woorden, eindeloos verteld.

We moeten helder zien te krijgen wat er precies aan de hand is. Het is iets wonderlijks. Niet eens dat er een kind geboren wordt, al is ook dat een godswonder. Een gezond kind, met alles er op en er aan. En dan nóg méér, wat je later ziet als de roos van dit leven ontluikt.

In het kerstverhaal hoor je niet dat ze iets bijzonders zien áán het kind. Het is om wat ze horen óver dit kind. Van de engelen. En die boodschappers vertellen wat ze diep in hun hart al wisten, hoopten ook. Het bericht van Buiten sluit aan bij een weten van Binnen. Het Kind van God als de grote broer van het kind in jou. Zó nabij, zó verbonden!

Door dat besef breekt de hemel en hun hart open. Ze zijn niet maar een beetje blij. Ze gaan uit hun dak! Ze vertellen het tegen iedereen die het horen wil. Als ze het lied hadden gekend, zouden ze het uitbundig gezongen hebben: ‘go tell it on the mountain,  that Jesus Christ is born’.
Al is het mensje van deze nacht nog heel klein, het is een soort meteoriet. Zoals Naturalis die onlangs ontving. Dat betrekkelijk kleine stuk steen is heel bijzonder. Het is af-komstig uit de tijd van het ontstaan van ons zonnestelsel:
een steen uit de eeuwigheid. Boordevol informatie. Gekoes-terd als teken van een ons nog onbekende wereld.

Precies zó het Kind van Bethlehem. In de diepe verte van zijn ogen schittert nog het hemellicht van vóór de wereld werd geboren. Dat licht is in Hem nooit gedoofd. Nog bij zijn sterven zagen ze dat licht. Het Kerstkind als mens uit de eeuwigheid, boordevol informatie over de ons onbekende we-reld van God, vóór de oerknal onze bron…. 

Niet zo verwonderlijk, dat zo’n verhaal het houdt.
Wél uitermate belangrijk dat wonder, zoals die steen dat Kind goed te koesteren en te onderzoeken. Als het Kind van deze nacht in de vitrinekast van liefhebbers zou blijven, achter de zware deuren van kerk en geloofssystemen, dan wordt niemand er wijzer van. 
Dan weet je ook niet waar het over gaat. Die leemte vult zich met aan Kerst vreemde tot strijdige elementen. Zoals Denise Jannah vertelde in het interview voor Open Kerk Leiden, is een uitbundig 5-gangen diner, hoewel lekker, niet echt wat zij zich voorstelt bij de kerstmaaltijd. Weet je wel dat het kind juist NIET in de herberg mocht, in pure armoe-de is geboren? Beter past zo’n maaltijd die ze bij haar EBG hielden voor de dak- en thuislozen van Zeist, met fruitsalade  soepje en stamppot. 
Net zo met de kerstgeschenken, onder de kerstboom voor familie en vrienden. Denk je dan ook even aan je eigen invul-ling van ‘goud, wierook en mirre’ voor het Kind. Met een lied van Janet Jackson: ’What did you do lately for me?’ 

Een open hart voor wat dit Kind belichaamt staat boven aan zijn verlanglijstje. Dat wat Hem bezielt ook jouw ziel vult!

Er gebeurt pas echt weer iets met Kerst als het Kind IN ons wordt geboren of gewekt. Als we ons van dit nieuwe leven bewust worden. Ons daarnaar richten, zoals voor elke pas-geborene. Ons wakker laten houden als iets Hem niet zint. 

Door meer met dit Kind en zijn geheimen bezig te zijn leer je Hem beter kennen en daarmee jezelf, het kind in je. 

Zoals elke geboorte luidt de geboorte van het Kind van Bethlehem een nieuwe tijd in. In het open veld. Voor ieder-een vindbaar en bestemd: ‘vreugde voor het hele volk’. 

De meteorietinslag van deze nacht zegt: het kan anders, het móet anders. De wereld is anders bedoeld.
Het kind in je weet dat best wel. Niet eens je ontwikkelde brein, maar je pure ziel weet dat, feilloos. 
Met een uitspraak van Nelson Mandela die hier stond bij de aanvaarding van het eredoctoraat van de universiteit Leiden:

“Geen kind wordt met haat geboren met haat voor andere huidskleur, achtergrond of religie. Mensen worden geleerd om te haten, en als ze dat kunnen leren, kunnen ze het ook afleren. Leren liefhebben voelt veel natuurlijker dan haat”.
Dat oude geheim van het Kind van Bethlehem weet het kind in je. Je diepste kern, van verre oorsprong. Onbevlekt naar we hopen. Onbevangen. Lief. Vooral afhankelijk!
Zonder het kind te verafgoden, want daar worden ze lelijk van, zie ik het kind als in wezen goed en vrolijk, iets moois uit de hemel. Afhankelijk van de liefde waarmee het ontvan-gen wordt. Met uitgestrekte armen naar wie het wil oppak-ken. Met een glimlach waar je hart van smelt. 

Dát kind in je is het beste vriendje, broertje of zusje van het Kind van Bethlehem. Die meteoriet uit die andere werke-lijkheid, mens geworden Lichtstraal, God van vlees en bloed.

In ons.
Het meest dodende is als je zou denken: ‘dat wil ik helemaal niet’. Met grof geschut deed Herodes alles om dit Kind uit de wereld te helpen. Dat doen wij vandaag de dag wat sub-tieler maar op eenzelfde manier. Als we alle andere kinderen van Bethlehem vermoorden. Letterlijk: de dragers van de toekomst laten verhongeren, geen voedsel, geen water. Te misbruiken en mishandelen, waardoor het kind bang wordt en niet meer straalt. Door kinderen die je vrolijk ziet springen dat te beletten. Datzelfde met de volwassenen die de gloed van het kind vast weten te houden. Door de vleugels te breken in de volle vreugde van hun vlucht van mensen met een vredesideaal, mensen die volhardend geloven in een betere wereld, mensen die opstaan als ze vallen, en bereid zijn tot een zoen van verzoening na conflict, die mensen die dichtbij het kind in hen leven. Het maakt jaloers, waarom?
Kerst vraagt ruim baan voor het kind in jou en in de ander!

Ook figuurlijk, religieus bezien. Het is fataal om te denken: ‘als ie zo goddelijk is, laat het hem zelf uitzoeken’. Daar kan geen mensenkind tegen, ook Gods kind niet. Toch doen we dat. Als we Hem verwijten wat we zelf nalaten. Als we de oplossing meer verwachten van kwaad in nog sterkere kracht in plaats van bevrijding door het Kind dat het kind in je vraagt om samen buiten te spelen. In deze wereld. Om die tot Gods tuin te maken. 

Dat kan je op zoveel manieren doen. 
Eindigen met verhaal van de vaas met bloemen?

de hemel gaat even open gaat deze nacht. We zien ons-zelf in Uw licht. Onze wereld in het perspectief van vrede, veiligheid en vreugde voor alle mensen.

Eindgebed

Het geboren Kind verbindt ons, christenen wereldwijd, hand in hand met joden en moslims, anders of niet gelovigen.       

Dit goddelijk vonkje uit de hemel smeedt ons samen.

Om deze wereld te maken tot een speeltuin voor de kinde-ren. Om speelruimte te hervinden voor het onbevangen kind in ons, nog zo dicht bij de Bron. 
God, we danken U dat U uw Kind altijd weer in tot bewust-zijn brengt. Geboren laat worden als de Grote Broer van het kind in ons. Om samen een hut van menselijkheid te bouwen in de gure wind van crisis, geweld, rampen, conflicten, ziek-te, leegte, eenzaamheid. Om vriendjes te zijn voor het leven, en daarna. Door dik en dun.

God versterk in ons de hoop dat de toekomst is aan het kind. Aan Uw Kind en al uw kinderen in ons mensen. Het vertrou-wen dat de glimlach van het Kind kou verjaagt, mensen doet bloeien als de mooiste roos, ons uitbundig blij maakt. Amen. 

VOORBEREIDING

Samenzang: Gezang 138: 1+2+4 

Inleiding bij de stilte
Dit is de nacht van het Kind. 

Eeuwen geleden geboren in een stal.

Als het aan Hem ligt….deze nacht geboren in elk van ons.

Gelegd in de kribbe van onze liefde.

Stilte
Aanroeping en groet

Onze hoop is op God die licht brengt in de duisternis. Die de aarde maakt tot bewoonbare wereld en ons nooit laat vallen.

Vrede daalt neer. Op onze aarde. Op mensen. In onze ziel.

Van God in zijn Zoon Jezus Christus door de Heilige Geest.

Inleiding

Het gaat deze nacht om een Kind voor alle mensen.

Jezus van Nazareth, geboren te Bethlehem, ten tijde van keizer Augustus, ruim 2000 jaar geleden.

Zijn ster straalt onverminderd. Hij is een verlichte, een hei-lige, een profeet. Zijn warme glimlach verovert de wereld.

Hij maakt het verschil, een wereld van verschil. 

Nu is het deze nacht aan ons om het verschil te maken. Plaats te maken in de herberg; die van ons hectische of juist moeizame leven van alledag. Hem met zorg te wikkelen in de doeken van ons denken en doen. Hem in ons hart te sluiten.

De 17e eeuwse mystieke dichter Angelus Silesius zei het zo: ‘Al werd Christus duizendmaal in Bethlehem geboren, zo niet in u, dan waart gij toch verloren’. Heb je er nóg niets aan. 

Daarom koos ik als thema: het Kind in je.

We kussen het goddelijk kind in ons wakker. Om als ‘een roos in barre wintergrond te bloeien in ’t midden van de nacht’. 
Samenzang: Gezang 132
Gedicht

‘Het kind in mij

is blij en voelt zich vrij.

Het kind in mij 

wil leven, wil geven.

Het kind in mij 

wil lachen en spelen.

Ik ben blij kind te zijn,

al zullen ‘ze’ wel hopen

dat ik dat kind in me 

gauw laat lopen.

Ik ga dat helaas niet doen:

het kind in mij geef ik een dikke zoen’.

Solozang: ‘Mary did you know’
WOORDDIENST
Gebed
God, alsof de hemel even open gaat deze nacht. We onszelf zien in Uw licht. Onze wereld in het perspectief van vrede, veiligheid en vreugde voor alle mensen.

Het geboren Kind verbindt ons, christenen wereldwijd, hand in hand met joden en moslims, anders of niet gelovigen.       

Dit goddelijk vonkje uit de hemel smeedt ons samen.

Om deze wereld te maken tot een speeltuin voor de kinde-ren. Om speelruimte te hervinden voor het onbevangen kind in ons, nog zo dicht bij de Bron. 
God, we danken U dat U uw Kind altijd weer in tot bewust-zijn brengt. Geboren laat worden als de Grote Broer van het kind in ons. Om samen een hut van menselijkheid te bouwen in de gure wind van crisis, geweld, rampen, conflicten, ziek-te, leegte, eenzaamheid. Om vriendjes te zijn voor het leven, en daarna. Door dik en dun.

God versterk in ons de hoop dat de toekomst is aan het kind. Aan Uw Kind en al uw kinderen in ons mensen. Het vertrou-wen dat de glimlach van het Kind kou verjaagt, mensen doet bloeien als de mooiste roos, ons uitbundig blij maakt. Amen. 

Solozang: ‘Mary had a baby’
Schriftlezing en orgelspel: Jesaja 9: 1-6

Orgelmuziek: ‘dwalende mensen’
Lezen:

Het volk dat ronddwaalt in het donker ziet een helder licht.

Over mensen die wonen in een land vol duisternis gaat een stralend licht op.

Orgelmuziek: ‘het opgaande licht’.

Lezen:

Want het drukkende juk, de stang op hun schouders, U breekt die stuk. Alle dreunend stampende laarzen en moet bloed doordrenkte mantels worden verbrand, verteerd door het vuur.

Orgelmuziek: verbreken en verbranden.

Lezen: 

Want een kind wordt ons geboren, een zoon wordt ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Men noemt hem: wonderbare raadsman, goddelijke vader, vredevorst.
Samenzang: Gezang 26: 1+3
HET  KERSTEVANGELIE
Schriftlezing: Lucas 2: 1-7

Solozang: ‘Stille nacht’ in het Surinaams en Spaans

Schriftlezing: Lucas 2: 8-20

Samenzang: Gezang 143

KERSTOVERWEGING
Het is toch wonderlijk dat zo’n verhaal het houdt! Over een kind! In zekere zin ongewenst, uitgestoten al voor z’n ge-boorte, geen plaats in de herberg van deze concrete wereld. 

Een stralende ster, door niemand gezien dan door vreemde-lingen uit het Oosten. Een koningskind bij wie niet de wereldleiders maar de mensen van de nacht als eersten hun opwachting maken. Te gek voor woorden, eindeloos verteld.

We moeten helder zien te krijgen wat er precies aan de hand is. Het is iets wonderlijks. Niet eens dat er een kind geboren wordt, al is ook dat een godswonder. Een gezond kind, met alles er op en er aan. En dan nóg méér, wat je later ziet als de roos van dit leven ontluikt.

In het kerstverhaal hoor je niet dat ze iets bijzonders zien áán het kind. Het is om wat ze horen óver dit kind. Van de engelen. En die boodschappers vertellen wat ze diep in hun hart al wisten, hoopten ook. Het bericht van Buiten sluit aan bij een weten van Binnen. Het Kind van God als de grote broer van het kind in jou. Zó nabij, zó verbonden!

Door dat besef breekt de hemel en hun hart open. Ze zijn niet maar een beetje blij. Ze gaan uit hun dak! Ze vertellen het tegen iedereen die het horen wil. Als ze het lied hadden gekend, zouden ze het uitbundig gezongen hebben: ‘go tell it on the mountain,  that Jesus Christ is born’.

Al is het mensje van deze nacht nog heel klein, het is een soort meteoriet. Zoals Naturalis die onlangs ontving. Dat betrekkelijk kleine stuk steen is heel bijzonder. Het is af-komstig uit de tijd van het ontstaan van ons zonnestelsel:

een steen uit de eeuwigheid. Boordevol informatie. Gekoes-terd als teken van een ons nog onbekende wereld.

Precies zó het Kind van Bethlehem. In de diepe verte van zijn ogen schittert nog het hemellicht van vóór de wereld werd geboren. Dat licht is in Hem nooit gedoofd. Nog bij zijn sterven zagen ze dat licht. Het Kerstkind als mens uit de eeuwigheid, boordevol informatie over de ons onbekende we-reld van God, vóór de oerknal onze bron…. 

Niet zo verwonderlijk, dat zo’n verhaal het houdt.

Wél uitermate belangrijk dat wonder, zoals die steen dat Kind goed te koesteren en te onderzoeken. Als het Kind van deze nacht in de vitrinekast van liefhebbers zou blijven, achter de zware deuren van kerk en geloofssystemen, dan wordt niemand er wijzer van. 

Dan weet je ook niet waar het over gaat. Die leemte vult zich met aan Kerst vreemde tot strijdige elementen. Zoals Denise Jannah vertelde in het interview voor Open Kerk Leiden, is een uitbundig 5-gangen diner, hoewel lekker, niet echt wat zij zich voorstelt bij de kerstmaaltijd. Weet je wel dat het kind juist NIET in de herberg mocht, in pure armoe-de is geboren? Beter past zo’n maaltijd die ze bij haar EBG hielden voor de dak- en thuislozen van Zeist, met fruitsalade  soepje en stamppot. 

Net zo met de kerstgeschenken, onder de kerstboom voor familie en vrienden. Denk je dan ook even aan je eigen invul-ling van ‘goud, wierook en mirre’ voor het Kind. Met een lied van Janet Jackson: ’What did you do lately for me?’ 

Een open hart voor wat dit Kind belichaamt staat boven aan zijn verlanglijstje. Dat wat Hem bezielt ook jouw ziel vult!

Er gebeurt pas echt weer iets met Kerst als het Kind IN ons wordt geboren of gewekt. Als we ons van dit nieuwe leven bewust worden. Ons daarnaar richten, zoals voor elke pas-geborene. Ons wakker laten houden als iets Hem niet zint. 

Door meer met dit Kind en zijn geheimen bezig te zijn leer je Hem beter kennen en daarmee jezelf, het kind in je. 

Zoals elke geboorte luidt de geboorte van het Kind van Bethlehem een nieuwe tijd in. In het open veld. Voor ieder-een vindbaar en bestemd: ‘vreugde voor het hele volk’. 

De meteorietinslag van deze nacht zegt: het kan anders, het móet anders. De wereld is anders bedoeld.

Het kind in je weet dat best wel. Niet eens je ontwikkelde brein, maar je pure ziel weet dat, feilloos. 

Met een uitspraak van Nelson Mandela die hier stond bij de aanvaarding van het eredoctoraat van de universiteit Leiden:

“Geen kind wordt met haat geboren met haat voor andere huidskleur, achtergrond of religie. Mensen worden geleerd om te haten, en als ze dat kunnen leren, kunnen ze het ook afleren. Leren liefhebben voelt veel natuurlijker dan haat”.

Dat oude geheim van het Kind van Bethlehem weet het kind in je. Je diepste kern, van verre oorsprong. Onbevlekt naar we hopen. Onbevangen. Lief. Vooral afhankelijk!

Zonder het kind te verafgoden, want daar worden ze lelijk van, zie ik het kind als in wezen goed en vrolijk, iets moois uit de hemel. Afhankelijk van de liefde waarmee het ontvan-gen wordt. Met uitgestrekte armen naar wie het wil oppak-ken. Met een glimlach waar je hart van smelt. 

Dát kind in je is het beste vriendje, broertje of zusje van het Kind van Bethlehem. Die meteoriet uit die andere werke-lijkheid, mens geworden Lichtstraal, God van vlees en bloed.

In ons.

Het meest dodende is als je zou denken: ‘dat wil ik helemaal niet’. Met grof geschut deed Herodes alles om dit Kind uit de wereld te helpen. Dat doen wij vandaag de dag wat sub-tieler maar op eenzelfde manier. Als we alle andere kinderen van Bethlehem vermoorden. Letterlijk: de dragers van de toekomst laten verhongeren, geen voedsel, geen water. Te misbruiken en mishandelen, waardoor het kind bang wordt en niet meer straalt. Door kinderen die je vrolijk ziet springen dat te beletten. Datzelfde met de volwassenen die de gloed van het kind vast weten te houden. Door de vleugels te breken in de volle vreugde van hun vlucht van mensen met een vredesideaal, mensen die volhardend geloven in een betere wereld, mensen die opstaan als ze vallen, en bereid zijn tot een zoen van verzoening na conflict, die mensen die dichtbij het kind in hen leven. Het maakt jaloers, waarom?

Kerst vraagt ruim baan voor het kind in jou en in de ander!

Ook figuurlijk, religieus bezien. Het is fataal om te denken: ‘als ie zo goddelijk is, laat het hem zelf uitzoeken’. Daar kan geen mensenkind tegen, ook Gods kind niet. Toch doen we dat. Als we Hem verwijten wat we zelf nalaten. Als we de oplossing meer verwachten van kwaad in nog sterkere kracht in plaats van bevrijding door het Kind dat het kind in je vraagt om samen buiten te spelen. In deze wereld. Om die tot Gods tuin te maken. 

Dat kan je op zoveel manieren doen. 

Eindigen met verhaal van de vaas met bloemen?

Aanroeping en groet

Inleiding
Kerst verandert niets, als wij niet veranderen. Zolang wij doorgaan in de lijn van de keizer uit lang vervlogen kerstda-gen zal de nacht duren en verdiepen we de duisternis ervan. 

Wie als keizer Augustus alles in de hand wil hebben en hou-den staat met lege handen in de kerstnacht. Wie het leven wil beheersen met tellingen en prognoses, mist de kansen die het leven biedt. Die zoekt het kind in de verkeerde stal.

Kerst vraagt om mensen met lef. Die het wagen te hopen, niet afhankelijk van wat er in de wereld gebeurt. ‘Hoop als kwaliteit van de ziel een gerichtheid van de geest, voorbij de horizon verankerd’.

Daarom moet je het vanavond in het weldadige maar kriti-sche kerstlicht zien uit te houden. Wagen te zeggen: ‘laat maar komen, ik ben er klaar voor’. Licht, wees welkom!

Samenzang: Gezang 145 (nu zijt wellecome)     
                  
Gedicht: 
Maria

de wereld in vrede

alles ondersteboven

zo jong als ik ben

wil ik dat geloven

ik zie om me heen

oorlog, honger en pijn

maar ik hoor in mijn hart 

dat het anders zal zijn

zo kan het beginnen 

daar geloof ik in

het kind in mijn buik

wordt een nieuw begin

die stem in mijn hart

als een vuur, niet te blussen,

heel diep in mezelf

met niemand er tussen





        
Mezzosopraan: ‘Sei stille dem Herrn’ – F. Mendelssohn-Bartholdy
Gebed
We proberen stil te worden, voor U Heer. Want alleen door stilte kan deze nacht heilig worden. Als het rumoer in onze oren en geest wat naar de achtergrond verdwijnt. Als er een serene rust over ons daalt, in een volle kerk, die je zoekt de-ze nacht van de hoop. Een gevoel van verbondenheid met be-kenden en onbekenden, een vertrouwen dat we allemaal vre-de willen en daar iets voor willen doen. 
Juist vannacht voelen we de druk van de crisis, die je niet met iedereen wilt delen. Die je voor je gevoel vaak alleen moet zien door te komen. Hier geven we een teken af, alleen al door er te zijn, dat we iets gezamenlijks hebben. Blij zijn kan je alleen, voor feest vieren heb je elkaar nodig.

We bidden om een beetje licht, voldoende om elkaars ge-zicht te herkennen als medemens, als broeder en zuster.

Als medemensen en mede-ontvangers van het Licht. 

Laat daarom de duisternis van angst en somberheid, van keiharde feiten en slechte verwachtingen even van ons af glijden. Om te voelen hoe het is om vrij te zijn, om de toe-komst hoopvol tegemoet te zien, om blij te zijn, om je onuit-sprekelijk geliefd te weten, door mensen, door de hemel zelf. Dat wij het Kind in ons hart zullen sluiten zoals U ons in Uw hart gesloten hebt. Laten we aangeraakt worden door het goddelijk mysterie. Licht van het begin, ga over ons op!

Schriftlezingen:

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en leeg. Duisternis lag op de diepte en de geest van God zweefde over de wateren….

Orgelmuziek

Toen sprak God: ‘er moet licht zijn’ en het licht was er. Het licht dat elk mens verlicht. Ga daarom in het licht staan. Laat je niet onderwerpen door duistere machten, want het licht is opgegaan. Wees kinderen van het licht.

Orgelmuziek

Het volk dat ronddoolt in het donker zie een helder licht.

Over hen die wonen in een land vol duisternis gaat een stralend licht op. Want een kind wordt ons geboren, een Zoon wordt ons gegeven. Eindeloos is de vrede gebouwd op recht en gerechtigheid. De onstuimige liefde van God voor zijn mensen gaat dit bewerken.

Samenzang: Gezang 124 (‘Nu daagt het in het oosten’)
Samenzang: Gezang 124  

Muziek: Het Full House Kwintet

Het K E R S T EVANGLIE
Schriftlezing: Lucas 2: 1-9

Mezzosopraan: Maria Wiegenlied

Schriftlezing: Lucas 2: 10-10

Samenzang: Gezang 143
KERSTOVERDENKING
Jammer eigenlijk, dat er niets gebeurde, afgelopen vrijdag, bij het einde van de Maya-kalender! Niet dat ik zat te wach-ten op het vergaan van de wereld, alsjeblief! Laat dat maar gebeuren volgens de verwachting van een man met wie ik verder niet zoveel gemeen heb, Wladimir Poetin: over 4,5 à 7 miljard jaar. Dan hebben we als mensheid nog wat tijd om naar een ander onderkomen om te zien.

Alleen: laten we nu 21 december vlekkeloos is verlopen niet lacherig doen over de Maya’s. Dat volk heeft weet van het goddelijk mysterie, voelt zich diep verbonden met de natuur en de kosmos. Méér dan wij. Zij ervaren zij zoiets als de ‘wijzen uit het oosten’: de taal en sturing van de sterren. 

‘Westerse wijzen’ denken meer vanuit de mens, een ‘gods-wonder’ maar daarmee nog geen god. De mens beheerst het leven niet. Dat je alles ‘in je hand hebt’ zou je willen, maar je weet beter. Het maakbaarheidsgeloof taant. Dat brengt ons wat meer ‘on speaking terms’  met Maya’s en de ‘wijzen uit het oosten. Open voor het goddelijk mysterie, voor Kerst.

Een andere interpretatie van het einde van de Mayakalender is dat er een nieuwe periode aanbreekt. Dat is positief, past goed bij de onverwoestbare hoop van dit oude volk. Sluit ook aan bij gedachten van wat we gemakshalve ‘New Age’-kringen noemen. Over een nieuwe tijd, een overgang van het vissen-tijdperk naar het aquariustijdperk. 

We gaan een nieuwe fase van de geschiedenis in. Een over-gang naar een andere dimensie. Alles en iedereen gaat ver-anderen. Niet ‘op slag’ maar als onstuitbare ontwikkeling. De hoop is gewekt dat alle mensen meer worden geactiveerd door het spirituele. Onrust in de menselijke geest zal weg-ebben. De ingetreden crisis is eerste stadium van verlossing. 

We zullen er blij van worden. De wereld waar alles draait om ego en macht, draait haar laatste rondjes. Is niet bestand tegen de wil tot harmonie en kracht van de liefde. Al is het nog klein, de nieuwe tijd, dimensie, werkelijkheid is geboren.

Het zal u niet verbazen, dat ik blij ben met zulke gedachten én stiekem glimlach: heb ik dat niet altijd beweerd?! Is dit niet precies wat wordt bezongen op Kerst?!

Dit is het verhaal van de engel: ‘ik heb goed nieuws voor je.

Je zult er blij van worden. Niet alleen jij, het hele volk’; niet één volkje, maar alles en iedereen. Kerst is goed  nieuws voor de hele wereld. Het gaat over een mysterie, uitgedrukt in een Liefdesbaby. Want ‘alzo lief heeft God de wereld dat Hij zijn eniggeboren Zoon geeft’. Daar hoor je al in, dat het klein en kwetsbaar begint. Als een zaadje in de akker, een knop in de vroege lente. De conclusie is op z’n minst voorba-rig dat er niets veranderd is en de verwachting te somber dat er niets zal veranderen ook. KERST VERANDERT! 

Dat zó zeggen, leerde ik van rabbijn Soetendorp, die elke rosjhasjana, nieuwjaarsdag, zegt: “dit jaar wordt het vrede”.

Gevraagd wat hem bezielt om dat elk jaar te zeggen, is zijn antwoord: ”Zolang ik adem haal zal ik het zeggen, want als ik zou zwijgen zou de vrede nóg verder weg raken”.

Daarom waag ik vannacht de stelling: KERST VERANDERT. Ik wil die hoop aanwakkeren, die verbindende hoop vieren deze Kerstnacht. De eerste zonder Mayakalender, na een periode van 26000 jaar. Niet dat die tijd beslissend is. Tijd brengt niets. Tijd verandert niet. Het nieuwe jaar kan je geen geluk brengen, alleen de mogelijkheden om er naar te zoeken, en wat dichterbij te komen. 

Niet de tijd, die kan niets. KERST VERANDERT.  

Het is het mysterie, die spirituele beweging vanuit de hemel die het doet. Dat onbeschrijfelijke krachtenveld van de Geest die zweeft, als bij de schepping. De onzichtbare maar alles bepalende macht van de liefde, die we ‘God’ noemen, of ‘licht’, ‘vader’ of eeuwige Liefde’ of nog anders.  

KERST verandert. Hoe? Ik denk, eerst mensen, en éérst een klein beetje, van binnen. Klein als een embryo. Dan als het hemelkind in je wat uitgroeit, bij voldoende voeding en aan-dacht, treedt het meer naar buiten, wordt de beweging ook in de omgeving zichtbaar. Dat ís ook wat het gebeuren wil. Zichtbare resultaten, IN ons bestaan. Kerst is niet feest voor de Hemel maar het hemelse feest voor de aarde.

KERST gaat in op de tijd, de hemel incarneert. 

We horen het oude verhaal voortdurend op dat aambeeld slaan. Kerst gaat ergens over. Het betreft een werkelijke invloed op de tijd. Tot op het hoogste maatschappelijke ni-veau. Als in de dagen van keizer Augustus en zijn zetbaas in Israël Herodus. Lekker jongens. Ongetwijfeld hebben ze goede eigenschappen, maar ze zitten fout. Dat hoort de kenner in een soort geheimtaal: er wordt geteld. 

Dat is niet onschuldig. Dat is heerszucht. Dat ruikt naar controledrang, vrijheidsbeperking, uitbuiting. Dit is één van de middelen van ego’s om macht te versterken: mensen tot nummer maken, persoonlijkheden tot getal. Als ik het zó vertel, krijg je al snel beelden van eigentijdse tellingen voor ogen. Inschrijven staat voor geestdodende bureaucratie. De papierwinkel op scholen en in ziekenhuizen waardoor er min-der aandacht voor mensen is, in het vervolg op de al eerder ingevoerde systemen van declarabele uren. 

Tellen onderbouwt vertrouwen en maakbaarheid. Het kerst-verhaal toont het ongelijk daar van aan. Tegen het tellen in ver-telt het. Een onstuitbaar verhaal, dat zich een weg baant. Door onmogelijkheden heen. Een kind ‘uit de hemel gevallen’ in de schoot van verloofde mensen. Niet tegen te houden. Zó gaat het, vanuit de andere wereld. Die dimensie van het licht. Er is sprake van ‘volle’, ‘vervulde’ tijd, namelijk dat Maria gaat bevallen. Geen keizer kan daar een stokje voor steken. Het is andersom. De keizer en zijn pappenhei-mers worden te kijk gezet, tegen wil en dank tot ‘helpers’ gemaakt van het koninkrijk dat hun macht zal ondergraven.

Het is door die telling, dat het Kind in Bethlehem geboren wordt, de plaats van al die verhalen vol hoop. De plaats van David, die tot de verbeelding sprekende koning, die symbool is geworden van een toekomst van vrede en gerechtigheid. 

Keizer Augustus schrijft geschiedenis, maar hier is het als-of een Hogerhand de regie overneemt, schrijft wat hijzelf niet begrijpt. Het gaat over wat hij niet had bedacht. Over de geboorte van een Kind dat hem verre gaat overtreffen, de kaiser/kurios van God. Nog broos en kwetsbaar in de stal van de menselijke ellende, maar van meet af aan onoverwin-nelijk, als de kerende zon bij het begin van de winter. Het vuur van de hoop is ontstoken en niemand kan het blussen. 

Dat voelen allemaal aan. Daarom zetten we ‘evergreen’, een kerstboom in huis. Als teken van hoop verlichten ons huis en de tuin en gaan we samen eten met vrienden en familie, als voorschot op de vredesmaaltijd voor allen.

We begroeten de duisternis als voorbode van het licht. Eigenlijk net als de Maya’s duiden we de crisis als geboorte van een nieuwe tijd. We gaan er zeker anders uit komen als we er in zijn gegaan. KERST is volop crisis! Van het keizerlijk ego, van tronen die omvallen. Ook voor de direct betrok-kenen, mensen onderweg, ver van huis, vluchtelingen, daklo-zen, uitgestoten. Zonder respect voor het in haar groeiende leven behandeld, waardoor er geen andere plaats is voor de geboorte van een nieuwe tijd, dan ‘buiten’, in de leegte, in de stilte, in de crisis, in de nacht. 

Dat is de crisis van KERST. Het ergste voor het Kerstkind is als er niets veranderen zou, niet een klein beetje…

De bekende dominee Buskus vertelde een verhaal dat niet waar is, maar wel echt gebeurt. Jezus komt op z’n verjaar-dag naar Amsterdam. Geen ontvangstcomité, geen pers. Hij loopt over het Damrak, wordt verdrongen door mensen met hun kerstinkopen. Mist daardoor net de tram, heeft het na-kijken.

Dan maar naar een kerk gezocht. Achteraan de lange rij aan gesloten, maar helaas hij kan geen kaartje kopen, omdat hij niet beschikt over de waardepapieren van deze tijd. Moet buiten blijven… Komt bekend voor. Als het Nu zijt wellecome luid klinkt vanuit de kerk, komt er een zwerver langs: ‘hoor je dat’, zegt hij tegen Jezus, er is niets van waar, ik ben daar niet welkom! Oh zegt Jezus, dat verbaast me niet, want 

zelfs Onze Lieve Heer komt er niet in’.

Dit is niet een verhaaltje tegen de kerstinkopen of tegen de kerk. Wie de schoen past trekke hem aan. 

KERST VERANDERT gaat éérst JOUZELF aan!

Dat zo kritische en alles doortrekkend warme licht brengt je in beweging, maakt jouw Kerst tot de eerste dag van een nieuwe tijd. KERST IS te doen, minstens een klein beetje. Alles is mét dat Kind in je armen gelegd. Jij mag er goed voor zorgen. In de toekomst van de nieuwgeboren HEER ligt jouw toekomst. ‘Lof aan U die eeuwig leeft’. 

Gebedsintenties

Gedicht van Sytse de Vries

Het licht is uitgezaaid,

dit stralend Woord van den beginne;

een ster geboren, die

ons wijst waar God zich hier laat vinden.

Dit Licht zal als een lopend vuur

de nacht voor altijd overwinnen.

Het Licht is uitgezaaid

en niet door weer en wind te doven.

Hoe diep het donker ook,

wij zullen in zijn krachtg eloven.

Want ook de langste nachten gloeit

dit Licht als Morgenster te boven.

Het Licht is uitgezaaid

in ons, opdat wij zullen stralen.

In onze liefde wil

het zich in duizendvoud herhalen.

Maak ons tot sterren in de nacht

Voor al wie met ons adem halen.

Mezzosopraan: Ave Maria
Gebeden

Dat er werkelijk iets gaat veranderen, is onze hoop en kerstnacht bede. Dat we open en eerlijk zoeken naar nieuwe mogelijkheden, in onze maatschappij, voor economische structuren en vrede op wereldschaal, we noemen: Syrië, Egypte, Israël en de Palestijnen, en denken aan de andere brandhaarden van strijd. 

We bidden dat mensen, en dat zijn wezelf, uit hun hokjes vandaan komen, uit de kast durven komen, als homo, voor de dag durven te komen zoals ze zijn, juist als dat afwijkend is.

We bidden dat we de andere dimensie meer en meer mogen gaan ervaren, en daar blij van worden. Die samen herkennen en uitbouwen, in kunst, literatuur, muziek, in preken en gedichten. We bidden dat er minstens één ding in onszelf verandert wat het licht in de weg staat. We bidden U dat we U, het Licht zelve, meer mogen zien en meer daarmee ver-trouwd raken, zodat onszelf en U niet kwijt raken, verloren gaan in de duisternis. 

We bidden voor onze geliefden, die ziek zijn, stervend, of dit jaar gestorven; die ver weg zijn, ergens op de wereld op juist dichtbij in een wereld van verschil. Laat Uw wonder gebeuren, dat Kerst verandert.
Vredegroet

NB: liturgieën laten liggen

Aanroeping en groet
Inleiding
Kerst verandert niets, als wij niet veranderen. Zolang wij doorgaan in de lijn van de keizer uit lang vervlogen kerstda-gen zal de nacht duren en verdiepen we de duisternis ervan. 

Wie als keizer Augustus alles in de hand wil hebben en hou-den staat met lege handen in de kerstnacht. Wie het leven wil beheersen met tellingen en prognoses, mist de kansen die het leven biedt. Die zoekt het kind in de verkeerde stal.
Kerst vraagt om mensen met lef. Die het wagen te hopen, niet afhankelijk van wat er in de wereld gebeurt. ‘Hoop als kwaliteit van de ziel een gerichtheid van de geest, voorbij de horizon verankerd’.

Daarom moet je het vanavond in het weldadige maar kriti-sche kerstlicht zien uit te houden. Wagen te zeggen: ‘laat maar komen, ik ben er klaar voor’. Licht, wees welkom!

Samenzang: Gezang 145 (nu zijt wellecome)     
                  
Gedicht: 
Maria
de wereld in vrede

alles ondersteboven

zo jong als ik ben

wil ik dat geloven

ik zie om me heen

oorlog, honger en pijn

maar ik hoor in mijn hart 

dat het anders zal zijn

zo kan het beginnen 

daar geloof ik in

het kind in mijn buik

wordt een nieuw begin

die stem in mijn hart

als een vuur, niet te blussen,

heel diep in mezelf

met niemand er tussen





        
Mezzosopraan: ‘Sei stille dem Herrn’ – F. Mendelssohn-Bartholdy
Gebed
We proberen stil te worden, voor U Heer. Want alleen door stilte kan deze nacht heilig worden. Als het rumoer in onze oren en geest wat naar de achtergrond verdwijnt. Als er een serene rust over ons daalt, in een volle kerk, die je zoekt de-ze nacht van de hoop. Een gevoel van verbondenheid met be-kenden en onbekenden, een vertrouwen dat we allemaal vre-de willen en daar iets voor willen doen. 
Juist vannacht voelen we de druk van de crisis, die je niet met iedereen wilt delen. Die je voor je gevoel vaak alleen moet zien door te komen. Hier geven we een teken af, alleen al door er te zijn, dat we iets gezamenlijks hebben. Blij zijn kan je alleen, voor feest vieren heb je elkaar nodig.
We bidden om een beetje licht, voldoende om elkaars ge-zicht te herkennen als medemens, als broeder en zuster.
Als medemensen en mede-ontvangers van het Licht. 

Laat daarom de duisternis van angst en somberheid, van keiharde feiten en slechte verwachtingen even van ons af glijden. Om te voelen hoe het is om vrij te zijn, om de toe-komst hoopvol tegemoet te zien, om blij te zijn, om je onuit-sprekelijk geliefd te weten, door mensen, door de hemel zelf. Dat wij het Kind in ons hart zullen sluiten zoals U ons in Uw hart gesloten hebt. Laten we aangeraakt worden door het goddelijk mysterie. Licht van het begin, ga over ons op!

Schriftlezingen:

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en leeg. Duisternis lag op de diepte en de geest van God zweefde over de wateren….
Orgelmuziek

Toen sprak God: ‘er moet licht zijn’ en het licht was er. Het licht dat elk mens verlicht. Ga daarom in het licht staan. Laat je niet onderwerpen door duistere machten, want het licht is opgegaan. Wees kinderen van het licht.
Orgelmuziek

Het volk dat ronddoolt in het donker zie een helder licht.

Over hen die wonen in een land vol duisternis gaat een stralend licht op. Want een kind wordt ons geboren, een Zoon wordt ons gegeven. Eindeloos is de vrede gebouwd op recht en gerechtigheid. De onstuimige liefde van God voor zijn mensen gaat dit bewerken.

Samenzang: Gezang 124 (‘Nu daagt het in het oosten’)
Samenzang: Gezang 124  
Muziek: Het Full House Kwintet

Het K E R S T EVANGLIE
Schriftlezing: Lucas 2: 1-9
Mezzosopraan: Maria Wiegenlied

Schriftlezing: Lucas 2: 10-10

Samenzang: Gezang 143
Jammer eigenlijk, dat er niets gebeurde, afgelopen vrijdag, bij het einde van de Maya-kalender! Niet dat ik zat te wach-ten op het vergaan van de wereld, alsjeblief! Laat dat maar gebeuren volgens de verwachting van een man met wie ik verder niet zoveel gemeen heb, Wladimir Poetin: over 4,5 à 7 miljard jaar. Dan hebben we als mensheid nog wat tijd om naar een ander onderkomen om te zien.

Alleen: laten we nu 21 december vlekkeloos is verlopen niet lacherig doen over de Maya’s. Dat volk heeft weet van het goddelijk mysterie, voelt zich diep verbonden met de natuur en de kosmos. Méér dan wij. Zij ervaren zij zoiets als de ‘wijzen uit het oosten’: de taal en sturing van de sterren. 
‘Westerse wijzen’ denken meer vanuit de mens, een ‘gods-wonder’ maar daarmee nog geen god. De mens beheerst het leven niet. Dat je alles ‘in je hand hebt’ zou je willen, maar je weet beter. Het maakbaarheidsgeloof taant. Dat brengt ons wat meer ‘on speaking terms’  met Maya’s en de ‘wijzen uit het oosten. Open voor het goddelijk mysterie, voor Kerst.

Een andere interpretatie van het einde van de Mayakalender is dat er een nieuwe periode aanbreekt. Dat is positief, past goed bij de onverwoestbare hoop van dit oude volk. Sluit ook aan bij gedachten van wat we gemakshalve ‘New Age’-kringen noemen. Over een nieuwe tijd, een overgang van het vissen-tijdperk naar het aquariustijdperk. 
We gaan een nieuwe fase van de geschiedenis in. Een over-gang naar een andere dimensie. Alles en iedereen gaat ver-anderen. Niet ‘op slag’ maar als onstuitbare ontwikkeling. De hoop is gewekt dat alle mensen meer worden geactiveerd door het spirituele. Onrust in de menselijke geest zal weg-ebben. De ingetreden crisis is eerste stadium van verlossing. 

We zullen er blij van worden. De wereld waar alles draait om ego en macht, draait haar laatste rondjes. Is niet bestand tegen de wil tot harmonie en kracht van de liefde. Al is het nog klein, de nieuwe tijd, dimensie, werkelijkheid is geboren.

Het zal u niet verbazen, dat ik blij ben met zulke gedachten én stiekem glimlach: heb ik dat niet altijd beweerd?! Is dit niet precies wat wordt bezongen op Kerst?!

Dit is het verhaal van de engel: ‘ik heb goed nieuws voor je.

Je zult er blij van worden. Niet alleen jij, het hele volk’; niet één volkje, maar alles en iedereen. Kerst is goed  nieuws voor de hele wereld. Het gaat over een mysterie, uitgedrukt in een Liefdesbaby. Want ‘alzo lief heeft God de wereld dat Hij zijn eniggeboren Zoon geeft’. Daar hoor je al in, dat het klein en kwetsbaar begint. Als een zaadje in de akker, een knop in de vroege lente. De conclusie is op z’n minst voorba-rig dat er niets veranderd is en de verwachting te somber dat er niets zal veranderen ook. KERST VERANDERT! 
Dat zó zeggen, leerde ik van rabbijn Soetendorp, die elke rosjhasjana, nieuwjaarsdag, zegt: “dit jaar wordt het vrede”.

Gevraagd wat hem bezielt om dat elk jaar te zeggen, is zijn antwoord: ”Zolang ik adem haal zal ik het zeggen, want als ik zou zwijgen zou de vrede nóg verder weg raken”.

Daarom waag ik vannacht de stelling: KERST VERANDERT. Ik wil die hoop aanwakkeren, die verbindende hoop vieren deze Kerstnacht. De eerste zonder Mayakalender, na een periode van 26000 jaar. Niet dat die tijd beslissend is. Tijd brengt niets. Tijd verandert niet. Het nieuwe jaar kan je geen geluk brengen, alleen de mogelijkheden om er naar te zoeken, en wat dichterbij te komen. 

Niet de tijd, die kan niets. KERST VERANDERT.  
Het is het mysterie, die spirituele beweging vanuit de hemel die het doet. Dat onbeschrijfelijke krachtenveld van de Geest die zweeft, als bij de schepping. De onzichtbare maar alles bepalende macht van de liefde, die we ‘God’ noemen, of ‘licht’, ‘vader’ of eeuwige Liefde’ of nog anders.  

KERST verandert. Hoe? Ik denk, eerst mensen, en éérst een klein beetje, van binnen. Klein als een embryo. Dan als het hemelkind in je wat uitgroeit, bij voldoende voeding en aan-dacht, treedt het meer naar buiten, wordt de beweging ook in de omgeving zichtbaar. Dat ís ook wat het gebeuren wil. Zichtbare resultaten, IN ons bestaan. Kerst is niet feest voor de Hemel maar het hemelse feest voor de aarde.
KERST gaat in op de tijd, de hemel incarneert. 
We horen het oude verhaal voortdurend op dat aambeeld slaan. Kerst gaat ergens over. Het betreft een werkelijke invloed op de tijd. Tot op het hoogste maatschappelijke ni-veau. Als in de dagen van keizer Augustus en zijn zetbaas in Israël Herodus. Lekker jongens. Ongetwijfeld hebben ze goede eigenschappen, maar ze zitten fout. Dat hoort de kenner in een soort geheimtaal: er wordt geteld. 
Dat is niet onschuldig. Dat is heerszucht. Dat ruikt naar controledrang, vrijheidsbeperking, uitbuiting. Dit is één van de middelen van ego’s om macht te versterken: mensen tot nummer maken, persoonlijkheden tot getal. Als ik het zó vertel, krijg je al snel beelden van eigentijdse tellingen voor ogen. Inschrijven staat voor geestdodende bureaucratie. De papierwinkel op scholen en in ziekenhuizen waardoor er min-der aandacht voor mensen is, in het vervolg op de al eerder ingevoerde systemen van declarabele uren. 

Tellen onderbouwt vertrouwen en maakbaarheid. Het kerst-verhaal toont het ongelijk daar van aan. Tegen het tellen in ver-telt het. Een onstuitbaar verhaal, dat zich een weg baant. Door onmogelijkheden heen. Een kind ‘uit de hemel gevallen’ in de schoot van verloofde mensen. Niet tegen te houden. Zó gaat het, vanuit de andere wereld. Die dimensie van het licht. Er is sprake van ‘volle’, ‘vervulde’ tijd, namelijk dat Maria gaat bevallen. Geen keizer kan daar een stokje voor steken. Het is andersom. De keizer en zijn pappenhei-mers worden te kijk gezet, tegen wil en dank tot ‘helpers’ gemaakt van het koninkrijk dat hun macht zal ondergraven.

Het is door die telling, dat het Kind in Bethlehem geboren wordt, de plaats van al die verhalen vol hoop. De plaats van David, die tot de verbeelding sprekende koning, die symbool is geworden van een toekomst van vrede en gerechtigheid. 

Keizer Augustus schrijft geschiedenis, maar hier is het als-of een Hogerhand de regie overneemt, schrijft wat hijzelf niet begrijpt. Het gaat over wat hij niet had bedacht. Over de geboorte van een Kind dat hem verre gaat overtreffen, de kaiser/kurios van God. Nog broos en kwetsbaar in de stal van de menselijke ellende, maar van meet af aan onoverwin-nelijk, als de kerende zon bij het begin van de winter. Het vuur van de hoop is ontstoken en niemand kan het blussen. 

Dat voelen allemaal aan. Daarom zetten we ‘evergreen’, een kerstboom in huis. Als teken van hoop verlichten ons huis en de tuin en gaan we samen eten met vrienden en familie, als voorschot op de vredesmaaltijd voor allen.

We begroeten de duisternis als voorbode van het licht. Eigenlijk net als de Maya’s duiden we de crisis als geboorte van een nieuwe tijd. We gaan er zeker anders uit komen als we er in zijn gegaan. KERST is volop crisis! Van het keizerlijk ego, van tronen die omvallen. Ook voor de direct betrok-kenen, mensen onderweg, ver van huis, vluchtelingen, daklo-zen, uitgestoten. Zonder respect voor het in haar groeiende leven behandeld, waardoor er geen andere plaats is voor de geboorte van een nieuwe tijd, dan ‘buiten’, in de leegte, in de stilte, in de crisis, in de nacht. 
Dat is de crisis van KERST. Het ergste voor het Kerstkind is als er niets veranderen zou, niet een klein beetje…
De bekende dominee Buskus vertelde een verhaal dat niet waar is, maar wel echt gebeurt. Jezus komt op z’n verjaar-dag naar Amsterdam. Geen ontvangstcomité, geen pers. Hij loopt over het Damrak, wordt verdrongen door mensen met hun kerstinkopen. Mist daardoor net de tram, heeft het na-kijken.

Dan maar naar een kerk gezocht. Achteraan de lange rij aan gesloten, maar helaas hij kan geen kaartje kopen, omdat hij niet beschikt over de waardepapieren van deze tijd. Moet buiten blijven… Komt bekend voor. Als het Nu zijt wellecome luid klinkt vanuit de kerk, komt er een zwerver langs: ‘hoor je dat’, zegt hij tegen Jezus, er is niets van waar, ik ben daar niet welkom! Oh zegt Jezus, dat verbaast me niet, want 
zelfs Onze Lieve Heer komt er niet in’.

Dit is niet een verhaaltje tegen de kerstinkopen of tegen de kerk. Wie de schoen past trekke hem aan. 
KERST VERANDERT gaat éérst JOUZELF aan!
Dat zo kritische en alles doortrekkend warme licht brengt je in beweging, maakt jouw Kerst tot de eerste dag van een nieuwe tijd. KERST IS te doen, minstens een klein beetje. Alles is mét dat Kind in je armen gelegd. Jij mag er goed voor zorgen. In de toekomst van de nieuwgeboren HEER ligt jouw toekomst. ‘Lof aan U die eeuwig leeft’. 
Gebedsintenties
Gedicht van Sytse de Vries
Het licht is uitgezaaid,

dit stralend Woord van den beginne;

een ster geboren, die

ons wijst waar God zich hier laat vinden.

Dit Licht zal als een lopend vuur

de nacht voor altijd overwinnen.

Het Licht is uitgezaaid

en niet door weer en wind te doven.

Hoe diep het donker ook,

wij zullen in zijn krachtg eloven.

Want ook de langste nachten gloeit

dit Licht als Morgenster te boven.

Het Licht is uitgezaaid

in ons, opdat wij zullen stralen.

In onze liefde wil

het zich in duizendvoud herhalen.

Maak ons tot sterren in de nacht

Voor al wie met ons adem halen.

Mezzosopraan: Ave Maria
Gebeden

Dat er werkelijk iets gaat veranderen, is onze hoop en kerstnacht bede. Dat we open en eerlijk zoeken naar nieuwe mogelijkheden, in onze maatschappij, voor economische structuren en vrede op wereldschaal, we noemen: Syrië, Egypte, Israël en de Palestijnen, en denken aan de andere brandhaarden van strijd. 

We bidden dat mensen, en dat zijn wezelf, uit hun hokjes vandaan komen, uit de kast durven komen, als homo, voor de dag durven te komen zoals ze zijn, juist als dat afwijkend is.

We bidden dat we de andere dimensie meer en meer mogen gaan ervaren, en daar blij van worden. Die samen herkennen en uitbouwen, in kunst, literatuur, muziek, in preken en gedichten. We bidden dat er minstens één ding in onszelf verandert wat het licht in de weg staat. We bidden U dat we U, het Licht zelve, meer mogen zien en meer daarmee ver-trouwd raken, zodat onszelf en U niet kwijt raken, verloren gaan in de duisternis. 

We bidden voor onze geliefden, die ziek zijn, stervend, of dit jaar gestorven; die ver weg zijn, ergens op de wereld op juist dichtbij in een wereld van verschil. Laat Uw wonder gebeuren, dat Kerst verandert.
Vredegroet

NB: liturgieën laten liggen

