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   ORDE  VAN  DIENST

voor 25e zondag van PINKSTEREN
op 3 november 2013
liturgische kleur: GROEN

thema: 
“strijd de goede strijd van het geloof”


eredienst van de Leidse Binnenstadsgemeente


voorganger: ds. Ad Alblas
organist: Theo Visser
muzikale medewerking verleent
de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons

                   
U wordt begroet door leden van de werkgroep Ontvangst

Inleidend orgelspel

Kort voor aanvang van de dienst komen 
de dienstdoende predikant en kerkenraadsleden binnen, 
waarna de kaarsen worden ontstoken

Meditatief orgelspel
als muzikale omlijsting 
van persoonlijk gebed en toewijding

Begroeting door Hans Karstens, ouderling van dienst
Samenzang: Psalm 24: 1+2(cantorij)+3
Woord ter voorbereiding
We zijn hier binnengetreden in een tempel van tijd en ruimte. Om tot onszelf te komen en daarbij een verdiepingsslag te maken. Om het aangezicht van God te zoeken en al zoekend door zegenrijke nabijheid omarmd te worden. 
Stilte
Aanroeping en groet
Onze hoop is op God die hemel en aarde maakt. Die ons eeuwig trouw is en deze wereld nooit laat vallen.
Genade, barmhartigheid en vrede met u, van God die woont in ontoegankelijk licht en van Jezus Christus de Heer, die naar ons toe gekomen is, nu komt en komen zal, door de Heilige Geest.

                 VEROOTMOEDIGING
Inleiding
Ik hoorde van de week bij m’n belronde ‘de dominee aan de lijn’ een verrassende gedachte. Ik stel de vraag ‘wat zoek je in de kerk en vind je dat? Het antwoord was: “ik ga niet naar de kerk om er iets te halen maar om er iets te brengen”. Wat? Vroeg ik. “Mezelf”. Hoe dan? Gewoon door er te zijn,  te zingen en te bidden, te luisteren naar het woord van God.

Precies over dat omdraaien gaat het vandaag. Niet alleen dat vragen ‘wat heb ik aan de kerk, aan God en m’n geloof?’ maar óók (misschien: éérst) wat heeft de geloofsgemeenschap, de kerk, deze wereld, wat heeft God aan mij?!

Laten we gaan bidden, intens bidden, om ons deze vraag eigen te maken. Elke bede begint met een stilte…

Kyriegebed
STILTE
God, er zijn mensen die in de kerk en in hun geloof niet vin-
den wat ze zoeken. Misschien zijn wij dat wel. Er zijn mensen die alleen maar vinden wat ze zoeken, halen wat ze nodig hebben. Misschien zijn wij dat wel. Er zijn in de kerk dominees die het iedereen naar de zin willen maken. Misschien ben ik dat wel. God, bekeer ons, keer ons denken om…
Cantorij: Kyrie eleison
STILTE
God, we zijn Uw onvoorwaardelijke liefde als een vanzelfsprekendheid gaan ervaren. Worden wat teleurgesteld of boos als we daarvan te weinig merken. Nu vragen we ons af of die geloofsstrijd wel de goede strijd is. We erkennen dat we soms meer denken over wat we al of niet halen dan over wat we brengen. Geloofsconsumptisme won het van geloofs-participatie. God, bekeer ons, keer onze houding om…
Cantorij: Kyrie eleison
STILTE
God, we zijn steeds wat verder achterover gaan leunen, kritisch op wat U en anderen doen. We zijn lui geworden en lamlendig. We doen onszelf en U en allen tekort. Als we niet inbrengen wat we hebben, inzetten wat U in ons hebt gegeven aan de wereld. Daarom bidden we: help ons méér Uw dienaren, Uw mens te worden.
Cantorij: Kyrie eleison
Bemoediging
‘Mijn ziel dorst naar God, de Levende. Wanneer mag ik nader komen en Gods gelaat aanschouwen? Ziel, vestig je hoop op God! Overdag bewijst de Levende mij zijn liefde. ’s Nachts welt een lied op in mij. Ik loof God die mij ziet en redt.
Cantorij: Der 42. Psalm – 
              Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)
Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser,
So schreit meine Seele, Gott, zu dir!  

Zoals een hert schreeuwt om helder water,
Zo schreeuwt mijn ziel, God, tot U!

DIENST van het WOORD
Gebed
Gesprek met de kinderen
Ik laat een herfstblad zien, waarin heel duidelijk de ‘aderen’ zichtbaar zijn. Punt: overal zijn ze. Allemaal nodig. Ook alle-aal op een andere plek. Allemaal dragen ze bij. Zó zit dat ook met de mensen in de kerk.
Schriftlezing: Exodus 19: 1-8 
door Judith Piersma
Samenzang: ‘Tussentijds’ 20 
Schriftlezing: 1 Timotheüs 6: 3-16
Kerntekst:
“Jij, dienaar van God, streef naar rechtvaardigheid, vroomheid,
geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid. Strijd de goede
strijd van het geloof”.
Opbouw preek
In de opening van de preek geef ik aan wat er winnen is als we met z’n allen die  goede strijd strijden.
Het 1e gedeelte wijd ik aan de omsluitende zin: jij dienaar van God, dat licht ik toe vanuit Exodus, strijd de  goede strijd, dat ga ik her-talen: een ander woord zoeken dat de gedachte zuiverder weergeeft en daarin inzicht geeft.
In het 2e gedeelte loop ik de concrete woorden langs die daar invulling aan geven. Zo vinden we onszelf, en God.
Samenzang: Gezang 86: 1+2(cantorij)+5


V E R K O N D I G I N G

‘De goede strijd strijden’ is er voor gaan. In de termen van ‘halen en brengen’: consumeren én participeren. 
Dat is de belangrijkste aanwijzing van de apostel Paulus in zijn  brief aan Timotheüs een zijn gemeente. Dat is in andere woorden hetzelfde als het gebod van God aan zijn volk in Exodus. ‘De goede strijd strijden’ helpt de geschiedenis verder. Zal het imago van de kerk veranderen. Daar gaan gelovigen van stralen en uitstralen!

Ik geloof dit omdat de profeten en Jezus Christus me dat leren. Iedereen weet dit omdat het zo wérkt. Als iemand stralend naar een ander kijkt zal die ook gaan stralen. Een stralende spreker wekt een glimlach op je lippen.
Het woord lacht je de laatste tijd van alle kanten toe: ‘stralen’. Het glossy magazine Happinez maakt er op attent dat stralende mensen de wereld een ander aanzien geven. En dat jij daaraan bij kunt dragen. Alsof ik Jezus hoor, of één van de profeten. Het is een Bijbelse boodschap in Bijbelse begrippen. Een brenger van blijde boodschap heet in Bijbeltaal Evangelist. HetStralen horen we elke zondag in de zegen zeggen over Gods aangezicht.

We sluiten vandaag de Timoteüs-serie af met de aanmoediging van de geestelijke vader aan de jonge generatie van Timoteüs om ‘de goede strijd te strijden’. Dat klinkt zo krampachtig, heldhaftig, bijna oorlogszuchtig. Dat kan de bedoeling niet zijn. Dat woord roept bij ons gedachten op die ik in de tekst niet kan vinden. Daarom wil ik hertalen.
Onze eerste gedachte bij strijd biedt ook wel geschikte inzichten. Dat er het één en ander te bevechten is kan ieder 
beamen. Dat je daarbij heel goed moet op letten dat je ‘de 
goede strijd’ strijdt is geen overbodige waarschuwing: je zit er zó maar naast, met de beste bedoelingen. 
Toch past ‘strijden’ niet in het verband met die 6 mooie woorden. Ik stel ter wille van het bedoelde effect ‘strijden’ bij naar ‘stralen’. Wat de profeet Jesaja noemt ‘schitteren’ en Jezus ‘een licht zijn’. Dat past veel beter.
Tegen Timotheüs zegt Paulus: “Jij, mens van God, laat zien wie je bent”. Laat je leven schitteren als het licht van de eeuwigheid. Tegen het volk Israël op reis naar het beloofde land zegt God:  “laat zien waarheen je op weg bent”.

Stralen is niet de vertaling van een grondwoord maar een hertaling, en ander woord in een andere taal, om de betekenis beter over te brengen. Dit woord laat direct zien hoe het werkt. Stralen doe je door éérst zélf in het licht te gaan staan, in het licht van Gods stralend aangezicht. 

Daarom is geloofsconsumptie niet verkeerd: daar begint het mee. Israël wordt eerst op adelaarsvleugels bevrijd. Krijgt dán, dan kan het ook pas, het gebod om er voor te gaan.
Timotheüs wordt eervol aangesproken, op het schild geheven: ‘JIJ, dienaar van God’. Als hij dat heeft binnen laten komen kan hij de aanwijzingen van Paulus uitwerken. Dán. Aan participeren ligt consumeren ten grondslag. Door te beseffen wie je bent ga je daar naar handelen. Hou die vast!

De inzet van de aanwijzingen is ongekend heftig: JIJ. Met nadruk. Wat anderen doen moeten zij weten. Of anderen het minder doen of meer gaat jou even niet aan. Iedereen heeft 
een eigen plek en verantwoordelijkheid. Jij de jouwe: JIJ!
Dat is kenmerkend voor geloven: het is onontwijkbaar persoonlijk. Natuurlijk is dit JIJ inclusief: dat wil zeggen Timotheüs én alle mensen bij hem, en wij die dit horen: IK.

JIJ, wie ben jij? Dienaar van God vertaalt de NBV. MENS van God staat er in de grondtaal. Hier her-taalt de NBV, geeft een verklarend ander woord. Natuurlijk Bijbels onderbouwd. Nu moeten we ook dat woord ‘dienaar’ wel even uitzuiveren. Daarom koos ik de lezing uit Exodus 19. Daar wordt na de bevrijding uit de slavernij van Egypte het volk tot Gods dienaren aangesteld. Slaaf of dienaar is echt wat anders. De dienaar is niet geknecht maar vrij gemaakt, gedragen op adelaarsvleugels. Een groots voorrecht. Een genade, om te ‘consumeren’. Je bent vrij! Om te dienen, dat is het ‘participeren’. En wel in het ‘heilsleger van de Bevrijder’. In koninklijke dienst genomen. Met een denkbeeldige kroon op je hoofd, een koninklijke onderscheiding op je revers. Je rijdt allen met een AA- nummerbord. Deze adeldom straalt van je af: ‘in dienst van de Allerhoogste’! Dienaar van God is je eretitel én bestemming als mens! Dat geldt MIJ en JOU! Dat geldt elke MENS van GOD, wat er in de grondtaal staat. Zo heeft elke hertaling een nadeel. Dienaar lijkt een speciaal soort mens te zijn. Nee, in het Bijbelse denken is ieder mens ‘mens van God’ en dat IS dienaar.

Dan het tweede deel van de tekst. Wat kenmerkt concreet die mens, die dienaar van God? Wat is die goede strijd. Waar ga je van stralen en schitteren? 
 “Jij, dienaar van God, streef naar rechtvaardigheid, vroomheid,
geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid. Strijd de goede
strijd van het geloof”.

STREEF naar RECHTVAARDIGHEID.
Dat vind ik te braaf klinken. Hier zou ik nu ‘strijden’ gebruiken. ‘Streven’ kan geen kwaad en kost weinig. Het grondwoord verlangt inspanning. Dat is in gewone taal: ‘er voor gaan’. Om alles wat genoemd wordt te doen is het ‘alle hands aan dek. Dit is de ‘goede strijd’. Die 6 woorden zijn geheel in de lijn van de 10 woorden van de Sinaï. Het zijn bevrijdings-woorden, hiermee maak je een verdiepingsslag. Dit betreft de kwaliteit van de samenleving. Over de toekomst van de kinderen. Dit is het grote doel: het heil voor de wereld die God maakt, getuige Genesis 1, samen met ons. Hiervoor is Christus naar ons toegekomen. Hiervoor heeft Hij zich ten eind toe gegeven en hiertoe ons geroepen. Tot het leven in het licht van God, in de omarming van God, ooit en nu reeds.
Je bent met Christus opgestaan, op weg naar het beloofde land. Waarin blink je uit, straal je, waar ga je dan voor…?

RECHTVAARDIGHEID. Dat staat voorop. Hiermee lijkt participeren vóór consumeren te staan. Na de inzichten vanuit het sleutelwoord ‘stralen’ kan dat ook wel. Geloofs-handelen staat hier vóór geloofsdenken en – voelen.
Gerechtigheid doen is dat doen waardoor mensen tot hun recht komen. In je gezin en vriendenkring. In onze crisistijd is dat het opnemen voor verdrukten, bevrijden van beklemde mensen, hoop geven aan de hopelozen, handreiking doen aan de armen, een toekomst bouwen voor de jongeren. Recht doen aan alles en iedereen. Dat is uitwerking één!
Zoals de oude Hervormde Kerkorde van net na de oorlog dat zag: het apostolaat vóór het pastoraat.

Dan twee: VROOMHEID. Natuurlijk is dat niet minder belangrijk. Vroomheid is een bron voor rechtvaardigheid. Daarom is het ons hier te doen. Vroomheid vieren en oefenen is voor jezelf van nut, maar niet minder ‘iets brengen naar de kerk’. Je brengt jezelf, zet een lijn uit, bouwt een structuur. Voor jezelf, voor je vrienden, je kinderen. Niet om ‘iets leuks’ maar om de ‘ontmoeting of nadering met God’ en elkaar en jezelf. Vroomheid is je oefenen en overgeven aan die stralen van  Gods aangezicht. 

Ik pak ineens VOLHARDING erbij. Dat behoeft nauwelijks uitleg, denk ik, omdat we wel voelen waar het aan schort. Wanneer consumptisme de overhand krijgt en participatie door volharding in vroomheid minder terecht komt.

GELOOF en LIEFDE zijn de woorden die onophoudelijk worden beklopt en geoefend. Geloof als vertrouwen en liefde als er in Gods naam zijn voor elkaar. Je weet het wel.

Dan tot slot die ZACHTMOEDIGHEID, zachtzinnigheid vertaalt de Naardense Bijbel. De zachte krachten die uiteindelijk zullen winnen. Het overwinnen van het kwade door het goede. Het mens van God zijn, zoals De Mens van God, Jezus van Nazareth, onze Meester, de Christus ons leert en helpt te doen. Stalend ervaar je de stroom van liefde uit de bron van Gods hart. Aan Hem zij eer en glorie. Amen. 
Samenzang: ‘Tussentijds’ 8: 1+2(cantorij)+3


            DIENST van GAVEN en GEBEDEN
Gebedsintenties
Cantorij: ‘Christ be with me, Christ within me’
                Sir Charles Villiers Stanford (1852 - 1924)
Christ be with me, Christ within me,
Christ behind me, Christ before me,
Christ beside me, Christ to win me,
Christ to comfort and restore me.
Christ beneath me, Christ above me,
Christ in quiet, Christ in danger,
Christ in hearts of all that love me,
Christ in mouth of friend and stranger.
Gebed                                                                                                            afgesloten met gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’                                   Collecte,                                                                       met mededelingen uit de wijkgemeente                                         Cantorij: ‘Be thou my vision’-                                                                  Harmony by Eric Routley 1917-82 
Be thou my vision, O Lord of my heart,
Be all else but naught to me, save that thou art,
Be thou my best thought in the day and the night,
Both waking and sleeping, thy presence my light.

Be thou my wisdom, be thou my true word,
Be thou ever with me, and I with thee Lord,
Be thou my great Father, and I thy true son,
Be thou in me dwelling, and I with thee one.

Be thou my breastplate, my sword for the fight,
Be thou my whole armour, be thou my true might,
Be thou my soul's shelter, be thou my strong tower,
O raise thou me heavenward, great Power of my power.

Riches I heed not, nor man's empty praise,
Be thou mine inheritance now and always,
Be thou and thou only the first in my heart,
O Sovereign of heaven, my treasure thou art.

High King of heaven, thou heaven's bright Sun,
O grant me its joys after vict'ry is won,
Great Heart of my own heart, whatever befall,
Still be thou my vision, O Ruler of all.
 Samenzang: Gezang 255: 1+2(cantorij)+3+4
(op aangeven van de voorganger staande): 
Slotspreuk
‘Aan Hem die woont in een ontoegankelijk licht
zij de eer en de eeuwige kracht’ ( 1 Tim. 6:16)
Zending en zegen

Wilt u na de dienst nog even wachten
tot de kerkenraad en Cantorij de kerk
hebben verlaten?

En bij het verlaten van de kerk 
uw liturgie meenemen?

Na afloop van de dienst bent u van harte welkom
in de Tuinzaal voor ontmoeting onder genot van 
een kopje koffie of frisdrank.


[bookmark: _GoBack]De dienst is ook te beluisteren via de link op onze website: www.leidsebinnenstadsgemeente.nl
