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Samenzang: Gezang 457: 1+3+4
Woord ter voorbereiding
Dit is een Godshuis. We bevinden ons op heilige grond.
God die wij lief hebben, liefdevol en machtig, verblijft hier…
Stilte     
Aanroeping en groet
Onze hulp is van God, die hemel en aarde maakt. Die eeuwig trouw is aan de mensen en deze wereld nooit laat vallen.
Genade, barmhartigheid en vrede worde u rijk geschonken en vermenigvuldigd, van God, de ALTIJDAANWEZIGE en van Jezus Christus zijn trouwe getuige, door de Heilige Geest, op wie hem verwacht.

                 VEROOTMOEDIGING
Inleiding
Het doet er toe wat je doet. Als mens, als gelovige. We willen het woordje MOETEN niet meer horen. Jij bepaalt in gesprek met je eigen geweten wat je al of niet doet. Dat past bij je mondigheid en verantwoordelijkheid. Ook bij de christelijke vrijheid. Onze ‘wet’ is dat er geen wet is. 

Of is dat ‘m toch ook niet? Vandaag willen we van die beide het goede te pakken, met HET DOET ER TOE! 
Voor jezelf. Voor de groep waartoe je behoort. Voetbalfans die zich misdragen zijn een schande voor hun club, soms ook schade. Zó is het met geloof en kerk. 
Je bent in lid van een club, van de kerk. En fan, zeg van God, 
of van Jezus. Daarom luistert het nauw. Als je voor hogere levensdoelen gaat, zoals wij hier, doet alles er toe. 
Het thema, ontleend aan Mozes en Paulus is: ‘wees zuiver’.
Laten we bidden.
Kyriegebed
God, natuurlijk kan niemand tippen aan U. U bent heilig als geen mens. Wie probeert zo heilig als U te zijn wordt gek.
Maar als we ons niet spiegelen aan Uw heiligheid maken we er een puinzooi van. Voor onszelf en anderen. Daarom bidden we een goede weg daartussen te vinden, als Uw mensen…
Samenzang: Kyrie eleison
God, wij zijn niet méér of beter dan anderen omdat we ge-loven. Ook niet, wat anderen denken, omdat ze niet geloven. We zien het als onze christelijke en algemeen menselijke op-dracht om menselijk te leven, zo goed mogelijk met anderen en onszelf om te gaan. Daarvoor slaan we de handen ineen.
Samenzang: Kyrie eleison
God, wij hebben het best goed, over het algemeen. Niet zo slecht als de slaven van weleer, die het hoofd boven water hielden door de vreugde van het hiernamaals. Wij bidden doorgaans niet om weggenomen te worden, alleen als het ons echt niet meer lukt. Anders willen we dat het hemelkarretje nog lang wegblijft. Wel bidden we U vanmorgen om karren-vrachten hemelkracht, Uw zegen en liefde, hier op aarde.
Samenzang:  Kyrie eleison
Bemoediging
Jezus zei: ‘Jullie, mijn toegewijde vrienden, zijn een licht voor de wereld; laat je licht uitbundig schijnen, zodat de mensen het zien en je Vader in de hemel er om prijzen!
Halleluja, amen! 
Solo- en samenzang: ‘Swing low, sweet chariot’


DIENST van het WOORD
Gebed bij de opening van het Woord
God, al zijn we hier niet in de ‘hemel op aarde’, we hopen en geloven, dat we bij U aan kunnen kloppen, binnen kunnen lopen. In ons lied en gebed, door wat we zeggen en doen. In dit vertrouwen laten we Uw woord aan het woord. Via de grote profeet Mozes, die woorden van U sprak. En Uw apos-tel, die concrete handvatten aanreikte om deze wereld tot Uw huis te maken. ‘Ik  geloof dat uit elke druppel regen een bloem groeit, dat in de donkerste nacht een kaars brandt, dat Uw licht over ons schijnt en wij dat door kunnen stralen. Door Uw Geest. Beziel ons. Amen.

Kinderen
Als het donker is…
Zie je niets, zie je het kleinste beetje licht.
Zo is het jou en mij: als wij iets goeds, iets moois doen, voor ons vriendje of vriendinnetje, voor je vader of moeder, opa of oma, voor zomaar iemand dan is de wereld lichter gewor-den door jou, al is het maar een klein beetje
Schriftlezing: Leviticus 19: 1-3+9-13
Solozang: ‘I believe’
Schriftlezing: 1 Timotheüs 5: 17-25
Samenzang: ‘Tussentijds’ 79: 1+3+5

V E R K O N D I G I N G

INLEIDING

Er is hoop! We hebben een geweldig perspectief. Het doet 
er toe wat we doen! Jij doet er toe, en wat jij doet! Als we de christelijke hoop voor vandaag samenvatten is dat zó.
We hebben het hier over de zingevingsvragen, met de oude katholieke catechismus: ‘waartoe zijt gij op aarde’.
Wel: om er te zijn al, om te stralen, om iets te doen.
Onze Heer Meester zegt: ‘jullie zijn een licht’. 

Hij zegt niet: ‘je moet het zijn’. Dat zal wel waar zijn, maar dat is niet de toon. Je BENT het. Dit is je doel, je bestemming en daarvoor wordt je toegerust. Je doet dit zelf en tegelijk gebeurt het eigenlijk met je. 
Het kaarsje brandt wel zelf, maar de lucht voedt de vlam. 
Zó voedt de lucht, de liefdesadem van God, de Geest, ons.
Karrenvrachten ontvangen we aan mogelijkheden, zegeningen, genade. Toebedeeld door de hemel om uit te delen.

Dit leer ik van de oude verhalen uit de bijbel, van eeuwige waarde voor vandaag. Daarom vind ik het nodig mezelf en elkaar in dat spoor te houden. Daarmee lekker bezig te gaan en volhardend te blijven. Dat is het ‘mooie’, ‘zinvolle’ van geloven en dat doen we samen, en dat is ‘kerk’. Mensen die hier voor gaan, zich hierdoor aangesproken weten. Als begenadigden geroepen. Dat ‘geroepen weten’ maakt ons tot ekklesia = kerk

MOZES
Waartoe worden we geroepen dan? 
We steken ons licht op bij Mozes, een groot profeet, die God heeft gezien, als een vriend met God heeft gesproken.
Als je hem niet kent geeft dat niet, want hij zit vandaag helemaal achter zijn verhaal verscholen. Hij is spreekbuis.
Hij heeft het zelf zo gehoord en vertelt het door. Alsof God aan het woord is. In zijn spreken hoor je Gods stem. Dat is de structuur van de geschiedenis van God en mensen. In mensen hoor en zie je God. Daarom doet alles er toe!

WAT moet je doen?
‘Wees heilig, want IK de ALTIJDAANWEZIGE, je God ben heilig’. Wat is precies: heilig?
Daarbij moet je niet aan dat heilige boontje denken, dat je niet wilt zijn. Denk om dat te weerspreken maar aan de Spreukendichter met de wijsheid: ‘wees niet al te vroom en niet al te goddeloos’. 
Alleen: als je dat hoort als een vrijbrief om maar wat aan te rommelen, vergis je je: het doet er toe wat je doet!
Uit respect en ontzag voor God. Omdat je wel graag verbonden wilt zijn met je Vader in de hemel, die Bron van onvoorwaardelijke liefde. Dat wil je ontvangen, vast zien te houden. Daaraan wijd je je toe. Heilig = toewijding. 
Dit is de betekenis als in de brieven van Paulus gelovigen ‘heiligen’ worden genoemd, toegewijden, mensen met een drive, die van de Geest van God, van Christus. Mensen als licht. Dat is praktische omschrijving. 

De inhoud van ‘heilig’ is lastig te pakken. Na veel erover gelezen te hebben zou ik het zó zeggen. Heilig is hemels: stralend, overweldigend, licht als de zon. 
Je kunt ervoor terugdeinzen omdat het zó heftig is, én het  trekt je enorm aan. Het heeft iets onwezenlijks. Je kunt het niet uitleggen en tegelijk weet je dat het heel erg waar is. Als je er ooit over hebt gehoord, of misschien ervaren, dan blijft het bij je, als een wens, een droom, een ideaal. Zó zou 
het moeten zijn… Soms is het ook wel eens even zó!
Dan is het een beetje hemel op aarde voor je. Dat is ‘heilig’. 
Dat kan zijn als je heel blij bent om iets heel fijns. In vriendschap, liefde, verliefdheid, als je mooie dingen leert, ziet. Ook kan dat gebeuren als er een lichtpuntje opgloeit in een donkere nacht. Als iemand je opbelt, smst, aan kijkt, aanraakt. Dan voel je je even opgenomen in een groter geheel. Geluk doorstroomt je. Het is een ‘heilig moment’. 
Je straalt zonder het te weten.
Je ogen laten de weerglans zien van het Licht dat jij ziet.
Je durft het misschien niet geloven, maar eigenlijk weet je het wel of hoort het van een ander. Geweldig. Je bent een licht, zoals Jezus zegt. 

Wat ga je dan zoal doen? 
Mozes, of eigenlijk God noemt twee dingen. Het gaat over je levensgeschiedenis en je levenstijd te maken.

I
Bij je levensgeschiedenis moet je denken aan de mensen door wie je het leven hebt ontvangen, je moeder en vader.
Aan mensen die je het leven leerde, familie, grootouders,
broers, zussen. Die zijn je ‘heilig’ om de liefde die ze je geven. Je gaat voor ze door het vuur. 

Heel erg is als je dat niet zo hebt meegemaakt. Als ze je vertrouwen hebben beschadigd, je liefde hebben onthouden, je kwetsbaarheid misbruikt. Dat is niet normaal. Daarover gaat dit Bijbelwoord niet. Dit gaat uit van het goede: ouders zijn je ‘thuis’. Bij hen kan je jezelf zijn, bij hen kan je altijd terecht. Ze zijn de engelen die God je gaf om voor je te zorgen, daarom ‘heilig’. 

II
Naast een veilige plek heb je ook veilige tijd nodig. Die je niet afgepakt wordt. Niet volgepropt met dingen die je MOET of zelf wilt. Gewoon: vrij, jezelf zijn. Even ophouden met al die dingen die je bezig houden, alleen maar ZIJN.

Daar heb je tijd voor nodig, vaste tijd. Tijd van OPHOUDEN 
en dat is precies het woord voor Sabbat, rustdag. Je ‘heilig’ omdat die echt vrije tijd je bij jezelf brengt en bij God.
Het mooie ervan is, net als met sporten: als je het vaker oefent gaat het meer voor je betekenen: heilige tijd.

Als je zó vol van innerlijke schittering bent kan je de nieuwe week weer in. Komt de ‘gewone tijd’ in beeld.
Wat je dáár allemaal ziet gebeuren, gaat doen! Veel gaat vanzelf, anders helpt zo’n handvat uit de bijbel je wel.
Ik kies een paar concrete punten uit Mozes’ rede.
Wat overlaten voor wie niet heeft. Niet altijd alles zelf willen hebben, maar delen van wat jou is toebedeeld. Letterlijk: als boer de rand van de akker laten staan, weggeven. Aan mensen die het zelf niet hebben en wel nodig hebben. 
Verder: niet bedriegen, in de handel, in communicatie, in het nakomen van afspraken. Een dove niet uitschelden, niet achter iemands rug om kletsen, een blinde niets in de weg leggen. Die ander is je heilig, al ken je hem en haar niet. Is je heilig omdat jij dat besluit. Omdat jij dat zo ziet. Omdat je die ander in het licht van God ziet, in licht van de liefde.
Dat geeft je de meest zuivere blik, op alles!

PAULUS
Dat verhaal vertelt men van generatie op generatie. Daarom is het zo belangrijk je Bijbelse geschiedenis te kennen en de boodschap ervan je eigen te maken. Zodoende bereikten 
deze woorden van Mozes ook Paulus: zo noem ik de schrijver van de brief aan Timotheüs maar, of iemand in de geest van Paulus, doet er niet toe. Hij schrijft aan de jonge leider van de nog jonge gemeenschap van gelovigen een brief. 
Heel praktisch, zoals we hoorden. Het is een soort uitwerking en toepassing van Mozes. Het grote woord ‘heilig’ is wat kleiner geworden, wat algemeen menselijker. ‘Zuiver zijn’ heet het.
Dat is ‘schoon’, ‘van goede kwaliteit’. Zuiver zodat je schittert, die kernbetekenis van ‘heilig’. Een licht zijn. Transparant zijn, zodat het hemellicht helder schijnt door jou. 

TOEPASSING
Wat worden we wijzer van Paulus?

Hij had het al eerder over handvatten voor je geloofsverdieping. In de Christushymne. De woorden moet je niet zeggen maar zingen. Een lied verbindt je met God en elkaar. Dat hebben de negro-spirituals  die Denise zingt en wij met haar heel sterk. Het geeft niet dat je dingen herhaalt, prachtig juist, telkens weer een beetje anders. De woorden nemen je mee, tillen je op. Daarom zijn het heilige woorden.
Zo’n lied in je hart zuivert je de doen en denken. Daardoor vind je de goede toon van spreken, van omgaan met elkaar. Eigenlijk sta je voortdurend heilige grond, waar je ook bent. Voor het Aangezicht van God kan je zeggen. Gods licht valt er over. Nu, straks, van de week. Dat is mooi!

Welk lied vandaag? 
Neem de laatste regel die we zongen vóór de preek: ‘vasthoudend blijft Gij tot uw liefde overwint’. Dat geeft je moed en hoop om datzelfde te doen. Wat een enorm geschenk ontvang je hier van Mozes, van Paulus, van Jezus, van God. Door mensen, als Denise, Theo, mij, degenen die je straks spreekt, met wie je nu samen ‘kerk’ zit te zijn. Geweldig: je bent hier gekomen om karrenvrachten van hemelgaven op aarde te mogen ontvangen en uitdelen. 
Dat maakt ouderen elke dag nieuw. 

SLOT
Nu leef je als een nieuw geslacht in het licht van de oplichtende ogen van God. Zo word je steeds zuiverder tot je volmaakt bent bij God. Amen.

Samenzang: Psalm 24: 1+2+3


