Teksten voor de Evensong op zondag 18 augustus 2013 in de Hooglandse Kerk, gezongen door de BOXTELSE CANTORIJ  onder leiding van Wil Barten, begeleid door Gerard Habra-ken. voorganger is ds. Ad Alblas

Opening sentences

‘Veel te laat heb ik U lief gekregen, o schoonheid, zo oud 

en toch zo nieuw. Binnen in mij was U en ik was buiten, daar zocht ik U. U was bij mij, maar ik niet bij U.

Toen hebt U geroepen en geschreeuwd en mijn doofheid 

doorbroken. Geschitterd en gestraald hebt U en mijn blind-heid verjaagd. Nu snak ik naar U. U hebt mijn hart geraakt en het is ontvlamd in verlangen naar uw vrede.

             Aurelius Augustinus (354-430, vertaald door Huub Oosterhuis
Eerste Schriftlezing: Jesaja 60: 19-22
Tweede Schriftlezing: 
                             Johannes 14: 3-6a en Handelingen 9: 3-9
OVERWEGING

thema: ‘het oog van de ziel’

Het onzichtbare zien.

Kan dat? Is dat niet jezelf voor de gek houden? Wordt je niet voor gek verklaard als je durft te stamelen dat je zoiets hebt mee gemaakt? Misschien wel vaker zelfs? 

Augustinus waagt het er op. Hij is uitzonderlijk open over zijn meest bijzondere ervaringen. Hij kan niet anders, lijkt het. En dat sterker naarmate blijkt dat die zogenoemd bijzondere gebeurtenissen een volstrekt overtuigende, overweldigende werkelijkheid dichterbij brengen. Een waarheid kenbaar maken, die je als vanzelf met een hoofdletter schrijft.
Het is de waarheid die Paulus op weg naar Damascus ontmoette, als een onontwijkbare persoon. Het is de gezaghebbende  figuur van voor de tijd, die zich de weg, de waarheid en het leven laat noemen. Het is een licht dat naar inzicht van Jesaja dat van zon in de schaduw zet, een eeuwig licht, het licht dat ‘God’ heet en is.

Een vermoeden hiervan is in vele mensen aanwezig, zo niet in allen. Wat in de weg staat om dit te ervaren is dat we liever voor ‘safe’ gaan en ver weg blijven van het grote Mysterie.  In de trant van ‘wat de boer niet kent dat eet hij niet’. Wat een mens niet begrijpt neemt hij niet tot zich, daar waagt hij zich niet aan.

Dat geldt in sterke mate het geloof. In onze tijd en cultuur maar al veel eerder. Religie werd ‘godsdienst’. Religie is naar de letterlijke betekenis: ‘re-ligare’, dat is ‘je opnieuw verbin-den’. Met je bron, met wat er was voor jij er was, je oor-sprong en bestemming, je ‘thuis’.

Religie staat voor dat diepe verlangen ‘thuis’ te komen, een vreemd heimwee maakt je onrustig. Het verlangen om ‘thuis’ te zijn laat zich, eenmaal ontwaakt, niet meer onderdrukken.
Godsdienst heeft ons ‘thuis’ ver weg geprojecteerd, 
ontoegankelijk gemaakt. Het onnoembare raakte versluierd door het noembare. Het existentiële verlangen van de mens naar het onbegrensde ZIJN werd ingedamd en beperkt door het begrensde denken en het bedachte beeld. 
De geest stolde in het voortdurend gezamenlijk belijden en bevestigen van dit beeld. 
In plaats van overgave kwam de leer.

Dat leidde tot extreme vormen van zelfvervreemding. Wat diep in ons verborgen ligt, zo dichtbij is, raakte steeds verder weg. 

‘Binnen in mij was U en ik was buiten, daar zocht ik U. U was bij mij, maar ik niet bij U’. Wat maakt deze woorden waarmee dit jaar elke Evensong opent zo roerend raak? 
Is het dat er een breed verspreid besef is DAT ‘het’ dichtbij is en dat we er toch niet bij kunnen komen? En als dat raak is, wat staat ons in de weg?

Ik zoek aan de hand van een denkbeeldig voorbeeld. Er was eens een man die in een ravijn viel, maar zich nog net aan een struik kon vast klampen. Hij was niet gelovig, maar in tijd van nood leert iedereen bidden. Dus riep hij: ‘God, als u me nu redt, zal ik voortaan in u geloven!’ Toen kwam er een stem uit de hemel die zei: ‘Oké, laat je maar los, ik vang je op…’ Waarop de man terug riep: ‘U denkt zeker dat ik gek ben’.
Wij lijken op die man. In plaats van ons over te geven en toe te vertrouwen, willen we het heft in eigen hand houden, luisteren we naar ons ego met zijn twijfels en angsten. 

Er moet wel, zoals ook elke Evensong klinkt, ‘geroepen 
worden, geschreeuwd, doofheid doorbroken en blindheid verjaagd worden’. Dat is ook Augustinus’ ervaring.

Wat je daar aan kunt doen, of: daar voor kunt doen lijkt gek en tegendraads. Het is je oefenen in NIETS DOEN. Het is de stilte gaan zoeken tot je die gaandeweg gaat liefhebben 

en niet meer kunt missen. Een klimaat van stilte van meditatie scheppen, om te beginnen in en voor onszelf. Een belangrijke stap is jezelf ‘neer te laten’ in je eigen ‘midden’.
Dan opent zich gaandeweg de poort naar het onzichtbare en onzegbare. Kom je in het directe licht. Dat is ‘onmiddellijk’, zonder tussenkomst van iets of iemand anders, weet hebben van de dingen, zien wat de zintuigelijke waarneming te boven gaat. 
Dit is wat naar mijn inzicht in eigentijdse bewoordingen aansluit bij wat Augustinus beschrijft en wat ik dit keer in z’n geheel laat klinken. Het komt uit zijn Confessiones boek 7. In het voorgaande beschrijft Augustinus wat het lezen van enkele (Neo-Platoonse) geschriften hem heeft gedaan.

‘Het lezen van deze boeken was voor mij een aansporing om in te keren tot mijzelf en onder uw leiding ging ik in mijn innerlijk binnen. 

Ik kon het omdat u mijn helper was. Ik ging naar binnen en als met een oog van mijn ziel, hoe kwetsbaar ook, zag ik boven dit oog van mijn ziel, boven mijn geest, een onveranderlijk licht. Niet dit gewone licht dat elk mens ziet.
Geen licht van deze orde maar dan groter, geen licht dat veel en veel feller schijnt en heel indringend over alles heen valt. Dat was het niet, het was anders, helemaal anders dan al dit andere licht.

Het was ook niet zo boven mijn geest zoals olie op water drijft of zoals de hemel boven de aarde staat. Het was hoger in de zin dat het mij geschapen heeft. Ik was lager, in die zin dat ik door dat licht ben geschapen.

Wie de waarheid kent, kent dit licht en wie weet van dit licht, weet van eeuwigheid. De liefde kent het.

O eeuwige waarheid en war liefde en lieve eeuwigheid! U bent mijn God, naar u verlang ik dag en nacht! ‘

Zodra ik u zag , hief u mij omhoog. En ik zag dat er voor mij iets te zien was en dat ik nog niet in staat was het te zien. U heeft mijn zwakke blik laten afketsen door heftig op mij in te stralen en ik huiverde van liefde en van  vrees. Ik werd me ervan bewust ver van u vandaan te zijn in het land van ongelijkheid. En het was alsof ik uit den hoge uw stem hoorde: ‘ Ik ben voedsel voor de groten. Groei, dan kun je mij eten. En je zult mij niet laten opgaan in jou, zoals voedsel in je lichaam, nee, jij zult opgaan in mij’.

Bij de voorbereiding van deze tekst maakte ik dankbaar gebruik van mij aangereikte gedachten en informatie van Jan den Boeft.

Citaten uit de Confessiones zijn in de vertaling van Wim Sleddens.
Verder maakte ik royaal en dankbaar gebruik van gedachten en citeerde teksten uit ‘De Herberg van het hart’ – Franciscus en Rumi als gidsen voor onze tijd, van Hein Stufkens en Marcel Derkse.

