Teksten voor de Evensong op zondag 16 juni in de Hooglandse Kerk, gezongen door de LEIDSE CANTORIJ  onder leiding van Hans Brons, begeleid door Theo Visser.

voorganger is ds. Ad Alblas

Opening sentences

‘Veel te laat heb ik U lief gekregen, o schoonheid, zo oud 

en toch zo nieuw. Binnen in mij was U en ik was buiten, daar zocht ik U. U was bij mij, maar ik niet bij U.

Toen hebt U geroepen en geschreeuwd en mijn doofheid 

doorbroken. Geschitterd en gestraald hebt U en mijn blind-heid verjaagd. Nu snak ik naar U. U hebt mijn hart geraakt en het is ontvlamd in verlangen naar uw vrede.

             Aurelius Augustinus (354-430, vertaald door Huub Oosterhuis
Eerste Schriftlezing: Hooglied 8: 1-7
Tweede Schriftlezing: Johannes 6: 26-27 en 31-35
OVERWEGING
thema: ‘door de liefde gevangen’

We ontmoeten tijdens de Evensongs van dit seizoen kerkvader Augustinus. Vanavond kleuren zijn Confessiones van geloofsbelijdenissen  naar levensbekentenissen. 
Hij biecht. Hij biecht niet alleen maar op. 
Geen naakte feiten. Daar zou je geamuseerd of geschokt kennis van kunnen nemen, maar die gaan ons niet aan. 
Hij biecht in de zin van een blik in zijn ziel gunnen. Dat kan je niet ongeroerd aanhoren. Dat komt onweerstaanbaar bij je binnen. Zijn bekentenissen zijn een spiegel voor je eigen ziel, stellen je vragen, intense intieme vragen.

Augustinus beschrijft wat hem drijft tijdens zijn studietijd in Carthago, hij onthult zijn diepste zielenroerselen. 

Ik begin met wat hij opbiecht ten aanzien van de graagte waarmee hij toneelvoorstellingen bijwoont en geef zijn zelfanalyse daarvan. Dat is voor ons natuurlijk ook toepasbaar op film, krant en TV.
Augustinus werd meegesleept door voorstellingen die vol ellende waren en voedsel vormden voor het vuur van zijn hartstocht. ‘Hoe komt het toch’, vraagt hij zich af, ‘dat een mens daar smart wil lijden, wanneer hij droevige en tragische dingen ziet, die hij toch zelf niet zou willen lijden?’

Wat een wonderlijke waanzin dat mensen een soort van vreugde beleven aan de ellende van anderen, die ze zelf nooit mee hopen te maken. Of is het een teken van eigen betrokkenheid erbij, verzwegen herkenning? Dat je er zelf erger aan toe bent als het ergs van anderen zo aanspreekt? 

Wat maakt dat jij geniet van het leed van anderen? Van de vernedering, afgang, teloorgang van medemensen? Winden ons de dingen zo op, die we zelf heimelijk begeren? 

Augustinus is er niet trots op, hij klaagt zichzelf erom aan. ‘Ik ongelukkige beminde onechte smart op het toneel en dat doofde mijn  gevoel voor echte smart. Kan dat nog leven genoemd worden? Ik doolde af van Uw kudde en werd door afschuwelijke schurft bezoedeld’.

Zó kijkt hij na zijn bekering aan tegen die tijd van zijn leven. Wat hem tot dit inzicht bracht was Cicero’s boekje ‘Horten-sius’, dat helaas verloren is gegaan. ’Dit boek veranderde mijn gezindheid en mijn gebeden tot U’.
Hij oordeelt vernietigend over zijn periode voor zijn bekering. ‘Tot hoe grote zonden verviel ik’. Daaronder valt

zijn zwak voor de sensatie, zoals bij het toneel. En ook zijn verblindheid voor de retorica om het spel, ongeacht het mogelijk kwalijke gevolg ervan. De studies hadden als einddoel, dat om uit te munten, des te meer lof oogstend, naarmate ik bedrieglijker zou zijn’. 
‘Ik durfde het aan om zelfs onder de plechtige beoefening van Uw dienst binnen de muren van Uw kerk deze begeerten na te jagen’. Om misverstand te voorkomen: dat slaat m.i. op het te eigen bate benutten van zijn retorische gaven, meer om ijdelheid dan vroomheid.
Ook met ‘de liefde’ maakt Augustinus kennis, op een manier die hij omschrijft als ‘een maalstroom van schandelijke minnarijen’. Maar…, zegt hij openhartig, ‘nog beminde ik niet, ik beminde het beminnen’. 
Typisch wat in het hoogste lied van de liefde wordt gezien als valkuil: ‘wek de liefde niet, maar laat haar slapen zolang ze wil’. Als de liefde je waardig acht, zal zij je wekken. Een onblusbaar vuur in je ontsteken, vlammen van de Heer, onblusbaar’. Dat najagen heeft  geen zin, het is niet te koop; al bood je alles wat je hebt, wie het weten zouden je smadelijk afwijzen’.

Augustinus daalt af in  z’n ziel en zegt: ‘ik beminde nog niet, maar door een in ’t verborgen liggende behoefte haatte  ik het in mij, dat ik zo weinig behoefte had. Ik zocht naar een voorwerp van liefde. Ik stortte mij in de liefde, door welke 

ik gevangen wenste te worden’. ‘Mijn ziel was niet gezond, maar bedekt met zweren en wierp zich naar buiten in jammerlijke begeerte om zich te schrabben door de aanraking met zinnelijke dingen’. Maar, zo rijpt zijn inzicht:  ‘als die zinnelijke dingen geen ziel hebben, zullen ze ook niet bemind worden’. 
Hij beschrijft hoe de ontfermende God zijn zoetheid met gal besprenkelde. ‘Ik liet me verheugd vastsnoeren in jammerlijke verschrikkingen, om gegeseld te worden met de gloeiende ijzeren  roede van naijver, verdenking, angst, toorn en twist’.
Als hij daar over na denkt wordt hem duidelijk dat in zijn binnenste een honger was, gewekt door Godzelf, die de innerlijke spijze is. ‘Maar met die honger hongerde mij niet. Ik was zonder verlangen naar onvergankelijke spijzen, niet omdat ik daarvan vol was, maar hoe leger ik was, des te meer 

stonden ze me tegen’.

Dat bracht mij bij de lezing uit Johannes 6. Daar beklaagt Jezus zich precies hierover, dat de mensen wel hun maag willen vullen, maar niet gevoed willen worden. Wij voeden ons, naar zijn kritische visie, met wat niet verzadigt. De lijden aan de honger naar méér, die alsmaar minder voldoening geeft. Dat lijkt mij exact te benoemen wat Augustinus beschrijft.

Daartegenover zet Jezus de geestelijke spijze die Hijzelf is. De ware liefde die vervult, steeds méér weet te ontvangen, tot de vreugde ervan ten volle vervuld is. Dat is liefde die vrij maakt, die levenskracht geeft, die zichzelf geeft. Zoals onze Meester dat deed. Niet het lief HEBBEN  maar in het over en weer van de liefde ZIJN. Voortdurend ‘eten’ , de liefde genieten, omdat die uit je ziel opkomt en in je ziel neerdaalt. Als die zielenliefde mensen verbindt daalt de hemel op aarde, feest voor ziel én lichaam.
Dat laatste voeg ik toe. Augustinus zou dat zo niet zeggen.

Hij ging zijn moeilijke weg met de Manicheërs. Eerst verwierp hij mét hen het lichamelijke bestaan ter wille van de ziel. Vervolgens bestreed hij dat krachtig vanuit het besef dan God overal in ons bestaan aanwezig is, óók in het heel concrete, lijfelijke. Dat maken we mee in het eindgebed dat aan zijn Confessiones is ontleend. 

Tegelijk is dat is een bruggetje naar de volgende Evensong als het gaat over ‘Gods handen en voeten’. 

Voor nu: ik hoop dat ik Augustinus recht heb gedaan, want juist in deze bekentenissen luistert het nauw. Voor de zekerheid vraag ik u deze biecht als een biechtgeheim vertrouwelijk te behandelen en er zelf iets goeds mee te doen. Amen
Eindgebed (ontleend aan M.A. van Willigen, Bidden met Augustinus in de vroege kerk)

‘en U zag, o God, alles wat U gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Ook wij zien het, en zie, het is alles zeer goed.

Ik heb geteld dat er zevenmaal geschreven staat dat U zag dat het goed was, wat U gemaakt had. En dit is de achtste maal, toen U alles zag wat U gemaakt had, bij het maken van Uw mens. En het was niet alleen goed, het was zelfs zeer goed!

Dat laten ook alle welgevormde menselijke lichamen zien. Want veel knapper en mooier is een menselijk lichaam, dat uit verschillende welgevormde lichaamsdelen bestaat, die allemaal prachtig en heerlijk zijn om te zien, dan deze lichaamsdelen ieder afzonderlijk. Want juist door zijn uiterst harmonieuze samenhang wordt het lichaam in zijn schoonheid volkomen, hoewel ook de afzonderlijke lichaamsdelen heerlijk zijn om te zien. 

U zij de lof, de eer en de aanbidding voor alles wat U schiep!
