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U wordt begroet door leden van de werkgroep Ontvangst

Inleidend orgelspel
Kort voor aanvang van de dienst komen 

de dienstdoende predikant en kerkenraadsleden binnen, 

waarna de kaarsen worden ontstoken



    VOORBEREIDING




   zittend
Begroeting door Geertrui Betgen, ouderling van dienst




 staande

Samenzang: Psalm 65: 1+2+5
Gevonden op het trefwoord ‘vertrouwen’ (4, 5); bij nadere bestudering zijn er heel wat dwarsverbindingen met de lezing, o.m. rangen/standen en de macht van het woord…

Woord ter voorbereiding

De stilte zingt. Een ongehoord lied. Onzichtbaar gaat Hij ons voor die de stilte niet verbreekt. Laat een spoor na van ontkiemend graan en herboren mensen door Christus.
Stilte

Aanroeping en groet

Onze hulp is van God, die hemel en aarde maakt. Die eeuwig trouw is aan de mensen en deze wereld nooit laat vallen.

Genade en vrede van God, die er altijd is; en van Jezus Christus zijn trouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en overste koning van de aarde, door de Heilige Geest.
                 VEROOTMOEDIGING

                       zittend

Inleiding 

Op steenworp afstand (als je een wat stevige worp hebt)
van deze plek ligt het diaconaal centrum van de protestantse en katholieke kerken van Leiden ‘de Bakkerij’. Daar klopt het warme hart van de kerken voor mensen, onder het motto ‘helpen waar geen helper is’.

(verdere mondelinge introductie van de gastvoorgangerO

Laten we bidden. 

Kyriegebed

God door dit gebed verbinden we ons voor Uw aangezicht met onze medemensen die honger hebben. Niet alleen door de crisis de broekriem wat aan moeten halen, maar onvoldoende middelen hebben voor een wel gevoed gezond bestaan. Ze zijn dichterbij dan we weten, we merken het niet als we hen zien. En al die mensen die lijden aan hun honger op deze wereld zijn te dichtbij dan dat we ons voor hen af zouden kunnen sluiten. Voor hen allen bidden we:
Samenzang: Kyrie eleison

God door dit gebed verbinden we ons voor Uw aangezicht met onze medemensen met een onbestemd leeg gevoel van binnen, ondanks een volle maag. Vol van wat niet voldoende voedt kennelijk, wat geen verzadiging brengt. Altijd weer honger naar méér, te midden van overvloed onverzadigbaar. 
Voor anderen en onszelf bidden we:
Samenzang: Kyrie eleison

God door dit gebed verbinden we ons voor Uw aangezicht met onze medemensen die niets meer te wensen hebben en toch nèt niet helemaal gelukkig zijn. En voor hen die er in slagen gelukkig te zijn al hebben ze helemaal niet wat ze wensen, of zelfs nodig hebben. Maak hen vrij die klem zijn komen te zitten in hun overdaad en richt hen op die zijn gevallen van uitputting. Laat hen en ons in vrijheid adem halen en leven voor uw aangezicht.
Samenzang: Kyrie eleison

Bemoediging

Ter bemoediging het woord van onze Meester:

‘Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wie dit brood eet zal leven in eeuwigheid’ (Joh.6:51)
Samenzang: Gezang 330: 1+2

          
    DIENST van het WOORD

Gebed bij de opening van de Schriften 

Gesprek met de kinderen 

Schriftlezing: Johannes 6: 22-39
Samenzang: Gezang 75: 1+2+3
Schriftlezing:  Ruth 1: 1-20

Samenzang: Psalm 146: 1+4+5

V E R K O N D I G I N G
HET BROODHUIS
Overweging rond Ruth 1:1-20, Psalm 146 en Johannes 6:22-29
zondag 9 juni 2013, Ton Snepvangers, Coördinator Diaconaal Centrum De Bakkerij

Het is zelden dat ik de vrijheid krijg om zelf de lezingen uit te zoeken 
voor een overweging tijdens een viering als die van vandaag.
Maar dominee Alblas zei simpelweg: “Zoek maar wat uit.” 

Dus koos ik voor Ruth, Johannes 6 en psalm 146.

Lezingen die alles zeggen over wat mij beweegt en richting geeft 
in mijn dagelijks werk in een diaconaal centrum als De Bakkerij.
Lezingen die raken aan dienstbaarheid, diaconie, aan rechtvaardigheid en trouw,
aan ons dagelijks brood of juist het gebrek daaraan.
Het geloof dat ons voedt en in navolging van Christus hongeren doet naar Gods vrede en gerechtigheid.


Er is in mijn ogen een opvallende verbindingslijn tussen het broodhuis van Betlehem,
het broodhuis van De Bakkerij en het broodhuis van deze kerk waarin we hier samenkomen.


Waarom nu juist Ruth ? 

Omdat geen ander boekje in de Schrift wellicht zo dicht aansluit bij het alledaagse. 

Het is een verhaal over mensen zoals u en ik.

In dit verhaal zien we geen bijzondere openbaringen van de Heer van Israël. 

Geen ingrepen van bovenaf. 

God houdt zich gedeisd naar het schijnt. 

Hij blijft verscholen in de anonimiteit.

Het is het verhaal van Gods verborgen aanwezigheid. 

Naar Moab

De rechters richten nog. Geen mens was koning in die tijd. 

De naam van Noömi’s man, Elimelech, zegt het eigenlijk al: God is koning.

De God van Israël heeft nog geen tempel in Jeruzalem. 

"Zomaar in den vreemde ? Zou je dat wel doen ? En dan nog wel naar Moab ?"

Vriendinnen in Betlehem hadden er zo hun vragen bij. 

Waarom ? 

Omdat juist Moab in het verleden ooit het gastrecht der nomaden geschonden had, 

toen de Israëlieten tijdens hun tocht naar het Beloofde Land 

berooid op hun grondgebied waren aangekomen. 

De Moabieten hadden zelfs de profeet Bileam ingehuurd 
om de vreemdelingen in hun vlakten te vervloeken. 

Gelukkig had God daar een stokje voor gestoken, maar toch... 

De Moabieten stonden al sinds generaties bekend 

als een onbarmhartig en trouweloos volk.

“Zou je dat wel doen? En dan nog wel naar Moab?”
Maar Noömi, de lieflijke, had gelachen: 

"God is koning ‑ zij deed haar mans naam eer aan ‑, God is koning, ook daar. 

En zonder brood kun je niet leven."

Want er was honger in het land. Honger in Gods proeftuin van melk en honing. 

Zelfs in Beet‑Lechem, het broodhuis, was er geen kruimel meer te vinden. 

Niet van brood alleen leeft een mens, maar kan hij ook zonder ?

"Kijk eens naar mijn kinderen. Ze zijn ziek en zwak, Kiljon en Machlon: 

moet ik hen dan laten sterven ?"

En ze waren gegaan, net als Abraham, Isaäk, Jakob en zovele anderen, eeuwen daarvoor. 

Op weg in den vreemde, op de vlucht voor de honger. 

"Ga met God," hadden hun vrienden nog gezegd. "Ga met God."

Zo zien we op de vlakten van Moab in de verte 

een man, een vrouw en twee kinderen opdoemen. 

Vluchtelingen, asielzoekers. 

Vreemdelingen uit een ander land. 

Mensen die niet kunnen en mogen aarden. Geen wortel schieten. 

Maar ze vestigen zich toch daar in Moab, aartsvijand van Israël. 

Het land waar goden en mensen paren en baren

opdat alles vruchtbaar mag zijn. 
"Ga met God."

Ik weet niet of u het gemerkt hebt, 

maar de verteller speelt met namen in het verhaal. 

Dat is een goed bijbelse traditie. 

Namen worden met zorg gekozen, ze zeggen iets over wie je bent, 

wat je rol is, jouw bijdrage of je bestemming. Kortom je identiteit. 

Namen zijn soms veelzeggender dan je denkt.

Noómi: de lieflijke, 

nog ongeschonden, niet getekend door het lijden dat haar zal overvallen.

Elimelech: God is koning, 

vol van vertrouwen in een God die zorg zal dragen voor de toekomst van zijn gezin.

En Machlon en Kiljon: de ziekelijke en de zwakke, 

als een voorafspiegeling van het noodlot dat hen zal treffen.

Want korte tijd nadat ze in Moab zijn aangekomen sterft Elimelech. 

En voor het eerst klinkt in de hebreeuwse tekst van het verhaal: "wattisjaer", "en zij bleef over”.

In onze taal noemen we Noömi een "nabestaande". 
Want is er nog leven na de dood?

Na het bestaan van Elimelech, voor een weduwe met twee kinderen 

daar in dat vreemde land van Moab ?

Haar zonen denken van wel. Ze trouwen, maken plannen voor de toekomst.

Ze trouwen met Moabitische vrouwen. 

Hun vader Elimelech had zich wellicht omgedraaid in zijn graf, als hij het wist. 

Zijn zonen geven zich af met "gojiem", ongelovigen, met gajes. 

Is dat niet de goden verzoeken ?

Zij bleven daar tien jaar. 

Tien jaar en nog geen kinderen ? Nee, nog geen kinderen. 

De goden van de vruchtbaarheid hebben zich ook in Moab blijkbaar afgewend. 

Het is hier al net als thuis in Betlehem: niet alleen het land, maar ook hun schoot blijft onvruchtbaar.

"Zie je wel," hoort Noömi de moraliserende stemmetjes uit haar verleden al zeggen,

"dat komt er nou van als je met "gajes" trouwt. Daar kan nooit iets goeds van komen."

Ze lijken gelijk te krijgen. Want ook Noömi’s zonen sterven in Moab. 

De nacht sluit zich steeds onherroepelijker rond haar bestaan. 

"Wattisjaer" klinkt er voor de tweede maal: "En zij bleef over."

De nacht

Zij bleef over, dat is waar, maar wat bleef haar eigenlijk nog over ?

Want ook God lijkt pijnlijk afwezig, daar in Moab. 


Een chassidisch rabbijn gaf ooit eens als antwoord op de vraag: waar woont God ? 

"God woont daar waar men hem binnenlaat." 

Dat klinkt mooi, en vaak is die gedachte maar al te waar, 

maar er zijn momenten, waarop een mens zo overspoeld wordt 

door het leed dat hem treft, dat hij geen ruimte meer vindt, 

waar God nog wonen kan. 

Soms kleurt de nacht zo zwart dat geen licht meer toegang vindt 

en alleen de pijn nog overheerst.

Dit is de nacht van Noömi. Dit is haar strijd. 


Ze staat op in die nacht 

en vertrekt met haar schoondochters richting Juda.

Het moet een zwijgzame tocht geweest zijn.

Drie weduwen, elk met hun eigen verdriet, hun verwarde emoties,

opnieuw een onzekere toekomst tegemoet.

Tegen de tijd dat ze de grenzen van Moab naderen, 

begint Noömi haar gevecht met haar schoondochters én met God:

"Gaat toch terug, mijn dochters!

  Waarom zouden jullie met mij meegaan ? 

  Mijn lot is te bitter voor jullie, 

  want de hand van de Heer heeft zich tegen mij gekeerd. "

Met snijdend cynisme weert ze haar schoondochters van zich af. 

Noömi ziet geen toekomst meer. Haar lot is bitter. 

Bitter als de woestijnbron in het verhaal van de uittocht. 

"Mara", de bron waaraan niemand zich nog kan laven. 

Want het lijden heeft naar haar gevoel haar leven voorgoed geïnfecteerd. 

Wat heeft ze anders dan onheil gekregen in dit leven ? 

De God van het heil wordt onder druk van negatieve ervaringen 

meer dan eens de God van het onheil en de verbittering. 

En dan rest alleen de gelatenheid voorgoed een vreemdeling te zijn, 

een toeschouwer, een onaanraakbare aan de rand van het leven. 

Het gevoel niets meer te bieden te hebben, 

nooit meer te kunnen lachen, nooit meer echt te kunnen leven.

Hier maken de schoondochters hun namen waar: 

Orpa, "zij die de nek toekeert", 

neemt huilend afscheid van haar schoonmoeder. 

Tegen zoveel bitterheid is zij niet bestand. Zij keert terug naar Moab.

Maar Ruth weigert Noömi te verlaten.

"Dring er niet langer op aan dat ik u verlaat en terugkeer, zover van u weg."

Het klinkt wat hard, zo van:

"Zeur nou alsjeblieft niet langer, mens."

Ze weet dat rouwverwerking een luisterende nabijheid vraagt. 

Maar dat is nog geen reden om je leed te koesteren, mensen van je af te stoten, 

en je te blijven wentelen in de pijn die je belaagt. 

Je moet je als mens ook niet totaal ontroostbaar maken.

"Waar u gaat, ga ik; waar u blijft, blijf ik. 

 Uw volk is mijn volk, uw God is mijn God.”

Het hardhandige "Zeur niet!" wordt door Ruth 

direct met de andere hand opgevangen met "Ik ben er voor jou". 

Gods naam in vriendschap en trouw vleesgeworden in een Moabitische vrouw.

Want zo is het toch ? 

Daar gaat God zelf, in de gedaante van een jonge vrouw, 

die trouw aan de zijde gaat van Noömi. 

Ongezien, ongehoord, als een mantel van vriendschap geslagen 

om de bitterheid en het verdriet van een mens die het leven dreigt op te geven. 

En Noömi ? Noömi zwijgt. 

Ze kan het licht nog niet verdragen, 

de Stem nog niet horen, die haar aanspreekt.

Betlehem

En zo komen ze aan in Betlehem. En de verteller schrijft:

"De hele stad was in beroering"

Ja, we weten hoe dat gaat. Ze zijn er allemaal. 

De mensen die open en bewogen hun armen spreiden 

begaan met het lot dat hun vriendin getroffen heeft. 

Maar er zijn ook de gordijntjes voor de ramen 

die stilletjes opzij geschoven worden. "Is dat niet Noömi ?" 

Achterklap en roddelpraat, steelse blikken of openlijk: 

armen over elkaar, kin opgeheven, de ogen laatdunkend gericht op de thuiskomer. 

"Zo, dus daar ben je weer. En… wie had er gelijk ?" 

Een verloren dochter keert weer.

Noömi laat ze, slaat haar blik neer, 

en zegt: "Noem me maar Mara, bitterheid." 

Want haar nacht is nog niet voorbij.

Maar op de achtergrond van het verhaal begint het licht te dagen. 

Ja, ik weet het wel, Ruth was er ook nog, 

maar blijkbaar vond de verteller dat nog niet genoeg.

In Betlehem is het de tijd van de gersteoogst. 

De lente is in het land, Pasen staat voor de deur. 

De tijd is rijp voor een uittocht uit het slavenhuis, 

het land is zwanger van nieuw leven, van opstanding en bevrijding.


De Bakkerij


Ik herken ze allemaal, als ik om me heen kijk in en rond De Bakkerij.

De Elimelech’s en Noömi’s van onze dagen.
gevlucht, ontheemd, dakloos en ontworteld.
Sommigen de wanhoop nabij: noem mij maar Mara. 
Murw geslagen door de uitzichtloze trajecten rond de immigratie,
rondgepompt van het ene asielzoekerscentrum naar het andere.
Op straat gezet, geklinkerd, weer in detentie, de vierde advocaat,
de vijfde procedure, de zoveelste tocht naar het consulaat,
geen “laissez passer”, maar ook niet welkom in dit land.
Alleen nog een dossier.

De Machlon’s en Kiljon’s van onze dagen. 
De zogeheten zwakken in onze samenleving.
Getekend door het leven, gebukt onder financiële tegenslagen.
Ooit advocaat, filosoof, eigenaar van drie bedrijven.
Nu aan lager wal en aan de drank om boze dromen te verdrijven.

Maar ik zie ook Ruth, Boaz en Obed. 
Mensen die naar beste vermogen Gods trouw en vriendschap
gestalte willen geven.

Ik herken de Orpa’s, die uit onmacht de blik afwenden 
en hoor ook de stemmetjes in Betlehem die fluisteren:
“ Ze hadden hier nooit naar toe moeten komen,
dan vraag je toch om problemen.” 

Uitverkozen


Maar hoe vreemd het misschien ook klinkt, 
zijn “zij” in ons dagelijks werk in De Bakkerij juist “uitverkozen”,
of zoals Patricia Mabolia van de Diaconie Franstalige Afrikanen
in het Leidsch Dagblad ook zei: “Wij zien graag de rijkdom in mensen”.

De psalmist zegt niet voor niets:
God, Jakobs hulp, is trouw tot in eeuwigheid.
Doet recht aan de verdrukten,
geeft brood aan de hongerigen,
bevrijdt de gevangenen,
opent de ogen van de blinden
en richt op de gebogenen.

Want uitverkiezing is ook in het verhaal van Ruth 
duidelijk niet een kwestie van herkomst of nationaliteit, 
bezit of sociale status,

van milieu of stand, hoe graag mensen dat soms ook willen geloven.

God kiest de erfgenamen van zijn Rijk vaak in de gekste uithoeken van de maatschappij. 

Ds. Nico ter Linden zou zeggen: God heeft vaak rare kostgangers.

De weg van zijn Rijk van gerechtigheid en vrede loopt door buurten, 

die wij vaak links laten liggen. 

En Zijn kinderen groeien op op plaatsen, waar wij onze kinderen liever niet heen laten gaan.

Zoals u misschien weet heeft Ruth’s verhaal een "happy ending":

Ruth leert Boaz kennen (de krachtige) en "ze krijgen elkaar aan het eind van het verhaal." 

En dat niet alleen. 

Voor het eerst komt God aan het eind van het verhaal nadrukkelijk in het spel. 

Want zo staat er geschreven:

"door de gunst van de Heer werd Ruth zwanger en baarde een zoon."

En op het moment dat dat gebeurt, 

keert de vrede eigenlijk pas voorgoed terug in Noömi’s leven. 

En ze noemden het kind "Obed", "dienaar", 

want in zijn nageslacht treffen we niet alleen de grote koning David aan, 

maar uiteindelijk zal Obed ook de voorvader zijn 

van de "dienaar van alle dienaren": Jezus van Nazareth.
Onze Messias, nakomeling van Ruth, die ooit als berooide Moabitische vluchteling 
haar heil zocht in het broodhuis van Betlehem. 

Tot Slot

Misschien wist u dat al lang, dat laatste, maar op zich blijft het toch een verrassend slot. 

Het doorbreekt menig verwachtingspatroon.

Vaak hebben wij mensen toch het gevoel dat de echte geschiedenis gemaakt wordt 

in de grote regeringscentra van deze wereld of de hoge flatgebouwen van wereldconcerns. 

En niet in eenvoudige woonwijken van Leiden, asielzoekerscentra in Katwijk of Rotterdam
of Sociale Pensions van de maatschappelijke opvang.

De meesten van ons leven in kleine verhoudingen 

en gewone alledaagse omgevingen, net als Ruth en Noömi. 

De werkelijkheid van ons bestaan is vaak klein en eenvoudig, 

niet echt wereldschokkend. 

Een druppeltje in de oceaan van volkeren, een stofje in het heelal.

Maar die werkelijkheid van een leven, zegt dit verhaal van Ruth, 
hoe bewogen, uitzichtloos of onbeduidend het ook lijkt,

is daarom nog niet altijd de waarheid.

Want in de kleinste gehuchten, zoals Betlehem of Nazareth, 

brengt God soms twee, bijna naamloze mensen bijeen, 

om met hen een nieuw begin te maken

dat de geschiedenis uiteindelijk ingrijpend zal veranderen.

Waar leven en geloof als brood met elkaar wordt gedeeld,

wordt Gods toekomst gemaakt.

En misschien zit hier dus vandaag te midden van ons in deze kerk
of staat er in de wachtrij bij de Voedselbank aanstaande donderdag,
verblijft in het asielzoekerscentrum in Katwijk 
of staat morgen op de drempel van De Bakkerij 

wel de vader of moeder, opa of oma, vriend of vriendin

van een man of vrouw die ooit in Gods Naam het aangezicht van deze wereld

volledig zal veranderen….

Samenzang (staande): ‘Tussentijds’ 107
                        DIENST van GAVEN en GEBEDEN

Gebedsintenties

Gebed

met gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’
Collecte,

met mededelingen uit de gemeente

Samenzang (staande): Gezang 488B
Zending en zegen

Vredegroet

Na afloop van de dienst bent u van harte welkom

in de Tuinzaal voor ontmoeting onder genot van 

een kopje koffie of limonade​.

Wilt u bij het verlaten van de kerk 

de liturgie en -als u naar de Tuinzaal gaat- uw jas

meenemen
