Teksten van gebeden en overweging tijdens de vesper op Stille Zaterdag op 30 maart 2013 in de Hooglandse Kerk door ds. Ad Alblas. Uitgevoerd wordt ‘The Crucifixion’ van John Stainer door een ad-hoc koor o.l.v. Aart Mateboer, belegeid door Dirk Out. Solisten zijn Aart Mateboer, tenor en Marcel Moester, bas

VOORBEREIDING

Woord bij de stilte

Om dicht bij Hem te zijn in zijn lijden en sterven, zijn wij hier bij elkaar gekomen. Om ook bij Hem te zijn in zijn op-standing. Op de jongste dag en midden in de tijd, ons, nu.

Stilte

Aanroeping en groet

Onze hulp is van God, die hemel en aarde maakt. Die eeuwig trouw is aan de mensen en deze wereld nooit laat vallen.

Genade en vrede van God, die er altijd is; en van Jezus Christus zijn trouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en overste koning van de aarde, door de Heilige Geest.
VEROOTMOEDIGING

Het is koud, het koudse Pasen sinds heel lang. Onze kerk is extra verwarmd. Om ons ten volle te kunnen wijden aan deze scratch-uitvoering van The Crucifixion van John Stainer. 

Dit jaar onder leiding van Aart Mateboer. De geestelijke vader van dit initiatief, Rudolf Grasman is er wel bij, maar is helaas niet meer voldoende in staat om te repeteren en te dirigeren. We zijn blij dat de ons ook al zo bekende Aart Mateboer een dubbelrol op zich wilde nemen. Alleen het the-

ma voor de overweging mocht hij nog niet aanreiken, dat is 

en blijft het voorrecht van Rudolf Grasman. Zijn gedachten bleven maar hangen bij de woorden: ‘kan je dan niet één uurtje met Mij waken?’ Dat raakt hem. Daar gaat het over in de overweging tijdens deze vesper, nu vanuit weer een ande-re invalshoek met een wat tegendraadse uitleg, onder het thema: ‘een uurtje maar…’
We leven tussen Goede Vrijdag en Pasen. De Stille Zaterdag genoemd. De sabbat tussen sterven en opstanding. De dag waarop God rustte bij de schepping. De dag waarop Jezus, zijn Zoon, mag rusten bij de herschepping. Om vervolgens op de eerste dag van de week op te staan, aan het werk te gaan, het werk van God, in deze wereld, in ons, nu.
Laten we de tijd niet verliezen, geen enkel uurtje, en ons gaan vertroosten in Jesu lijden groot.
Gebed
God, we bidden op weg naar Pasen. We volgen onze Meester naar de hof Getsemané, op de berg van de Olijven. Uiterst terughoudend maken we de verschrikkingen mee, die Hij moet ondergaan, bij de hogepriester, voor Pilatus. De strijd om de waarheid, en de marteling van zijn lichaam. Het duizelt ons als we meegaan naar Golgotha. We zouden het niet volhouden, als we niet wisten dat Hij die gestorven is leeft in de eeuwen der eeuwen. Vervul ons met zijn Geest nu we zijn weg in de geest volgen in woord en muziek. Amen.
Schriftlezing: Psalm 22: 2-3 + 12-14
                        Mattheüs 26: 36-43 
OVERWEGING
‘Eén uurtje maar… ’ 
Dat lijkt niet te veel gevraagd toch? 

Zouden ze wel een oog dicht kunnen doen die nacht…?

‘En zij kwamen bij een plaats Gethsemane geheten en Jezus zei tegen zijn discipelen: zet u hier neer, terwijl ik ga bidden’. 
Waarom vraagt Hij dat en waarom lukt het hen niet?
Zij zijn er te moe voor, geeft de Evangelist als verklaring.

Ze zijn er met hun gedachten niet bij. Ze zitten er wel maar ze zijn er niet. Wezenloos doorleven ze deze onwezenlijke nacht. Wat hangt er boven hun hoofd, en vooral: boven het Zijne? Ze ruiken onraad…
Dat Judas de maaltijd voortijdig verliet is een veeg teken.

Die diep droeve blik van de Meester daarbij ging hun door de ziel. Verraad vanuit deze intiemste kring? Het einde van deze Zoon van God op aarde… Je doet toch geen oog dicht?!

Dat zij slapen op hun post doet zeer. Het verdiept de eenzaamheid van de Meester. Maakt pijnlijk bewust dat Hij het niet alleen zélf, maar ook alléén moet doen. Het zou toch helpen als de meest dierbaren mee strijden uit alle macht, meebidden met al hun geloofskracht. 
Natuurlijk op enige afstand. Niemand kan de zielenstrijd van de ander strijden. Het is al heel moeilijk om daar in te komen. Dan moet je de ander heel goed kennen en ook waar die mee worstelt. De strijd moet een beetje jouw strijd zijn.

Als je de ander hoop wilt steunen hoef je niet zijn berg te klimmen, maar je kunt wel voor die ander een vuur op jouw berg ontsteken, zodat die ziet: ‘ik word in de gaten gehouden, er is iemand mij in het oog houdt’. 

Het is een uiterst kwetsbare vraag van de Meester om met 

Hem te waken. Dat is geen kleinigheidje. Dat uurtje zou je nog wel over hebben, het is ‘maar’ een uurtje. Maar de vraag is niet om zomaar wat tijd. De vraag is: hoe hou je dat uurtje vol, hoe overleef je dat! Bij zo’n strijd, als Hij druppels bloed zweet. Dan kruipen de minuten, hamert elke seconde er in. Een uurtje is een eeuwigheid. Dat van dichtbij meemaken is een hel. Durf je dat aan?
Dan is de verzoeking niet dat je lichamelijk moe wordt. De adrenaline giert door je lijf. Je kunt elkaar nog wel wakker houden. Maar de beproeving is om geestelijk een oogje toe te knijpen. Hiervoor innerlijk weg te lopen. Het wil me voorkomen, dat precies dát de verzoeking is. Toen en nu.

Toen. De verzoeking van Judas. Hij wilde wel de penningen beheren van de aanstaande Koning van Israël. De verzoeking van Petrus. Hij wilde wel op de vuist, maar hield de rug niet recht, toen hij klem kwam te zitten in de hof van de hogepriester. De verzoeking van de anderen, op grotere afstand, om het bij de rol van toeschouwer te laten. De verzoeking van de vrouwen om Hem te beklagen, zielig te vinden, waarmee Hij ook al niet geholpen is. De verzoeking van de gekruisigde, om te spotten met de machteloze. De Grote Verzoeker slaat z’n slag deze dag. Laat een slagveld achter.

De Meester is de hele dag net zo eenzaam als die nacht.

Nu. De verzoeking van de koorleden, om achter de rug van de Meester om, alleen maar mooi te willen zingen. De eigen bijdrage belangrijker te achten dan het ‘uurtje waken’. 

Niet minder is het de verzoeking voor de solisten en voorganger. Je wilt een goede uitvoering geven, een aansprekende preek houden. Ben ik daarbij wel alert genoeg op Hem die strijdt in de hof? Een verzoeking van de aanwezigen en de vele toeschouwers: wil je méér dan de muziek. Durf je het aan om geraakt, geroerd te worden. Waag je je het je ogen open te  houden in de nacht van de hel voor Hem?

En voor alle mensen voor wie HIJ bidt en strijdt….?
Is dat uurtje niet teveel gevraagd? Levert die te hoog gestelde verwachting ons niet over aan de verzoeker? 

Is de haast boze opmerking ‘slaap nu maar verder’, hoe begrijpelijk ook, niet wat hard? Ze schrikken direct wakker!

Dat brengt me op het Bijbelse motief, dat mensen, wij, soms wakker geschud moeten worden. De profeten doen dat met de ergste woorden, met ondragelijke straffen voor te spiegelen. Niet als voorspelling, maar om mensen in beweging te brengen, overeind te helpen, soms wat hardhandig.

Dat lijkt in ook het gevolg van de harde woorden van Jezus, als je tussen de  regels door luistert. Hij zegt: ‘sta op, laten we gaan’. Laten WE gaan: dus ze mogen wel terdege mee, Hij stuurt ze niet weg. Straks zullen ze zelf weglopen. 

Sta op! Dat kan ons kort voor Pasen niet ontgaan, dat is HET Paaswoord. De wenkende hand van God, de open deur naar de toekomst. Zij die niet konden waken worden niet aan hun 
slaaplust over gegeven, maar méér dan ooit gewekt!

Als je geen uurtje kunt waken, betekent dat niet dat je nu wel mag blijven slapen. Dat zou echt zonde zijn, doodzonde.

De sleutel voor het verstaan van deze woorden legt Mattheüs in de uitspraak: ‘de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak’. Dat is een gevleugeld woord geworden, vaak misbruikt als excuus. Terwijl het een indringende aanmoediging is. De uitspraak vraagt wel wat meer toelichting, maar ik vertaal ik die als: ‘je wilt het wel, graag zelfs, maar je laat het er bij zitten’. Je bent geestelijk zo lui!

Of je altijd wilt, weet ik niet. Dat waken, dat doormaken van de hel, trekt niemand aan. Dat wil je liever niet. Wat je wel wilt is zelf steun ondervinden, dat er voor jou gebeden wordt als je in nood bent. 
Wél dat heeft de Meester gedaan in Getsemané, voor jou en de hele wereld. De zwakte van het vlees is de Meester duur komen te staan. Hij heeft onze zonden op zich genomen en onze ongerechtigheden gedragen. Hij weet, net als God, wat voor mensen wij zijn. Hij heeft ons ‘zwakke vlees’ aangenomen om één van ons te worden. Nu wil Hij juist ons zwakke vlees versterken. Ons opwekken niet alleen in de hemel, maar ook hier en nu, op de aarde, in deze wereldtijd. 
Daarom zie ik deze woorden niet als een berisping, maar als een aanmoediging. Om het beste in je boven te halen. Een compliment om het nog beter te gaan doen. "Je kunt het”, “het is ook wel wat je wilt”. Gá daar dan voor. Sta op!

Dat krijg je niet in één uurtje voor elkaar. Daar heb je een leven voor nodig. Maar dat hoef je niet alleen te doen. Hij die ons zo liefheeft, port ons wakker, moedigt ons aan en geeft ons hoop. Hij bidt voor ons. Hij pleit voor ons. Niet om ons lui te maken of ons van onze verantwoordelijkheid te ontslaan, maar om ons te helpen vol te houden, door een wakend oog op ons te houden, alle uurtjes van ons leven en in
het uur van sterven. 
Mocht het je weleens teveel worden, denk aan het thema van vandaag. Al lijkt het een eeuwigheid, op de eeuwigheid is wat je doorstrijden moet ‘één uurtje maar…’

En Jezus de Gekruisigde pleit voor mij!

Koor zet in met de bede: Son of Mary, plead for me.
