Liturgie voor de VESPER op de Aswoensdag
op 13 februari 2013 in de Hooglandse Kerk
binnenkomst in stilte

we vormen een kring onder een kroonluchter
uitgaande van:
het cluster van samenwerkende kerken in de binnenstad
Leidse Binnenstadsgemeente

Leidse Studenten Ekklesia

Hervormde Marewijkgemeente

medewerking door:

Ad Alblas, voorganger LBG

Wil Heesakkers, LSE

Joost van Kempen, LBG

Job van Keulen, blokfluit

Joost Kosten, Marewijkgemeente

Henk Schouten, voorganger LSE

Ontsteken van de paaskaars

Stilte 
Muziek
Opening:
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer

Allen: Die hemel en aarde maakt

Voorganger: Die trouw is tot in eeuwigheid

Allen: En nooit laat varen de werken van zijn handen.

Schrifttekst Psalm 69: 1-3

Verlos ons, God, want het water stijgt ons tot aan de lippen.

We verzinken in een bodemloze modderput.

We zijn terecht gekomen in diepe wateren en de golven slaan over ons heen.

Samenzang: Psalm 69: 1+4

Gebed

Niet om te oordelen zijt Gij gekomen, God, maar om te zoeken wat verloren is, om te bevrijden wie in schuld en angst gevangen zijn, om ons te redden als ons hart ons aanklaagt, als we dreigen weg te zinken in de diepte.

Neem ons zoals we hier zijn met heel het zondige verleden van de wereld. Gij toch  zijt groter dan ons hart, groter dan alle schuld. Gij zijt de schepper van een nieuwe toekomst, een God van liefde tot in eeuwigheid. Door Jezus Christus onze Heer. Amen. 


(uit het Dienstboek der Kerken)
Inleiding

Vandaag treden we de Paaskring binnen. 
Na veertig vastendagen vieren we het grootste feest van onze geloofstraditie, het Paasfeest. 
Dat is onlosmakelijk verbonden met de joodse traditie van Pesach, het feest van de uittocht.

Het is juist op dat feest dat Jezus van Nazareth wordt veroordeeld en gekruisigd. 
Sommigen zeggen ‘niet op het feest’. Maar het moet en zal op Pesach gebeuren. Als het lam ter slachting wordt geleid wordt onze Heer en Meester aan het kruis genageld. Zó moet het. Pasen valt op Pesach.

We kunnen daarom niet zó maar Pasen vieren, los van de 40 jaren woestijnervaring. 
Vóór Jezus goed en wel begint is ook Hij 40 dagen en nachten in de woestijn. Daar beleef je de meest uitgeklede vorm van het bestaan. Geen luxe, geen zekerheid, geen voedsel of het moet dat rare ‘manna’ zijn, geen drinken, of het zal uit de rotsen moeten komen. Een wolk als een hand boven je hoofd is waar je het mee moet doen. Op weg gegaan met een visioen: een land van belofte om vrij te zijn, voor God en elkaar. 

De reis is lang. De tocht vraagt volharding, het uit te houden in de beproeving. 
Goddank zijn er verhalen die je in beweging brengen, gebruiken die je inprenten dat je niet verzinken zult in de bodemloze modderput. Méér dan ooit ben je teruggeworpen op jezelf, op elkaar, op die Stem die je lokte.

Het afzien versterkt het uitzien. 
Het soberen leidt niet tot somberen. Je doet het om verder te komen. Dichter bij je bestemming. Het is één stap terug ter wille van twee vooruit. 

Vandaag proberen wij in de pas te komen van het volk van Pesach dat ons leerde Pasen te vieren. In 40 dagen doorleven we de 40 jaar, zoals Hij deed, in wie wij Gods eigen Zoon herkennen. 
We volgen de voetstappen van de Man van smarten die de weg ten einde toe is gegaan, alles heeft volbracht. Om ons zicht te geven op de Vader in de hemel die in onze diepte is afgedaald om onze bondgenoot te zijn, ons kracht te geven om alles te doorstaan, ons uitzicht te geven op waarheen onze weg leidt.

Deze dag heet Aswoensdag, en degenen die dat gewend zijn kunnen bij het verlaten van de kerk een askruisje ontvangen. Anderen kunnen de betekenis van dit symbool met zich mee dragen in hun gedachten. 
De as wijst op vergankelijkheid, op lijden, op sterven en dood. Maar de as van de Aswoensdag wijst naar de lichtende toekomst: het is de as van de palmtakken van vorig jaar, waarmee de Zoon van David werd begroet. 

Om die lichtkring van Pasen symbolisch te markeren kunnen wie dat willen een paaswakekaarsje ontsteken aan de Paaskaars. Eigenlijk moest dat het kaarsje van vorig jaar zijn, ter wille van het symbool, maar ter wille van de praktijk zijn er nieuwe kaarsjes, die bij goed gebruik de Paasnacht halen.

Dat kaarsje geven we u bij het verlaten van de kerk, om de heilige opdracht van de 40 dagen voor ogen te houden: ‘Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft’. 
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Schriftlezing: Jesaja 58: 1-10 en Mattheüs 6: 16-18
Overdenking door Henk Schouten
Overweging
Behalve de protestanten kennen alle kerkelijke tradities het vasten. De protestanten hebben gekozen voor soberheid, omdat het vasten blijkbaar niet meer het doel bereikte waar het om ging. Namelijk de concentratie op het innerlijk in relatie tot God en je medemens.

Een aardig taalgrapje zegt, dat elk mens vast. Want het Engelse woord voor ontbijt is breakfast. Breakfast betekent dus letterlijk het breken van het vasten in de nacht, elke morgen opnieuw. 

Het wezen van de vastentijd is de oefening in innerlijke vrijheid, de zuivering van je geest door los te komen van allerlei eet- of drinkgewoontes. In alle oude culturen dacht men, dat je door af te zien van eten en drinken of door strenge soberheid je ruimte schept voor een gezuiverde geest, waardoor je ziel in vernieuwd contact kon komen met het goddelijke. 

De 40-dagentijd is dan te zien als een tijd van innerlijke vernieuwing met het oog op Goede Vrijdag en Pasen.

Vroeger dacht men bij het vasten vooral aan onthouding van eten en drinken of sex of het leven in rijkdom om zo terug te keren naar de eenvoud van je bestaan, vrij van allerlei machten die je leven kunnen beheersen. In onze tijd zijn er nog heel veel andere zaken bijgekomen die je leven kunnen beheersen: werkstress, sport, TV, reclame, de hele dag muziek aan, etc., zodat je bij vasten tegenwoordig ook kan denken aan een aantal dagen of weken zonder TV, zonder de hele dag muziek, zonder prestatiedwang, zonder koop- of shopping neurose, zonder allerlei oorzaken van stress, om… een nieuwe innerlijke vrijheid te vinden, opdat je geen slaaf wordt van je eigen levensstijl. “Christus heeft ons vrij gemaakt - schrijft Paulus - opdat we waarlijk vrij zullen zijn”. In de christelijke traditie is vasten daarom vaak verbonden met schuldbelijdenis ter wille van de zuivering van je geweten èn om te kunnen leven uit Gods genade.

In de teksten die we gelezen hebben is er verzet tegen een vasten die alleen maar een vroom ritueel geworden is om in een goed blaadje te staan bij God en je medemensen. Daarom lezen we bij Jesaja 58, dat als je God zoekt, je niet heel vroom je hoofd moeten laten hangen, maar dat je recht moet doen. Zo lezen we: “Is dit niet het vasten zoals Ik verkies: boosaardige boeien losmaken, de banden van het juk losmaken, de onderdrukten hun vrijheid hergeven en alle jukken doorbreken. Uw brood delen met wie honger heeft, arme zwervers opnemen in uw huis, een naakte kleden die u ziet en u niet onttrekken aan de zorg voor uw broeder.”  Armenzorg, diaconie, behoort dus bij de vastentijd.

De Islam beklemtoont in de ramadan evenals Jesaja juist die verbondenheid met de ander, de zorg voor de armen, in solidariteit en gastvrijheid. De vastentijd is dan ook eigenlijk een vreugdevolle tijd. Het draait in de vastentijd dan ook om zuivering van je zelf voor God en solidariteit met je medemens. Dat houdt ook in, dat je in de vastentijd niet mag roddelen en luisteren naar roddelen e.d. Want het vasten geldt niet alleen de maag, maar ook de oren en de ogen en de mond. Vasten vraagt een goed humeur, anders heeft het geen zin. Ruzies moeten dan ook bijgelegd worden. In Mattheüs raadt Jezus aan om vooral in het verborgene te vasten om er niet mee te koop te lopen. Je hoofd moet je wassen en zalven om niet te doen alsof vasten je zwaar valt. 

Van Jezus zelf weten we, dat hij weinig heeft gevast. Op dit punt hebben de Farizeeën kritiek op hem. Alleen bij het verhaal over de verzoeking in de woestijn horen we van 40 dagen vasten. Jezus zoekt tijdens het vasten in de woestijn naar de betekenis van zijn roeping. Maar bij hem zijn de drie visioenen niet goddelijk, maar demonisch van aard, het zijn juist vormen van verleiding. Het begint met de opmerking, dat je van stenen brood kan maken. In onze tijd zou je zeggen, dat die verleiding betekent, dat je uit alles geld weet te maken. Alsof het leven draait om brood of om geld of om macht. 


En dat is precies de bedoeling van de vastentijd: het leven draait niet alleen om brood of geld of werk of macht of entertainment. Onthouding is een oefening in het zoeken naar andere kwaliteiten in het leven. En daarvoor heb je innerlijke vrijheid nodig en zelfbeheersing en geduld. De 40-dagentijd betekent dan, dat je het jachtige leven wat kan relativeren, dat je inziet hoe het leven eigenlijk een gave is uit Gods hand. Zo mag je delen met een ander. Mag die vrijheid ons deel zijn.

Stilte 

Muziek
Voorbeden
met gezongen ‘Kyrie eleison’ (melodie Taizé)

Samenzang: Gezang 437

Zending en zegen

Bij het verlaten van het hoogkoor
kunnen degenen die dat gewend zijn een askruisje ontvangen

en wie dat wil een paaswakekaars ontsteken voor de 40-dagen

