

   ORDE  VAN  DIENST

voor 
de eerste zondag van de ADVENT 
30 november 2014

liturgische kleur: paars

thema:
‘liefde verspreiden…’



eredienst van de Leidse Binnenstadsgemeente

deze dienst is mee voorbereid door jongeren,
die ook een bijdrage gaan leveren.

voorganger: ds. Ad Alblas
organist: Theo Visser



U wordt begroet door Lieke Delhaas en Bas Hoogstraaten

Inleidend orgelspel: ‘Nun komm, der Heiden Heiland’ J.S. Bach

Kort voor aanvang van de dienst komen 
de predikant en kerkenraadsleden binnen, 
waarna de kaarsen worden ontstoken, 
daarop volgt 
meditatief orgelspel 
als muzikale omlijsting van 
persoonlijk gebed en toewijding
     (waarbij graag: stilte)

Welkom
door Jan-Peter Loof, ouderling van dienst 

    VOORBEREIDING
     (direct bij orgelspel: staande)

Samenzang: Psalm 92: 1+2+3
Woord ter voorbereiding
Lang voordat wij kwamen kijken, zongen ze dit lied al. Een beetje andere melodie met dezelfde woorden. We bedenken niet zomaar wat. We volgen hier een eeuwenoude traditie… Dat hoort bij de kerk.
Stilte
Aanroeping en groet
Onze kracht komt van God die hemel en aarde maakt, die eeuwig trouw is en deze wereld nooit laat vallen.
Genade en vrede voor iedereen, van God en van Jezus Christus, die gekomen is als mens en altijd weer komt, door de Heilige Geest. 





          VEROOTMOEDIGING
Inleiding
Wat kun je doen tegen alle rottigheid in deze wereld, geweld, haat, ziekte…? Dat is de rode draad door deze dienst. Een heel belangrijk punt voor jongeren, en ouderen. We hebben geen hapklare antwoorden. We gaan kijken of we iets kunnen vinden wat helpt. Dat is echt iets voor de kerk!

We hebben al één hele mooie gehoord. Het is zó gewoon dat je het niet meer hoort. Ik zei plechtig, namens ons allemaal, dat onze kracht van God komt die eeuwig trouw is aan de mensen. We staan er dus niet alleen voor. Dat is 1!

2 is: we gaan niet afwachten wat anderen doen. We beginnen alvast. Met iets eenvoudigs. Een rite. We gaan een kaars aansteken, een adventslicht. Dat is 2! Oók een héél sterke!

Luuk steekt de 1e kaars aan.
‘Eén lichtje helpt al om iets te zien in de duisternis’. 
Lao Tse, een Chinees filosoof 600 voor Christus zei: ‘Het is verstandiger een kaars aan te steken dan te klagen over de duisternis’.

We gaan tegelijk door met onze 3e actie tegen alle narigheid in onze wereld. Dat hoort bij dat kaarsje: we gaan aan mensen denken, voor hen bidden.
Dat helpt, heb ik al van heel veel mensen gehoord. Als je het moeilijk hebt en je weet dat vrienden voor je duimen, dan gééft dat kracht, écht waar! Daarom doen we dat altijd, stil thuis of buiten. Oók met elkaar, daar zijn we kerk voor.  

Kyriegebed
Stilte
Als je ziet wat er allemaal in de wereld gebeurt denk je wel eens: is God er wel? We kunnen het niet aanzien als mensen worden onthoofd. U wel, God?! Ook niet als mensen sterven door ebola. Kunt U daar niets aan doen, God?!
Samenzang: ‘Kyrie eleison’ (3x)    
God als we ’s zomers naar de mooie natuur kijken, of staren over de zee, dan lukt het wel eens om te denken: God is groot. Als we bedenken hoe deze wereld in elkaar zit en wat een wonder wij zijn, danken we U soms. Als we dan ook nog horen dat U ons bij name kent en roept… Oh, grote God!
Samenzang: ‘Kyrie eleison’ (3x)    
Stilte
Toch konden wij U niet bedenken. Ze hebben ons over U verteld, mensen die het kunnen weten. Die zelf iets van U ervaren hebben. Zó overtuigend. Het móet wel waar zijn. Dat verhaal van het Kind dat Koning is, en wordt. Die Jezus, Christus, die ons de vrede brengt. Laat Hem maar komen.
Samenzang: ‘Kyrie eleison’ (3x)    
Stilte
Bemoediging
‘De machtige Heer zal komen. Alle mensen zullen Hem zien.
Dat heeft hij zelf beloofd! Amen.
Samenzang: Gezang 461

         DIENST van het WOORD
Gebed bij de opening van het Woord
Adventslied
Start adventsproject ‘verderkijkers’ 
begin van de kindernevendienst 
Inleiding 
De dienst van het Woord bestaat vandaag uit 3 kleine stukjes uit de Bijbel over wat er aan Kerst vooraf gaat. En 3 verhalen van onszelf, Marjolein, Miranda en mij. Over hoe wij ons voorbereiden op Kerst.
We beginnen met het Bijbelgedeelte waar het Adventslied over gaat, over de wachter. Als je het niet verwacht, dan let je niet op, dan zie je het misschien niet als het komt.
Het is: een glimp van God, Christus als Geestkracht.
Marnix leest uit de Bijbel, over de wachter.
Schriftlezing: Marcus 13: 33-37

Dat is een mooi verhaal, maar hoe doe je dat zélf?
Ik praat met Marjolein Labuschagne over je voorbereiden op Kerst, hoe doe je dat?  
Vragen:
a) vertel even: wat bedoel jij met ‘geloven’?
b) wat betekent dat voor je?
c) wat doe jij er aan om dat op peil te houden?
Zó stel je je er voor open, maak je een weg vrij voor God.
Daarover leest Marjolein het tweede stukje uit de Bijbel:
Schriftlezing: Jesaja 40: 2-5 door Marjolein Labuschagne
Samen zingen we hierover: Gezang 439: 1+2

Dan het derde verhaal uit de Bijbel, over een gelovige man, een priester, en zijn vrouw, heel goede mensen….
Schriftlezing: Lukas 1: 8-16 door Madelief Roel
Van Miranda Buijsman is het thema. Je voorbereiden op Kerst is liefde verspreiden. Waaraan denk jij bij liefde?
Bijdrage Miranda
Bij liefde denk je vaak aan liefde tussen twee mensen in een relatie, of misschien liefde voor je familie. Maar er bestaan nog veel meer soorten van liefde. Zo heb je bijvoorbeeld vaderlandliefde, maar ook naastenliefde. Liefde is een veelomvattend begrip en het is moeilijk om precies te definieren wat het nou eigenlijk is. Ik denk namelijk dat je met de kleinste dingen al liefde kunt verspreiden. Om dit te doen moet je je natuurlijk er wel voor openstellen. Als je bijvoorbeeld een keer besluit om toch tegen die persoon te praten in de koffieruimte kan je liefde geven, omdat die persoon zich dan geliefd voelt en niet zo alleen. Het verspreiden van liefde kan dus door de kleinste dingen te doen. Ook als je er simpelweg voor iemand bent die het moeilijk heeft, is dit liefde verspreiden, want deze persoon voelt zich toch minder alleen. Zo denk ik ook dat God liefde verspreid door er gewoon te zijn voor de mensen. Liefde zit dus in de kleinste dingen.
Samenzang: Gezang 439: 3+4

V E R K O N D I G I N G

Ik ga in de preek laten zien hoe alles we hebben beleefd al preek is, geloofsgetuigenis, en vertel over die oude priester.

Het thema van het Adventsproject dat vandaag van start ging is dus ‘Verderkijkers’. Wij kijken mee. We beginnen niet zomaar ergens. We sluiten aan. Dat is heel belangrijk. We doen onszelf enorm tekort als we niet omkijken naar al die enthousiaste mensen die over God vertellen. Die vast al  meer van God hebben meegemaakt dan wij. Wat is dat mooi. Daar kan je veel van leren. Gelovigen van alle tijden vertellen wat ze hebben meegemaakt; vooral: hoe ze daarin iets van God hebben ervaren. Echte oprechte waar gebeurde levensverhalen. Die doorvertellen is echt iets voor de kerk.
Opletten als de wachter. Hij kan het bijna niet afwachten.
Door al die verhalen krijg je er zin in. Wachten wordt ver- wachten. Verlangen naar Gods nieuwe wereld.

Is dat waken, wachten, verwachten belangrijk? Reken maar! Dat is wat Miranda zei ‘je moet je natuurlijk wel open stellen’. Als je er niet voor open staat zie je het niet. 
Begrijp je dat niet? He is net als met verliefdheid: als je denkt dat je niet mooi genoeg bent om verliefd op te worden, dan zie je het niet als het gebeurt. Tot een vriendinnetje het tegen je zegt. Zó met het geloof: je hebt vriendinnen en vrienden nodig die tegen je zeggen: ‘God houdt van je’. God kijkt naar je… Dan valt het kwartje, voel je het ook.
Dat kan je doen tegen alle ellende in de wereld: mooie verhalen horen en vertellen, oplettend zijn als de wachter. 

Marjolein vertelde aan ons hoe zij dat zelf beleeft….
Toen las zij uit de Bijbel van de profeet Jesaja die de mensen moed in sprak toen zij volop in de ellende zaten. We zongen direct mee over wat zij las: ‘weg bereiden’. Je kunt Gods nieuwe toekomst niet zelf maken, maar wel maken dat die makkelijker en sneller kan doordringen, in ieder geval: tot jezelf en jouw vrienden en in jouw wereld. Je moest maar niet klagen ‘waar God is’ als je er niet tegelijk alles aan doet wat je kunt om de hindernissen uit de weg te ruimen! 
Marjolein vertelde hoe zij dat probeert te doen. Geef elkaar straks een high-five bij het weggaan als afspraak om daar over te denken, te praten en dat te doen.
Jullie ouders en alle mensen in vraag ik mee te doen. Dat is nu typisch waarom we bij elkaar zijn, waarom we kerk zijn.
Net zulke verhalen aan elkaar te vertellen als Marjolein deed. Laten zien waarom je gelooft en hoe je dat ervaart, volhoudt, waarom je dat belangrijk vindt. Dan kunnen we allemaal de high-five geven straks. Om er tegenaan te gaan om  de weg te bereiden voor het komen van het Kind, dat Gods nieuwe wereld teweeg brengt.

Het derde stukje uit de Bijbel las Madelief:  over de priester die het licht zag, een glimp van God. In die donkere zaal van de tempel, waar je niets ziet: de kamer van God. 
Hij was daar nog nooit geweest. Had ook nog nooit iets van God gezien, al was hij nóg zo gelovig.
Dat zeg ik er even bij, omdat wij/jullie misschien wel eens wat te ongeduldig zijn. Plug and play, God moet direct maar even wat van zich laten merken, beetje opschieten graag..
Zo werkt het niet. Je kunt het niet afdwingen. Wel opletten, waken, alert zijn, zodat je het ziet als het er is….
Wat hij dan ziet? Niet een man met een baard. Wie dat verzonnen heeft…! Lijkt ook niet op je vader, al noemen we hem vader. God kan je eigenlijk niet zien. De grote profeet Mozes ziet God als hij weer weg is, op de rug. Bij Elia legt God zelf de hand op de ogen van de profeet als hij dichtbij komt. Je redt het niet. Je kunt het niet aan, God zien.
Wat je van God kan zien is een vage gestalte, als een engel.
Altijd is er licht, veel licht. Zoals voor de oude priester.
Dat licht is het liefdeslicht dat uit Gods ogen straalt!

Daarover vertelde Miranda. Dat verspreidt God door er gewoon te zijn voor de mensen. Dat zie je door de kleinste dingen. Zo verspreidt God zijn liefde en zo kunnen wij liefde verspreiden. Er zijn voor mensen die het moeilijk hebben. Een kaars aansteken, echt, of een liedje, of een belletje, of even langs gaan, of een klein cadeautje, of wat dat ook. Gods liefde zit in de kleinste dingen, jouw liefde ook!

Dat hoor je al in de naam van die oude priester, als je weet wat die naam betekent. Hij heet Zacharias en dat betekent héél mooi: God denkt aan je. Christus bidt voor je. De heilige Geest is bij je, in je, al zonder dat je het merkt. ‘God denkt aan je’ is een naam met boodschap, een naam voor allemaal!

Moet je eens kijken wat er gebeurt als je dat bedenkt, dat ‘God aan je denkt’…. Wat doet hij?
Wel: hij gaat bidden. Bidden is niet alleen maar vragen en praten, het is éérst stil zijn en ervaren: God denkt aan je.
Dat stil zijn kan je doen met een muziekje, of een kaarsje, of zomaar op bed voor je gaat slapen. 
Dat kan je doen overal, thuis en dat doen we samen hier, daar ben je kerk voor: om samen te bidden.

Zacharias doet dat die dag ‘omdat het moet’. Omdat hij dat heeft afgesproken, met anderen, met zichzelf, met God.
Niet alleen maar bidden als je daar ‘behoefte’ aan hebt, maar met orde en regelmaat. Je hebt oefening nodig. Net als voor pianoles of sporten. Als je niet voldoende oefent leer je het niet en is het niet leuk. Als je niet traint speel je slecht en ga ja van, zeg voetbal af. 
Zo raken mensen ook van de kerk en zelfs van het geloof af. Omdat de orde en regelmaat er uit is, lukt het geloven niet meer. Daarvan krijgt het geloof en God, en de kerk, al gauw de schuld. We moeten ook samen zorgen dat het goed gaat met het geloof. Daarvoor ben je in de kerk op het goede adres. Maar niet als luie commentator die zelf niets doet, alleen als medespeler, die wel eens wat lelijks mag roepen…

Toch helpt dat vloeken tegen de duisternis niet. Daar wordt je alleen zelf maar sacherijnig van. Makkelijke en te mooie praatjes, waar gelovigen soms aardig aan mee doen, helpen ook niet. Je moet reëel blijven. Er gebeurt heel veel narigheid in deze wereld en je voelt je machteloos. Toch kan je er iets tegen doen, best veel zien we vanmorgen. Daarover gaat het hier, daarom zijn we hier in de kerk.

Als slotbeeld zie ik de oude priester staan, met stomheid geslagen. Hij kan niets meer zeggen. Het is te groots wat hij zag en hoorde. Het hoeft ook niet. De mensen zien het direct. Liefde verspreiden doe je in de kleinste dingen.

Zo hebben we met elkaar deze preek, deze hele dienst gemaakt! Een beetje liefde laten zien en verspreid.

Samenzang: Gezang 460: 1+4+5+6
(op aangeven van de voorganger: staande)



        DIENST van GAVEN en GEBEDEN
Daan Hoogstraten over kerstmuziek
We horen een  fragment van Gods great dancefloor van Chris Tomlin
Bij de muziek van Daan
Daan heeft heel mooie muziek uitgezocht. Die horen we nooit in de kerk. Vandaag wel. Om één reden: omdat jij dit mooi vindt. Jij luistert ook naar mijn muziek en zingt onze liederen mee. Paar minuutjes luisteren. Ik het horen omdat dit voor jou zoveel betekent. De tekst heeft me ontroerd. Dit lied ontroerde jou. 
Liefst zien de jongeren ons allemaal opstaan en zwaaien.. of niet? Dat hoeft ook weer niet. De kerk mag ook voor jullie wel gewoon kerk zijn.

Als eerste vind ik de muziek gewoon leuk. Het klinkt lekker. 
Pas later heb ik met m'n moeder over de betekenis gesproken.
Als je ziet wat er allemaal in de wereld gebeurd dan denk ik, is God er wel?
Dan begin ik een beetje te twijfelen. Ik zou willen dat Hij er voor iedereen
is, bijvoorbeeld in Irak en bij de mensen die Ebola hebben.
MUZIEK
Vraag: Belangrijkste? Dat Hij ons echt nooit opgeeft.

Gebed door Ad van Broekhuizen
God, in de wereld gebeurt heel veel slechts, er zijn oorlogen en erge ziektes. En wij weten geeneens alles wat er gebeurt. Als U naar de wereld kijkt, zult U ook wel verdrietig zijn. U had ook nooit kunnen denken dat de mooie wereld zo zou worden. We denken dat U eigenlijk ook wel eens troost nodig hebt.
We beloven dat we echt zullen proberen om de goede dingen te doen. Maar dat zijn wel kleine dingen natuurlijk, maar we hopen dat U het toch ziet en dat U blij met ons bent. En dat U een beetje trots op ons bent.
We geloven dat u er altijd was en dat U er ook altijd zult zijn. We geloven ook dat U overal bent, ook bij mensen met wie het niet goed gaat. Dank u wel daarvoor.

Gebedsintenties 
Dankgebed en voorbeden,
mede verzorgd door Ad van Broekhuizen
met stilte voor persoonlijk gebed,
afgesloten met het gezamenlijk gebeden “onze Vader”
Collecte,
met mededelingen uit de wijkgemeente  
Samenzang: Gezang 416
  (op aangeven van de voorganger: staande)
Slotspreuk
‘Het helpt méér een kaars aan te steken dan te vloeken tegen het duister’  Chinees gezegde
Zending en zegen 
Vredegroet
Uitleidend orgelspel


Na afloop van de dienst bent u van harte welkom
in de Tuinzaal voor ontmoeting onder genot 
van een kopje koffie of limonade.
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