  ORDE  VAN  DIENST

voor de eerste zondag van de VOLEINDING
9 november 2014

liturgische kleur: wit
vanwege de viering van de heilige Doop
	
thema:
‘vertrouwen maakt je groot’


eredienst van de Leidse Binnenstadsgemeente
in de Hooglandse Kerk te Leiden

voorganger: ds. Ad Alblas
organist: Theo Visser

deze dienst is mede voorbereid
door de doopouders



U wordt begroet door leden van de werkgroep Ontvangst


                       VOORAF
Inleidend orgelspel: 
       delen uit Messe des paroisses van François Couperin

Enkele minuten vóór aanvang van de dienst
komen de dienstdoende ambtsdragers en de doopouders 
de kerkruimte binnen
De kaarsen worden ontstoken

daarop volgt meditatief orgelspel
hierbij wordt u verzocht rustig een plaats te zoeken
en bij te dragen aan een meditatieve stilte 

Welkom
door ouderling Marius v.d.Heul

        		 INLEIDING
			   (staande)
Samenzang: Gezang 885
Woord ter voorbereiding
Een praiselied, op verzoek van gemeenteleden. ‘Groot is uw trouw, iedere morgen aan mij betoond’. Dat geeft je kracht. 
Zeker als dat vertrouwen van God komt….
Stilte
Aanroeping en groet

                 VEROOTMOEDIGING
Inleiding
8000 lichtballonnen laten zien waar de Berlijnse muur stond, die op 9e november 1989 viel. Niet door geweld maar door de wil van gewone mensen die niet van hun broeders en  zusters gescheiden wilden zijn. 
Nu konden de mensen óók wat Harry Jekkers zong toen de muur nog een ijzeren gordijn was. “Alleen vogels vliegen van oost naar west Berlijn, worden niet  teruggefloten, ook niet neergeschoten, omdat ze soms ins het westen, soms ook in het oosten willen zijn.”
Kerken speelden een grote rol. De wereld vatte hoop.

In zijn herdenkingsrede sprak Gorbatsjov emotionele woor-den. Dat de val van de muur in 1989 het einde van de Koude Oorlog inluidde, maar dat die opnieuw dreigt door de situatie in Oekraïne, volgens sommigen alweer begonnen is.
Zijn verwijt is dat we de nieuwe situatie niet voldoende hebben benut of zelfs misbruikt. 

Precies daarover gaat het in de gelijkenis van de man die zijn vermogen in beheer gaf aan z’n dienaren en na lange tijd komt kijken hoe daar mee omgesprongen is.

Dit gaat natuurlijk niet alleen over wereldpolitiek. Het is een vraag aan iedereen: hoe ga je om met de jou geboden mogelijkheden? De gelijkenis helpt je verder, daarover gaat het onder het thema ‘vertrouwen maakt je groot’.

Kyriegebed
Stilte
God was is er gebeden, in kerken, in huizen, toen de muur er nog stond als symbool van onverzettelijkheid, van gescheidenheid, van systeem boven menselijkheid. Wat is er gepraat, geïnformeerd, gediscussieerd, gezongen. En de muur is gevallen. God we bidden dat zo ALLE muren zullen vallen.
Samenzang: Kyrie eleison
Stilte
God we bidden tegen ALLE muren, die mensen scheiden. De zichtbare, concrete muren. Ook de onzichtbare muren tussen mensen in dezelfde kamer. Muren tussen ouders, al of niet gescheiden, die kinderen tot wanhoop brengen, omdat ze soms bij moeder en soms ook bij vader willen zijn.
Samenzang: Kyrie eleison
Stilte
En als de muur gevallen is, God, wat went dat weer snel en wat zijn wij mensen hardnekkig in het toch weer opwerpen van barricades, in het dichtmetselen van standpunten en in het beton gieten van meningen waardoor ze onveranderbaar worden. God, dat wij alles wat ons wordt toevertrouwd met grote zorg omgeven en vol vertrouwen daarmee omgaan.
Samenzang: Kyrie eleison
Bemoediging
Het woord voor de goede en trouwe dienaar: ‘je hebt goed gezorgd voor weinig, je krijgt nog veel meer toevertrouwd’.
Lof zij U Christus in eeuwigheid, Amen
Lofzang: Psalm  136: 1+2+3

                  DIENST van het WOORD
Gebed bij de opening van de Schriften 
Inleiding tot de kindernevendienst
Inleiding bij de lezingen
Het gaat deze weken over Gods nieuwe wereld. Waarom we bidden ‘Uw Koninkrijk kome’. Gelijkenissen leggen ons uit wáár we dan eigenlijk om bidden. Uit de wijsheid van Spreuken horen we een fragment wat je als handvat kan horen.
Schriftlezing: Spreuken 28: 18-25
door Eveline Euser
Introductie:
“Graag en enthousiast gemeentelid bij de LBG. De diensten op zondag verrijken me: ze geven me inspiratie voor het dage-lijks leven, door samen te lezen, stil te zijn, te bidden en te luisteren. De Bijbelverhalen zijn rijke bronnen voor me, waar ik graag uit put, zowel door ernaar naar te luisteren als dat door ze (voor) te lezen, vandaar dat ik graag lector ben”. 
Schriftlezing: Matteüs 25: 14-30
Samenzang: Gezang 912

V E R K O N D I G I N G

Gemeente van Christus, volk van God…
Laat ik daar maar weer eens mee beginnen, voor we dat ver-geten. We zijn gewone mensen, maar laten ons hier aanspre-ken als volk van God. We zijn uit gewoonte of om bekenden te zien hier naar toe gekomen, maar bovenal als mensen die iets hebben of willen hebben met God, met Christus. Om  hier is rust te vinden en heilige energie van de Geest te ontvangen. Toch? Dat is wat ons bezielt en verbindt!

OK, dan gaan we aan de slag met de gelijkenis voor deze zondag. Je wilt niet weten hoe je de mist in kunt gaan met de uitleg van deze gelijkenis. Ik noem veel voorkomende:

Heel beschamend, een discriminerende: paus Hilarius in de 5e eeuw wist de gelijkenis anti-semitisch uit te leggen. De goede knechten zijn   de christenen en de slechte man staat voor de Joden die de rijkdom van Christus begraven, en ver weg gestuurd worden. In één woord: afschuwelijk!
Een logische vraag: dat die man aan zijn dienaren niet alle-maal evenveel ter beschikking stelt is toch niet rechtvaar-dig. Heeft hij Prediker niet gelezen: ‘’Je moet niet de één meer geven dan de ander”. Daar kom narigheid van. Dat moet zeker God toch weten. Als dit over Gods nieuwe wereld gaat, dan kan dit niet, dan zijn alle mensen gelijk.
Een psychologische kanttekening: als je iemand zó onderbe-deelt als die derde knecht dan gaat die zich heel klein voelen naast de  anderen. Die is dan kennelijk niet meer waard, dat voelt als: niets waard. Dat maakt klein en faalangstig.
Een economische misvatting: de grote man van de gelijkenis gaat kennelijk voor de winst. Dat kennen we. Desnoods over de rug van het personeel. Het was op de werkvloer een ge-zegde: ‘hij oogst waar hij niet heeft gezaaid’. Of nu: ‘het is ook nooit genoeg… Werkers worden behandeld als slaven.
Dankzij de doopouders een uitglijder die ik niet eerder zag,  dat je je kind zou vergelijken met dat toevertrouwde goed: Dat je daarom van je kind zou zeggen dat je het ‘in bruik-leen hebt’. Je kind is geen ‘geleend goed’ maar een mede-mens: een broeder of zuster alleen op een ander moment geboren. Nooit ‘bezit’. Dat jij een kind hebt ontvangen mag nooit tot de conclusie leiden dat mensen die ongewild kinder-loos zijn dan niet het vertrouwen van God zouden genieten om kinderen op te voeden. Zie je hoe het mis kan gaan?

En dan ééntje die je zomaar kan ontgaan. Die ik ook niet direct had gezien, maar in de traditie van de uitleg dominant is. De toevertrouwde gelden staan voor Gods rijkdom, zijn Woord, staan voor Christus. Dat de één dan méér Christus zou ontvangen dan de ander is dan niet de conclusie, wél dat je verschillende mate van geloof hebt, en dat hier je ge-loofsgaven zijn bedoeld. Dan niet persoonlijke capaciteiten die je al of niet benut, maar het Evangelie wat je wel ‘in je zak’ meent te hebben, maar doorgaans daar ook laat zitten. De huwelijksbijbel die onder het stof zit. Je geloofsmo-menten die je voor jezelf houdt, je spirituele ervaringen die je uit angst met niemand durft te delen. Deze uitleg mag je niet missen in het spoor van de rijke traditie.

Wat nu? Snel op zoek naar betrouwbare uitleg, waar je iets mee kunt! Ik ga snel dus blijf bij deze bijbelles…                Dit is een gelijkenis, een verhaaltje als voorbeeld van hoe 
het gaat in Gods nieuwe wereld. Niet opgevat als later als we dood zijn, in de hemel. Andersom: waar het zó gaat, daar is Gods nieuwe wereld, daar woont de Geest, daar is ‘gemeente van Christus’ Wauw!

Waar zie je dat aan?
Wel, aan het vertrouwen dat de man stelt in zijn vrienden. Hij legt een groot vermogen in hun handen. Dat doe je niet zo maar. Daarmee neem je groot risico, dus heeft hij groot vertrouwen, overigens in alle drie.
De wijsheid van Prediker over de ongelijke verdeling blijkt hij goed te kennen en wijs toe te passen. Gelijkheid bete-kent niet dat iedereen hetzelfde krijgt, of moet doen. Om-dat mensen verschillend zijn bereik je de beoogde gelijkheid alleen door maatwerk: ieder naar draagkracht. Dat is Gods nieuwe wereld: mensen niet overbelast, niet overvraagd.

Je ziet hoe dat werkt, in de gelijkenis. Het geschonken ver-trouwen maakt de ontvangers groot. Ze bloeien op, groeien uit tot wie ze te diepste zijn. Heel wat anders dan het maxi-maliseren van winst. Dit is optimaliseren, ten volle beleven, je menselijke en religieuze mogelijkheden. Vertrouwen geeft je het grondgevoel ‘je kunt het’, ‘ik vertrouw je’. Daardoor gaat het als een speer. 
Het tegendeel zie je aan hoe die derde man de wereld ziet, en God ervaart. Die derde hoort een stemmetje: ‘het is nooit genoeg, het is altijd fout, de mens is zondig’. Dat maakt je onzeker, faalangstig. De enige manier om geen fouten te ma-ken is om helemaal niets te maken. Je begraaft je talenten onder de grond en jezelf erbij.
De derde man  verschrompelt door angst, gevoed door een wreed wereld- en godsbeeld. De eerste twee groeien door 
het vertrouwen dat zij ontvangen, worden op hun mooist. 
Angst maakt klein, vertrouwen maakt groot.
De verdubbeling staat voor goed benutten wat je hebt. Daarin zijn die 1e en 2e man gelijk ondanks de verschillende getallen. Dat ze verdubbelen is niet absoluut kwantitatief maar een kwalitatief symbolisch. Je leeft ‘dubbel-op’!
Als dat gebeurt, geschiedt Gods nieuwe wereld.

Een concreet voorbeeld? OK.  Ik denk aan één van onze ge-meenteleden, niet hogere opgeleid. Op oudere leeftijd kreeg zij het vertrouwen om notulen te maken van een stichtings-bestuur. Na onzekerheid en fouten overwonnen te hebben maakte zij prachtige notulen. En toen er tijdelijk een pen-ningmeestervacature was maakte ze zich ook dat eigen. Je ziet: door het haar geschonken vertrouwen werd zij groot.
Nog wat concreets? Waarmee kun je als ouders je kinderen beter toerusten voor het leven dan door hen vertrouwen te schenken? Dat is belangrijker dan geld en zelfs dan kennis.
Vertrouwen maakt hen tot bewust levende grote mensen.

Dat is de betrouwbare uitleg van de gelijkenis. Toch niet zo moeilijk, wel? Zó doet God het. De Eeuwige geeft zijn eigen rijkdom aan mensen, zijn geestesgaven én de wereld met materiële rijkdom, de levenstijd om dit alles te benutten. Dat is de  gelovige levensvisie! Hoe gaat het dan? Als je bang bent voor God of het laatste oordeel, ga je angstig ge-drag vertonen, ben je bang fouten te maken voor God én voel je je al gauw misdeeld. Als je leeft vanuit de genade van Christus, vanuit het Woord, als gemeente van Christus, beminde van God, dan leef je van het vertrouwen dat God in jou heeft! Dan leef je dubbelop. 

Samenzang: Gezang 340 b
op aangeven van de voorganger: staande
Ouders die hun al wat grotere kind uit de crêche  willen halen om dit onderdeel 
van de dienst mee te maken, hebben hiervoor tijdens dit lied de gelegenheid.
Tijdens dit lied komen de kinderen uit de nevendienst terug.
         BEDIENING van de HEILIGE DOOP 
Inleiding bij de viering van de Doop
Samenzang: Gezang 781
De dopeling wordt nu binnen gebracht.
Doopbelofte door de ouders
Gedoopt wordt:
· Cornelis Robert Siem,
zoon van Martijn van der Heide 
                en Hanneke van der Heide-Brüheim
    op aangeven van de voorganger: staande
Doopbelofte door de gemeente, 
beantwoord door: “JA, VAN HARTE”
Doopgebed 
Samenzang: Lied 354: 1+3+4
             		(zittend)
          DIENST van GAVEN en GEBEDEN
Gebedsintenties
Dankgebed en voorbeden
met stilte voor persoonlijk gebed,
afgesloten met het gezamenlijk gebeden “onze Vader” 
Collecte
Samenzang: Gezang 416
Slotwoord
‘Het is belangrijk geld goed te gebruiken,
om anderen te helpen,
anders zult u steeds meer willen
en zich arm voelen’
                                      de Dalai Lama
Zending en zegen
Vredegroet
Uitleidend orgelspel


Na afloop van de dienst is er gelegenheid de doopouders
te feliciteren in het noordertransept, richting Tuinzaal
U wordt verzocht hierbij de rij niet op te houden. 

U kunt de diensten van de LBG tegelijkertijd of later
beluisteren via: www.leidsebinnenstadsgemeente.nl
Op deze site is enkele dagen van te voren de liturgie te 
vinden en zijn kort na de dienst de teksten na te lezen.
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