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23 februari 2014
Gemeente, 

Dit is intussen de derde preek die ik gemaakt heb voor deze zondag.  De eerste ging over persoonlijke geloofsontwikkeling n.a.v. de teksten van vanmorgen en met name naar aanleiding van psalm 71: God, u onderwees mij van jongs af aan en nog steeds vertel ik uw wonderen. Nu ik oude en grijs ben, verlaat mij niet, o God, zodat ik het nageslacht, elk nieuw kind kan verhalen van de macht van uw arm. Ik was er niet tevreden over.
De tweede ging over de geloofsontwikkeling in de Bijbelse verhalen, vooral over de achtergrond en geschiedenis van het Exodus verhaal en hoe een tekst in de loop der eeuwen een andere betekenis kan krijgen. Maar die preek heb ik niet afgemaakt. 
Door de gebeurtenissen van afgelopen week in Leiden rond Benno L. en de commotie en het geweld dat de huisvesting van hem teweeg bracht, raakte de tekst uit de Bergrede van vanmorgen mij heel indringend en vond ik dat ik daar iets mee moest doen. 

De derde preek dus. 

Afgelopen week heeft onze burgemeester zich m.i. moedig opgesteld om te gaan staan voor een principieel besluit om een man die zijn straf heeft uit gezeten, die niet als recidivist beschouwd wordt en bovendien zeer intensief begeleid worden door de reclassering, woonruimte te verschaffen.

Daar moet je lef voor hebben, want de meeste burgervaders en moeders zullen zo’n beker liefst aan zich laten voorbij gaan en daar ook genoeg argumenten voor kunnen vinden.
Zo’ n besluit roept heftige reacties op. Pedofilie is voor de meeste mensen een misdaad die echt niet kan. Het schade toebrengen aan kinderen en kleinkinderen die daar waarschijnlijk hun hele leven last van blijven houden, roept de meest heftige emoties op. En terecht. 

Het is de taak van de burgerlijke gemeente om voor veiligheid te zorgen voor de burgers en

ze te beschermen tegen uitwassen. 

De zaak van Benno L. heeft indertijd veel publiciteit gehad en het was te voorzien dat het moeilijk zou zijn hem weer in plaats in de maatschappij te geven. Toen vervolgens de NRC zo dom was te publiceren waar hij huisvesting had gekregen, ging het dan ook goed mis. 

De zaak van Benno L. trok de aandacht, omdat hij als zwemleraar zo’n groot aantal kinderen misbruikt had. Maar, zoals u ook in de krant hebt kunnen lezen, worden er iedere week mensen veroordeeld voor allerlei vormen van pedofilie.  Ook in uw straat kan iemand wonen die zich met b.v. kinderporno bezig gehouden heeft, die is veroordeeld en zijn straf heeft gehad en een nieuw leven is begonnen. Alleen weet u dat niet, en horen we er ook niets over. En zo moet het ook, want hoe kun je anders een nieuw begin maken?   

De voorzitter van de Leidse Raad van Kerken, uw predikant, heeft alle collega’s uit heel kerkelijk Leiden gevraagd om uit te zien naar vrijwilligers die bij deze man op bezoek kunnen en om met hem naar buiten te gaan. Een bijzonder goed initiatief ! en kennelijk is dat ook gelukt . Om je daar voor op te geven vergt in deze situatie ook moed. Maar sommige mensen hebben dat en kunnen dat ook. Ze doen iets ongewoons, iets radicaals.  
Zo stappen we meteen de radicaliteit van de Bergrede binnen. 

Veel mensen in de loop der tijden hebben zich gebogen over de betekenis van de Bergrede en met name de uitvoering ervan in het dagelijks leven. Want dat lijkt wel haast onmogelijk.
Jezus roept in dit Bijbelgedeelte op om nog een stap verder te gaan dan in de Thora is aangegeven. Eigenlijk om het onmogelijke te doen. Hij wil daarmee niet de wet en profeten afschaffen, zoals hij eerder in het hoofdstuk zegt,  maar hij wil ze juist in vervulling brengen, om  het uiteindelijke doel, leven zoals het  bedoeld is, leven in Gods naam, gestalte te geven. En daar vloeien vanzelf allerlei andere geboden, zo noem ik ze maar, uit voort. 

Zo hebben we vanmorgen gelezen over de vreemdelingen en weduwen en wezen niet uitbuiten, je niet als een geldschieter gedragen als iemand armoede lijdt, zorgen dat iemand zijn onderkleed teruggegeven wordt als iemands mantel als onderpand is gegeven. 

Allemaal eigenlijk richtlijnen ten leven die vanzelfsprekend zouden moeten zijn, maar die ook in de praktijk van nu dat helemaal nog niet zijn. Denk bijvoorbeeld maar aan de vreemdelingen in ons land. Kinderen die in asielzoekers kampen gevangen worden gezet, de uitbuiting van Oost-Europese arbeidskrachten of de erbarmelijke hygiënische leefomstandigheden van vluchtelingen in Lampedusa. Ik weet best, net als u, dat de problematiek van vluchtelingen en vreemdelingen ingewikkeld en heel complex is, maar dat betekent natuurlijk niet dat we alle normen maar kunnen laten vallen.
In de Bergrede gaat Jezus nog een stap verder. ‘Oog om oog’ is niet genoeg. Die wet was trouwens al een hele inperking van het gebruik van het wederzijds vergelden dat tot dan toe gebruikelijk was, en maar steeds maar door ging. ‘Oog om oog’ beperkte de vergelding tot een éénmalige actie. Maar Jezus wil zelfs die vergelding stoppen.
In de Bergrede staat:  Als iemand je op je linkerwang slaat, keer hem dan de rechter ook toe. En als iemand je dwingt één mijl met hem mee te gaan, loop er dan twee met hem op. Het zijn voorbeelden waardoor de ander totaal verrast wordt, in verwarring raakt en niet goed weet wat hem overkomt. 

De Bergrede prikkelt onze morele fantasie.  Doe eens wat geks!  Doe eens anders dan gewoon  Heb je vijanden lief  en  bid voor wie jullie vervolgen. Jezus roept hier op om iets uitzonderlijks te doen, een uitzondering te zijn. 
Beide kleden weggeven, onder en bovenkleed, maar dan sta je absoluut in je nakie  Choquerend ook nog voor anderen  Kwetsend  voor wie ethische, religieuze of andere fatsoensnormen heeft. Als je zoiets uitzonderlijks doet, wat gebeurt er dan ?
En inderdaad, dat weet je eigenlijk niet. Je kunt agressie op roepen, of voor gek versleten worden, of in een isolement gedrukt worden. 
Je kunt de problematiek van de Bergrede ook vanuit een andere hoek benaderen. Je kunt niet iedereen verplichten zelf zo’n uitzonderlijke stap te zetten, zo’n uitzondering te zijn, want dat is heel moeilijk en ik ga ook niet beweren dat je dat zomaar van iedereen kunt verlangen. Je kunt je ook afvragen: hoe moet ik daar eigenlijk op reageren? Wat moet ik met mensen die zoiets doen, aan de ene kant misschien bewonderenswaardig, maar misschien ook wel iets waar ik het toch niet zo maar mee eens ben, of waar van ik denk dat lijkt nu allemaal wel heel mooi maar als iedereen dat zou doen; waar blijven we dan?  Of, wat ruimer gesteld, wat moet ik aan met ongewone of confronterende situaties, met mensen die niet, of niet meer, aan de gebruikelijke standaarden voldoen? 
Ik denk dat we allemaal wel moeite hebben met, of zelfs bang zijn voor mensen die anders zijn, die zich onvoorspelbaar gedragen. Je voelt je in de war, weet niet hoe je moet reageren. Je weet niet wat van je verwacht wordt. Het kan je ook agressief maken, van ja zeg, wat krijgen we nou! Ik denk dat we dat allemaal herkennen. 

Eigenlijk hebben die twee kanten, het je anders opstellen dan er van je verwacht wordt, en het omgaan met dat soort ongewone situaties, heel veel met elkaar te maken. Want ook zo’n reactie op vreemd of ongewoon gedrag of situatie, kan zelf ook weer ongewoon of  onverwacht zijn.  Ik probeer dat met wat voorbeelden duidelijk te maken.
Je kunt te maken hebben met iemand die ernstig ziek is en waarvan je weet dat die gaat sterven. Vaak is het dan moeilijk om over een naderende dood met zo iemand te praten  “dat doe je toch niet?” Je geneert je daar voor, of bent bang afgewezen te worden.  Toch kan het ook zo zijn  dat de ander dat juist op prijs stelt en zich juist eenzaam voelt omdat niemand dat durft te doen. Het kan dan voor allebei een waardevolle ervaring zijn. 

Veel mensen vinden het eng om naar een verpleeghuis te gaan waar dementerende of zwaar zieken zijn. Alleen al die confrontatie is aangrijpend, en misschien ook beangstigend: zou ik zelf ook zo moeten eindigen? Wat moet je zeggen of doen, en hoe kun je met dementerenden nog contact leggen? Maar die mensen horen er ook bij. Vinden het fijn als er mensen komen.
Ik denk dat dat voorbeelden zijn van situaties waarin we wel aanvoelen wat er eigenlijk van ons verwacht wordt. Zieken, dementerenden, dat zijn je vijanden ten slotte niet. Maar in de Bergrede neemt Jezus daar geen genoegen mee. Ook mensen die je misschien verafschuwt, waar je liever maar niets mee te maken zou willen hebben, die je eigenlijk als je vijanden beschouwt, daar kan je je niet zo maar van afmaken. “Liefhebben” is een groot woord, maar waar het om gaat is dat ook die mensen er toe doen, en niet als ‘maatschappelijke afval’ kunnen worden behandeld. En als iemand die ongewone stap zet, dan is het belangrijk dat wij op onze beurt daar respect en waardering voor opbrengen. Een moeilijke eis, maar toch is die Christelijke boodschap een basiselement van de samenleving waarin het recht, en niet de wraak het laatste woord heeft. 
Ik hoop dat wij als Leienaars straks ten diepste beseffen wat we zullen zingen: 

‘Maak ons volbrengers van dat woord, getuigen van uw vrede, dan gaat wie aarzelt met ons voort, wie afdwaalt met ons mede. Laat ons getrouw de weg begaan tot allen die ons verre staan en laat ons zonder vreze de minste willen wezen’.  
Amen.                    

Marjan Driessen, predikant van de VVP Leiden-Oegstgeest. . 

