Teksten van overweging en gebeden voor Epifanie, met doopherinnering op 5 januari 2014 in de Hooglandse Kerk te Leiden door ds. Ad Alblas; organist is Theo Visser 

         
ORDE VAN DIENST
voor de 1e zondag van de EPIFANIE
‘het verschijnen van de Heer’
we vieren de ‘doopherinnering’ of ‘-verbondenheid’

op 5 januari 2014
liturgische kleur: wit

thema: ‘je  bent mijn geliefde, zoon!’ 


voorganger: ds. Ad Alblas 
organist: Theo Visser



U wordt begroet door leden van de werkgroep Ontvangst

Inleidend orgelspel: 'Christ unser Herr zum Jordan kam', 
                   BWV 684, Johann Sebastian Bach (1750-1685)

kort voor aanvang van de dienst
ontsteken van de kaarsen
de dienstdoende kerkenraadsleden en voorganger 
zijn vanaf dit moment in de liturgische ruimte aanwezig
daarop volgt
meditatieve orgelmuziek: 
hierbij wordt u verzocht rustig uw plaatsen te zoeken
en stilte te betrachten
 
Welkom 
door de ouderling van dienst Marius v.d.Heul

VOORBEREIDING
			   (staande)

Samenzang: Gezang 328
Mooi openingslied. Met kerstherinnering in vs 3 ‘uit God geboren’.
Woord ter voorbereiding
De lampen geven licht, de kachels stralen warmte. Van boven naar beneden. Vanaf het ‘grote Boven’ nét zo. Licht van de hemel omstraalt ons, de liefde van Gods hart verwarmt ons.
Stilte
Aanroeping en groet
Onze hoop is op God die hemel en aarde maakt. Die ons eeuwig trouw is en de wereld nooit laat vallen.
Genade, barmhartigheid en vrede met u, van God de Vader, van Jezus Christus, de Zoon, Zijn Geliefde, door de Heilige Geest. Amen.

                 VEROOTMOEDIGING
		  	    (zittend)	
Inleiding 
Kan je zien aan iemand dat ie gedoopt is? 
Ik zou niet weten hoe: het doopwater zó opgedroogd.
Wij zijn bijna allemaal als als baby gedoopt, dan wéét je het zelf niet eens. Er zijn foto’s van jou, al of niet in een mooie witte jurk, jongen of meisje, doet er niet toe. 
Het is daarom een heel goed idee van doopouders om, zoals vandaag, een doopherinnering te houden. Eerst dachten we vooral dat te doen voor de kinderen. Die nemen hun doop-kaars mee en steken die nóg een keertje aan bij de paas-kaars. Dopen kan je niet herhalen, maar de doopkaars aansteken wél. Nu samen met je ouders of zélf. Mooi!

Maar we maakten een foutje door alleen aan de kinderen te denken. Zijn de andere mensen in de kerk dan niet gedoopt? Willen die geen ‘doopherinnering’? Of als je niet gedoopt 
bent, zo iets als een symbolische doop-verbinding maken? 
Ja, zeker wel, was veler antwoord.  Zó is deze doopherinne-ringsdienst ontstaan: een gewone kerkdienst, met op de plaats van de doop een doop-gedachtenis.

Wij doen dat bewust vandaag. Op deze zondag vieren we het verschijnen en de doop van de Heer in één. Wat is er mooier dan dat je de jouw doop verbindt met doop van Jezus?! 

In ons bidden verbinden we ons met de Doop van Jezus. Zien met gesloten ogen voor ons. Dat hij naar de Jordaan kwam, en Johannes de Doper vroeg om Hem te dopen…
Kyriegebed
Stilte
Toen Jezus werd gedoopt ging hij even helemaal onder water, en kwam weer boven. Net alsof hij er even niet was en toen opeens weer wel. Alsof hij opnieuw geboren werd.
God, wij gaan niet kopje onder, maar willen wel graag net als hij, een beetje opnieuw geboren worden, een nieuw begin….
Samenzang: ‘Kyrie eleison
Stilte 
Toen Jezus werd gedoopt ging de hemel open. Dat was na-tuurlijk speciaal voor Hem, Uw Zoon, Uw geliefde. Dat kun-nen en willen wij voor onszelf niet van U vragen. Of toch wel. Híj heeft ons ingefluisterd dat U ook zo veel van ons houdt! Wij uw geliefde zijn, zoon of dochter. We mogen óók Abba, onze Vader zeggen en zien U stralen als we dat doen. 
Samenzang: ‘Kyrie eleison
Stilte
Toen wij gedoopt werden waren de meesten van ons nog zo 
klein. Of we zijn vroeger niet gedoopt. Daarom bidden we dat we vanmorgen meer gaan begrijpen en ervaren van de doop. Al is er vandaag geen water, er is licht, hier beneden. En Boven: Uw stralende ogen over ons, als we zo druk met U bezig zijn. Er is warmte, de liefde van Uw hart, dat bonkend klopt voor elke zoon en dochter van U.
Samenzang: ‘Kyrie eleison
Bemoediging uit Jesaja 43: 1-3
Zo spreekt de HEER, die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël: wees niet bang, want Ik heb je verlost, Ik heb je bij naam geroepen: je bent van Mij. Je bent zó kostbaar in Mijn ogen, Ik houd zoveel van je”. Halleluja, amen.
Samenzang: Gezang 160: 2+3
Een prachtig lied dat Kerst en Epifanie verbindt; tegelijk het doopthema ‘verbond’ aan de orde stelt.

              DIENST van het WOORD
Gebed bij de opening van de Schriften 
Gesprek met kinderen
hierna hebben de kinderen hun eigen viering 
Eerste Schriftlezing: Exodus 2: 1-10 
Samenzang: Psalm 105: 1+3+13+14
Lied bij de uittocht, sluit aan bij de lezing en legt brug naar de volgende lezing
Tweede Schriftlezing: Mattheüs 3: 13-17
Samenzang: ‘Tussentijds’ 48: 1+2+3+4 (Liefde eenmaal uitgesproken)
Dit lied zocht ik bij de Stem uit de hemel die ‘over ons komt’ en de ‘Naam der namen’ bekend maakt…

V E R K O N D I G I N G

Ooit was het makkelijk. In de kleine dorpssamenleving wist iedereen wie er gedoopt was, en wie niet. Het ‘hoorde’ zo.
Dat is nog niet eens zo heel lang geleden.
De kerk kleurde de samenleving. Je viel buiten de boot als je er niet bij hoorde. Je ‘hoorde’ in God te geloven.
In onze veelkleurige samenleving ligt dat anders. De kerk heeft nog altijd iets heel moois te zeggen, maar heeft het niet meer ‘voor het zeggen’. Moet zien helder te maken welke kleur je geloof toevoegt aan het brede palet.

Dat is moeilijk én mooi. Die luxe positie maakte ook lui. Het ging allemaal toch wel door. De gelovigen permitteerden zich de merkwaardige luxe om bij varianten in geloofskleuren te scheuren. Door de gerichtheid naar binnen gingen geloof en kerk minder uitstralen naar buiten. Wat toch ooit de bedoeling was: een licht te zijn voor de wereld, voor je medemensen. 
Dat maakt het verschil, als ik direct m’n kaarten op tafel leg: je leeft in het licht, geloof je. Licht van de hemel omstraalt ons, de liefde van Gods hart verwarmt ons.

Het wordt maar een koude bedoeling en een dooie boel als dát niet meer ervaren zou worden; door mensen die hier zomaar binnen komen, door onszelf. Dan zouden we een vaag clubje worden, niet kerk-zijn. Dan wordt het ‘over en uit’. Kerkverdamping komt van binnenuit.
Als je je niet meer zo betrokken voelt, er nauwelijks meer iets voor over hebt, niet meer weet waar je het voor doet,
dan gá je, en je sleurt anderen mee.

Ik onthul geen nieuws als ik zeg dat de kerken in West-
Europa in zo’n crisis zijn beland, in Nederland, in Leiden, en aan de deur van onze LBG en onszelf gaat het niet voorbij. 
Tegelijk word je misschien wel méér bewust van wat het geloof voor je betekent. We voelen zo kort na Kerst wat het met mensen, met jezelf doet, als je in het Licht gaat staan, van Kerst, van de hemelboden met hun woord van God, van het Woord dat vlees geworden is: Jezus in wie we God zo herkennen.
Er gebeurt wat in de kerk, en daar buiten, door je geloof. Er gaat wat van uit! Geestkracht, hoop, bezinning, bezieling. Wat mensen met elkaar beleven, bespreken, uitwisselen. 
Je ervaart het licht bij elkaar, als je dat verdragen kunt. Je voelt de warmte van bekende en onbekende mensen, die zich verbonden voelen in de grote Liefde, die van ‘Boven’. Je ziet in elkaar het kind, het kind van God, een geliefde van God. 

Wát is dát mooi!
Precies dáár om komen we hier samen!
Dit is exact de kracht van de doop. Dus van de doop-her-innering en voor wie niet gedoopt zijn de doop-verbinding.

Waar denk je dat die rite anders voor bedoeld is?!
Johannes de Doper  is volstrekt helder. Dopen is richten. 
Je richten op het Licht. Op het goddelijk licht onder en in mensen. ‘De weg bereiden voor God’. Zorgen dat de Eeuwige niet struikelt over onze geestelijke rotzooi, of vastloopt in onze kerkelijk- en zielenshit. Dat je het licht ontvangt, omarmt… In jouw bestaan allereerst. Samen met je geestverwanten in de geloofsfamilieband van de kerk. Oók bij anderen buiten de kerk: je vrienden, relaties. Zo vaak je naar hen kijkt door de ogen van God: kijk ‘s, mijn geliefde!
In het bijzonder bij je kinderen, omdat je altijd wel een moment ziet hoezeer zíj het licht ontvangen. Daar maak je ze gevoelig voor. Daar kan je ze in oefenen. 

Dat is wat we vanmorgen oefenen. Te gaan ‘staan in het licht’ van Boven, gesymboliseerd in het licht van de Paaskaars en de doopkaarsen hier. 

Je verbinden met het licht. Dat kan je doen. Helemaal niet moeilijk. En als je het vaker doet gaat het je beter af. In het licht gaan staan kan ook met een denkbeeldige doopkaars of je bedenkt iets anders. Met als doel: je laten doorstralen door de warmte van Gods hart. 
Je voorstellen dat de hemel open gaat, je een soort Stem hoort zeggen: ‘je bent mijn geliefde, zoon, dochter’. 
Waarom denk je anders, dat Jezus dat hoorde zeggen?! 
Als het niet in hem tot ons allen gericht zou zijn! Dát is nu precies wat je van hem leert. Wat God in Hem openbaart: Hij is die meest geliefde om ons allen van Gods liefde te doordringen. Hij is die Zoon boven alle zonen en dochters om ons te helpen beseffen wat dat is en dát het zo is!

Dat gebeurt niet toevallig bij zijn doop. Je moet er een goede situatie voor scheppen. Een mooi gebruik bedenken. Als je wat nieuws weet, OK, anders: gewoon aan de oude vertrouwde gebruiken. Doe IETS!
Blijf zoeken hoe je kunt ONTVANGEN, dat licht, die warm-
te. Als je dat niet volhoudt koel je af, wordt je ziel koud.
We weten van de legers van Napoleon in de snijdende kou van het onmetelijke Rusland: wie niet in beweging bleef vroor dood. Wel dat is voor ons geloof precies zo!

Als beeld voor de kerk vandaag met alle gedoopten koos ik voor Mozes in het biezen mandje in de Nijl. Crisis, in levensgevaar. Vanwege de farao: de harde zakelijke lijn van gewin en geweld. Van bouwen op ruïnes. Van voort uit komen en je vooruitgang verdedigen over lijken, zelfs kinderlijken.

Mattheüs drukt ons met de neus op deze feiten als hij vertelt de Jozef en Maria moeten vluchten uit Bethlehem, vanwege de dreigende kindermoord door Herodes. Dat doet je denken aan Mozes. Het is geen lolletje om Hebreeër te zijn: kind van het Godsvolk, kind van God, met de rechten en plichten daaraan verbonden.
Je bent soms zo sterk door je geloof en tegelijk zo kwetsbaar. Als je je roeping trouw wilt zijn. Als je niet als kerk ook een machtsblok wil zijn en op dat niveau strijdt met de farao en zijn trawanten. Als je je niet zó wilt aanpassen om maar leuk gevonden te worden, of je instituut in stand te houden, dat je je wezen verloochent, je toekomst zelf op het spel zet. Je eigen kinderen laat zwemmen en vroeg of laat verzuipen. Kopje onder gaan in de Nijl van de crisis.

Wat te doen?!
We kijken naar Mozes’ ouders. Als ze de crisis niet meer buiten de deur kunnen houden moeten ze hem loslaten, maar niet zomaar: wel in een mandje, bestreken met pek van de hoop, zodat hij niet zomaar verzinkt. Doen wat je kan dus.
Kijk naar Mozes’ zus, zo’n Maria, in het Hebreeuws Mirjam.
Die gaat op de uitkijk staan, om geen kans te missen. Met geweld win je het niet, maar met oplettendheid…. En open voor verrassingen…
Kijk naar de prinses, de dochter van de farao, die voor hem nageslacht moet zorgen. Volstrekt onverwachts neemt zij het op voor het nageslacht van de Hebreeën door Mozes te adopteren. Zij wordt niet jood, maar maakt de zaak van de joden tot de hare. In de harde wereld een zachte kern.

Zó redt Mozes het. Op die manier gaat de geschiedenis door. Wordt het op deze wonderbaarlijke manier geredde kind de redder van het hele volk.

Zó ook Jezus. Gered door Mirjam/Maria en Jozef van de 
kindermoord in Bethlehem om redder te zijn van alle volken. Met de grootste nadruk door de Hemel benoemd als ‘mijn geliefde’ om het licht van de hemel te verspreiden en de warmte van Gods hart uit te stralen. Onder alle economische omstandigheden, alle levensomstandigheden, bij ziekte en nood, eenzaamheid en armoede, schuld en verlatenheid. Tot in de dood  toe. Overal! Dat uitstralen naar mensen: ‘jij bent een licht, je bent Mijn geliefde, zoon/dochter!’

Zó wij als geloofsgemeenschap nu. Zó jij en je dierbaren. Zó redt de kerk het, maar wat belangrijker is zó redt de kerk
in Gods naam (al is het maar in één mens) de hele wereld.

Dat is wat ik geloof. Daaraan wilde ik je helpen herinneren.
Daarvan zingen we samen met de oude geloofsbelijdenis.
Samenzang: de apostolische geloofsbelijdenis
Hét oude bekende ‘symbolum’, symbolische woorden die het geloof van de wereldwijde kerk bezingen
 (op aangeven van de voorganger staande)

DOOPFEEST van de HEER
Doopherinnering en -verbondenheid

Gesprek met de kinderen
Inleiding: ‘waarom wij vandaag onze Doop gedenken’
Klopt dat wel, hoor ik wel eens vragen?
In de vroege kerk deed men dat altijd in de paasnacht. Klopt, dat is een bijzonder symbolisch moment ervoor. Maar sinds de dopelingen niet volwassen mensen zijn maar onmondige kinderen, is de verbinding met de paasnacht losser geworden. Al sinds de late middeleeuwen. De doop én de doop-herinnering kan dan op elk gewenst moment plaats vinden.

Doop in 10 punten (samengevat)
1. Onderricht  (geloofsgesprek)
2. Geloofsbelijdenis  (door de ouders)
3. Naamgeving
4. Water
5. Zegen
6. Licht
7. Gebed
8. Getuigen
9. Doopherinnering
10. Vervolg

Vraag aan allen: 
Geliefden in Christus, wil nu hier voor God en elkaar belijden 
te geloven in God, Vader, Zoon en Heilige Geest,
als de éne God die ons Zijn kinderen noemt.
En wil beloven zijn spoor van liefde te volgen 
op de weg naar onze naaste.
Wilt u dit voor uw kinderen en voor uzelf bevestigen?
Antwoord: JA, VAN HARTE!

Rondgang voor het ontsteken 
van de doop(herinnerings-)kaarsen 
waarbij we tegen elkaar zeggen:
‘u/je bent een kind van God’
Samenzang: ‘Tussentijds’ 165 (Licht, ontstoken aan het duister)
Een dooplied uit de paasnacht, over het licht dat we ontsteken.


DIENST van GAVEN en GEBEDEN
Gebedsintenties
Dankgebed en voorbeden
met stilte voor persoonlijk gebed,
afgesloten met het gezamenlijk gebeden “onze Vader”
Collecte,
met mededelingen uit de wijkgemeente
Samenzang: ‘Tussentijds’ 210  (‘samen op de aarde’)
Dit maakt het einde goed, ook voor Egypte, en voor heel de wereld;
dopen verbindt je om samen op deze aarde Gods Koninkrijk te maken.
 (op aangeven van de voorganger staande)
Zending en zegen
[bookmark: _GoBack]Vredegroet


De tekst van liturgie en verkondiging is te vinden
op de website www.leidsebinnenstadsgemeente.nl  
  


