   ORDE  van de DIENST 

voor de dertiende zondag van PINKSTEREN
op 23 augustus 2015
liturgische kleur: groen
thema:

“Slangen zullen zij opnemen”
eredienst van de Leidse Binnenstadsgemeente

in de Hooglandse Kerk 
voorgangers: ds. Ad Alblas, liturgie
prof. dr. Jan J. Boersema, preek

organist: Jeroen Pijpers
U wordt begroet door leden van de werkgroep Ontvangst
Inleidend orgelspel
Kort voor aanvang van de dienst komen 

de dienstdoende predikant en kerkenraadsleden binnen, 

waarna de kaarsen worden ontstoken, 

daarop volgt 

meditatief orgelspel 
als muzikale omlijsting van 

persoonlijk gebed en toewijding

     (waarbij graag: stilte)

Welkom

door Geertrui Betgen, ouderling van dienst 

    VOORBEREIDING

               (staande)
Samenzang: Gezang 221: 1+2+3
Woord ter voorbereiding
Hier zijn we. Met alles wat ons bezig houdt: vreugde en zorgen, hoop en verdriet. Hier klinkt een woord dat vertroosting geeft. Hier besteedt God alle liefde aan zijn mens….
Stilte

Aanroeping en groet

          VEROOTMOEDIGING

Inleiding

Tijdens de vakantie ben je er gevoeliger voor. Bij de verkenning van voor jou nieuwe streken van onze aarde kan het je aangrijpen: de geweldige schoonheid van de natuur. De grootsheid van eindeloze ruimte of juist van een kleine bloem. Je waant je in een paradijs en je prijst God om de natuur.

Tot… je door een wesp wordt gestoken. Het oude paradijsverhaal waarschuwt er al voor: er zit soms een addertje onder het groene gras. Onverwacht word je gepakt door een gifslang. De mens is een gevaar  voor de natuur, maar andersom ook: de natuur kan gevaarlijk zijn voor de mens. 

Verhalen over slangen laten zien hoe kwetsbaar de mens is in de woeste natuur. Kan dat goed komen??

Het thema van de preek van bioloog en theoloog Jan Boersema heeft als hoopvol thema: ‘slangen zullen zij opnemen’. 

In het kyriegebed roepen we de hulp van God in tegen het woeste in de natuur. Ook tegen het woeste in onszelf. Tegen mensen als wilde dieren en giftige slangen.
Kyriegebed

Stilte
God, zolang het water van de Noordzee niet te hard stijgt staan we in ons land niet zo stil bij het gevaar van de natuur. Slangen komen we niet vaak tegen. Toch zijn ook wij de natuur niet meester, zoals blijkt bij onweer en storm. Voor alle mensen ter wereld voor wie de natuur gevaar betekent bidden we:

Samenzang: ‘Kyrie eleison’ (3x)    

Stilte
God, heel dichtbij komt die man in de Thalys van Amsterdam naar Parijs, in wie een duivel lijkt te huizen. Bereid om heel veel niets vermoedende reizigers van het leven te beroven. Gold, hoe kunnen mensen zo zijn, of gemaakt worden, welk beest kan er huizen in mensen?
Samenzang: ‘Kyrie eleison’ (3x)    

Stilte
God, we ontkomen er niet aan om U te bestormen met onze vragen. Of U ons wilt behoeden in gevaar. Ons op handen dragen als we onderuit gaan of gehaald worden. War blijven we als U niet ons wezen richten, waakt over onze gangen. Wil troosten, bevrijden, kracht geven….. om slangen op te nemen.

Samenzang: ‘Kyrie eleison’ (3x)    

Bemoediging

‘Je hoeft niet bang te zijn voor het gevaar van de nacht, de Heer beschermt je. Je bent sterker dan je sterkste tegenstander. Ik de Heer zal je redden, en jij zult dat zien! (Psalm 91)
Samenzang: Gezang  208; 1+2+3+4
             DIENST van het WOORD

Gebed bij de opening van de Schriften
Gesprek met de kinderen

Inleiding bij de lezingen
Schriftlezing: Exodus 16:35, 1 Koningen 19: 4-8 Marcus1: 9-13
Samenzang: Gezang 542: 1+2+3+4
Schriftlezing: Marcus 16: 17-18, Lucas 10: 17-19, Handelingen 28: 1-6
Samenzang: Gezang 538: 1+2+3+4
V E R K O N D I G I N G

 Gemeente van Christus, 

Je hebt van die bijbel gedeelten waarbij je je in gemoede afvraagt wat je er anno 2015 mee aan moet. En daar hoort de gelezen Marcus passage ongetwijfeld bij. Al is er een gradatie .. Zieken de handen opleggen in de verwachting dat ze zullen genezen, .. dat kunnen we nog wel plaatsen, ook al gaan we als regel voor onze kwalen naar het LUMC. Boze geesten uitdrijven en in tongen spreken is voor ons, nuchtere protestanten, al lastiger… maar ‘slangen opnemen’? en ‘dodelijk gif binnen krijgen zonder nadelige gevolgen’? Dat is toch tamelijk bizar. Zo’n tekst blijft als een graat in onze moderne kelen steken. 

Toch zijn er ook vandaag de dag nog christenen die deze ‘slangen tekst’ letterlijk nemen. Eén van de meest bekende is Jamie Coots, een Amerikaanse dominee uit Kentucky. In zijn pinksterkerk is hij regelmatig in de weer met ratelslangen, uitgerekend een van de meest giftige soorten. Coots heeft er meerdere van in huis. 
En hij is niet de enige Er zijn in Kentucky en Tennessee een tiental kerken waar dit ritueel gepraktiseerd wordt; Het is ontstaan in het begin van de vorige eeuw. In een tijd van opkomend fundamentalisme. De televisiezender ABC heeft er twee jaar terug een boeiende documentaire over gemaakt. Daarin wordt getoond hoe het er in zo’n dienst aan toegaat; de voorganger haalt de – doorgaans forse - ratelslang uit de bak, springt er vele minuten al prekend mee rond en wordt daarbij muzikaal begeleid door een swingend combo. Onze Leidse Freek Vonk zou er nog iets van kunnen opsteken. 
Ds. Coots komt in de documentaire ook aan het woord en hij vertelt dat zijn vader en grootvader ook voorganger in deze kerk zijn geweest en dat ook zij slangen opnamen. Hij is al de derde generatie. Coots laat ook een paar plekken zien waar hij gebeten is. Al met al een stevig aantal. Op z’n hoofd.. z’n arm, z’n hand. Er moest bij hem zelfs een vinger worden afgezet om erger te voorkomen. Maar elke keer haalde hij het zonder verdere medicatie. “Waarom doet u dit eigenlijk?” vraagt de verslaggever. “Dit is wat de Schrift van mij vraagt” is het antwoord. Zou het echt? Letterlijk nemen wordt vaak verward met serieus nemen. 

Eigenlijk had ik in bovenstaand verhaal regelmatig de verleden tijd moeten gebruiken, want begin vorig jaar werd dominee Coots voor de zoveelste maal gebeten. En dit keer met fatale afloop. Hij stierf op 15 februari 2014. Zijn zoon vertelde aan verslaggevers dat hij het ritueel van zijn vader zal overnemen. Met dat ritueel was namelijk niets mis. “Het was gewoon vaders tijd” zei de jonge Coots. 

Tjonge jonge, zie ik u denken .. wat een bizar en treurig verhaal. Eens te meer reden om de tekst niet letterlijk te nemen. Maar wat dan? Kunnen we de passage misschien stilletjes negeren? Gewoon laten wegzakken in de vergetelheid? Daar lijkt iets voor te zeggen. Temeer, omdat dit slot van Marcus tussen haken staat en dus in belangrijke handschriften ontbreekt. 
Voor vanmorgen lukt negeren met deze tekst natuurlijk niet meer, maar voor veel moeilijke gedeelten is het een beproefde en eenvoudige oplossing. Vaak niet eens zo bewust. Toch is het de vraag of we de bijbel - en ook ons zelf - daarmee niet te kort doen. Houden we - al negerend - niet een te makkelijk verteerbare, erg ‘gladde’ bijbel over? Alles halleluja met appelmoes? 

En bovendien… iets soortgelijks lazen we ook in Lucas. Daar zelfs zonder haken. En wat moeten we met het gelezen gedeelte uit Handelingen? Natuurlijk.. er zijn duidelijke verschillen – Paulus neemt de slang niet zelf op en zowel in Lucas als in Handelingen komt het beest er ook niet zo goed vanaf – maar er zijn ook duidelijke overeenkomsten. Het dodelijke gif doet Paulus geen schade, precies zoals Marcus dat beschrijft. 

Misschien doen we er daarom beter aan om ons toch de vraag te stellen hoe deze teksten in het licht van de bijbel en de traditie gelezen kunnen worden. Misschien is dat ook een beter begin om bij vandaag uit te komen en bij de vraag wat we er nú mee aan moeten. Of beter gezegd hoe we er mee verder kunnen, want de bijbel verstaan is een voortgaand proces. Nooit af en in elke tijd met nieuwe inzichten. Of met een nieuw licht op klassieke thema’s. 

Wat zijn dan die thema’s, die motieven die ons kunnen helpen bij het verstaan van deze lastige teksten? 
Welnu, het eerste ligt voor de hand. De slang doet ons natuurlijk onmiddellijk denken aan het tweede scheppingsverhaal. Het verhaal in de Hof van Eden waarin ons wordt verteld hoe de oorspronkelijke harmonie van de schepping teloor is gegaan door een gezamenlijk optreden van mens en slang. De mens wordt verdreven uit de tuin en de relatie met schepping krijgt nare trekken. De natuurlijke processen worden pijnlijk. Mens en natuur komen tegenover elkaar te staan en gaan elkaar al gauw ook onderling te lijf. Met een weerbarstige aarde, die dorens en distels geeft waar je graan verwacht; droge woestijnen, zonder voedsel en water. Met een verstoorde verhouding tussen man en vrouw, tussen mensen onderling en met name met de ontijdige en vaak wrede dood; Het vloeien van bloed, het afbreken van onvoltooid leven. 

Het Genesis verhaal geeft een antwoord op de vraag waarom de wereld er zo uitziet als wij haar kennen. Zo is het geworden, maar zo was het niet bedoeld. 
Ja, en dan is er in Jesaja en Micha dat profetische perspectief van een definitief herstel. Een soort terugkeer naar die oorspronkelijke bedoeling. Waarin de leeuw vredig naast het lam ligt en een zuigeling veilig zijn hand in het hol van een adder – ratelslang - kan steken. 

Een mooi wenkend perspectief, maar ook nog ver van de dagelijkse realiteit van de gewone Israëlieten. Zij leven nu en moeten verder op een vaak moeizame levensweg. Dat is een weg waarbij ze worden geleid door wetten en leefregels, maar ook – en daar gaat het vanmorgen over – door uitzonderlijke personen. In het OT door grote leiders, koningen, profeten. Heiligen, die door hun daden boven normale schepselen kunnen uitstijgen. Uitzonderlijke personen die iets van die verloren harmonie in de schepping blijken te kunnen herstellen. De ‘een mantel om je heen slaan’. Die iets laten zien van Gods bedoelingen met het leven en daardoor bemoedigen en inspireren. 

En de belangrijkste 3 kwamen we al tegen in de eerste lezingen; Mozes, Elia en Jezus. In Jezus werk en leven komen lijnen samen. In Hem is er een herkenbare verbinding met het OT. Mattheus plaatst Jezus nadrukkelijk in de lijn van koning David en Salomo. Salomo, de vredevorst waarvan gezegd wordt dat hij met wijsheid sprak over kruipend gedierte, vogels, vee en vissen (1 Kon 4:33). 

Marcus verhaalt ons over de veertig dagen van Jezus in de woestijn. Hij was daar ‘bij de wilde dieren en de engelen dienden hem’. Uit de grondtekst valt op te maken dat Jezus daar samen met de dieren verkeerde zoals men ‘onder’ vrienden verkeert en niet ‘ergens’ was waar ‘een eindje verderop’ ook wilde dieren voorkwamen. Deze voorbereiding op zijn aardse bezigheden verbindt Jezus ook met Mozes en Elia. Ook zij verbleven in de woestijn en ontvingen juist dáar hun opdracht om - tegen hun eigen wens in - het volk Israël te gaan (Mozes) of te blijven (Elia) leiden. 
Het zijn de grote leidslieden van het volk Israël, waarbij Mozes staat voor de Thora, de Wet en Elia voor de Profeten. En zij tonen zich in zekere zin machtiger dan de woestijn. De woestijn als symbool van de mensvijandige krachten in de schepping, woonplaats van duivels, slangen en demonen, wordt getrotseerd. Daarom past een normale dood ook niet bij hun leven en zó wordt er in de bijbel ook over hun einde geschreven. Mozes’ kracht is bij zijn dood nog ongebroken, zijn graf is nooit gevonden. God heeft hem zelf begraven. Elia verdwijnt in een wagen achter de wolken en Jezus komt zelfs weer terug uit het rijk van de dood. Zijn hemelvaart doet sterk aan die van Elia denken. 

Het NT kent meer bijzondere mensen, zoals de apostelen en ook van hen zien we daden van herstel. Heel veel in het intermenselijke; veel genezing van zieken; maar hiér bij Paulus zien we de macht over de slang en het slangengif. Ik denk dat we de teksten uit Marcus en Lucas kunnen plaatsen tegen dit decor. Er spreekt een verlangen uit om verlost te worden en te blijven van de nare kanten van de wilde natuur. 

Deze motieven en met name het heiligen-motief zien we ook in de christelijke traditie. Het zet zich voort in de na-Bijbelse tijd. 

Zo kennen we uit de eerste eeuwen de woestijnheiligen, zoals Abba Bes en Antonius. Abba Bes wordt door boeren te hulp geroepen omdat een nijlpaard steeds hun akkers verwoest. Hij gaat er onmiddellijk heen en spreekt het beest bestraffend toe waarna het beest zich nooit meer op de akkers vertoont. De heilige Antonius trotseert leeuwen die hem bedreigen als hij in de woestijn een dode wil begraven. Hij spreekt een gebed uit en uiteindelijk helpen de leeuwen met hun poten mee om het graf te delven en trekken zich daarna terug. De Engelse heilige St Cuthbert was zo verbolgen dat er een onschuldige vogel door een roofvogel geslagen was dat hij uit de veertjes en de botjes het beestje weer tot leven wist te wekken. 

Wat later in de tijd, en onder ons wat beter bekend, is Franciscus van Assisi. De omvang en veelkleurigheid van de verhalen over hem is opmerkelijk. Als hij tegen de kwetterende vogels zegt dat ze hun snaveltjes moeten houden tijdens zijn preek, doen ze dat. Hij verlost de inwoners van Gubbio van hun angst voor de wolf door indringend met het beest te spreken over zijn roofzuchtige gedrag. De wolf blijkt bereid daar van af te zien, maar wil wel verzekerd zijn van voedsel. “Je zult niet tevergeefs op de deuren kloppen van de inwoners” beloofd Franciscus. En zo leeft de wolf nog twee vredige jaren rond de stad en wordt uiteindelijk in gewijde grond begraven. Na Franciscus van Assisi blijven er heiligen maar raakt het thema van de wilde natuur wat op de achtergrond. 

Het zijn de heiligen van weleer Een lange, lange stoet, zoals ons liedboek zegt. Hun verhalen zijn wonderlijk, ze klinken onwaarschijnlijk in onze oren. Maar het motief is zichtbaar en de strekking begrijpelijk. Zij deden nooit zomaar wonderen; en ze waren er zeker niet op uit om in negatieve zin heerschappij uit te oefenen over de natuur. Steeds is er in hun daden iets te zien van herstel; van Gods bedoelingen met Zijn schepping; van harmonie; 

Ik vind het mooie verhalen, u wellicht ook, maar wel uit een ver verleden. Franciscus van Assisi leefde rond 1200. Deze kerk, die nu al 700 jaar bestaat, was nog niet eens gebouwd. Wat moeten we daar nú mee? We leven nu toch in een heel andere tijd? 

Ja, dat is natuurlijk helemaal waar. Heiligen die een slang of een leeuw bestraffend toespreken tref je nu niet meer aan. Veel van die slangen en leeuwen zijn er overigens ook niet meer. Wij zijn er in geslaagd om de wilde natuur behoorlijk terug te dringen. Vandaag de dag zijn we zélf een bedreiging voor die natuur geworden en verdiend de natuur bescherming tegen ons gedrag. 

Maar wat is gebleven is dat verlangen naar herstel van dit gebroken bestaan. Dat diepe verlangen om ook in ons bestaan iets te zien en waar te maken van hoe het bedoeld is. En daar hoort een goede relatie met de natuur nadrukkelijk bij. En ook wij kunnen daarbij zeer bemoedigd worden door uitzonderlijk personen. Mannen en vrouwen die ons door hun daden inspireren. Of door hun kunst. Muziek die ons optilt. Bovenaardse muziek .. klanken waarbij je denkt: dat klopt, zo is het leven bedoeld. Mensen zoals moeder Theresa, de Pakistaanse jonge vrouw Malala Yousafsai, of Nelson Mandela, die als moderne heiligen de wereld weer hoop hebben gegeven. Hoop, dat verzoening wel mogelijk is. Dat ongelijkheid en armoede niet bij het goede leven horen. 

Ik noem hier ook Paus Franciscus, die bewust de naam heeft gekozen van de heilige uit Assisi. Laudato Si, zijn recente encycliek over de milieuvraagstukken, ontleent de titel aan het Zonnelied van Franciscus. Ik was blij verrast toen ik het las. De paus verbindt daarin op een doordachte en inspirerende manier armoede en milieu, levensbeschouwing en ethiek met de moderne wetenschap. Niet tegenover elkaar, maar elkaar versterkend. Hoe hoopgevend is het om hem aan het werk te zien, na alle schandalen die de katholieke kerk heeft gekend in de afgelopen jaren. Het kan dus toch. 

Maar ook om ons heen zien we dat mensen soms ‘meer dan het gewone’ doen. En hoe nodig hebben we dat. Om ons gaande te houden bij alle moeite die we op onze levensweg tegenkomen. 

Iemand die er is, nét als je hem nodig hebt; Iemand die zijn stem verheft als het er op aan komt; Iemand die het gif uit de discussie haalt; Iemand die de schorpioen vertrapt, die onze relaties bedreigt; Iemand die zijn hand op onze schouder legt als we even niet verder kunnen, die ons dan troost en tegen ons zegt: ‘sta op, en vervolg je weg’.
Samenzang: Gezang 630: 1+2+3+4

(op aangeven van de voorganger: staande)

Wilt u blijven staan voor de gebedsintenties
        DIENST van GAVEN en GEBEDEN

Gebedsintenties 

Dankgebed en voorbeden,
met stilte voor persoonlijk gebed,

afgesloten met het gezamenlijk gebeden “onze Vader”

Collecte,

met mededelingen uit de wijkgemeente  

Samenzang: Gezang 737: 1+15+16+17+18+21
 (op aangeven van de voorganger: staande)

Zending en zegen 

Vredegroet

Uitleidend orgelspel

Na afloop van de dienst bent u van harte welkom

in de Tuinzaal voor ontmoeting onder genot 

van een kopje koffie of limonade​.

