De Psalmdichter zit als een kat in het nauw. Maakt ook rare sprongen. Hij heeft zichzelf niet meer in de hand, uit angst of woede, en bidt om vernietiging van z’n tegenstanders.
Zoiets verwachten de meeste mensen niet in de Bijbel. 
Ik eerlijk gezegd ook niet.
Toch wil ik dit lied niet uit het heilige boek scheuren. Daarvoor is het té herkenbaar.

Neem de aanleiding: verraad. Van dichtbij. Mensen die je beschermen leveren je uit. Veiligheid blijkt schijn. Zij die je met vriendelijke woorden en gezichten helpen, hebben intussen je geheime verblijfplaats bekend gemaakt. Ze houden je wat zoet, aan de praat, en straks hang je.
Je kunt het nauwelijks voorstellen. Denk: in de oorlog geeft een familie onderduik aan joden, en ondertussen tippen ze de bezetter. Je kunt het je nauwelijks voorstellen. Je voelt veel vertrouwen, begrip, compassie. Je voelt je veilig, je gaat steeds verder met je verhaal. En dan staat het een uur later op facebook. Ik bedenk maar wat, iets werkelijks.

Wat kunnen mensen vals zijn, inhumaan met een lekker geurend sausje van gezelligheid overgoten. Ondertussen word je onderuit gehaald. Dat in het zakenleven met de vele taps, in de politiek, in je bekendenkring. Hoe dichterbij hoe gevaarlijker. Rechercheurs stellen: je kent je verrader net zo goed als je verrader jou kent.

Het opschrift verbindt de psalm met een vluchtmoment van de jonge koning David. Die vindt veiligheid in Zif. Een woes-tijngebied waar je zonder gidsen beslist verdwaalt.
Een andere oude vertaling, de Syrische, zet er een ander kopje boven, nog schrijnender. Dat verbindt dit lied met de machtsgreep door zijn eigen zoon. De jonge leeuw die de vaderleeuw afmat en dan afmaakt, om zelf de machtige te zijn. Dat gaat er niet lief en aardig aan toe.
Daarom moet deze Psalm toch maar in de Bijbel blijven staan, omdat die situatie zo reëel is.

Wat doe je dan? Schreeuwen. Allicht. Bidden, zeker als je een gelovig mens bent. Let je dan op nuanceringen? Nee. Dan is alles zwart-wit. Wie in vergelijkbare omstandigheden netjes kan blijven verdient een lintje. De zwaarste scheldwoorden zijn nog onvoldoende voor de angst, de woede, het gevoel van onrecht, van onmenselijkheid.
Wel aardig dat dit niet onder censuur valt. Dat ook gelovigen helemaal los gaan, publiekelijk. Dat zowel de situatie als de reactie erop zo herkenbaar is dat het een meezinger wordt, een tophit, op de top 150.

Ook best aardig om te zien hoe de dichter het met de Allerhoogste onderhandelt: ‘als u mij helpt, zal ik een offer brengen’. Alsof God daar op zit te wachten. Alsof corruptie tot in de hemel doorgedrongen zou zijn. Nee, zo werkt het niet. Dat die dichter het zo probeert wil niet zeggen dat hij daarmee het rechte spoor bewandelt. Meer dat ondanks zijn religieuze ‘scheve schaats’ God het wél opneemt voor de ver-drukte.

Met drie middelen. Door zijn naam, kracht en trouw.
De naam. God heeft een naam en een naam hoog te houden. Die naam luidt: ‘Ik ben er’, Ik doe je recht’. Die naam is het visitekaartje van de Allerhoogste. Hij laat daarin zijn gezicht zien. Zoals op school één van de leraren alleen maar door het raampje in de deur hoefde te kijken, alleen maar
z’n gezicht hoefde te laten zien. Met verbluffend resultaat.

Dan de kracht van God. Die hoort daar direct bij. Hoe weet je dat? Uit de verhalen van mensen die het ervaren hebben.
De traditie staat er bol van. De Bijbel kan ze bij lange na niet tussen kaft en kaft vatten. Het is ervaren kracht van Boven. Natuurlijk niet altijd, en niet altijd op het goede moment naar jouw ervaren, maar voldoende om het te weten.

[bookmark: _GoBack]Dan de trouw van God. Die kleurt zijn kracht in. Het gaat niet om een krachtpatser, een macho, maar om solidariteit, trouw als betrouwbaarheid, rechtvaardigheid. Sterk genoeg om de naam ‘Hogere macht’ waard te zijn.

Maar goed dat zo’n liedje in de Bijbel staat, dan kun je het nog eens zingen als dat van pas komt.
