   ORDE  VAN  DIENST

voor 
op de 2e zondag van de ADVENT
4 december 2016

liturgische kleur: paars
thema:
               ‘Mij geschiede naar Uw woord‘

eredienst van de Leidse Binnenstadsgemeente

voorganger: ds. Ad Alblas
muzikale medewerking wordt verleend door
de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons
organist: Anton Doornhein

U wordt begroet door leden van de werkgroep Ontvangst

Inleidend orgelspel: ‘Nun komm, der Heiden Heiland’
                     - Gottfried August Homilius (1714-1785)


Enkele minuten voor aanvang van de dienst 
komen de predikant en kerkenraadsleden binnen, 
waarna de kaarsen worden ontstoken;

daarop volgt 
meditatief orgelspel (waarbij graag: stilte)
als muzikale omlijsting van persoonlijk gebed en toewijding
Welkom
door Diony Breedveld, ouderling van dienst 

    VOORBEREIDING
               (staande)
Introïtustekst:
Al eeuwen lang klinkt over de hele wereld
op deze tweede zondag van de Advent:
‘Volk van Sion, let op: de Naam van de HEER nadert
al in de verte. Hij komt de volken verlossen en 
jullie zullen ontembaar blij zijn’ (Jesaja 30)
Samenzang: Gezang 439: 1+2(cantorij)+3
Woord ter voorbereiding
In de verte nadert de Zoon, het heil van God. Als een stip aan de horizon. Hij komt op ons af! Wordt voor ons een punt op de horizon. Wij gaan op hem af. Tot we elkaar omhelzen.
Stilte
Aanroeping en groet
Onze hoop is op God, die hemel en aarde máákt. Die ons eeuwig trouw is en deze wereld niet uit Zijn handen laat vallen.
Ontvang: genade, vrede en barmhartigheid van de God de Vader en van Christus onze Heer, door de Heilige Geest. 

          VEROOTMOEDIGING
Aansteken van de 2 adventskaarsen
De eerste kaars brandde al. Had de tweede daarvoor niet nodig. Toch was het een eenzaam avontuur. Vandaag komt er één bij. Nu zijn ze samen. Dubbel licht. Dubbele vreugde. 
Inleiding
Ja, ging het maar zo makkelijk: kaarsje aan, donker weg. Geef iedereen een kaarsje en de hele wereld staat in het licht van vrede en recht. De nieuwe wereld bij toverslag: nee! Dát hoort u mij niet zeggen. Dit is niet de plek voor simplisme en populisme. Zó  gaat het niet. 
Ik zeg niet ‘helaas niet’. Waarom zou het zo makkelijk moeten gaan? We krijgen het heil van God niet in de schoot geworpen! Of is dat precies wat gebeurt? We vragen het Maria. Van haar leren we het geheim van de ontvankelijkheid, de geloofs- en levenshouding van het thema ‘mij geschiede naar uw woord’.
We gaan dat biddend oefenen.
Kyriegebed
Stilte       
God, je moet van een andere planeet komen om te geloven in vrede en recht op onze wereld. Die droomwereld, mooi maar niet waar. Wij komen niet van een andere planeet, ervaren volop de zwaarte van deze wereld. Maak ons deelgenoten van die andere wereld, waarop we hopen, die van U!
Cantorij: ‘Kyrie eleison’ (3x)    
Stilte
God, onze hoop wordt gevoed door verhalen, liederen, gebeurtenissen, door bijzondere ervaringen. Toch wil het maar niet ‘aarden’, iets van onszelf worden, incarneren in ons denken en doen. Geen mens ter wereld kan dat veranderen. Laat daarom Uw geestesadem in ons nieuw leven wekken.
Cantorij: ‘Kyrie eleison’ (3x)    
Stilte
God, nu wilt U woning maken, in ons zoals in Maria. Ons betrekken bij Uw heil. Ook in ons, vrouwen en mannen, Uw vrucht verwekken, laten groeien. Iets onzegbaar moois: helemaal van U en ook helemaal van ons. Heilig ontzag vervult ons nu U ons bezoekt, Uw engel zegt: hi, begenadigde!
Cantorij: ‘Kyrie eleison’ (3x)    
Bemoediging 
‘Al houdt iedereen het voor onmogelijk, waarom zou het voor Mij – spreekt de Heilige – onmogelijk zijn?!” Hoe zal het dan gaan? “Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden”.  (Zach 4,6 en 8,6)
Cantorij: ‘Benedictus’ – mel. C.V. Stanford (1852-1924)
Blessed be the Lord God of Israel,
for he hath visited and redeemed his people;
And hath raised up a mighty salvation
for us in the house of his servant David;
As he spake by the mouth of his holy prophets,
which have been since the world began:
That we should be saved from our enemies,
and from the hand of all that hate us;
To perform the mercy promised to our forefathers,
and to remember his holy Covenant;
to perform the oath which he sware 
to our forefather Abraham,
that he would give us;
That we being delivered out of the hands
of our enemies: might serve him without fear,
In holiness and righteousness before him,
all the days of our life.
And thou, child, shalt be called
the prophet of the Highest,
for thou shalt go before the face of the Lord
to prepare his ways;
To give knowledge of salvation unto his people
for the remission of their sins,
Through the tender mercy of our God,
whereby the dayspring from on high
hath visited us;
To give light to them that sit in darkness
and in the shadow of death,
and to guide our feet into the way of peace. 
Glory to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit:
As it was in the beginning, is now,
and ever shall be:
world without end. Amen.

         DIENST van het WOORD
Gebed bij de opening van het Woord 
Adventslied: Gezang 461: 1+3+4
Adventsproject met de kinderen 
en begin van de kindernevendienst 
Inleiding bij de lezingen
Of je het kunt geloven, is de achterliggende vraag vandaag. 
En of je er dan ook aan méé wilt doen. Zeg niet te snel ‘ja’, dat doet niemand. Vraag, spreek tegen, worstel, en laat je verleiden, meenemen in de gang van het doorbrekende heil van God. 
Dat doet koning Achaz, gelezen door Constantin Müller, onze lector. Hij vindt het fijn om lid te mogen zijn van de gemeente. Er wordt veel voor mij gedaan, denk aan de kerkdiensten en de kring. Ik vind het daarom prettig om iets terug te kunnen doen, voor de kerk. 
In de hoofdlezing horen we hoe Maria ons voorbeeld wordt.
Schriftlezing: Jesaja 7: 1-14
door Constantin Müller
Samenzang: Gezang 473: 1+2(cantorij)+3
Schriftlezing: Lucas 1: 26-38
Cantorij:  Nun komm, der Heiden Heiland’  
Tekst: M. Luther, melodie: Erfurt 1524. 
Zetting Balthazar Resinarius 1544
Nun komm der Heiden Heiland,
der Jungfrauen Kind erkannt;
deβ sich wundert alle Welt,
Gott solch Geburt ihm bestellt.
Samenzang: Gezang 433: 1+2+3(cantorij)+4+5
V E R K O N D I G I N G

Niet of je het gelooft, maar of je er in gelooft, is de vraag. 
Mooie gedachten ontwikkelen is een schone kunst, daarover spreken en zingen verrijkt je. Maar je erin laten betrekken, meedoen, is andere koek, dat is het Brood van Bethlehem.

Ik mag nog een keertje preken over Maria, wat wil ik per sé delen? Eerst dit: er is zóveel te zeggen! Telkens word ik verrast, gaat het in me gloeien, voel ik me dichtbij het grote geheim. Het leeft in me, het werkt, dat gaat eindeloos door…
Een paar dingen wil ik doorgeven, en één punt echt maken.

In dit eerste hoofdstuk van Lucas is een openingssymfonie met alle melodieën die volgen. Let op. 
De engel wordt gestuurd ‘van God naar Galilea’. In de grondtaal staan die woorden direct bij elkaar. Dit lijkt inleiding maar is hoofdthema. Als je de situatie een beetje kent, denk je: ‘hé, een engel hier in Galilea, vast een verdwaalde’. Maar nee, het is dezelfde als die in Jeruzalem, in de tempel, die bij Zacharias. Nu óók ver weg, in het ‘Galilea van de heidenen’, bij de choïm, het chajus op z’n Amsterdams, klopt hij aan. Wil daaruit opmerken dat het God om alle mensen te doen is. Dat is één.

Wat wil God met al die mensen? Dat ze het goed hebben, in vrede leven. Dat ze veilig zijn, dat zwakken worden beschermd, dat vijanden worden verzoend, dat geweld wordt uitgebannen, in één zin: vrede op aarde. “Vreugde met jou!”
Die groet kan je achteloos uitspreken, dan nóg zegt die 
Iets moois: uitzinnige vreugde, ontembaar blij. Gabriël, de gabber van God brengt goed nieuws, evangelie heet dat in 
het Grieks. Het is ‘goed’, ‘ontzettend goed’. Dat is twee. 

Is dit werkelijk nieuw nieuws? Nee dus. Dit is wat de profeten altijd hebben gezegd. Dit heeft het Godsvolk op de been gebracht en gehouden. Dit visioen van het beloofde land als doel en de wolk van God als gids. Vaak zijn de mensen van dat geloof afgevallen en telkens weer waren er van die vaak gewone engelen om het oude nieuws ‘als nieuw’ te maken.
Dat merk je aan de woorden van de engel. Net als toen in Jeruzalem, in de tempel, is het verhaal van Gabriël puur ‘bij-bels’. Opgebouwd uit bekende woorden en beelden. Zijn boodschap hangt van citaten aan elkaar. Daarom kan je het Nieuwe Testament niet zonder het Oude lezen en andersom.
Alles is feest van herkenning. Dat is drie.
Dit even laten zien? Graag!

De namen staan voor verhalen. 
Jozef: verloren zoon van Jacob, koning van Egypte, uitdeler bij de graanschuren. 
Maria, nee, MariaM, schrijft Lucas alleen als het over deze Maria gaat. Om het verhaal van Mirjam, de bewaakster van Mozes.
David, de bijna vergeten zoon van Isaï, die koning werd op zo’n wonderlijke manier: lange tijd wel gezalfd maar niet gekroond, een verborgen Messias, zijn slechtste tijd niet.
Dat over de namen. Dan de citaten, een stuk of tien in die korte tekst, uit Genesis, Exodus, profeten. Eén die je niet mag ontgaan: de vraag van Maria, ‘hoe kan dat?’ Daarbij wordt de gedachte opgeroepen aan Sara, die hetzelfde zei.
In de huiskamer van Maria trekt de geschiedenis langs.  
Het goede nieuws gebeurt al. Het is  Gods spoor in de geschiedenis. Het is nieuw omdat er verse voetstappen zijn.
Daarmee kom ik bij m’n kernpunt voor vandaag. Hoe ‘het’, ‘het grote geheim’, ‘het heil, de Zoon van God’ voor jezelf  vers wordt, iets in wat je beleven kunt. 
‘Mij geschiede naar Uw woord’. In alledaags Nederlands: Ik wil God dienen, laat er met mij gebeuren wat u gezegd hebt.
Wat brengt haar daar toe?

De woorden van de boodschapper. De opgeroepen verhalen, beelden, de geloofstraditie. Het besef in een ruimer perspectief geplaatst te worden. De andere wereld, die van God, dichtbij geloven, vertrouwen, uiteindelijk ook: ervaren.
De overtuiging dat het helemaal goed is, wat gebeurt. Dat je je er gerust aan over kan geven. Blijf wel voor ogen houden: het is niet logisch. Dit is een verwachting die niet ‘in de lijn van de verwachting’ ligt. Je geeft je er niet zomaar aan over. Dat is ook niet aan te raden. Het is te mooi om waar te zijn: het heil de zoon van God nadert…!
Zeg vooral niet voortijdig:  bij God is alles mogelijk. Je moet eerst grondig beseffen, dat het niet mogelijk is!

Kijk naar koning Achaz. Hij durft zijn bevrijding niet te geloven, vraagt niet om een teken, een voorteken, een bewijs. Hij krijgt het bijna opgedrongen: er wordt een kind geboren. Dat hoeft niet uit een maagd geboren te worden om een Godswonder te zijn. Nieuw leven is dat ALTIJD!
Het teken tekent verzet aan, tegen de maakbaarheids-
cultuur, tegen de macho’s die het wel even voor elkaar maken.
Die grote kerels, dat kunnen ook vrouwen zijn, de groot denken te worden door anderen er onder te krijgen. Spierballentaal en stoer gedrag. Zo wordt de wereld niet nieuw. 
Zo blijft alles bij het oude. Daarom die keiharde confrontatie met het menselijke onvermogen tot vrede, ervaren in onmogelijke geboortes. Daarom een oude vrouw, of géén man!
Dat is de boodschap van de ‘maagdelijke’ geboorte. Als thema, als inzicht. Ik zeg niet dat ik maagdelijke geboorte ‘niet waar’ is, wel dat de oude vertellers zich in hun graf zouden omdraaien als ze hoorden hoe moderne mensen daarover in discussie zijn geraakt. Ze zouden zich niet begrepen voelen. Omdat de aandacht van principieel naar praktisch verschuift. Omdat het geheim zo wijkt uit het gebeuren.
Het punt is niet de maagdelijkheid maar de ontvankelijkheid!
Het je beschikbaar stellen, het láten gebeuren. Het Kind wordt haar niet in de schoot geworpen, en toch wél en mooier: in haar schoot geweven. Het is iets van God en haar.
Dit is de omhelzing van het heil, de zoon van God en mensen!

Ze gelooft er in, ze gaat ervoor. Dat ze zichzelf ‘dienares’ of ‘slaaf’ noemt heeft niets met ongelijkheid te maken, dat is de taal van de overgave, vol liefde. Dat is het antwoord op het liefdesaanzoek: ‘ja van harte’. Het komt op uit een volkomen serieus genomen worden, hoogachting. De 
Allerhoogste vertrouwt zijn zoon, het heil, aan jou toe!
Laat dát maar gebeuren! Dat is dezelfde eenswillendheid met God die we kennen van Jezus, als hij als zijn levensdoel omschrijft, dat hij gekomen is om te dienen. Dat is precies waar hij aan vasthoudt in de grootste verzoeken in de hof van de olijven, met ‘Uw wil geschiede’. 

Wij oefenen ons in de houding van Maria altijd bij het Onze Vader als ook wij bidden ‘Uw wil geschiede’.  Wil die ook zó 
opvatten. UW WIL geschiede. Dat is –met Maria- op te vatten als UW WOORD geschiede. Dat zit tot slot nog een pittig leerpunt in. Bij ‘uw wil geschiede’ blijf je vaak in het ongewisse wat nu precies die wil van God is. Een verschrikkelijke misvatting is, dat je lot de wil van God is. Er gebeurt veel te veel dat zeker tégen de wil van God is. 
Denk het iets anders, met Maria: laat het Woord van God geschieden, dat woord van de profeten, van de engel, van dat verse spoor in jouw geschiedenis. Gods heilswil, Gods Zoon.
Altijd en overal, onder alle omstandigheden, laat Gods liefde geschieden, nieuw leven zich ontwikkelen. En dat: in MIJ!
Je denkt: dit kan niet, ik kan het niet, ‘er is geen man’, ja er is geen mens die het kan. God kan het, God doet het, Zijn schaduw valt op je, Zijn geestesadem is in je. Geen woord van God zal krachteloos zijn. Geloof je dat? Geloof je daar IN? Dit is het punt wat ik wil maken, door het te doen en te delen: je overgeven in ontvankelijkheid, blijde bereidheid. 
‘Laat het Woord van God maar gebeuren!’

Samenzang: Gezang  448: 1+2(cantorij)+3+4(cantorij)+9
 (op aangeven van de voorganger: staande)

        DIENST van GAVEN en GEBEDEN
Gebedsintenties 
Dankgebed en voorbeden
met stilte voor persoonlijk gebed,
afgesloten met het gezamenlijk gebeden “onze Vader”
Collecte,
met mededelingen uit de wijkgemeente  
Cantorij: ‘Advent message’, mel. Martin How
Come Lord Jesus, Amen
O come quickly
come Lord Jesus, O come quickly
The voice of him that crieth in the wilderness,
Prepare ye the way of the Lord,
make straight in the desert
a highway for our God.
Come Lord Jesus, come
Yea, come quickly, come Lord, come.
Amen, amen, amen,
come Lord, come.
                      Jesaja 40:3 en Openbaring 22:20,
Samenzang: Gezang  440: 1+3(cantorij)+4
      (op aangeven van de voorganger: staande)
Slotspreuk
‘Vrij baan voor onze God
en alle vlees zal zien
bevrijding van Godswege’
        Jesaja, vertaald door Huub Oosterhuis
Zending en zegen 
Vredegroet
Uitleidend orgelspel
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