

   ORDE  van de DIENST 

voor de achtste zondag van PINKSTEREN
3 juli 2016  


liturgische kleur: groen

thema:
‘IK ben JIJ...’
over discriminatie

JEUGDDIENST
voorbereid door ‘de Jeugd van Tegenwoordig’

eredienst van de Leidse Binnenstadsgemeente
in de Hooglandse Kerk 

voorganger: ds. Ad Alblas
muzikale medwerking verleent
de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons
organist: Anton Doornhein


U wordt begroet door leden van de werkgroep Ontvangst

Orgelspel vooraf

Enkele minuten voor aanvang van de dienst 
komen de predikant en kerkenraadsleden binnen, 
waarna de kaarsen worden ontstoken, 

daarop volgt 
meditatief orgelspel 
als muzikale omlijsting van 
persoonlijk gebed en toewijding
     waarbij graag: stilte

IN ROOD:  voice-over
Ik ga telkens kort toelichten wat er gebeurt.
Net zijn de kaarsen aangestoken. Bij dit licht denken we aan God en ook aan het licht in onszelf.
Nu luisteren we naar orgelspel om alvast wat ‘stil’ te worden.
Dan gaat onze ouderling Diony ons begroeten en zingen we het openingslied, en komt dominee Ad Alblas naar voren.

Welkom door Diony Breedveld, jeugdouderling 

    VOORBEREIDING
               Staande
Samenzang: Gezang 276: 1+2(cantorij)+3
Nu gaan we ons nog meer concentreren. Ad heeft daarbij woorden gezocht uit het lied dat we zongen. 
Dan is het de bedoeling dat we een poosje helemaal stil zijn. Daarop volgt een soort proclamatie dat we op God hopen en een hele warme welkomstzegen.
Woord ter voorbereiding                                                           Deze kerk is niet ‘zomaar een dak boven wat hoofden’. Hier zie je wat mensen eeuwen geleden hebben gemaakt. Hier voel je bijna wat ze onder de hoge bogen hebben hebben meegemaakt, hun gebeden/liederen/vreugde en verdriet…  Nu mogen wij hier zijn, om iets te beleven: om te ervaren wie we zijn.
Stilte
Aanroeping en groet
Onze hoop is op God, die hemel en aarde maakt, die eeuwig trouw is en ons nooit laat vallen.
Ontvang barmhartigheid, genade en vrede in overvloed van God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen

          VEROOTMOEDIGING
Nu hoor je waar het over gaat in deze jeugddienst.
Daarop volgt het Kyrie-gebed waarin we God vragen om dicht bij ons te zijn en te horen wat we vragen, zelfs waarvoor we geen woorden hebben.
Na een bemoediging uit de Bijbel, eigenlijk namens God, gaat de Cantorij een loflied zingen.
Inleiding
De Jeugd van Tegenwoordig heeft samen met de leiding en mij heel hard gewerkt aan deze dienst. Als actueel onderwerp kozen we ‘discriminatie’ en na wat denken werd het thema ‘IK ben JIJ’. Als je zó denkt verander je de wereld.
Dat is precies waarvoor we naar de kerk gaan: om onszelf en de wereld een beetje mooier te maken. Om dat samen te leren door er over te denken met voorbeelden van vroeger en nu. Dat is de tijd en de inspanning dubbel en dwars waard.
Wie denkt ‘dat weet ik allemaal’ heeft vast wel een beetje gelijk, maar niet helemaal: anders zag de wereld er toch wel anders uit?  Zoals we zongen: : mensen in vrede aan elkaar gegeven.  We bidden dat deze wereld die onze wereld is wordt tot de wereld van Gods dromen.
Kyriegebed
Stilte
God, het is geen wonder als mensen niet kunnen geloven. Als je om je heen kijkt denk je ‘waar ben ik terecht gekomen?’ Als je TV kijkt, zap je maar gauw weg bij het nieuws ‘waar gaan we met elkaar naar toe, in Europa, in Amerika, in Azië?
En iedereen heeft met iedereen te maken. God, help ons!  
Cantorij; ‘Kyrie eleison’ (3x)
Stilte
God, het is wél een wonder dat we er zijn. Dat er in het im-mense uitdijende heelal een plek is voor het leven zoals wij dat leven, met ontwikkeld bewustzijn, waar mensen MEDE-mensen zijn. Al gaat dat lang niet altijd goed. Maar het kan. Wij kunnen het. Van elkaar leren, aan elkaar leren. Samen!
Cantorij; ‘Kyrie eleison’ (3x)
Stilte
God, het is een wonder boven wonder, dat er zoveel liefde is. In mensen, tussen mensen. Wat is het chil om te weten dat er mensen zijn die van je houden. Of wat gewoner: dat je gerespecteerd wordt, dat je jezelf kunt zijn. En God, het geweldigst is dat U onvoorwaardelijk van ons houdt.
Bemoediging uit Psalm 8
God, als ik kijk naar de hemel, naar de maan en sterren, dan denk ik: wat is de mens toch klein. Maar U hebt ons mensen bijna als goden gemaakt. U maakte ons zó dat we heel veel op U lijken. God, wat bent U groot!   
Cantorij: Psalm 150 - John Harper (geb 1947)
Alleluia!
Praise God in his holy place, 
praise him in his mighty heavens.
Praise him for his powerful deeds, 
praise his surpassing greatness. 

O praise him with sound of trumpet, 
praise him with lute and harp. 
Praise him with timbrel and dance, 
praise him with strings and pipes.

O praise him with resounding cymbals, 
praise him with clashing of cymbals. 
Let everything that lives and breathes 
give praise to the Lord. Alleluia!

O praise him with resounding cymbals, 
praise him with clashing of cymbals. 
Let everything that lives and breathes 
give praise to the Lord. Alleluia!

            DIENST van het WOORD
Dit was het begin. Nu gaan we verder met de Bijbel als bron. Oude verhalen en nieuwe teksten confronteren ons met discriminatie en wijzen ook een weg om die uit te bannen, of meer te overstijgen.
We gaan bidden om de wijsheid van de Bijbel te begrijpen. 
Dan praat Ad met de kinderen voor ze naar de nevendienst gaan.
En daarna neemt de Jeugd van Tegenwoordig even het roer over…
Gebed bij de opening van de Schriften
God, als wij als christenen iets kunnen bijdragen aan een betere wereld, dan is dat wel door het verrassende inzicht dat we ‘Uw beeld en gelijkenis’ zijn. Dat iedereen iets van U heeft, dus óók ik. Dat we U ontmoeten en eigenlijk ook iets van onszelf in die ander, ook als dat een zwerver, een vluchteling, een beetje gestoorde, een onhandige of onvriendelijke is, niemand minder dan U ontmoeten.
Tenminste: zo wilt u dat wij het leren en zó met elkaar omgaan. Laat het inzicht in ons wortelen: IK ben JIJ.
Gesprek met de kinderen
Hoe wil jij behandeld worden?? Doe je dat zelf ook?!
Uitwerking van het thema door ‘de Jeugd van Tegenwoordig’
Muziek Samenvatting in het Nederlands
Ík wens jou een dak boven je hoofd. Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood. Dat je rustig slapen kan…
Ik wens jou genoeg om door te gaan, dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan…
Ik wens jou vrede toe om wie je bent, dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent.
IK bescherm je voor de wind, maak in de nacht een vuur. In het donker loop ik naast je. Ik ben hier. Wij gaan samen. 
Wat is je wens dat geef ik je!
Muziek: ‘Ik wens jou’ – Trinity
Nu gaan we verder zoals altijd: een toelichting op de keuze van de Bijbelteksten, dan het lezen ervan, een lied en een 
preek met daarin de ideeën van de Jeugd verwerkt.
Inleiding tot de Bijbellezingen
Je kunt op elke bladzijde van de Bijbel vinden dat mensen Gods oogappel zijn. En dat dat niet alleen geldt voor je eigen clubje, maar ook voor vreemden die je niet eens kent.
Jouw voordelen, zoals verzorging en vrije tijd, veiligheid en bescherming zijn óók voor hen. Dat leest Marina uit Exodus.
Jezus drijft het helemaal op de spits: wat je goed doet aan één van de mensen, dat doe je goed aan MIJ en wat je niet doet voor anderen, daarmee tref je MIJ in het hart.

Schriftlezingen:  Exodus 20: 8-11
door Marina den Houdijker
                           Matteüs 25: 31-40
Samenzang: ‘Woon in mijn dromen’: 1+2(cantorij)+4

V E R K O N D I G I N G

Twee afspraken vooraf: ik spreek in deze preek jullie aan, kijk ook naar jullie, maar ik be-oog (!) natuurlijk iedereen.
Dan ik beloof in maar tien minuten te zeggen wat ik nu belangrijk vind, jullie beloven geen seconde in te dutten. Deal?!

We kozen als thema discriminatie. Helder. Maar niet de beste keus: we zeggen daarmee wat we juist niet willen.
Daarom in de titel dé boodschap: IK ben JIJ… Dat is een beetje moeilijk, maar kort en strak waar het om gaat.
Dat je je inleeft in de ander. Dat je probeert te begrijpen hoe die denkt, waarom die dingen doet, of juist na laat.
Respect is een mooi begin maar niet het doel. Oprechte belangstelling, waardering, en als mooiste: liefde. Met het bekende Bijbelse gebod: heb je naaste lief als jezelf.

Dat is de kern van alle godsdiensten en levensbeschouwingen. Al vóór-christelijk en vóor-joods. We weten dus allang hoe het moet. Wat je kunt doen om deze wereld beter te maken, soms misschien een klein paradijsje.
Dom, dat het niet gebeurt. Onbegrijpelijk. Het meeste leed op de wereld doen mensen elkaar aan. Wie je het meest na staan zelfs het meest. We zouden een steen verleggen in de rivier als we écht zouden stoppen met roddelen, oordelen, pesten. Met alles wat je niet wilt dat jou aangedaan wordt.
Met de kortste samenvatting van de geboden van God…. geboden opgevat als leefregels, wijsheid, weg naar geluk…
‘Behandel de ander zoals jijzelf behandeld wilt worden’.

Waarom doen we dat niet?
Jullie spraken er over ter voorbereiding en ik keek later 
mee. Je doet het niet altijd opzettelijk. Je doet het wel heel makkelijk. Je doet mee met anderen, om niet buiten de boot te vallen. Het zit eigenlijk zó ingebakken om te discrimineren. Op het uiterlijk, om stomme kleren, om een wansmaak van muziek. Je kijkt snel neer op wie niet mee kan komen, maar je hebt ook niets met het beste jongetje of meisje van de klas. De ene docent vind je veel beter dan de andere. En zo ga je van oordeel tot oordeel. Zonder nadenken, zonder achtergronden te weten, schrijf je mensen af.
Hiep, hiep, hoera: hoe rot wil je het maken voor elkaar.
Heel rot als het je overkomt. Pesten is een belangrijke oorzaak van zelfmoord onder tieners. Wat maakt het zo leuk?

Het is hetzelfde gif dat je misschien opwindt als wat anderen tot martelen en zelfs onthoofden leidt. Bedenk dat.
Het is het oudste ruzieverhaal in de bijbel van twee broers, Kaïn en Abel. Ze zijn ongelijk, de ene sterk, de ander zwak.
Dat is niet erg als je de ander maar in z’n waarde laat. En dat gebeurt niet. De kracht leidt tot misbruik, uiteindelijk tot moord. Zó wordt de wereld nóóit de wereld van Gods dromen en de mens gaat zó steeds minder lijken op de Vader in de hemel. Klopt he?!

‘Wat doet God daar aan’ mag je vragen en ik heb een antwoord. Of het is mijn antwoord niet, maar van alle gelovigen: God doet Zijn best om je op de goede weg te brengen en te houden. Hoe dan? Niet alléén door je te waarschuwen, zoals de profeten doen. Dat ook. Er staan veel verhalen in de Bijbel van waarschuwers en dromers, die het ideaal van God  voor houden! Jezus kon er ook wat van. Die heeft de mensen wel even aan het denken gezet, en stevig. Neem dat met dat Bijbelverhaal, dat denkbeeld dat ik voorlas uit Matteüs. Dat gaat over het laatste oordeel, niet alleen als iets wat als laatste een keer kan komen, of niet. Nee, als laatste woord over NU. Vlijmscherp, om je op andere gedachten te brengen. Als je de ander slaat, bespot, pest, negeert, dan doe je dat MIJ, beste allemaal. In die ander ben IK.

Dat kan je af proberen te zetten, alsof je het niet hebt gehoord, maar dat gaat je niet lukken: in die ander ráák je Christus, God, het Leven. Je verknalt het beste in je. Je verspeelt je recht om te leven. Je verspeelt de liefde!
Telkens, zo vaak als je het doet. Spreek me tegen als het niet waar is, nu of straks…

Wat de kerk, het geloof, God je biedt is dus een flinke ‘wake-up-call’. Je wordt even flink wakker geschud. In je kladden gegrepen. Geen uitweg. Je hangt: jij bent aan zet.

Maar dat kan ik niet, zal je direct tegenwerpen. Ik ga er maar van uit dat je niet zo zwak bent, dat je je verschuilt achter anderen, zo van ‘anderen doen het ook niet’. Zo iets doen jullie niet. Maar hoe doe je het wel. Wat helpt?

God, de bijbel, de kerk, je ouders, de dominee, je vrienden helpen je erbij. Belangrijker dan de waarschuwingen die je krijgt is iets anders dat je krijgt: vertrouwen. Dat je het kunt. God heeft geen slaven geschapen maar onderkoningen.  Hoog, maar niet té hoog ingeschaald. Je mag fouten maken, als je ze maar weer goed maakt. Je kunt niet altijd excelleren, niet altijd schitteren als mens van God, naar Gods beeld geschapen. Je hoeft het ook niet te worden: je BENT het. Het zit in je. Is in je gelegd. Dat is ‘naar Gods beeld geschapen’. Mooier kan je niet over jezelf en anderen spreken. Een beetje trots denk ik ‘dat is precies wat we in het geloof en de kerk leren’. 
Als zie je het soms niet zitten, ook niet met jezelf, er is een God, een liefdeskracht waaruit je voortgekomen bent… Die is in je en om je heen, die is achter je om je op te vangen als je valt en gaat voor je uit om een weg te banen. IK BEN is de naam, aangenaam! Gods beeld ben je: God zegt IK ben JIJ.

Met dat in je systeem word je blij om jezelf, vervliegt je faalangst en als angst weg ebt, verdwijnt ook de agressie.
Als je maar iets van die overweldigende liefde voelt, die groter is dan jij, liefde van God en mensen, dan voel je blij, dan kijk je blij, dan doe je blij. Dan gun je anderen hetzelf-de: behandel je de ander zoals je zelf behandeld wilt wor-den, volgens de gulden regel: IK ben JIJ.

Alle gunsten voor jou zijn ook voor de ander. Als jezelf niet hoeft te werken op de zevende dag, dan is ook de vreemdeling vrij. Iedereen deelt in jouw vrijheid en vreugde.
Dat gaat heel ver. Dat schoffelt al het onkruid onderuit in de tuin van onze wereld. Alles waarop mensen zich laten voorstaan en anderen discrimineren. Of je nu sterk bent of zwak, snel of langzaam, slim of onhandig. Jongen of meisje, jood of heiden, rijk of arm; welke ook je gewoonten zijn, je cultuur, je gebruiken, je huidskleur, je seksuele voorkeur…
Vanuit Christus bezien ben je allemaal hetzelfde. Niet DE-zelfde, dat zou saai worden, maar EVEN belangrijk, even ge-liefd door God, even verantwoordelijk voor de levensstijl van God: IK ben JIJ!

        op aangeven van de voorganger: staande 
Samenzang: ‘Tussentijds’ 212 

             DIENST van GAVEN en GEBEDEN
Dan komen we nu aan het slotdeel met een slotlied, een collecte voor goede doelen, met tijdens de collecte even een kijkje bij het Willisorgel.
Maar eerst gaan we bidden. De Jeugd van Tegenwoordig heeft dit gebed voorbereid.
Gebedsintenties door de Jeugd van Tegenwoordig 
Hierbij een gebedsintentie voor zondag: wereldwijd is een recordaantal mensen op de vlucht, meer dan 60 miljoen mensen. Sommige crises komen nauwelijks in het nieuws. In Zuid-Soedan hebben 5,3 miljoen mensen onvoldoende te eten en 700.000 kinderen zijn ondervoed. 

Bij de grens met Jordanië zitten 70.000 Syriërs vast zonder voedsel, dit was vrijdag in het nieuws. 

Ik zou willen bidden voor hoop, voor mensen die op de vlucht zijn. En ook is gebed tegen angst nodig, voor mensen die het niet meer kunnen overzien en zich willen afkeren van de situatie in de wereld. (De verschrikkelijke aanslag in Turkije wakkert het gevoel van angst en afkeer bijvoorbeeld weer aan.)

Cantorij: ‘O pray for the peace of Jerusalem’
                            – Herbert Howells (1892-1983)
‘O pray for the peace of Jerusalem: 
they shall prosper that love thee.
Peace be within thy walls: 
and plenteousness within thy palaces.’
Dankgebed en voorbeden,
met stilte voor persoonlijk gebed,
afgesloten met het gezamenlijk gebeden “onze Vader”
Collecte,
met mededelingen uit de wijkgemeente 
en uitleg bij het Willis-orgel 
Samenzang: Gezang 993
Slotwoord
Alle mensen worden vrij en gelijk 
in waardigheid en rechten geboren. 
Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, 
en behoren zich jegens elkander 
in een geest van broederschap te gedragen.

Een ieder heeft recht op alle rechten en 
vrijheden die in deze Verklaring opgesomd staan, 
zonder enig onderscheid van welke aard dan ook, 
zoals volk, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, 
politieke of andere overtuiging, nationale 
of maatschappelijke afkomst, eigendom, 
geboorte of andere status.
        Universele verklaring van Rechten van de Mens
Zending en zegen 
Vredegroet

Uitleidend orgelspel 

Na afloop van de dienst bent u van harte welkom
in de Tuinzaal voor ontmoeting onder genot 
van een kopje koffie of limonade.










[bookmark: _GoBack]
