



   ORDE  van de DIENST 

voor de vijfde zondag van de veertigdagentijd
‘Judica’
‘doe mij recht’ 

op 13 maart 2016

liturgische kleur: paars

jeugddienst

thema:
“kostbaar bloed”



eredienst van de Leidse Binnenstadsgemeente
in de Hooglandse Kerk 

voorganger: ds. Ad Alblas
medewerking verleent 
Denise Jannah, zang en Wolf Martini, gitaar
organist: 

U wordt begroet door leden van de werkgroep Ontvangst

Orgelspel vooraf 

Enkele minuten voor aanvang van de dienst 
komen de predikant en kerkenraadsleden binnen, 
waarna de kaarsen worden ontstoken, 
daarop volgt 
solozang: ‘peace’- Bobby McFeren

Welkom door Diony Breedveld

                VOORBEREIDING
Introïtustekst: 
‘Doe mij recht, help mij God!
Verdedig mij tegen slechte mensen.
Bescherm me tegen leugenaars en bedriegers’.
Geef vrede Heer, geef vrede!
Samenzang: Gezang 1010: 1+3+4
Woord ter voorbereiding
Ik wil niet direct de goede sfeer bederven met dit lied, maar er ís veel onrecht, gemeenheid. Veel leed. Soms voelt de wereld als ‘godverlaten’. Daarom ons gebed: laat ons niet alleen’.
Stilte
Aanroeping en groet
Onze hoop is op God die hemel en aarde maakt. Die ons nooit alleen laat en eeuwig trouw is.
Veel liefs, van God, en van Jezus Christus, onze hogepriester, door de Heilige Geest.

          VEROOTMOEDIGING
Inleiding
Een jeugddienst vandaag meer vóór de jeugd dan dóór de jeugd. De tijd ontbrak voor een gezamenlijke voorbereiding: de jeugd van tegenwoordig heeft het druk! Jongeren doen toch wel wat mee, bij de verwelkoming door Daan en Lieke en straks de lezing door Max. Ik doe de rest, in ieder geval m’n best op een helder en vooral doorleefd verhaal!
Gister waren Elly en Rikkert hier en vandaag op speciaal verzoek van de jeugd gospel- en jazz-zangeres, onze dierbare Denise Jannah, met Wolf Martini. Zij maakte zelfs een nieuw lied speciaal voor het thema van deze dienst!

Samenzang: Laten we ons gaan toewijden met een lied over de kracht van Gods liefde.
Kyriegebed
Bidden is: ‘opstijgen als een arend, zweven op de wind, gedragen door de Geest…’
Stilte
God, de kracht van de liefde lijkt vaak helemaal weg. Jonge en oudere mensen gaan alleen voor zichzelf, desnoods over lijken. Trekken zich niets aan van anderen die in elkaar geslagen worden of van ellende in elkaar zakken door wat gebeurt. Red ons, sterke Heer.
Samenzang: ‘Kyrie, Kyrie, Kyrie, eleison’ (2x)
Stilte
God, jonge mensen voelen zich niet altijd gezien, laat staan gewaardeerd, oudere mensen precies zo. We doen elkaar zo vaak geen recht, spreken onvoldoende waardering uit, staan elkaar in de weg om te zijn wie je bent. Laat ons hier door ons geloof in uw liefde, tot rust en op kracht komen.
Samenzang: ‘Kyrie, Kyrie, Kyrie, eleison’ (2x)
Stilte
God, het is eigenlijk goed te doen, deze wereld een beetje mooier maken. Met een enkel woord, een goede daad, of alleen maar een warme blik en glimlach. Laat niets ons tegenhouden om elkaar nieuwe kansen te gunnen en te geven. Zodat we elkaar en U méér happy maken!
Samenzang: ‘Kyrie, Kyrie, Kyrie, eleison’ (2x)
Bemoediging 
Wat zal ik zeggen dan dit: ‘God houdt van ons. Moeten we dan bang zijn als mensen ons beschuldigen of veroordelen? Nee! Jezus Christus is gestorven en belangrijker, Hij is opgestaan uit de dood! We horen bij Christus en door hem weten wij hoeveel God van ons houdt! Oh happy day.
Solo- en samenzang: ‘Oh happy day’

            DIENST van het WOORD
Gebed bij de opening van de Schriften 
Projectlied 
Gesprek met de kinderen
Inleiding bij de lezingen
Ik heb niet gezocht naar iets aansprekends, want het zou toch zo moeten zijn dat ELKE tekst kan aanspreken, als je die goed begrijpt, en daar heb ik weer voor geleerd.
Het gaat in deze jeugddienst ‘gewoon’ over de Bijbel-gedeeltes van deze zondag. De vergelijking van Gods nieuwe wereld met een eigenaar van een wijngaard die aan de pachters om zijn deel van de vruchten vraagt. Lijkt heel reëel. Maar zij denken daar anders over.
En we lezen uit Hebreeën over de hogepriester. Dat is iemand uit de tijd van de Bijbel die rituelen uitvoert. Vandaag horen we over dat van de Grote Verzoendag,
als alle fouten van mensen tegelijk worden afgevoerd en het bloed van een lammetje symbolisch alle mensen tot bloedverwanten maakt.
Schriftlezing: Lucas 20: 9-16 door Max van Broekhuizen
Samenzang: Gezang 547: 4+5+6
Schriftlezing: Hebreeën 9: 15-28 (ged.)
Solozang: ‘het bloed van Jezus’ – Denise Jannah

             V E R K O N D I N G                                 

Oh, happy day. Ik word helemaal blij van dat lied.
Weet niet goed waarom. Misschien is het die blijde muziek. 
Door happy day te zingen ga je al wat stralen en swingen.
Al weet je nauwelijks welke dag dat dan is.
Misschien is dat wel elke dag als je dat lied zingt. Als je blij de dag inzingt maak je een supere start. Heb je de hele dag plezier van. Je lach roept de lach van anderen op. Als jij happy bent straal je dat uit. Dat zien, merken, voelen ze!

Of dat samenhangt met het wegwassen van je zonden?
Ik moet eerlijk zeggen, voor mij niet direct. Het is meer dat ik er mag zijn, dat ik de dag mag begroeten, mensen ga ontmoeten, het leven ga be-leven. Dat maakt me blij. 
En dat ik geloof dat God bij me is. Dat helpt wel enorm. Het voegt altijd wat toe en is hard nodig op moeilijke momenten.
Als je twijfelt aan jezelf. Of als je niet tegen de situatie opgewassen bent. Of als het thuis niet lekker gaat, of met je vrienden. Helemaal als je jezelf soms waardeloos vindt.
Om iets wat je hebt gedaan of gelaten, gezegd of gezwegen. 

Dat kan gebeuren. Dingen waar je spijt van hebt. Die je fout deed. Misschien niet iets wat met zo’n zwaar woord ‘zonde’ zou moeten heten, maar het is wel zonde dat het gebeurde.
Er is toch iets gebeurd, iets niet lekker gegaan. Je zit er mee, het is een wolk voor je zon. Of een donderwolk, als dat foutje meer kapot maakt dan je lief is. Als je een vriend-schap verknalt bijvoorbeeld. Daar zit je dan.
Sorry zeggen is best lastig, want je hebt ook wel gelijk. Het is eigenlijk nooit zo dat iemand alleen maar gelijk heeft en 
de ander helemaal niet. Helemaal goed of helemaal fout bestaat niet. Alles heeft een reden en achtergrond. Maar kom daar maar eens achter. Er is iets gezegd of gebeurd en je zit met de gebakken peren. Een snel sorry is te weinig. Het zit goed fout. Helemaal vast.
Dat is niet beperkt tot de jeugd van tegenwoordig. Ik garandeer je dat iedereen dit herkent…
Hoe kom je daar dan uit?!

Misschien heb jij al goede antwoorden gevonden. Misschien niet, want dat is heel lastig. Ik heb in ieder geval het ant-woord van je geloof. Nooit geweten dat je geloof je kan helpen bij dingen die echt lastig én belangrijk zijn…?!

Het antwoord van het geloof is, even kort door de bocht, ik ga het verder toelichten, dat Jesus washed my sins away.
Stel je fouten voor als een vlek, een smet, vuile handen, een soort waas over de werkelijkheid, alles somber… Dan gaat dit over goed afwassen… en weg is het vuil. Je bent weer schoon, gaat met een schone lei beginnen, alsof er niets is gebeurd. Heerlijk. Geweldig. De zon verjaagt de koude mist die over je levensvreugde was neergedaald. Je straalt weer.
Geweldig toch?!

Zó ervaren gelovige mensen dat. Geloven is die ervaring aanbieden, je helpen die je eigen te maken.
Dat was al heel lang geleden de bedoeling van de zondebok.
Ken je de achtergrond daarvan? Dat is dat op de grote verzoendag, zo heet dat jaarlijkse feest, de priester zijn 
handen legt op de een bokje. Dat symbool geeft aan dat alles wat fout ging, alle zonden, denkbeeldig op de nek van die bok terecht komen. Niet echt natuurlijk. Het is een spel, een heilig spel, om iets onontkoombaar duidelijk te maken. Iedereen kan z’n pakkie in gedachten meegeven aan die bok.
Die gaat vervolgens een dagreis de woestijn in en komt nooit meer terug. Zó ook de fouten/zonden die op die bok waren gelegd. Weg…., voor altijd en eeuwig.
Net zoals je hoorde in Psalm 103: in de diepste zee weg gezonken, onvindbaar. Weg…. Helemaal.
De fouten van JOU én die van de ANDER.

Wat jij zelf niet kon vergeven, of de ander jou niet, wordt door het geloof van je afgenomen. Je boosheid afgepakt, je wordt verlost van schuld en schuldgevoel. Je bent weer helemaal fris, klaar voor het leven. Dát is feest! Daaraan denken gelovigen bij die ‘happy day’. 

Voor ons als christenen is die oude rite van die zondebok een soort van herhaald, eens voor altijd. In het sterven van Christus. Die was die zondebok-in-eigen-persoon. Een pro-feet zei het eens mooi: Hij droeg alle zonden van de hele wereld. Weg… voor altijd.  Schoon… Zuiver… ben je. Happy day!

Wat heeft dat nu met bloed te maken?
Dat moet je begrijpen vanuit diezelfde Grote Verzoendag.
Dan wordt tegelijk een lammetje geslacht. Daar moet je maar even over heen stappen, zeker als je zelf vlees eet.
En na het ritueel slachten van dat lam wordt het bloed, als levensgeheim deels naar God gebracht en deels uitgespat (symbolisch) over alle aanwezigen. Zo worden ze met God verbonden, door dat bloed. En met elkaar, door datzelfde  bloed van het Lam. Als onbekenden tot vrienden, als vijanden tot bondgenoten, als verre tot nabije bloed-verwanten.
Zo wil God dat. Uit liefde voor de mensen.

Zo heeft Jezus dat begrepen en zelf in Gods naam door-leefd. Hij is de liefde van God in eigen persoon. De verlosser van fouten en bevrijder uit de beklemming van wat fout ging. De grote Herkansing. De Open Deur naar God en de toekomst. Daarin komt Gods nieuwe wereld op je af. 
Het is wel een heel diepe wijsheid, dat de vrienden van 
Jezus is zijn gruweldood aan het kruis plotseling zagen: maar Hij doet wat het lam doet, Hij IS het lam Gods, dat de zonden van de wereld wegdraagt, om elk moment op nieuw te kunnen beginnen. Die happy day is als het aan God ligt: altijd!

Als je aan dat bloed denkt van het lam dat wordt gesprenkeld op het altaar en over de mensen, dat bloed dat mensen samensmeedt tot een nieuwe verbondenheid: je bent Samen Schoon! Omdat Jezus al mijn fouten afwast zie ik ze niet meer. Maar JIJ ook niet…! En jij ook die van een ANDER niet. Snap je?!

Dit is niet zoetig maar radicaal. Dit is de consequentie: vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Jij kan en mag de ander niet kwalijk blijven nemen wat God vergeeft. We kunnen niet gewoon doorgaan met  de ander af te katten of zelfs af te breken, als we door de bloedband van het geloof met ze verbonden zijn. toch?!!
Dit is een super-lastige, daar ga ik het nu niet meer over hebben. Ik moet het wel er duidelijk bij zeggen. Anders is die ‘happy day’ NEP, of helemaal NIET.

Dat zie je ten slotte bij die man die de vruchtopbrengst van zijn wijngaard wil hebben. Die houdt vol als de pachters weigeren. Ze krijgen een herkansing. Tot en met die door zijn eigen geliefde zoon. Als ze die dan afmaken is het einde oefening. 
Tenminste, dat zegt het verhaal niet, maar suggereert het 
wel. Dat willen ze beslist niet! OK, maar zelfs als God daarna nog weer een opening zou vinden moet eens voor al duidelijk worden dat hun gedrag niet kan.

Als je maar iets begrijpt van je geloof in de vergeving, dan wordt je ook ruimhartiger naar een ander om te vergeven.
Dat MOET er wel uit voort komen, anders is het nog niet goed IN je neergedaald, anders werkt het niet dat Jezus je zonden vergeeft, en blijf je voorlopig met de gebakken peren zitten. Andersom, als uitzwaaier, als ook jij vergeeft wie iets tegen jou hebben gedaan, kan elke dag voor jou, voor de ander en voor God Zelf, een ‘happy day’ worden. 

Samenzang: Gezang 600

          DIENST van  GAVEN en GEBEDEN
Gebedsintenties
Solozang: ‘You have got a friend’  - Carol King
Dankgebed en voorbeden
met stilte voor persoonlijk gebed
afgesloten met het gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’
Collecte
met mededelingen en 
[bookmark: _GoBack]solo- en samenzang: ‘He ’s got the world in his hands’
Samenzang: Gezang 1014
Zending en zegen 
Vredegroet

Uitleidend orgelspel

Na afloop van de dienst bent u van harte welkom
in de Tuinzaal voor ontmoeting onder genot 
van een kopje koffie of limonade.






























