Preek bij Lucas 4 : 14 – 30
Gemeente van Christus,

Profeten in de bijbel zijn vaak niet te benijden.  Als een soort ZZP-er avant la lettre worden zij door God ingeschakeld en naar hun eigen volk gestuurd. Daar moeten zij namens diezelfde God hun volksgenoten toespreken, soms tegen wil en vaak tegen dank. 
Enerzijds genieten zij wel een zeker respect, als ‘mannen van God’. Aan de andere kant halen ze zich veel ellende op de hals, omdat ze dingen zeggen die de mensen liever niet willen horen. Gods woord is immers vaak kritischer dan wij prettig vinden. En na de dienst willen we natuurlijk wel gewoon gezellig aan de koffie.
Zo zit het volk Israël vaak helemaal niet te wachten op zo’n eigenwijze profeet die geen blad voor de mond neemt. Kritiek wordt al snel als verraad beschouwd. 
En zeker door de machthebbers, de politieke en religieuze elite, de mensen die maatschappelijk aan de knoppen zitten. Want wie het meest te verliezen heeft, heeft geen behoefte aan verandering. 

Daardoor hebben profeten het vaak zwaar te verduren, en niet zelden worden zij zelfs met de dood bedreigd. Zoals Elia bijvoorbeeld, die in gevecht ging met de Baälpriesters en voor zijn leven moest rennen. 
En Johannes de Doper, die zijn kritiek op koning Herodes met zijn leven moest bekopen.
Geen wonder dat de profeet Jeremia in eerste instantie bedankt voor de eer. Als God hem roept, probeert hij er direct eronderuit te komen: “Ik ben te jong. Ik ben geen goed spreker. Neem een ander.” 

Maar daar wil onze lieve Heer niets van weten. Wel sleutelt hij wat aan de arbeidsvoorwaarden: hij belooft Jeremia terzijde te staan en kracht te geven, en hem de juiste woorden in te fluisteren; 
én hij belooft hem te redden als het link wordt, oftewel: een exit-strategie. En daarmee gaat Jeremia overstag.

Dat profeten in de bijbel vaak niet te benijden zijn, blijkt ook in het verhaal uit Lucas, waarin Jezus nadrukkelijk zelf optreedt als profeet. 
De reacties die Jezus oproept met zijn optreden zijn in eerste instantie heel positief: hij maakt indruk en wordt bewonderd. Maar op een gegeven moment slaat de stemming radicaal om, en staan de mensen hem zelfs naar het leven. Het is een repeterende breuk: heden hosanna, morgen kruisigt hem…
Jezus is op trektocht door Galilea en in de plaatsen waar hij langskomt, geeft hij onderricht in de synagogen. En, schrijft Lucas met nadruk, hij wordt door allen geprezen. Door állen, niemand uitgezonderd. Iedereen is onder de indruk van deze profeet. En zijn roem snelt hem vooruit. 
Ook naar Nazareth, Jezus’ eigen geboortestad. Hier kennen de mensen hem van kinds af aan, ze hebben bij wijze van spreken nog met hem geknikkerd. Dat wordt een warm welkom, zou je zeggen, een thuiswedstrijd voor deze profeet. 
En inderdaad, ook in Nazareth zijn de reacties aanvankelijk lovend. Jezus komt op sabbat in de synagoge, zoals hij gewend is te doen. Zoals wij zondags ter kerke gaan.

En Jezus leest uit de boekrol van de profeet Jesaja:

“De Geest van de Heer rust op mij,

want hij heeft mij gezalfd.

Om aan armen het goede nieuws te brengen

heeft hij mij gezonden,

om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken

en aan blinden het herstel van hun zicht,

om onderdrukten hun vrijheid te geven.”

Dit gaat over een mens die zich door God gezonden weet. Een gezalfde. Een man die zich door Gods Geest laat leiden en inspireren. En wat brengt hij dan? Bevrijding, vrijheid, herstel. Dat is goed nieuws voor de gevangenen, de onderdrukten, de blinden, de armen. 
En de armen, dat moet u ruim zien: dat zijn de buitenstaanders, alle kwetsbare mensen, mensen die afhankelijk zijn van de zorg en goedheid van anderen. Voor hen is dit goed nieuws. Want zij snakken naar verandering. 

En het is slecht nieuws voor de onderdrukkers, de rijken, de machthebbers. Want zíj willen alles bij het oude houden. Het is dus een radicale ommekeer van de maatschappelijke verhoudingen. 
Als dit doorgaat, dan komt de wereld er heel anders uit te zien. Dan worden de laatsten de eersten, en de eersten de laatsten. 
Dat is Jezus z’n missie in een notendop. Dit is wat hij komt doen, namens God. Daarom zegt hij tegen het volk in de synagoge: “Vandaag hebben jullie deze Schrifttekst in vervulling horen gaan.” Oftewel: dit gaat over mij, deze profetie, dat ben ik. Dit gebeurt nu, as we speak!” 
Jullie hebben de Schrifttekst in vervulling hóren gaan, zegt Jezus. Dat hóren is cruciaal in de bijbel. Wie oren om te horen heeft, die moet luisteren. 
Wij hebben het geloof immers van horen zeggen, wij zijn geen getuigen geweest. Maar wie écht hoort, die kan zélf tot getuige wórden. Maar dan moet je je niet doof houden voor de boodschap.

Hebben deze mensen in Nazareth écht gehoord wat Jezus zegt? Begrijpen ze de betekenis, beseffen ze de consequenties? De reacties zijn in elk geval laaiend enthousiast: “Allen (weer allen) betuigden hem hun bijval”, staat er, “en ze verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden.” 
Die verwondering is tweeledig: om wát hij zegt, en om wíe het zegt. Want is dat niet die zoon van Jozef, een van ons, hoe is het mogelijk? Zoveel charisma, zoveel uitstraling, fantastisch.
Maar Jezus doorziet de oppervlakkigheid van hun enthousiasme. Hij weet wat daarachter schuilt, hij kent hun gedachten en verlangens. De mensen hebben zoveel over hem gehoord. Wonderlijke dingen. Maar horen zal voor hen niet genoeg zijn, ze willen bewíjzen. Eerst zien, dan geloven. 

En daar gaat Jezus tegenin, op een nogal tactloze manier - en maakt daarmee direct een einde aan de feeststemming. Geen enkele profeet is welkom in zijn eigen stad, zegt hij. 
En in plaats van met een wonder als bewijsstuk te komen, roept hij een aantal profeten vóór hem in herinnering. Fijntjes wijst hij erop dat Elia en Elisa juist naar mensen werden gezonden van buíten hun eigen volk. 
En juist dáár vonden wonderlijke dingen plaats. Buíten de eigen kring. Gods liefde doorbreekt grenzen, ook grenzen die wij het liefste zouden sluiten. Zijn liefde is ook voor die anderen, en misschien wel éérst voor die anderen. Voor die mensen die jij zelf het liefste zou buitensluiten. 

Dit is geen retoriek waar je verkiezingen mee wint. En dus slaat de stemming volledig om, als Jezus dit zegt. Wóedend worden de mensen, rázend. Ze drijven hem de stad uit, ze willen hem lynchen, zó kwaad zijn ze. 
Waarom roept die boodschap van Jezus zoveel agressie op? Misschien wel omdat wij van nature groepsdieren zijn. En om te overleven, mag die groep niet te groot worden, moet die veilig blijven en beschut. 

Daarom hechten mensen aan de vertrouwde grenzen tussen binnen en buiten, tussen ‘wij’ en ‘zij’. Als die grenzen niet meer zouden gelden, dan is het einde zoek. Dat maakt mensen bang en onzeker. En dus boos en agressief. Dat lijkt me heel begrijpelijk.
Maar hadden die mensen in Nazareth dan niet goed geluisterd, dat ze aanvankelijk zo enthousiast reageerden? Dat stuk uit Jesaja, dat Jezus voorlas, dat zei het toch al? Dat de vertrouwde grenzen doorbroken zouden worden? Dat het God gaat om ook alle mensen die erbuiten vallen? Jesaja profeteerde toch al dat alles anders werd? Dat niets bij het oude kon blijven?
Kennelijk drong die boodschap niet door. Ik zei het al: hóren in de bijbel is cruciaal. Maar lastig zat. Dat was toen zo en dat is nu zo. Ook onze oren gaan niet automatisch open. 
Ik moet denken aan dat lied van Huub Oosterhuis. De eerste strofe:

Hoor. Maar ik kan niet horen. 

Mijn oren dichtgestopt.

Mijn adem opgekropt.

Mijn hart van leegte zwaar.

Soms komt de boodschap van bevrijding niet bij je binnen, omdat je op slot zit. Je hart is zwaar van leegte, van pijn, angst of teleurstelling. Dat voel je in tijden van tegenslag en moeite, van ziekte en zorgen. Dan ben je niet altijd ontvankelijk voor een tegengeluid, voor woorden van hoop. Dan is het zo donker, dat je het licht niet meer ziet. Dan kún je niet horen.

En soms, soms wíl je ook niet horen, zegt de tweede strofe:

Hoor. Maar ik wil niet horen.

Zou ik uw woord verstaan,

ik moest uw wegen gaan,

U volgen hier en nu.

Ik durf niet zijn geboren

en leven toe naar U.
Soms wíl je het niet horen, en houd je je Oost-Indisch doof. Want als je het wél hoort, dan moet je gehóór geven. En Jezus volgen, dat vraagt nogal wat. Daar kun je ook tegenop zien. Het vraagt om vernieuwing: een nieuwe geboorte heet het zelfs. Dat betekent dus: helemaal opnieuw beginnen.

En dat betekent ook: de oude dingen los laten. Je comfort zone, je verworven rechten, je vastgeroeste ideeën, en veronderstellingen. Je zult een aantal van je zekerheden moeten laten varen, wil je je toevertrouwen aan iets nieuws. 
En dat loslaten, dat is hartstikke moeilijk. Ik ga er tenminste vanuit dat ik daarin niet de enige ben… Dat vraagt om durf. En als je dat niet durft, dan wil je het ook maar liever niet horen. 
Niet kunnen en niet willen horen. En misschien is er nog wel een derde reden waarom de boodschap niet binnenkomt. Want misschien, dacht ik, misschien denken wij ook wel eens, zoals die inwoners van Nazareth: “Joh, dat is toch de zoon van Jozef?” 
Met andere woorden: die Jezus, die kénnen we toch wel. Die is ons zo vertrouwd, die kennen we al van kinds af aan, dat is een goede bekende van ons. Fijne boodschap, mooi verhaal. Goeie gast, geen probleem.
Maar horen we dan nog wel écht wat zijn boodschap ís? Realiseren we ons wat dat betekent, en welke consequenties dat heeft? Voor onszelf, ons eigen leven? 
Als wij hem écht horen, als hij ook ónze profeet is, en onze Heer, dan kan voor ons ook niet alles bij het oude blijven. Dan móet er wel iets veranderen, dan moeten wij ook aan de bak, en over grenzen heen. Want wie echt de boodschap hoort, die wordt zelf tot getuige. 
“Hoor, roept Gij in mijn oren

en jaagt mijn angst uiteen.

O stem door merg en been

verwek mij uit het graf.”

Het gaat dus om niets minder dan een wederopstanding. En zoals mijn oude Leidse hoogleraar Bram van de Beek eens zei: “Opstanding zet ons leven op de kop. Zo niet, dan geloven we er niets van.” 
Daar kunt u bij de koffie nog wel even over napraten… ;-)
Amen.
