        
ORDE VAN DIENST
voor de 1e zondag van de EPIFANIE
= het verschijnen van de Heer
we vieren de ‘doopherinnering’ 

op 3 januari 2016
liturgische kleur: wit

thema: ‘hij zag dat de hemel open ging’ 


voorganger: ds. Ad Alblas 
organist: Theo Visser



U wordt begroet door leden van de werkgroep Ontvangst

Inleidend orgelspel: ‘Christ unser Herr zum Jordan kam’ BWV 684 - J.S. Bach

kort voor aanvang van de dienst
ontsteken van de kaarsen
de dienstdoende kerkenraadsleden en voorganger 
zijn vanaf dit moment in de liturgische ruimte aanwezig
daarop volgt
meditatieve orgelmuziek                                                  hierbij wordt u verzocht rustig uw plaatsen te zoeken
en stilte te betrachten
 
Welkom 
door de ouderling van dienst Marius v.d.Heul

VOORBEREIDING
			   (staande)

Samenzang: Gezang 314
Woord ter voorbereiding
Een open hemel bestaat. Je ziet niets. Alleen licht. 
Een open hemel merk je als er iets in jezelf open gaat. Als je een vreemd vertrouwde verbondenheid ervaart.. 
Stilte
Aanroeping en groet

                 VEROOTMOEDIGING
		  	    (zittend)	
Inleiding 
Het komen van Christus houdt ons weken bezig. We hebben de geboorte van Kerst en de besnijdenis op de achtste dag gehad. We weten zijn naam: Jezus, God redt. Zoon van de Allerhoogste genoemd. Hij zal koning zijn en zijn koninkrijk heeft geen einde. Dat was het verhaal van de achtste dag, de eerste dag van het nieuwe jaar 2016.
Vandaag vieren we het doopfeest van Christus. Volgens de traditie valt dat op 6 januari. Daarop lopen vooruit. Dat zal vast wel mogen en past goed bij de herinnering aan onze eigen doop. Dat hoort natuurlijk in de paasnacht, maar omdat dat moment niet past om als gemeente samen met gedoopte kinderen, verbinden we die met de doop van Jezus.
Laten we bidden.
Kyriegebed
Stilte 
God, laat uw genade binnenstromen. Tast met uw zachte licht langs de wanden van onze duisternis. Doorlicht heilzaam onze meest verborgen gedachten en gevoelens. Laten we er niets voor doen, het laten gebeuren. Dat we open gaan, zoals bloemen voor de stralen van de zon….
Samenzang: ‘Kyrie eleison (3x)
Stilte
God, ons gevoel en ons verstand zitten zo vaak op slot, afge-sloten voor wat er op ons af komt. Met reden wellicht. Met als gevolg dat er helemaal niets meer binnen kan komen.
Win ons vertrouwen, laat wat ons weerhoudt loslaten. Angst die afsluit veranderen in liefde die open maakt.
Samenzang: ‘Kyrie eleison (3x)
Stilte
God, U bent ons ademloos nabij. U laat Uw aanwezigheid op-lichten, in gebaren, blikken, aanrakingen, woorden en riten.
U, Maker van hemel en aarde, máákt het nog altijd met ons 
en door ons. Bruidegom van licht en vuur, verbindt ons met U 
en met al uw zonen en dochters, door Uw Geest. 
Samenzang: ‘Kyrie eleison (3x)

Bemoediging uit Jesaja 42:1
‘God zegt: Volken van de wereld, kijk! Dit is mijn dienaar, hem zal Ik ondersteunen. Mijn liefde voor hem is groot. Hem heb Ik mijn geest gegeven’.
Samenzang: Gezang 489

              DIENST van het WOORD
Gebed bij de opening van de Schriften 
Gesprek met kinderen
hierna hebben de kinderen hun eigen viering 
Inleiding
We lezen als hoofdlezing over de doop van Jezus. 
De lezing uit de profeten laat je voelen hoe geweldig het is om verbonden te zijn met Christus en daarin met Gods nieuwe wereld. Ruud Pranger leest uit Jesaja, direct volgt daarna de Evangelielezing. 
Eerste Schriftlezing: Jesaja 11: 1-8
door Ruud Pranger
Tweede Schriftlezing: Marcus 1: 1-11
Samenzang: Gezang 970

V E R K O N D I G I N G

Dopen geeft een goed gevoel. Waar zit dat in? 
Iets kleins staat voor iets groots. Wat druppels water met wat woorden drukken verbinding met God uit. 
Op de één of andere manier: laten we vooral niet proberen daar grip op te krijgen. De ‘doopduif’ laat zich niet vangen. Het is de Vogel van God. De Geestesadem van God. Die waait als de wind waar hij wil.

Volgens de rabbijnen kennen we die duif. Van het begin. Als de Geest zweeft boven de oerwateren  hoor je misschien de wiekslag van een arend, waarschijnlijker is die van een duif. Omdat die later wéér aanvliegt. 
Dat kenmerkend klapperende geluid klinkt als muziek in de oren van Noach als die duif, nu met een takje groen, aan komt vliegen na de grote vloed, als teken van nieuw begin.

Zo zijn waarschijnlijk al bij het ontstaan van het Evangelie 
verbanden gelegd. De oergemeente voor wie Marcus schrijft leest de Tora in drie jaargangen. In één van die jaargangen gaat het voorafgaand aan de doop van Jezus in de Jordaan over de duif die aanvliegt over het water naar Noach. Ook dan zweeft de vogel over het water van de vloed en komt het droge tevoorschijn, net als op de 1e dag. Nu een nieuwe 1e dag voor Noach. Hier een nieuwe 1e dag bij Jezus’ doop.

Zó gedacht is het niet gek om je kind direct na de geboorte te laten dopen, nog op zijn of haar eerste dag. Direct verbonden met Christus. Niet alleen geboren voor de mensen, óók voor de hemel. Niet alleen de geboortevliezen gebroken, óók de hemel opengescheurd. Staat er letterlijk. De hemel ging niet geruisloos open als een goed gesmeerde deur, maar scheurde open, met innerlijke kracht, als bij een geboorte. Niet meer te houden. 

Jezus komt omhoog uit het water van de Jordaan. Dat doodswater dat vruchtwater wordt van een nieuw bestaan. Net als na de woestijntocht de doortocht van het hele volk: door de Jordaan, een nieuwe toekomst tegemoet.
Het is precies op dát moment, als Jezus omhoog komt uit het water dat de Geest naar beneden komt. Die bewegingen horen bij elkaar, roepen elkaar op, vallen elkaar in de armen.

Uit het Doopwater tevoorschijn gekomen, geboren op aarde en vanuit de hemel, is het eerste wat te zien is die duif. Dat is God. De Geest van God. Dat geeft zo’n goed gevoel.

Nu zie je dat niet bij de doop van kinderen, ook niet bij de doop van volwassenen. Tenminste niet met je gewone ogen. Die kunnen dat niet zien. Wel met de ogen van je ziel, die oog hebben voor het onzichtbare, voor de wereld van God, die van de hemel. Misschien herken je dat, of kan je dit er achteraf mee verbinden, of door dit verhaal her-beleven.
Door de doop van Jezus. Daarvoor hoef je niet een kind voor aan te dragen. Ook geen beelden van je eigen doop te heb-ben. Als je maar mee-ziet dat de Doop zó gezien wil worden.
Dat jij jezelf als gedoopte zó gezien weet en ziet!

Maar als je dat ook ‘los’ kunt ervaren, heb je daar dan zo’n rite met water voor nodig? Hoor ik wel vragen. Te snel heb ik de neiging om te zeggen: nee hoor, het zit ‘m niet in dat water. Dat is niet magisch!
Alleen: met dat antwoord laat ik me verlokken om in een nuchtere, zakelijke, utilistische (nuttigheids-) gedachten-wereld te belanden. De vraag moet bevraagd worden. Waarom zou je zonder doop willen? Als je hoort hoe rijk deze rite, dit sacrament, deze heilige handeling is, dan wil je toch niet zonder?! Dan blijf je er mee bezig. Om te WETEN wat je doet, je erin verdiepen, het je EIGEN maken.

Dat blijkt ook uit het doopverhaal van Jezus. Als je de vraag stelt: wie ziet nu de hemel openscheuren? Ziet Johannes dat ook, zien de omstanders dat? Horen ze allemaal die stem, of is die alleen voor Jezus te horen? Dat is heel belangrijk omdat die stem iets heel belangrijks zegt.

Laat je niet afschrikken, blijf me volgen, als ik zeg dat het alleen Jezus is die de hemel open ziet en de stem hoort. Dat die Stem met zoveel nadruk zegt: ‘JIJ, bent mijn Zoon’, dat de Bijbel in Gewone Taal dat versterkt vertaalt met ‘JIJ alleen’. Ik zou willen voorstellen (zoals de vertalers vragen bij een volgende versie) te kiezen voor: ‘juist JIJ’. Dat geeft het gewenste accent zonder dat het exclusief gaat klinken.
JUIST JIJ. Die doop geeft ook Jezus een goed gevoel, is overweldigend. Hij ziet de hemel open. Hij ziet niets maar  hoort des te meer. Een Stem, die hem aanspreekt.
Heel persoonlijk. Misverstand uitgesloten. Mijn Zoon ben jij!
‘Mijn liefde voor jou is groot’ volgt er in één adem op. Of met de NBV vertaling: in jou vind ik vreugde. Of het mooiste, al is het minder gangbaar Nederlands, met de Naarden-se vertaling en de Statenvertaling: in jou heb ik welbehagen.

Wat gebeurt bij de doop is dat door water en woorden de Hemel zich verbindt met de dopeling: overweldigend, om zó 
aangesproken, tot in je ziel geraakt te worden. 
Moet je daarvoor per sé gedoopt worden, nog een keer? Nee, als je maar ziet en hoort wat er gebeurt.
Als je je eigen doop niet zo beleefd hebt hoef je dat niet over te doen. Jezus werd ook maar één keer gedoopt. Wél kan je de doopritus, het sacrament, in je gedachten en geest opnieuw doorleven, blijven beleven. Elke dag als je wilt.

Een hulpmiddel uit de meditatieoefeningen is dat je als je opstaat, bijvoorbeeld onder de douche, maar ook dat water heb je niet nodig, jezelf voorstelt onder een warme douche van licht uit de hemel. En voor jezelf die woorden herhaalt, die Jezus hoorde. Helemaal voor jou! De hemel scheurt open, de duif vliegt aan om op jou neer te laten dalen. De adem van God tot diep in je ervaren. De KERN van alle geloofsbeleving.

En de KERN van de geloofsopvoeding van je kinderen. Zég het ze, laat het ze voelen. Met eigen gebaren, met een liedje, met een kaarsje en een kus. Sla geen dag over. 
Of je behoefte hebt om regelmatig naar de kerk te gaan is er wel mee verbonden, maar wat ik als doopgetuige bij jullie kinderen zou willen aanreiken is dit: herhaal die doop, leer je kinderen die doop te ervaren, help ze om er zelf manieren voor te vinden. 

Klopt dit allemaal? Mag ik op mezelf toepassen wat zo nadrukkelijk tot Jezus wordt gericht. Ja, zeker, heel zeker.
Dat weet ik van een tweede Toralezing bij de doop van Jezus. Het lied van Mozes na de doortocht door de Rode Zee, hoofdlezing in de doopnacht van Pasen. Het pad in de zee wordt geblazen door de Adem, de Geest van God. Daarbij klinkt een Stem gericht tot Mozes bestemd voor allen: ‘jullie moeten goed naar mij luisteren, want als jullie doe wat aanreik, want Ik ben jullie God, Ik weet wat goed voor jullie is’. Dit geldt allen. Dat is het hele volk dat Mozes tegenover de farao in Gods naam: ‘Mijn Zoon’ noemde. Dat. 
Nog een reden om het helemaal je toe te eigenen. Jezus geeft aan zijn leerlingen mee dat ze mensen deelgenoot mogen maken van Zijn doop. Die levenskracht is Paaskracht voor allen die deze willen ontvangen.

Als je is verteld wát de doop betekent, wat voor een goed gevoel dat geeft, wie zou dat dan niet willen?! Daarom hoor ik het –op grond van Tora en Evan-gelie- als gericht aan mezelf, en ik nodig iedereen uit datzelfde te doen, voortdurend, elke dag, nu. ..
Zie de hemel opengescheurd, die kan nooit meer dicht… Hoor de Stem, goed verstaanbaar: ‘juist JIJ, ben mijn Zoon, mijn dochter, voor jou heb ik de grootste liefde, in jou heb Ik welbehagen’…. Amen

Samenzang: de apostolische geloofsbelijdenis
           (op aangeven van de voorganger staande)

DOOPFEEST van de HEER
                        Doopherinnering
Uitleg voor de kinderen
Inleiding: de heilige Doop in 10 punten samengevat
1. Onderricht in de vorm van een geloofsgesprek
2. [bookmark: _GoBack]Geloofsbelijdenis door de ouder(s)
3. Naamgeving, noemen van de naam door een ouder
4. Water, besprenkelen met water
5. Zegen, handoplegging met Bijbelwoord
6. Licht,  ontsteken van de doopkaars aan de paaskaars
7. Gebed, vanuit oude traditie
8. Getuigen, de gemeente steunt de ouders
9. Doopherinnering, jaarlijks rond ‘de Doop van de Heer’. 
10. Vervolg: hoe de ouders en gemeente verder gaan.
Samenzang: Gezang 687:2
Vraag aan allen: 
Geliefden in Christus, wil nu hier voor God en elkaar belijden 
te geloven in God, Vader, Zoon en Heilige Geest,
als de éne God die ons Zijn kinderen noemt.
En wil beloven zijn spoor van liefde te volgen 
op de weg naar onze naaste.
Wilt u dit voor uw kinderen en voor uzelf bevestigen?
Antwoord: JA, VAN HARTE!
Rondgang voor het ontsteken 
van de doop(herinnerings-)kaarsen 
waarbij we tegen elkaar zeggen:
“u/je bent een kind van God”
Samenzang: Gezang 600 in wisselzang
vs 1: allen, vs 2: vrouwen, vs 3: allen, vs 4: mannen, vs 5: allen

DIENST van GAVEN en GEBEDEN
			
Gebedsintenties
Dankgebed en voorbeden
met stilte voor persoonlijk gebed,
afgesloten met het gezamenlijk gebeden “onze Vader”
Collecte,
met mededelingen uit de wijkgemeente
Samenzang: Gezang 423
 (op aangeven van de voorganger staande)
Zending en zegen
Vredegroet
Uitleidend orgelspel





De tekst van liturgie en verkondiging is te vinden
op de website www.leidsebinnenstadsgemeente.nl  
  

